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DOSYA KONULARI 


22 Skate Expectations «playstation) 
Tony Hawk's Pro Skater, ikinci defa PlayStation'a geliyor. Activision şimdiye kadar 
yapılmış en iyi kaykay oyununu daha da geliştirerek çıtayı yükseklere taşıdı. 


Modlar (o 
Bu dosyamızda en çok sevilen 
üç oyun için hazırlanan, çok tutulan, birbirinden ilginç fikirlere 
sahip bazı modifikasyon paketlerini inceledik ve 
beğeninize sunduk. 


Mi pi 
PROSTRATEJI REHBERİ 


Parasite Eve 11 (PlayStation) 

1 00 Bu prostrateji rehberinde, en zor bölümlerde kolayca ilerlemeniz ve en zor 
canavarların hakkından gelebilmeniz için size eşlik ediyoruz. Özellikle 
çözülmeleri uzun zaman alan bulmacaların çözümünde artık çok fazla zorlanmayacaksınız. 


€hrono Cross (PlayStation) 

07 Home World ve Another World adında iki farklı boyutta geçen Chrono 
Cross'daki zaman karmaşası bundan böyle yolunuzu kaybetmenize sebep 
olmaktan uzak olacak. 


Hydro Thunder, Colony Wars Ill: Red Sun, Tenchu 2, Urban Chaos, 
108 Draconus: Cult of the Wyrm, Virtua Striker 2, Medal of Honor, 

NASCAR Rumble, Speed Punks, Parasite Eve Il, Metal Fatigue, 

Star Trek Voyager: Elite Force (Demo), Dark Reign 2, Hard Truck 2, 

Heavy Metal FAKK 2, Hidden and Dangerous, Sudden Strike 
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4D Halo, I'm Going In, Red Faction, Tomb Raider 5: Chronicles, FIFA 2001, 
Empire Earth, Seraphim, Dawn 


» 


Heavy Metal F.A.K.K. 2, Roland Garros Tennis 2000, The Dukes of Hazzard, 
Empire of the Ants, Age of Empires Il: The Conguerors, Hard Truck 2 


KN 
<3 


Summoner, Time Splitters, SSX, Star Wars Episode |: Starfighter, 

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Silent Scope, Final Fantasy IX, Dino Crisis 2, 
Medal of Honor Underground, Buzz Lightyear of Star Command, Under Cover, 
Alladdin in Nasira's Revenge, MTV Sports: Pure Ride, Incredible Crisis, 

Cool Boarders 2001, Danger Girl, Demolition Racer-No Exit, Blade, Sega GT, 
Icewind Dale, NBA 2X1, Stupid Invaders, Dark Angel: Vampire Apocalypse 


Parasite Eve Il, Rayman 2, MS Pac-Man: Maze Madness, 


Sno Cross: Championship Racing, Tenchu 2: Birth of the Stealth Assassins, 
Monster Rancher Battle Card Eppisode Il 


Eco the Dolphin: Defender of the Future, UFC 


Deniz Oktar'dan Online Gaming ağırlıklı olmak üzere 
oyun dünyasından haberler, tanıtımlar, taktikler... 


Sega, yeni nesil konsolu Dreamcast için oyunculara 3D Pro'da bu ay geçtiğimiz aylarda oyunsever- 
multiplayer hizmeti sunuyor. İşte size Dreamcast lerle buluşan, çok başarılı bir oyunun, Vampi- 
Online'da oynanabilecek bazı oyunlar. re: The Masguerade Redemption'ın yapım 
aşamaları anlatılıyor. 


Artık oyunlarda koklaya koklaya ilerleyeceksiniz. Digiscents'in üzerinde çalıştığı teknoloji heyecan verici. Bir süredir first person shooter tarzı 
oyunlarla ilgili bilgiler veriyoruz. Bu ay son 
olarak FPS tarzı oyunlardaki 3D motor 
Eylül ayı ile birlikte oyun piyasası da üzerindeki 
rehaveti attı. Birçok yeni oyunla birlikte listelerimizdeki çekişme arttı. 


konusuna değiniyoruz. 


Yıllardır sessiz ve derinden giden 
spor oyunları, 2001 yılıyla birlikte 


Kafiyeli isimli yazarımız, köşesinde kon- sui : 4” atağa kalkacaklar. Biz de sizler için 
sol dünyasıyla ilgili gelişmelerden bizleri ha- spor oyunlarının tarihi gelişim sürecine 
berdar etmeye devam ediyor. bir göz attık. 

Counter-Strike ile ilgili yenilikler ve online gaming Şimdiye kadar oyunlarda çok ilginç konular işlendi. 
dünyasından haberler... Peki neyin oyunu yapılmadı dersiniz? 
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X BaşBaşa 


EDitÖöRDEeN 

Bu ay ki gündemim oldukça dolu. Size anlatmam gereken onca şey varken, bu kadar küçük 
köşede hepsine ne yazık ki hepsine yer yok. Zamanla hepsinden haberdar olacaksınız, ve sizlere 
daha önceden müjdesini verdiğim Türkiye oyun 
dünyasındaki değişiklikleri bizzat göreceksiniz. 

Öncelikli konumuz: 12. sayımızı çıkarıyoruz ve 
bir yaşı doldurmamıza az kaldı. Geçen sene bu 
günlerde, yeni bir derginin çalışmalarını yapıyorduk. İlk sayımızı çıkardıktan sonra halen tempomuzu azaltmadık ve hergün daha iyiye doğru gidiyoruz. Bu konuyu fazla uzatmayacağım, biraz da 
önümüzdeki aya saklamak istiyorum. 

Diğer bir konu ise artık kardeş bir dergimiz var. 
Aslında kardeş dergi falan değil, yine biz yaptık. 
Ama bu sefer yalnızca PC oyuncuları için, tamamen PC oyun dünyasını ilgilendirecek konular ile 
dolu. PC GAMES Life, geçtiğimiz sene yaşadığımız 
yeni bir dergi çıkartma heyecanını bizlere tekrar 
yaşattı. Ancak bizde yeni heyecanların ardı arkası 
kesilmiyor. Pek yakında,....neyse zamanı gelince 
konsolcü arkadaşlara da bir müjdemiz olacak diyelim ve bu konuyu da burada keselim. PC'ci arkadaşlar umarım yeni dergimizi de beğeni ile takip 
edecekler. Ancak halen tüm oyun ve eğlence dünyasının karma dergisi olarak GamePro, kendi özel 
yerini korumaya devam edecek ve gittikçe daha da 
büyüyecek. 

Bu ay GamePro'da birbirinden güzel oyun incelemeleri göreceksiniz. Tabii en çok dikkati çekenler geçen aydan söz verdiğimiz gibi PlayStation 2 
önbakışları. Yeni konsolün Türkiye'deki lansmanına 
az zaman kaldı. Ancak halen belirsizlikler var ve bu 
yazıyı yazarken halen sağlıklı bir bilgi edinebilmiş 
değilim. Buna rağmen bizler, PlayStation 2 oyunlarının ön bakışlarına başladık bile. Bu oyunları gördükçe konsolü sabırsızlıkla bekliyoruz. Önümüzdeki ay ise sizlere mükemmel bir kitapçık vereceğiz; 
Acemiler için PlayStation 2. Bu kitapçıkta yeni 
oyunlar, sistem özellikleri ve günümüz konsolleri 
ile karşılaştırmalar bulacaksınız. Yani yine somut 
bir vaad ile önümüzdeki ayın GamePro'sunu bekleyin diyoruz. 


Murat YILDIZ 
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Öncelikle derginizi beğeni ile okudugumu söylemek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir çalışma çıkarmışsınız Ağustos sayınızda (devrik cümle). 
Ayrıca multiplatform çapında kazandığınız başarıyı da sanırım artık herkes kabul etmiştir. Fazla uzattım galiba - şimdi sorular: 

I- Psx 2 nin grafik kartı gerçekten 4 
MB mı? Eğer öyle ise nası o grafikleri 
elde ediyorlar? 

2- Benim bilgisayarımın ekran kartı 
“Creative 3D Blaster GeForce”. Ben 
bu ekran kartını ilk çıktığı zaman yani 
“99 Ağustos civarlarında aldım. Fakat 
şimdiye kadar hiç bir oyunda “T&L”' 
desteğinin faydasını görmedim. Bu 
özelliğe destekli oyunlar çıktı mı acaba? 

3- Yeni çıkacak oyun konsollarını karşılaştırır mısınız? (X-Box, PSX 2, Nindendo “Dolphin?”, Dreamcast). 

4- Ben bir Counter-Strike hastasıyım. 
Ama hiçbir zaman ağız tadıyla bi CS 
oynayamadım. İkide bir “Connection 
Problem” hatası verip duruyor. Neden? Bir de o değişik logoları nasıl yapiyorlar? (yani renklerini bozmadan?) 
5- Ben Konya'da oturuyorum. Burada 
onlarca bilgisayarcı var. (Yalnızca bir 
iş merkezinde) Ama hiç biri orijinal 
oyun getirtmiyor. Gelse de yalnızca 
FIFA serisi geliyor. Sizce ben ne yapayım? NOT:Kültür Bakanlığı izinli 
(yani bandrollü) bir oyun aldım “Uefa 
99-00” .CD ROM'um 48 x Sony, ama 
yükleme ekranında CD'yi okumamıyor ve bilgisayar kilitleniyor. Bu ne 
Allah aşkına? 

Sevgiler, saygılar, başarılarınızın devamını dilerim 

Doğan Tezcan 


Merhaba Doğan, 


Hemen sorularının cevaplarına geçiyorum. 


I. PlayStation 2'de toplam 32 MB RAM 
bulunuyor ve bunun 4 MB'ı grafik işlemleri için ayrılmış. PlayStation 2'nin grafik 
işlemcisi 147.456 MHz hızında çalışıyor 
ve saniyede 75 milyon poligon üretebiliyor. Bu kadar güçlü bir grafik işlemciden, 
süper grafiklerin çıkması gayet normaldir. 
PC donanımı ile uğraşanlar gayet iyi bilirler, RAM yalnızca geçici depolama birimidir. Yani bir işlemci, hesabını yaptıktan 
sonra bilgileri RAM'e atar. Bu yüzden 


RAM'de depolanabilecek olan bilgilerin 
sayısının ve büyüklüğünün çok tutulabilmesi için RAM miktarı çoğaltılır. Ancak 
PlayStation 2'de grafikler RAM'de uzun 
süre kalmazlar, çünkü hızlı işlemci sayesinde görüntüler anında televizyon ekranına yansıtılır. Çok kaba bir anlatım oldu 
ancak idare edin. 


2. Birçok yeni oyunda bu destek bulunuyor. Özellikle Ouake Ill Arena'da Lightning desteğini apaçık görebilirsiniz. 


3. Önümüzdeki ay sizlere sunacağımız 
PlayStation 2 kitapçığında (evet yanlış 
duymadınız) konsol karşılaştırması ayrıntılı olarak yer alacak. 


4. Bu konu hakkında detaylı bilgili online 
gaming yazarlarımızdan (Sarp ve Deniz) 
alabilirsin. Bir e-mail göndermen yeterli 
olacaktır. 


5. Oyun oynamak için şu anda kopya 
oyunlar almaktan başka şansımız yok. 
Ancak eğer varsa orjinalini tercih etmek 
faydalı olacaktır. Kültür Bakanlığı tarafından onaylı KORSAN OYUNLAR'da hata 
çıkmayacak diye bir kural yoktur. Ne yazık ki herhangi bir hak iddia etme şansınız yok. Bence o CD'yi bir taksi veya minibüs şöferine verin. 


Sim herkese, nasılsınız, ben cok iiyim. 
Dergi eylül sayısı elime geçti gerçektende güzel (tabiii güzel olur diğerleri 
gibi) ama şunu soyleyim fiyatı görünce birden yani kaldım diyim. Neyse size birkac soru var cewaplarsınız umarım. 

I- Yaw aynı oyunlar üzerinde dolasıyonuz. Biz de artık oyunları oynamadan bitirmiş kadar oluyoruz. Neden 
her zaman aynı oyunlar (yani nerdeyse). 

2- X-Men M.A. gerçekten güzel oyun. 
Grafikleri filan cok iyi ama hareketler 
(özellikle favorim wolverine'nin) çok 
yabancı. Süperleri bile değişmiş. Yani 
bunun nedeni hareketlerin telif haklarımı var (Capcom yapınca değişik hareketler yapılıyor) 

3- Ya şimdi bu soruya gülmeyin ben 
ve arkadasım sinan (şimdi banane la 
senin arkadasından demeyin az zaman değil 12 yıldır dostuz içtiğimiz su 
bile aynı yani) tam bir tsubasa hayranıyız (aslında manyağıyız). 8 bit denen makineler vardı (hala var) o zaman bizde captaın tsubasa vol 2 
bolumu vardı. Kimse sewmez o oyunu ama en ii grafik o oyunundu. Neyse oyunu bi türlü bitiremezdik. Bizde 
kendimizi aştık ve manyaklığın uçurumuna gelerek oyunun memory sini 
almaya basladık. Yani kalan yerden 
dewam etmeye basladık. Tabii japonca'yı 3 ayda cozduk:)) ama genede 
meret oyunu bitiremedik. Malum 
brezilya yani borumu Il süper vuruslu adam, kaleci desen süpermenin 
ablası, yani o derece zor :)). Çok uzadı dimi kısa kesersem (kesme istersen) psx'te captain tsubasa diye bi 
oyun var. Yani pek ii sayılmaz ama 
ara demoları orjinal çizgi film demoları için seyri güzel yani psx için baska 
versiyonu varmı varsa nerden temin 
ebilirim yoksa cıkacakmı yoksa cıkmayacakmı yazarsanız da yazmasanızda maili yayınlasanızda yayımlamasanızda çok teşekkür ederim 
şimdilik byeeceeeeeeeee 

Ares 


Merhaba Ares, 


Gerçek ismini yazmadığın halde soruna 
cevap veriliyor, kıymetini bil. Fiyat görüp 
kaldınsa, yerini söyle, seni aldıralım (yorum yapmayın, çok zorladım bu kadar 
oldu). Şimdi gelelim sorularının cevaplarına. 


I. Çünkü aynı oyunlar piyasaya çıkıyor. 


2. Bunların telif hakları bende. Dilediğime 
veriyorum, dilediğime vermiyorum. Hatta o çok sevdiğin Wolverine gerçek hayatta benden habersiz tırnak bile çıkaramaz. 


3. Japonca'yı çözmüşsün ama Türkçe'den 
kalıyorsun. Bu arada tüm okuyuculara 
belirteyim ki, Ares'in yazısında bir tek 
noktalama işareti bile yoktu. Sizlere eziyet etmemek için rastgele birkaç nokta 
ve virgül serpiştirdim. Tüm bunlar haricinde benzeri bir oyun ne yazık ki bilmiyorum. Umarım okuyucularımızdan biri 
biliyordur ve benim aracılığımla sana yardımcı olur. 


Selam tüm GamePro 

ve oyun camiası 

Ben Giresundan bir oyun manyağı 
(psx herkes gibi). Bu size ikinci mektubbum, pardon mailim. Bu mailimi 
de yayınlamazssanız duke ve snake 
abimden oluşan çetemle dergi binanıza misilleme düzenleyeceğiz, haberiniz ola. Neyse mevzuya geçelim..? 


10 hooop duke abi dur yaw birakrpg 


ile oynamayı uçucaz alimallah. Neyse 
duke abimi bilirsiniz işte motor, avrat, silah terimleri üzerine kurulu bir 
yaşamı var. Snake abimde nerde olduğu belli değil, her zamanki gibi gizleniyor, malum Alaskada ki görevden 
sonra biraz değişti ve anormalleşti. 
Gizlenip duruyor. Gizlilik onun hayatının en önemli parçası. Neyse ben 
maili bitirecektim ama duke 
abim!!72...”***“laa hop duke abi tamam ben yazarım suallarini merak 
etme? birkaç sual soracam diye tuturdu. Neyse duke abimin suallerini hemen yazimde kafamda desert eagle 
deliği olmasın...son oyunum olan duke nukem forever den haber varmı 
diyor duke abim ve half life olayı psxi 
de vuracakmı diyor. Neyse bunlar 
birbirine girdi ben şunları bi ayırayım. 
Ula dur snake bırak admı duke sende 
bırak şu snake arkadaşını la olm durun, snake dursana, sneyk sneeeeeyyk laaa sneeeeyykkkkkkkkkkk 
YAYIN HAYATINIZDA BAŞARI- 
LAR TÜM GAMEPROCU ARKA- 
DAŞLARA SELAMLAR 

ERTAN KIRLAK/GİRESUN 


Merhaba Ertan, 


Duke abine söyle onun defterini dürecez. Tekrar iki boyutlu haline döndürecez onu. Coin Up'larda bile yer bulamayacak. Snake abin ise geri dönüyor, belki 
biliyorsundur. Bu arada Ertan senin görevin (tabii kabul edersen), hastaneyi aramak. Çıkan yetkiliye, az önce bana anlattıklarında bahset. Adresini isteyecekler, 
korkma ver. Ardından gelip beyaz bir 
gömlek verecekler sana, giy onu, sıcak 
tutar (söyleyenlerin yalancısıyım). Sonrasına karışma, bakalım Duke ve Snake 
abin ne yapacak. 


Bizden de sana selamlar, görüşmek üzere. Bize tekrar yaz. 


Gününüz aydın gülüşünüz şen olsun, 
herkese benden çay değil tabiii sadece az şekerli hatta şekersiz selam. 
Her neyse ben fazla cıvıtmadan eleştirilerime ve sorularıma geçiyim. Bu 
ay derginiz 2.500.000TL olmuş, birden artırmışsınız tamam sayfa sayısını arttırın poster verin dedik ama fiyatın bu kadar artıcağını hiç 


PlayStation 3! Prototip 


Sıkı durun, ayrınular önümüzdeki ayda... 


/ 


Unreal Toürnament 


PlayStation 2'nin yeni bombası neye benzeyecek dersi- 


Alnrrar. 
KOUR NA MENİ. 


PC Oyun Dünyası 


Crimson Skies, Baldur's Gate 1l, Giants; Citizen Kabuto, 
Red Alert 2, Midtown Maddness 2 ve dahası. 


Tekken Tag Tournament 
Bizim için küçük, ama oyun dünyası için büyük bir adım. 
TIT incelemesi... 


Legend Of Zelda: Majora's Mask 


Nintendo “dünyasının en baba oyunu geliyor... 


Strateji Rehberi 
Tony Hawk's Pro Skater 2 


Gizli yerler, daha iyi puanlama ve dahası önümüzdeki 
ayın strateji rehberinde. 


SO BUCKS * MELON 


435 X2 
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düşünmedik doğrusu. Walla parayı verirken içime evlat acısı gibi oturdu, zaten dergiyi harçlıklarımdan biriktirdigim parayla biriktiremezsemde 
arkadaşlarla ortak alıyorum. Bayiye 
dergiyi almaya gittiğimde adam 
2.500.000 Lira deyince gözlerim fal taşı 
gibi açıldı. Walla başka bir dergi olsaydı 
hayatta almazdım. Zaten dergilerin fabrikadan halka satış mağzaları gibi ucuza 
defolu elbise alınan bir satış yeri yok, bu 
yüzden şu fiyatı biraz indirseniz çok iyi 
olur. Şimdi gelelim dreamcast'a; oyunları Türkiye'de pahalı diyorsunuz, oyunlar pahalıysa buna orantılı olarak dreamcast'ın alım sayısı da azdır. Niye 
Dreamcast'a ayırdığınız yeri pc'ye ayırmıyorsunuz. Zaten ben bir consol sahibi 
değilim, bu biraz egoistlik oluyo diyebilirsiniz. Ama hiç değilse 1-2 sayfa ayırın 
dreamcast'a yahu. Bu ay cd'yi birsürü 
şeyle doldurmuşsunuz, herhalde cd'de 
boş yer kalmasın diye tassarruf yapmışsınız ama biraz daha program koyabilirdiniz. Ama olsun cd yine de güzeldi. 
Sizden bir isteğim daha olacak bir diablo posteri verseniz çok makbüle geçer 
walla. Kusura bakmayın derginizin son 
3 sayısını aldım fazla dergi almam zaten 
Gamepro'ya da Emre alıştırdı beni. 
Hangi emre diyeceksiniz tabii şu 2 ay 
arka arkaya yazısı çıkan Tekirdağlı 
Emre Akman. Bu ilk e-mailim yayınlarsanız çok sevinirim emre'ye çok selam. (allah rızası için yayınla şunu be 
abii allah ne muradın varsa versin bee 
abii allah sevdiğine kavuştursun bee abii 
yayınla da hava atalım bee abii) 

Not: ismimi yazımı yayınlarsanız bir dahaki e-mailimde açıklıyacağım (tabiii 
merak ederseniz) 

İSİMSİZ KAHRAMAN /KAYIP ŞEHİR 


Merhaba Kubilay, 


İsmini nerden bildiğimi sorma (cin olmadan: 
şeytan çarpmaya kalkma, sen giderken biz 
onuncu turun molasını vermiş çay içiyoduk). Daha üçüncü sayıyı almışsın ama dergi 
fiyatını problem ediyorsun. 12 aydır dergimizi alanlar bilirler ki, 6 ayda bir fiyat değiştirme gibi bir politikamız yok. | senedir (bu 
arada bir yaşına girdik yahu) 1.800.000 TL 
olarak çıkıyorduk. Dolayısıyla bir sene boyunca herhangi bir fiyat artışı olmadan 
2.500.000 TL olarak piyasaya çıkacağız. 
Eğer kotarellinin ince ayarları da başarılı 
olursa seneye zam bile yapmayabiliriz. Görelim, bakalım ne olacak. Dreamcast meselesine gelince: benim evde bir tane Dreamcast var ve çok seviyorum. Sanırım daha 
fazla açıklama yapmama gerek yok. CD 
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meselesine gelince: benim evde CD 
var...eeööö..olmadı. Şaka bir yana geçen ayki CD'miz hakkıda oldukça olumlu eleştiriler aldık. Bol bol Demo vermek yerine, içeriği çeşitlendirmiş olmamız birçoğunun 
hoşuna gitti. Ancak her türlü fikre açığız. 
Diablo posteri için biraz geç kaldık gibi, ancak olabilir. 5 


PEN KALDI? 
Merhaba Murat abi, İlk önce şunu belirtmek istiyorum;ben bir RE delisi olduğum kadar Parazit Eve delisiyimdir- 
de. Geçen ay dergiyi aldığımda PE'yi 
gördüğümde çok sevinmiştim ve bir dahaki ayın incelemesini dört gözle bekliyordum ama evdeki hesap çarşıya pek 
uymadı. Bugün dergiyi aldım, PE'yi derginin ilk sayfalarında 


görünce çok sevindim ve hemen o sayfayı açtım ve birden hayal kırıklığına uğradım çünkü ön 
inceleme olarak vermişsiniz. Tamam 
güzel ama niye aynı şeyleri tekrar tekrar yazdınız, bunu söylemek istemezdim ama siz bizi enayi yerine koydunuz 
ve bu yüzden sizi kınıyorum. Birde şunu 
unutmadan derginiz bu ayda parça pincik oldu, gülegüle. 

ALPER YALKIN / BALIKESİR 


Merhaba Alper, » 


Genelde bir oyun hakkında yeni bir haber 
aldığımızda, tekrar ön bakış sayfalarımızda 
sizlere bu haberi duyuruyoruz. Aslında bunu yapmayabiliriz ancak her türlü gelişme- 
den haberiniz olsun istiyoruz. Bu ay dergide 
Parasite Eve Il'nin incelemesi * tam çözümünü bulabilirsin. Umarım kendimizi affetirebiliriz. Derginin sayfalarının kopma meselesi geçtiğimiz aylarda çözüldü diye 
biliyorum. Ancak halen böyle problemler 
yaşayanlar lütfen beni haberdar etsinler. 


BU MAİLLER OKUNMAZ MP 


Selamlar sayın Murat Yıldız ve Gamepro'nun değerli çalışanları. 
Nasıl başlasam bilemiyorum aslında bu 
benim bir dergi yada gazeteye gönderdiğim ilk mektup, üniversite yıllarında 
amatörde olsa bir dergi çıkardığımız 
için mektup yada maille gönderilen yazıların tamamının cevaplanamadığı biliyorum. Belkide onun için şimdiye kadar 
hiç yollamamışımdır kimbilir :)) Ama 
derginizdeki sıcaklıgı gördükten sonra 
elime yapışmaz okunmasa bile canları 
sağolsun dedim (ayrıca okunacağına 
eminim). Adım Hakkı, 29 yaşındayım 
ve hala çılgınlar gibi oyun oynuyorum. 
Bence bu bir hayat tarzı ve büyük bir 
zevk özellikle bizim kuşak için. Ben ve 
yaşıtlarım aslında hem şanslıyız hemde 
şanssız nedeni ise çok basit; bilgisayarın 
ve konsol makinaların ilk kullanıcıları 
bizleriz (cin alilerin maç yaptığı zamanlardan fifa devrine kadar yaşadık yani), 
benim ilk konsolum Atari 2600 dü, sonra sırayla Atari bilgisayar, Commodore 
64, Amiga, derken bugün bir PIll sahibiyim. Belki ileridede bugün oynadıgımız oyunlara gülüp geçecegiz sanırım 


) x. 9). Benim poster, cd, yada şuna daha 
) fazla yer ayırın gibi isteklerim yok sa- 


dece düşüncelerimi sizlerle paylaşmak 
istedim. Zaten hem psx hemde bilgisayar sahibiyim yani nacizane sadece fikirlerimi söylemek istiyorum . Öncelikle şu kopya oyunlar konusuna gelelim; 
aslında gönül ister ki hep orjinal oyun 
alıp oynayalım ama nerde (devlet bile 
dandik bir bandrol basıp korsanlara satış hakkı verdikten sonra). Ama bizlere 
de hak verin, pahalı olması normal desek bile ki ben pahalı olduklarını düşünmüyorum, Allah aşkına söyleyin hit olmuş oyunlar hariç kim istediği oyunun 
orjinalini bulabiliyor. Birçok firmanın 
Türkiyede temsilcisi bile yok, biz kalkmış orjinal oyundan sözediyoruz. PSX 
de RE 3'ün orjinali ben oyunu extra 2 
göreviyle bitirdikten 5 ay sonra geldi 
(ingilizce versiyonunu bitirdim, japoncasıda o sıralarda piyasadaydı). Bu ayki sayınızda Prasite Eve Il nin çıktığını yazmışsınız bende japonca versiyonu var 
sonlarda bir yerde takıldım sadece 
onun için gidip orjinalini almak istedim 
yok. Şu halde ne yapmamızı önerirsiniz 
yani suç sadece kopya oyun alanlardamı? Birde DC mevzuu var, makina Türkiye pazarına bile girmemiş millet niye 
bu kadar antipati diye soruyor. Bende o 
arkadaşlara soruyorum kim bilmediği, 
tanımadığı, görmediği birşeye sempati 
duyar. Ben yinede derginizde DC'le ilgili haberler ve oyun tanıtımları görmekten memnunum (orda bir konsol var 
uzakta, görmesekte bilmesekte). İsteklerim yok dedim ama bu bir istekten 
çok bir tavsiye, oyuncular için bir köşe 
açamazmısınız? Böylece aynı tür oyun 
oynayanlar tanışmış olur fikir alışverişleri tiyolar filan paylaşılır. Hem gamepro ailesi daha yakınlaşır hemde sizin de 
işiniz azda olsa hafifler. Bunu en çok eski oyunlar için istedim normal olarak 
eski oyunlara çok fazla yer vermeniz 
mümkün olmuyor, ama ben hala Broken Sword, Silent Hill, RE, Dino Crisis 
gibi oyunlara sorular yada açıklama isteklerinin geldigini görüyorum (laf aramızda Silent Hill'i hala iyi sonla bitirebilmiş değilim). Evet ilk mektup olunca 
hayli uzun oldu son söz olarak işinizi iyi 
yaptığınızı ve çok güzel bir derğiye sahip olduğumuzu söylüyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum. 

Saygı ve sevgilerimle. 

Not: mail adresimi adventure tutkunları için vermek istiyorum thakki | Ohotmail.com 

İ.Hakkı TefennioğluFeneryolu 


Merhaba Hakkı, 


Kopya oyunlar konusunda ki en büyük 
problem, Türkçe oyunlara kavuşmamızın 
gittikçe zor olması. Eğer oyun üreticiler 
Türkiye pazarını ciddiye almazlarsa Türkiye, 
oyun dünyasında yalnızca kopya oyunları 
tüketen bir konumda olacak. Türkiye'deki 
yerli oyun üreticileri de bu alana girmekten 
çekinecekler. Yalnızca emeğe olan saygımız 
bile, verdiğimiz paranın oyunu yapanlara 
değil de, bir CD çoğaltma tesisi olana gitmesine engel olmalı. Öte yandan birçok 
oyunun Türkiye'de bulunmuyor olması gayet doğal, çünkü satamayacakları oyunu 
Türkiye'ye kim getirmek isterki. Yani garip 
bir iş ve düzeltecek olanlar da bizleriz. 


Dreamcast konusu Türkiye'de gerçek bir 
muamma. Aslında gayet güzel bir konsol ve 
sunduğu özellikler açısından birçok oyuncuyu tatmin edecek konumda. Ancak neden 
"antipati veya sempati olur bilemiyorum. Bu 
bir makina, bir cihaz, bir ideoloji veya bir 
futbol takımı değil. 


Mektup arkadaşı fikri sizlerden sık sık geliyor ancak online konumda böyle bir çalış- 


Fikirleriniz Bizim İçin Önemli! 
Bu derçgi sizlerin, dolayısıyla içinde neler bulunmasını istiyorsanız bize yazın. Mektuplarınızı, 
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ma yapmak daha hoş 
olacaktır. Şu anda 
irc.gamepro.com.tr 
adresinden tüm oyunseverler GamePro kanalında chat yapabiliyorlar. Ara sıra bende 
onlara katılıyorum. 
Ayrıca bir okur hattı 
oluşturmayı düşünüyoruz. Eğer bu konuda yoğun talep olursa, 
sayfalarımızdan duyurusunu yapacağız. 


SORULAR, SORULAR... 


Selam Gamepro çalışanları ve Murat 
abi. İlk önce çıkardığınız bu başarılı dergiden dolayı sizi tebrik ederim. Birazda 
şu dergiye gösterdiginiz ilgi kadar dergi 
cd'sinede gösterseniz çok sevinirim. Artık dergiyi sadece okumak için alıyorum 
insan biraz dergiye demo koyar. Ama 
sizin eylül ayında verdiğiniz Diablo resimleri çok şahaneydi. Bi de diablo'nun 
posterini verseniz benim dağınık odamı 
ne kadar güzel süsleyeceğini tahmin bile edemezsiniz. Birazda sorulara geçelim: 

I- Şu an elimde Matrox G-100 ekran 
kartı var. Bana Asus'un fiyat ve görüntü 
olarak hangi ekran kartını tavsiye edersiniz? 

2- Tabiiki bizde orjinal oyun istiyoruz 
ama fiyatları çok pahalı. Bu böyle giderse kimse orjinal oyun almaz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

3- Counter-Strike'da adama dibinden 
awp ile ateş ediyorum ölmüyor veya 
ben ona ateş ettiğimde o beni awp ile 
daha önceden vurmuş oluyor neden 
acaba? 

4- Bence Tomb Raider “ı kanlı oyunların 
arasına katmanız doğru değil çünkü 
karşılaştırdığımızda Tomb Raider ile 
Soldier of Fortune arasında dünya kadar fark var. Neden Tomb Raider'ı kanlı oyunlar arasına kattınız? 

5- Bide böyle güzel bir derginiz var ve 
ödüllü yarışmalar düzenlemiyosunuz. 
Sanane bile ©3 Leadtek turnuvası düzenledi. İleride böyle bir yarışma yapmayı düşünüyomusunuz? 


GamePro Dergisi 

İhlas Medya Center, 

29 Ekim Cad. No: 23 
34530 Yenibosna/İstanbul 


Engin İyimen arkadaşımızın bi sorusu 
vardı: Ouake 3 de takla atmanın özel 
bir fonksiyonu yok seçtiğin karaktere 
göre değişiyor. 


Mehmet Büyükdemircioglu 


Merhaba Mehmet, 


Dergi beraberinde verdiğimiz CD içerisine 
mümkün olduğunca demo ile beraber başka dosyalar da koymaya çalışıyoruz. Çok 
fazla demo yerine daha fazla çeşit mantığı 
ile hareket ediyoruz. Şimdi gelelim sorularının cevaplarına. 


I. Geçtiğimiz ay dergi beraberinde verdiğimiz grafik kartları kitapçığı yardımcı olmuştur herhalde. Dolayısıyla bu soruyu geçiyorum. 


2. Bence de fiyatlar pahalı. Umarım biraz 
daha ucuza oyunları alabiliriz. 


3. CS'de bu tip hatalar olabiliyor. Mesela 
yakın mesafeden AWP ile Milita haritasında 
camları kıramama sorunu bende çok olur. 
Öte yandan diğer sorununuz genelde pinginizden kaynaklanır. 


4. Tomb Raider serisinde Lara'nın kazıklar 
üzerine düşmesi bazıları için korkutucu olabiliyor. Elbette vahşet unsuru diğer oyunlara nazaran daha az ancak oyunca hayvanlara ve insanlara serbestçe ateş ediliyor. 
Buna isterseniz vahşet değil de, çocuklar 
için uygun olmayan sahneler diyebiliriz. 


5. Şu anda yalnızca abonelik hediye ettiğimiz bazı kampanyalar düzenledik. Ancak yakında farklı yarışmalarda düzenleyeceğiz. 


Engin arkadaşımız sana minnettar kalacaktır. 


Veya, mektup(Ogamepro.com.tr 

e-mail adresine gönderin. 

Tüm mektupları yayınlamamız imkânsız ve özel 
olarak cevaplar gönderemiyoruz. 
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Bundan iyisi, 


Şam'da kayısı! 


bed 


MİLYON TL'DEN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE, PEŞİNATSIZ, 


İntel” Pentium” lll 733 Mhz 
64 MB SDRAM PC133 
15 GB Ultra DMA 


Intel” Pentium İll 500 Mhz 
64 MB SDRAM PC133 
15 GB Ultra DMA 


İntel” Pentium” ll 650 Mhz 
64 MB SDRAM PC133 
15 GB Ultra DMA 


İntel” Celeron” 
64 MB SDRAM PC133 
10.5 GB Ultra DMA 


32 MB 3D OpenG. 32 MBTNT2 32 MBTNT2 32 MBTNT2 

15" Renkli Digital 15" Renkli Digital 15" Renkli Digital 17" Renkli Digital 
Mini Tower Mini Tower Mini Tower 

3,5" 1,44 MB 35*1.44MB 3.5" 1.44 MB 
5OxCD-ROM 50xCD-ROM 10x32 DVO-ROM 


4xSound, 3D, Digital /O İl 4xSound, 3D, Digital 1/0 
56K V90 internal 56K V90 internal 

PS/2 O-Multimedya 

PS2 Intelligent, 4D, 5 tuşlu 
120 Watt, Stereo 120 Watt, Stereo 
Windows” 98 Türkçe Windows” 98 Türkçe 


4xSound, 3D, Digital /O 
56K V90 internal 
.O-Multimedya 
Intelligent, 4D, 5 tuşlu 
180 Watt, Stereo 
Windows” 98 Türkçe 


4xSound, 3D, Digital /O 
56K V90 internal 
O-Multimedya 
Intelligent, 4D, 5 tuşlu 
240 Watt, Stereo 
Windows? 98 Türkçe 


x a) 
NETSİS Ticari Otomasyon 
Panasonic KK-P1150 Yazıcı 


Mouse Pad, Toz Örtüsü 
6 Aylık Sınırsız Yimnet 


Premiere 37 Ekran TV 
İnternet Kamera, VideoCD, 
Joystick, Mouse Pad, 

Toz Örtüsü, 6 Aylık Yimnet 


İnternet Kamera, 
loystick, Mouse Pad, 
VideoCD Film, Toz Örtüsü, 
G Aylık Sınırsız Yimnet 


GAylık Sınırsız Yimnet 
Joystick, VideoCD Film 
Mouse Pad, Toz Örtüsü 


PEŞİN 657.507.708 TL 
235.606.929 TL 


PEŞİN 911.654.172 TLİİ PEŞİN 863.520.372 TL 
3 TAKSİT 
6 TAKSİT 


12 TAKSİT 


PEŞİN 108.884.448 TL 
3 TAKSİT 
6 TAKSİT 
12 TAKSİT 


3 TAKSİT 3TAKSİT O 328.195.502TL 310.867.334 TL 363.198.401 TL 


6G TAKSİT ( 124.164.851TL İİ GTAKSİT | 1729590307 163.827.085 TL 191.405.557 TL 


12 TAKSİT o 71.230.002TL İİ 12 TAKSİT (o 98.7625357. 93.548.040 TL 109.295.815 TL 


yimpaş GALAXY BİLGİSAYARI SATIN ALABİLECEĞİNİZ YİMPAŞ 


TV KEğ NETSİ 


aval 


HEMEN TESLİM, KDV DAHİL! 


İntel Pentium 111933 Mhz 
128 MB SDRAM PC133 


Intel” Pentium” İll 800 Mhz 
128 MB SDRAM PC133 


15 GB Ultra DMA 20 GB HDD 

32 MBTNT2 32 MB Ekran Kartı 
17" Renkli Digital 17" Renkli Digital 
Mini Tower Mini Tower 

3.5" 1.44 MB 3.5"1.44 MB 
10x32 DVD-ROM 10x32 DVD-ROM 


4xSound, 3D, Digital 10 
56K V90 internal 
O-Multimedya 
Intelligent, 4D, 5 tuşlu 
1200 Watt Sub-Woofer 
Windows” 98 Türkçe 

FLY TV-FM, TV-Out, Capture 


4xSound, 3D, Digital YO 
56K V90 internal 
O-Multimedya 

Intelligent, 4D, 5 tuşlu 
1200 Watt, Sub-Woofer 
Windows” 98 Türkçe 

FLY TV.FM, TV-Out, Capture 


8 
İnternet Kamera, 
Video0D, loystick, 


Mouse Pad, Toz Örtüsü, 
Yimnet 6 Aylık İnternet 


PEŞİN (| 1.162912.608TL 
3 TAKSİT 
6 TAKSİT 
12 TAKSİT 


İnternet Kamera, 
VideolD, Joystick, 
Mouse Pad, Toz Örtüsü, 
Yimnet 6 Aylık İnternet 


PEŞİN © 1.505.625.264TL 
3 TAKSİT 
6 TAKSİT 


542.025.095 TL 
285.647.225 TL 
12 TAKSİT 163.109.404TL 


418.648.539TL 


220.627.780TL 


125.982.199 TL 
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12.250.000 TLİ 6.900.000TL 
DATABANK HEDİYELİ 
94.250.000 TL | 33.750.000 TL | 18.000.000 TL | 10.150.000 TL 
64.000.000 TL | 22.750.000 TL | 12.250.000TLİ 6.850.000 TL 
66.500.000 TL | 23.750.000 TL | 12.750.000TLİ 7.100.000TL 
41.500.000 TL | 15.000.000TL | 8.000.000TL| 4.500.000TL 
67.500.000 TL | 24.000.000 TL | 12.750.000 TL | 7.250.000TL 
3.100.000 TL 


29.000.000 TL | 10.500.000TL | 5.500.000TL 


57.750.000 TL | 20.750.000 TL | 11.000.000TLİ 6.250.000TL 


"En İyisi" > 


GameCube ve Game Boy Advance'ı Duyuran Nintendo, 
Konsol Piyasasına Ağırlığını Koymak İstiyor. 


Ahmet Usta 


şa yle sihirli bir dünya düşünün ki 7'den 70'e herkes o dünyanın içinde olsun. Zaman ilerledikçe, mekanlar ve imkanlar değiştikçe adı da, şekli de değişen ama özde aynı kalan bir dünya. Kimimiz için saklan- 
2 baç, yaş ilerledikçe monopoliy, amiral battı, dama, satranç, belki de kart oyunları... Bu dünya oyun dünyası! 


İçerisinde bulunduğumuz yüzyıl bilim ve teknoloji yüzyılı olduğu için, bilimsel gelişmeler de oyun dünya- 


XX yN — İ sına yeni bir çehre getirdiler. Artık amiral gemisini batırmak için hayalimizdeki denizlere seyahat ederken, 
İ ogemileri, patlamaları ve dahası hayal edemediklerimizi de ekranlarda görebiliyoruz. Ateş ederken titre- 
—Z şimleri elimizde hissedebiliyoruz. Oyunlarımızın artık dijital bir çehresi var. 


Ez j Sony, Microsoft ve diğerleri oyun dünyaları için çeşitli araçlar geliştirirken, Nintendo da rakiplerinden 
i 5 geri kalmak istemiyor. Yüz milyon gibi inanılmaz bir satış rakamı elde ettiği Game Boy serisinin ardından 
şimdi de bizlere Game Boy Advance'i sunuyor. 
Game Boy Advance'e yakından bir göz attığımızda, öncelikle bu ufacık aletin içinde 32 bit'lik bir CPU olduğunu görüyoruz. C programlama diline uygun olarak hazırlanmış mimarisi ile artık bu oyuncak için yeni oyunlar geliştirmek eskisinden çok daha kolay ve hızlı. 2.9” büyüklüğünde, 32.000 renk gösterebilen, 240x160 büyüklüğünde bir Reflective TFT Color LCD ekranı olduğunu gözönüne aldığımızda, neredeyse bilgisayar monitörüne 
yakın renkler elde edebileceğimiz gözümüzden kaçmıyor. Eski Game Boy serisine benzer ama onların ötesinde, artık bağlantı kabloları sayesinde aynı anda 4 kişi birbirlerine karşı mücadele içerisine girebiliyorlar. 
Üstelik sonradan üzerine bir infrared iletişim noktası takmak da mümkün. 15 saatlik dayanma ve 10 saatlik 
kullanım süresine sahip yeniden doldurulabilir piller, fazlası ile yeterli gözüküyorlar. Ayrıca 2 adet AA boyutundaki pille de çalışmaya devam edebiliyor. 140 gram ağırlığında olan bu alet, tüm eski Game Boy oyunları 
ile uyumlu. Buna rağmen yeni çıkacak oyunlar eskileri hiç aratmayacak derecede güzel. Hatta oyun yelpazesi 
içinde real time strateji olarak tabir edilecek oyunlar bile mevcut. 2001 Mart ayında çıkması beklenen Game 
RESİ... eengraniiemans Boy Advance'in el oyun aletlerinde çıtayı en üst noktaya taşıyacağı su götürmez bir gerçek. 
Nintendo'nun üzerinde çalıştığı bir diğer oyuncak ise GameCube isimli konsol. Nintendo, GameCube'un bugüne dek yapılmış, 
TV'ye bağlanabilen en gelişmiş oyun konsolu olduğu iddiası içerisinde. 


: 


“Klasik standartların üzerinde bir oyun makinası yapabilmek için program geliştiricilere çok büyük rol düşüyor. Bu yüzden hiç olmadığı kadar kolay bir program geliştirme ortamı sunmaya çalıştık.” diyor bir yetkili. Ayrıca, “Game Boy, 
Nintendo'nun klasik oyun DNA'sını taşıyor, bugüne kadar hiç kimsenin düşünemediği bir teknolojik yapıyı biz 
bu artık klasik olmuş oyun mantığı ile birleştiriyoruz.” diyerek getiriyor sözlerinin gerisini. 

Bu makinanın özelliklerine göz atacak olursak, yetkililerin yaptığı açıklamaları hiç de garipsemiyoruz. * 
açıkçası. IBM tarafından geliştirilmiş bir Power PC işlemcisi olan Gekko'yu kullanıyor GameCube. 405 
MHz'lik bir hıza sahip olan işlemciye 24 MB'lık bir bellek ve saniyede 12 milyon kadar poligon çizip 12 
GB'lık bir texture doldurabilen, mükemmel bir ekran kartı eşlik ediyor. Kullanılan RAM'ler özel olarak Nintendo tarafından geliştirilmiş | T-SRAM teknolojisini kullanıyor. Bunların yanında, sisteme 16 MB'lık 100 
MHz DRAM'de eklenmiş. Yani toplam 40 MB kapasiteli bir belleğimiz var. Üzerinde oldukça hızlı bir sabit 
diski bulunan oyuncağımız; oyunlarını, kendisi için geliştirilmiş özel 1.5 GB kapasiteli CD'ler üzerinde taşıyor. 
16 bit'lik, sonradan üzerine değişik ses fontları yüklenebilen harika bir de ses kartı var. Bu aletin üzerinde hiçbir 
giriş çıkış ihmal edilmemiş. Hepsini sıralamaya gerek yok, ama aklınıza gelebilecek tüm giriş-çıkışlara sahip olduğunu 
söylemek yeterli herhalde. Cihazın bizleri heyecanlandıran bir başka özelliği ise, üzerindeki girişler sayesine 2 adet Game 
Boy Advance'i GameCube'a bağlama imkanının olması. Böylece yapabileceklerinizi bir hayal edin; zaten TV'ye bağlı bir konsol 
üzerinde 2 adet oyun port'u. Buna ilaveten 56K modem desteği, network'e bağlanabilme özelliği, ek bellek için DigiCard port'u ve 
daha fazlası... Nintendo acaba ilerisi için neler düşünüyor? şeklinde bir soru sormaktan alıkoyamıyor insan kendisini. 

Ve oyunlar... Nintendo GameCube için hazırlanan oyunlar inanılmaz derecede netliğe sahipler. Bir TV ekranında o 
kadar net görüntüler nasıl elde ediliyor? Bunun sırrı CameCube'un taşıdığı özel yazılım geliştirme teknolojisinde saklı olsa gerek. Ve bu alet piyasaya çıktığı zaman yüzlerce mükemmel oyunda bizlerin beğenisine sunulmuş olacak. 

Eğer sürekli yolcukluk eden ve canı çabuk sıkılan bir insansanız ya da Game Boy hoşunuza giden bir oyuncaksa, 
Game Boy Advance kesinlikle kaçırılmayacak bir tercih olacaktır. GameCube ise şimdilik muhteşem gözüküyor, 
ama piyasaya çıktığı zaman birçok rakibinin de benzer ürünlerle ortalıkta olacağı kesin. 

Konu ile ilgili daha fazla detay için http//www.nintendo.com/spaceworld/ adresine bakabilirsiniz. 
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S2'nin Japonya'da piyasaya çıkışı oldukça başarılı oldu. 

Ancak ortada ufak bir sorun vardı. O da birçok 
yazılımın PS2'nin grafik becerilerini yeterince 
ortaya çıkaracak düzeyde olmaması. Cihazın en 
önemli özelliklerinde birisi anti-aliasing. Antialiasing sayesinde cisim kenarlarında görülen kırılmalar 
minimuma indiriliyor ve cisimlerin daha gerçekçi görünmesi 
sağlanıyor. Bu özelliğin olmaması oynayışı hiçbir şekilde etkilemiyor, ancak üst düzey görüntü kalitesiyle ortaya çıkan 


PS2'nin görsel etkisini azalttığı da bir gerçek. Bu, Dead or Alive 2 oyununun Dreamcast ve PS2 versiyonları karşılaştırıldığında daha iyi anlaşılıyor. Sonunda ABD'de bulu- 


dini gösteriyor. 


nan oyun yapımcısı Volition bu soruna bir çözüm buldu. Şirketin baş programcısı 

James Hague konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, PS2'deki anti-aliasing'in diğer sistemlerden farklı olduğunu 
belirtti. Sony'nin oldukça ustalık isteyen bir iş yaptığını ifade eden Hauge, ancak motion blur özelliğini kullanarak AA'yı gerçekleştirecek bir yol bulduklarını kaydetti. Şirketin yakında piyasaya çıkaracağı PS2 RPG'si 
Summoner için bir demo hazırlayan Volition, bu demoda AA özelliğini kullanıyor. Grafiklerde belirgin bir fark 
göze çarpıyor, ancak bu daha yumuşak kenar geçişlerinden ziyade kaplamaların daha az titremesi şeklinde ken- 


Volition, Summoner'dan sonra şimdi de kış aylarında piyasaya süreceği bir first-person shooter olan Red 
Faction için aynı çözümü hazırlıyor. James Hague, AA çözümünün oldukça kolay uygulandığını ve bunu diğer 


Bu büyük ihtimalle AA olmadan gördüğünüz son Sum- Yazılım geliştiricilerinin de kullanmasını sağladıklarını açıkladı. 


moner screenshot'ı olacak, 


INDREMA 


MEYDAN OKUYOR 


onsol üreticilerinin sadece 

K.... Nintendo, Sega 
ve Microsoft'tan oluştuğunu 
sanıyorsanız oldukça yanılıyorsunuz. İndrema Corporation da 
artık bu şirketlerin arasında yerini almak istiyor. Bunun için şirket, üzerinde 
uzun süredir uğraşarak geliştirdiği ve güçlü Linux işletim sistemi üzerinde çalışan oyun ve eğlence konsollarının tanıtımını gerçekleştiriyor. 

Bu konsollardan ilk duyurulanı ise ABD'de 2000 yılının sonu ya da 2001'in 


ilk aylarında piyasaya sürülmesi planlanan L600 modeli. L600'ün özellikleri oldukça etkileyici: 60OMHz işlemci, 133 MHz, 64 MB RAM, Nvidia AGP 4X 
uyumlu ekran kartı, DVD-ROM, HDTV desteği, dijital audio surround ses sistemi, 4 adet USB portu, ATA-66 sabit disk, ethernet uyumlu 56K modem. 


Ancak bütün bu özelliklerin yanında işin en etkileyici yanı, cihazın yaklaşık 100 
dolarlık bir fiyatla satılacak olması. L600'le birlikte MP3 Personal Music System 
ve Mozilla Web Browser and E-mail System yazılımlarına ek olarak bir adet 
de oyunun ücretsiz sunulacağı belirtiliyor. Ayrıca daha sonraki modellerde 
dört kanallı Dolby Digital Surround Sound ve IEEE1394 desteği bulunacak. 
Tabi işin bir de yazılım, yani oyun yönüne bakmak gerekiyor. Ouake |ll 
Arena, Unreal Tournament, Heavy Gear Il ve SimCity 2000 gibi yaklaşık 30 
adet oyunun İndrema versiyonlarının hazırlıkları sürüyor ve cihazın satışıyla 
birlikte bunlar da piyasaya sürülecek. Indrema Corporation daha fazla yapımcıyla anlaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin ve cihazın oyun sektö- 


ründe ne kadar başarılı olacağını ise zaman gösterecek. 
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Microsoft Big 
Huge ile Anlaştı 


icrosoft, Big Huge Games firması ile üç ayrı oyun projesi konu- 
Mena anlaştığını duyurdu. Big Huge Games, Civilization Il ve 
Alpha Centauri oyunlarını hazırlayan Brian Reynolds ve Tim Train tarafından, ikilinin sene 
başında Firaxis Games'ten ayrılmasının 
ardından kurulmuştu. 
Big Huge'da çalışanlar arasında, 1990'lardaki altın yıllarında 
MicroProse'da bulunan Doug Kaufman, 
Jason Coleman ve 


David Inscore gibi 
tasarımcılar yer alıyor. 

Big Huge daha çok Xbox için strateji oyunları hazırlamayı düşünüyor. Bununla beraber şirket PC için de oyun geliştirecek. Böylece 
Microsoft Xbox için yaptığı yatırımlara hızla devam ediyor. Reynolds, 
firmasının turn-based değil de büyük oranda real-time stratejiler üzerinde çalışacağını söylüyor. 

Yapılan anlaşmaya göre Microsoft gerçekleştirilecek yatırımın ufak 
bir kısmını üstleniyor. Microsoft daha önce de Digital Anvil, Ensemble 
Studios ve Gas Powered Games gibi oyun geliştiricilerle benzer anlaşmalar gerçekleştirmiş, Bungie ve Access Software şirketlerini de satın 
almıştı. 

Big Huge Games'in ilk oyunu 2002 yılında piyasada olacak. Ancak şu 
an için oyun hakkında başka bir bilgi verilmiyor. 
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Infogrames'in 


Infogrames, Alone In The Dark'ın yan ürünlerinden de 
gelir elde etmeyi düşünüyor. 


p lone in the Dark: The New Nightmare, sevilen serinin dördün- 


cü ve sabırsızlıkla beklenen oyunu. Infogrames tarafından piya- 


FFIX 
Japonya'da 
Piyasada dar uzamış durumda. Bu ertelemenin sebebi Infogrames'in 


saya sürülecek olan oyunun çıkış tarihi 2001'in ilk çeyreğine ka- 


Sauare'in beğenilen RPG'si Dreamcast, PlayStation, PC ve Game Boy Color versiyonla- 


Final Fantasy'nin ?'uncusu Ja- rını bütün dünyada aynı anda piyasaya sürmek istemesi. 


gl ne in ig Infogrames, Alone in the Dark'tan sadece bir oyun 
Oyuna 17 gün içerisinde yaklaşık 
olarak değil, marka olarak da faydalanmaya çalışıyor. 


bir milyon adet ön sipariş geldi. 
Oyunun ortaya çıkışıyla birlikte Fi- Şirketin çizgi roman hazırlayan bir firmayla görüşüp 
Alone in the Dark'ı çizgi roman olarak da piyasaya 
sürmek istemesi bu düşüncenin bir ürünü. Konu 
hakkında bir açıklama yapan Infogrames yetkilisi 
Sean Fish, çizgi romanın The New Nightmare'de- 


ki iki ana karakter, Edward Carnby ve Aline 


Cedrac üzerine kurulacağını söyledi. Ancak çizgi 


nal Fantasy tutkunu Japonlar N larını da araştırdıklarını ifade eden Fish, karşılarına bir fırsat çıktığında bunu değerlendirmek istediklerini belirtti. 


oldukça hareketli gün- .., * Alone in the Dark: The New Nightmare'ın oldukça ilgi çekici bir hikayesi var. Arkadaşı Charles Fiske'nin esra- 


YY en rengiz ölümünü araştıran dedektifimiz Edward Carnby, Fiske'nin ölmeden önce üç tane eski tablet aradığını öğreni- 
e . yor. Biraraya geldiğinde bilinmeyen bir gü- 
oyun için yeniden dizayn 
e E e z cü ortaya çıkartan bu üç tableti aramak 
ederken, mağaza önlerinde 


bir gece önceden uzun kuy- üzere Shadow Island'a giden kaharamanı- 


ruklar oluştu. mız bu kez yalnız değil; genç ve zeki arke- 


Diablo IV'den Rekor 


Diablo Il sadece 14 gün içinde | milyon adet 


olog Aline Cedrac, Carnby'ye bu yolculuk 
boyunca arkadaşlık ediyor. 


satarak bu alanda yeni bir rekora imza atmayı The New Nightmare'da bulunan bir- 


başardı. Bu, Blizzard Entertainment'ın benzer çok yenilik ilgi çekecek gibi gözüküyor. 
başarıya ulaşan dördüncü oyunu oldu. Şirketin Örneğin oyuncular karanlık mağara ve 
Pazarlama Sorumlusu Bob McKenzie bu duru- 
Pek voelimilmi Boo Mekenele Birimi odaları flashlight yardımıyla keşfedebilemu şimdiye kadar görülmemiş olarak niteler- 

i i : : ; cekler. PSX ve Dreamcast versiyonlarını 
ken, Diablo Il'yi çok satan kitaplara benzetti. 
, z hazırlayan Darkworks şirketinde çalışan 
Virtua Tennis Kapış Kapış z ii i çi Hi > ki 
Geçtiğimiz yazın en beklenmeyen başarısı Se- KİZİM A Gym Dİ 


ga'nın Virtua Tennis'inden geldi hiç kuşkusuz. nan 1200 arka plan ve zemin görüntüsü 


için çalışıyor. Buna bağlı olarak da çevre- 
Kaplamalar hemen kendini gösteriyor. nin, flashlight ve ışık efektlerinde aldığı gö- 


rüntü oldukça gerçekçi bir şekilde hazırlanıyor. Oyun içi görüntülerin Resident Evil serisinden daha gerçekçi ve sine- 


Oyuna az sayıda ön sipariş olmuş ve buna bağlı 


masal olacağı, hareketli kameranın da sinemasal korkuyu artıracağı bir gerçek. 
Oyunda toplam 12 silah ve 15 düşman bulunuyor. Yaratıkların yapay zeka düzeyleri büyüklük ve güce göre değişiklik gösteriyor. Yaratıklardaki yapay zekanın üst düzeyde olması oyuncuları yeni keşifler yapmaya oldukça zorlayacak. 
Örneğin bazı yaratıklar ışıktan hoşlanmazken, bazıları da sesten rahatsız oluyor. Bu, silahınız olmasa bile düşmanlarınıza 
karşı yapabileceğiniz birşeyler olduğunu gösteriyor. 


Oyunun başında yapılan Edward Carnby ya da Aline Cedrac karakter seçiminden sonra oyuncuları her karakter için 


olarak da az sayıda dağıtılmıştı. Ancak 15'er saatlik bir macera bekliyor olacak. 


ib Pen piyasaya Çile b Alone In The Dark: The New Nightmare'in Pocket Studios tarafından geliştirilen Game Boy Color versiyonu ise şaşırtıcı 
hafta içinde sürpriz bir şekilde 


50:005 sans kakamırn ulaşı derecede detaylı zemin ve fonlar içerirken, farklı kamera açıları oynanışı daha zevkli kılıyor. Bu görüntü özellikleriyle oyun Ga- 


Şimdi Sega talebi karşılayabil- me Boy Color teknolojisini oldukça zorluyor. 
mek için yoğun bir şekilde Infogrames, herşey yolunda giderse oyunun PlayStation 2, Microsoft Xbox ve Nintendo 


çalışıyor. GameCube versiyonlarını da hazırlamayı düşünüyor. 
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Ubi Soft Atakta 


Ubi Soft yatırımlarına bir yenisini daha ekledi ve Red Storm'u satın aldı. 


yun yayıncılığı alanında dünya çapında tanınmış bir firma olan Fransız Ubi Soft En- 
2 MARA ile ABD merkezli Red Storm Entertainment uzun süren görüşmeler 
sonucunda, Red Storm'un Ubi Soft'a dahil olması konusunda anlaşmaya vardılar. 

Gerçekleştirilen anlaşma, her iki şirketin hissedarları ve Amerikan antitröst kuruluşlarının onaylamasıyla birlikte geçerlilik kazandı. Anlaşmaya göre Red Storm Entertainment, Ubi Soft'un bir yan kuruluşu ve markası olacak. Ancak Red Storm'un bağımsız 
bir şirket gibi yönetilmesine devam edileceği tahmin ediliyor. 

Red Storm'un ABD'deki merkez bürosunda bulunan çalışanların aynı şekilde kalacağı söyleniyor. Öte yandan şirketin İngiltere bürosunda çalışanlar Ubi Soft'un aynı ülke- 
deki ofisine taşınacaklar. Ancak toplam 100 kadar Red Storm çalışanı arasında işten çıkarma olayının yaşanmayacağı tahmin ediliyor. Oyunların satış ve dağıtım işlemleri ise 
Ubi Soft'un kendi ekibi tarafından gerçekleştirilecek. Bunun dışında, Ubi Soft yine her 


yaşa uygun oyunlar yapmaya devam ederken, Red Storm ise sıkı oyuncular için zorlu 


oyunlar hazırlamayı sürdürecek. Rainbow Six hayranlarının bu konuda endişesi olmasın. 


Red Storm Entertainment 1996 yılında yazar Tom Clancy ve arkadaşları tarafından — 


kuruldu. Şirket en çok Tom Clancy's Rainbow Six ve Tom Clancy's Rogue Spear Yves Guillemot ve Doug Littlejohns 
oyunlarıyla tanınıyor. Bu iki oyun oldukça fazla ilgi gördü ve toplam satış rakamı 3 milyonu aştı. Rainbow Six serisinin PC dışında PlayStation, Dreamcast, Macintosh, 
Nintendo 64 ve Game Boy Color platformlarına uyarlanması gördüğü ilgiyi gösteriyor. Ayrıca seri birçok oyun dergisi tarafından ödül alırken, Microsoft Gaming Zone'da da en çok oynanan multiplayer oyunlar arasında girmeyi başardı. Red Storm yapımını üstlendiği oyunların yayıncılığını da gerçekleştiriyordu. Şirketin 1999 yılı net 
geliri ise 52 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Anlaşmayla birlikte Ubi Soft genişleme stratejisine uygun olarak önemli bir adım atmış oldu. Bu strateji geçtiğimiz Mayıs ayında şirketin Sinister Games ve Grolier Interactive stüdyolarını satın almasıyla başlamıştı. Red Storm'la anlaşması, daha çok Avrupa'da yaygın olan 
Ubi Soft'un ABD'ye daha rahat açılmasını sağlayacağı gibi, tahminler de ABD'nin önümüzdeki mali yılda şirketin bir numaralı pazarı olacağını gösteriyor. 

Yapılan açıklamada, bu anlaşma ile Ubi Soft'un ilk beş yayıncı arasına girme hedefine daha çok yaklaştığı belirtilirken, Ubi Soft ve Red 
Storm'un online oyun endüstrisinde lider olma hedefi üzerinde duruluyor. 

Red Storm'la birlikte Ubi Soft'un multiplayer action ve strategy oyunları konusundaki eksikliklerini tamamlayacağını söyleyen Ubi Soft 
başkanı Yves Guillemot, Tom Clancy'nin başarısının da kendilerine çok şey katacağını ifade etti. Öte yandan Red Storm başkanı Doug Littlejohns ise hızla büyüyen bir sektörde kısa zamanda oldukça başarılı olan şirketlerinin, gerçekleştirilen anlaşmayla birlikte büyüme yolunda 


önemli adımlar atacağını belirtti. 


Ubi Soft'un şimdiye kadar yayınladığı oyunlarla sektörde istediği noktaya geldiğini söylemek zor. Bir türlü beklenen sıçramayı göstereme- 
Tom Clanıy yen şirket, özellikle son aylarda yatırım atağına geçti. Red Storm'la yapılan anlaşma da bunlarda biri. Ancak bu sefer, Red Storm gibi oldukça popüler ve başarılı oyunlar gerçekleştirmiş bir firma ve Ubi Soft'un hedeflerine yaklaşmasını sağlayacak gibi gözüküyor. 


ra PlayStation 2'de 


pm EGA, Ouake Ill Arena'nın ilk online konsol sürümünü 5 Ekim'de piyasaya 


ks” sürmeyi planlarken, Electronic Arts oyunun PlayStation 2 versiyonunu çıkaracağını duyurdu. Id Software yetkilisi Todd Hollenshead'den alınan bilgilere 
göre, geliştirme aşamasının başlarında olmalarına rağmen birçok yapımcı stüdyo oyuna karşı ilgisini saklamıyor. 

Oyunun ne zaman raflara çıkacağı konusunda yorum yapmak için henüz çok 
erken. Todd Hollenshead, “Hedefimiz oyunu PS2 kullanıcıları için mümkün olduğunca eğlenceli kılmak. Ama bu, oyunun DC veya PC versiyonlarına benzeyeceği anlamına gelmez.” diyor. 

Daha önce duyurulan Dreamcast versiyon ise PC, Mac ve Linux versiyonlarından farklı bazi özellikler sunuyor. Dreamcast'te saniyede 30 frame hızında 
çalışacak oyuna yeni haritalar eklenmiş. Oyunu multiplayer oynamak istediğinizde ise karşınıza iki seçenek çıkıyor; Dreamcast Network ya da ekranın dör- 
de bölünerek oynanması. Böylece, diğer platformlardan oyunseverler multiplayer'ı oldukça zevkli olan Ouake Ill Arena'nın bu özelliğinden mahrum kalmamış 


olacaklar. 
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Nvidia - 3dfx Anlaşmazlığı 


vidia, 3dfx firması aleyhine 
İN büken hakları ihlali davası 
açtı. Dava, 3dfx'in, Nvidia'ya ait 
beş adet patenti ihlal ettiği iddiası üzerine açılıyor. Nvidia'nın 


amacı, 3dfx'in bu patenti kulla- 


nan Voodoo ürünlerini geliştirmesini ve pazarlamasını yasaklatmak. Voodoo ürün ailesindeki N V İ 1D İ A 
Voodoo3 serisi, Voodoo5 5500 © 
ve yakında çıkacak Voodoo4 bu ürünler arasında yer alıyor. 

Nvidia'dan yapılan açıklamada, firmanın başkanı Jen-Hsun Huang, “Bu yenilik 
bir yıl süren yüz milyonlarca dolarlık bir yatırım sonucu gerçekleştirilmişti. Yatırımımızın meyvelerinin heba olmasına izin veremeyiz.” dedi. 

3dfx'den yapılan açıklamada ise, Eylül 1998'de Nvidia aleyhinde açılan ve 
sürmekte olan “multitexturing” teknolojisine ilişkin davadan bahsedildi ve fir- 


ma yetkilisi Alex Leupp tarafından, “Nvidia'nın açtığı dava, bizim eski bir dava- 


mıza karşı açılmış yeni bir davadır. Bu şekilde taktiksel bir davanın firmamıza açılmış olması 
bizi üzdü, ancak haklarımızı savunmayı sürdüreceğiz.” denildi. 
Telif hakları kadar, patent 
hakları ihlali konusu da oldukça 
önem taşıyor. Tüm 3D ekran 


kartlarını bir tek işlemi yerine 


TN 


grafikleri, DirectX ve OpenGL API'leri altında mümkün olduğunca yüksek hızla 


getirmek için üretilirler. Bu da 


işlemek. Bu alanda farklı kartlar, elbette benzer teknolojiler kullanacaktır. Eğer 
herhangi bir firma, böylesi bir alanda patent hakları ihlali davası kazanırsa, hemen arkasından kendisine bir anti-tröst davası açılması da gerekir. 

Nvidia ve 53 firmaları üstte saydığımız fikirler ışığında geçtiğimiz senenin 
başlarında, karşılıklı bir anlaşma yaparak, küçük patent hakları ihlallerini önem- 


sememeye karar vermişlerdi. 


Şiddet Ama Nereye Kadar? 


ctivison'ın Soldier of Fortune oyununu birçoğunuz bilirsiniz. Oyunda gerçekten de yüksek oranda şiddet öğeleri bulunuyordu. Ancak 
bu pornografi ile bir tutulabilir mi? Kanada'nın bir eyaletinde Soldier of 
Fortune, genelde pornografi içeren yayınlar için kullanılan ve X olarak 
bilinen “adult material” sınıfına alındı. Bunun sonucu olarak da adult material sınıfındaki bir ürünle uğraşmak istemeyen birçok satış mağazası 
Soldier of Fortune'u raflardan çektiler. Eyalet savcısının aldığı bu kararın 
Kuzey Amerika tarihinde bir ilk olduğu söyleniyor. 

Eyalette bulunan film sınıflandırma bürosu da oyunu bir sinema filmi 
gibi ele alarak savcının kararını onayladığını belirtti. Kuruluşun yaptığı 
açıklamada oyunda şiddet unsurlarının açık bir şekilde ve istismar edilerek kullanıldığı belirtildi. Ayrıca karardan duyulan rahatsızlığın halkın yararı dikkate alındığında gözardı edilebileceği ifade edildi. Ancak insanla- 


rın istedikleri herhangi bir an oyunun demosunu İnternet'ten indirebile- 


cekleri unutulmamalı. 


First-person shooter tarzındaki Soldier of Fortune'da 
oyuncular bir paralı asker olarak bütün dünyayı dolaşıyor- 
lar. ESRB tarafından M (mature) olarak sınıflandırılan oyunun daha az şiddet içeren bir 
versiyonu daha sonra Activision tarafından piyasaya sürülmüştü. 

Eyalet savcısı tarafından verilen karar bu konuda daha 
sonra verilecek hükümlere örnek teşkil edebilir. Bu da oyun 
endüstrisi açısından iyi bir ge- 


lişme olmaz tabi ki. 


Soldier of Fortune'daki şiddet düzeyi son günlerde tartışması konusu. 
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Yeni Çıkan Pafch'ler 


Battlezone Il 1.2 Official Beta Patch 

Yeni multiplayer mod'ları ve haritaları eklenmiş, yapay zeka artırılmış, network güvenilirliği artırılmış, bazı hatalar giderilmiş ve Windows 2000 uyumluluğu sağlanmış. 


http//www.pandemicstudios.com/bzii/downloads.htm 


Dark Reign 2 Patch v1.1 

Oyun içi görüntüler ve efektlerde ortaya çıkan hatalar, kilitlenmeler ve network sorunları giderilmiş. Tabi oyunla ilgili birçok eklemenin gerçekleştirildiğini de belirtmeliyiz. 

http//www.activision.com/downloads/266.asp 


Kiss Psycho Circus Patch v1.1 

Oyunun ilk versiyonunda ortaya çıkabilen hatalardan birçoğu bu versiyonda 
gideriliyor. Ayrıca oyuna eklenen bazı özellikler de bu patch'de yer alıyor. 
Öte yandan 6 adet yeni multiplayer haritasının bu patch'de bulunduğunu 
söyleyelim. 

http//www.kisspsychocircus.com/main.shtml 


Warlords Battlecry 1.01 Patch 
Advanced Options menüsü eklenmiş, bazı hatalar giderilmiş, yeni düzenlemeler yapılmış ve yapay zeka geliştirilmiş. 


http//www.warlordsbattlecry.com/downloads.html 


Submarine Titans v1.1 Patch 

Oyuncuların şikayetine neden olan birçok sorun giderilirken, multiplayer 
oyun optimize edilmiş. Programcılar birkaç özellik eklemeyi de ihmal etmemişler. 


htp//www.subtitans.com/english.htm 


GAMEPRO.COM.TR MEKTL 


WAT 3: Close Ouarters Battle'ın piyasaya çıkışının üzerinden yaklaşık 9 ay 
Seç ve Sierra On-Line sonunda oyunun multiplayer patch'ini bitirme aşamasına geldi. Bu patch ile oyuncular SWAT 3'ü cooperative, deathmatch ve team deathmatch mod'larında online olarak oynama imkanına kavuşacaklar. 

Aslına bakarsanız Sierra, multiplayer patch ve SWAT 3: Elite Edition'ın piyasaya sürülmesi konusünda oldukça kararsız kaldı. Battle Plan adlı genişleme paketini ve multiplayer patch'i birlikte sunmayı düşünen şirket, sonrasında Battle 
Plan'e oyunun orijinal versiyonunu da ekleyip Elite Edition adı altında piyasaya 
sürmeye karar verdi. Sierra'dan aldığımız bilgiye göre Ekim ayı içinde Elite Edition raflardaki yerini alırken, multiplayer patch ise Internet'ten oyunseverlere 
sunulacak. Multiplayer patch aynı zamanda Elite Edition'ın içinde de yer alacak. 
Sonuç olarak, Elite Edition'da orijinal oyun, 5 yeni görevden oluşan genişleme 
paketi ve multiplayer patch bulunuyor. Ancak Sierra'nın daha sonraki bir tarih- 
te yeni görevleri de Internet'ten sunmayı düşündüğünü belirtmeliyiz. 

SWAT hayranları için hayal kırıklığı olabileceğini düşündüğümüz konu oyunun team deathmatch modunda bile maksimum 5 kişi tarafından oynanabilecek 


olması. Rogue Spear'ın 16 kişiyle oynanabildiğini düşünürsek bu bir dezavantaj 


Yeniler 


ctivision'ın yeni projesi Game Boy Color tutkunlarının oldukça hoşuna gi- 


decek. Şirket yıl sonuna kadar PlayStation'da başarılı olmuş oyunların Ga- 


me Boy Color versiyonlarını hazırlamayı planlıyor. Aksiyon/adventure tarzındaki 


Spider-Man ile başlayacak olan bu seri, önümüzdeki aylarda Hallowe- 
en ve Blade ile devam edecek. Yine birkaç ay içinde Tony Hawk's 
Pro Skater 2'nin 8-bit versiyonunu görebileceğiz, tabi bütün özellikleriyle birlikte. 

Öte yandan Electronic Arts da ünlü Road Rash serisini Game Boy 
Color'a uyarlamaya hazırlanıyor. 16 araçla, 5 ayrı pistte son hızla gi- 


derken, rakipleri alt etmeye çalışmak oldukça zor olacak. Buna ek 


olarak Road Rash, kablo bağlantısı ile multiplayer desteği de sağlaya- 


mızı yetiştirmekte zorlanmamız. Küçük bir ayrıntı anlayacağınız. 


| ire bu ay yine üzerimizdeki bağımlılığını sürdürmeye devam etti. An- 


cak bu bağımlılığın zararlı olduğunu söyleyemeyiz. Tek dezavantajı ise yazıları- 


sayılabilir. Bu açığı kapatmak için yapımcılar yapay 
zekaya sahip karakterler 
eklemeyi unutmamışlar. 
Sierra, Elite Edition'da 
mod yapımcıları için birçok kolaylık sunuyor. 
Worldcraft level editörü, 
senaryo editörü, silah ve 
skin geliştirmek için çeşit- 


li yardımcı programlar 
Elite Edition'la birlikte sunuluyor. Bunlara ek olarak, oyunun farklı mod'ları arasında değişiklik yapmak da kolaylaşıyor. 

SWAT 3: Elite Edition'da yeni eklenen HK G36, AK-47 ve AK-74 silahlarıyla birlikte silah sayısı sekize çıkıyor. Ayrıca yeni eklenen silahları değişik şekil- 


lerde kullanmak da mümkün. Örneğin G36, standart ve Commando olmak 


zn 
i 


üzere iki farklı şekilde kullanılabilecek. 


FAHDANGLE 


TE aLORE 
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Spider-Man 


Ancak Counterstrike'a ek olarak multiplayer oynamaktan zevk aldığımız başka 
oyunlar da vardı tabi ki. Bunlar ise Need For Speed: Porsche 2000 ve Sega Rally 2. 
İ Ralli araçlarını kullanmak bir yana, biraz eskimiş olsa da Porsche sürmenin zevki 
| zaman ilerledikçe sanki daha da artıyor. Fakat Avrupa yollarının güzel manzarası bij ze yarışı unutturarak, üstü açık arabamızla gezintiye çıkmışız hissini uyandırıyordu. 
| Bu arada editörlerimiz yalnız kaldıklarında kendi zevklerine uygun oyunları tercih ettiler. The Dukes of Hazzard da bunlardan biriydi. Oyun, ilginç hikayesi ve sü- 


rükleyiciliği sayesinde oyuncuyu ABD'nin güney bölgelerine götürüyor. Buna ek 


olarak Heavy Metal e bu ay ofisimizde oldukça ilgi gördü. ş 
larak Heavy Metal FAKK'de b fisimizde oldukça ilgi görd Tony Hawk's Pro Skater 2 
N 
l 


Buraya yazmadan unutmamanız gereken bir oyun daha var. O da Tony Hawk's Pro Skater 2. Gerçekte kaykay kullanamayacağını bilen editörlerimiz 


N bu oyunu iyice benimsediler. Ama ofise kaykay'la gelme hatasına düşmemeleri hepimizin sağlığı açısından olumlu bir gelişmeydi. il 
| 
e EGE sml 
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Teknozirve 


HAM OKU 


Kardeşinizin kötü koktuğunu mu düşünüyorsunuz? Bir de Resident Evil” 
yüklenmesini bekleyin ve oradaki çürümüş cesetlerin kokusunu alın. di 
DigiScents'in geliştirdiği yeni teknoloji sayesinde çok yakın bir gelecekte 


oyunlardaki bu “pis kokuların” odamızı sarmasını sağlayabileceğiz 


Lamchop 

onkey Kong 64'deki tropik bir ormanda do- 
D laştığınızı ve dev maymunun Kremling'lerle, 
diğer düşmanlarla savaştığını, siz de bu sırada ormandaki mis kokuları alabildiğinizi hayal edin. 
Evet, orda duran muzların kokusunu da alıyorsunuz değil mi? Üzülmeyin, eğer DigiScents'in koku 
yayan cihazı oyun makinenize takılıysa aklınız başınızda demektir. 


Nası Oluyo da Oluyo 

DigiScents firmasındaki beyinler kokuların tekrardan nasıl oluşturulacağını çözdü. Her türlü 
koku “temel koku yapılarının” doğru oranlarda 
karıştırılmasıyla elde ediliyor. Aynı yeşil rengi 
oluşturmak için sarı ve mavi renk boyaları kullandığımız gibi birkaç değişik temel kokunun birleşimiyle farklı kokular elde edebiliriz. Firma, bu 
temel kokulardan yüzlercesini küçük bir kutuya 
koymayı ve bu kutunun da yazılım desteği ile birlikte size gerçek hayattaki kokuları oluşturmasını 
planlıyor. 
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iSmeli, u$Smelli, 
Herkes Kokluyor 


DigiScents Acclaim, Electroniz Arts, Eidos, Infogrames 
ve Ubi Soft gibi önde gelen 
oyun firmalarının oyunlarında bu teknolojiyi kullanmaları için çalışmalar yapıyor. Ve 
bunun gerçekleşmesi sizin 
düşündüğünüz gibi çok zor 
falan değil. Geliştiricilerin 
yapması gereken, sadece ha- 


zırladıkları oyunda doğru ko- iSmeli konsepti çalışır durumdayken. 


kuları ve doğru kodları kullanmak ve onu oyuna 
adapte etmek, olay bu. Artık ondan sonra iş küçük kutuya kalıyor. 

Küçük kutu, yani iSmell bir takım yağlar (temel kokular), bir ısıtıcı ünite ve bir de fan içerecek. Aktif hale geçtiğinde, doğru yağlar, doğru 
kokuları oluşturmak üzere birleşecek ve sonrasında ısıtılarak fan yardımıyla havaya karışması 


sağlanacak. Yağları içeren kartuşlar değiştirilebilecek ve her kartuş kullanmaya bağlı olarak bir- 


kaç ay gidebilecek. Bu yeni teknoloji halen gelişim aşamasında ve DigiScents geçen Mayıs ayında gerçekleşen Electronic Entertainment Expo'da çalışır bir demoyu bir PC notebook 
kullanarak ziyaretçilerin ilgisine sundu. Yalnız cihazın PC'ye nasıl bağlanacağı konusunda ortada 
son bir karar bulunmuyor. Yapılan demoda, 
muzların ve Lara Croft için hazırlanmış bir parfümün çekici kokusu kullanılmıştı. 


Geleceği Koklayın 

Başlangıçta iSmell'in hedefi PC'ler olacak fakat 
DigiScents, bu teknolojinin birçok alanda kullanılmasını umut ediyor (konsol sistemleri için 
şimdilik bir bilgi yok): Koku desteği olan Web 
sitelerini, televizyon ve radyo reklamlarını, sinema filmlerini hayal edin. Tabi bu saydıklarımıza 
daha birçok şey eklenebilir. DigiScents önümüzdeki yılın başlarında veya ilkbaharda üretime 
geçmeyi planlıyor. Cihaz 80 ila 150 dolar, kartuşlar da 20 ila 40 dolar arasında bir fiyata sahip 
olacaklar. Eğer DigiScents doğru yolda ilerleme- 
ye devam ederse, en son WWF güreş oyununu 
çalıştırdığınızda Rock'ın ne pişirdiğini koklayabileceksiniz. 3 


İSmell kutusu acaba bunlardan birine mi benzeyecek? 
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ORİJİNAL TAM SÜRÜM TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZUYLA BİRLİKTE 
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dosya konusu 


SO BUCKS * MELON 


435 X2. 


İPUCU: THPS2'de tüm 20, 50 ve 100 dolarlık kağıtları bulmadan bir bölümü bitiremezsiniz. Gökyüzünü kontrol edin ve half-pipe'lardan bol bol havaya sıçrayın. 


2 hassa * FS 50-50 
-SO 4 F5 5050 


ER) z mA. XE 2000 
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yun firmaları “Eğer gerçek hayatta gerçekleştirebiliyorsanız, oyunumuzda da gerçekleştirebilirsiniz” 
demeyi seviyorlar, fakat diğer yola ne oldu? Eğer Tony 
Hawk's Pro Skater oynamak, bir kaykay alıp rampaya 
gitmenize sebep oluyorsa, yalnız olmadığınızı bilin. Kaykayın bir hobi olduğunu düşünüyorsanız, işte size profesyonellerden, Tony Hawk, Steve Caballero ve Bob 
Burnguist'den bilmeniz gerekenler. 


7HE SDO 


8000 


İPUCU: Tony'nin meşhur 900-derece spinini 
soykan gz (O'a 


GAMEPRO EKİM 2000 


DAN ELEKTRO 


m Yayıncı: Activision 
7 


ms Skateboarding 


s2 oyuncu 
sPiyasada 


GamePro: Kaykaya yeni başlayacak birinin iyi bir 
başlangıç yapması için ne kadar harcaması gerekir? Almaları gereken önemli şeyler neler? 


Steve Caballero: Profesyonel ürünler ucuz ürünlerden çok daha fazla ömürlü oluyor. Eğer para proble- 
mi varsa ucuz bir kaykayla başlanabilir. Bunların fiyatları 
30-50 dolar arasında değişiyor. Kaliteli bir kaykay içinse 
75-150 dolarlık bir harcama gerekir. 


Tony Hawk: Tüm parçalar için en azından 100 
doları gözden çıkarın. Ayrıca ben dizlik, dirseklik 
ve kask alınmasını da öneririm. 


Steve: Dizlik, dirseklik veya kaskların ucuzları 
da bulunabilir. Kızım için dizlik ve dirseklik aldım, ikisine 5 dolar ödedim. Tabi büyüyünce daha kaliteli ve güvenli olanlarını alacağım. Bunun Y 
için de 50 dolar gibi bir para ödemek lazım. 


B5 BOARDSUDE 


Bob Burnguist: Ben olsaydım direkt kaliteli 
olanlarıyla başlardım. Çünkü bunlar daha uzun süre 
gidecektir ve pek bir işe yaramayan ucuz olanlarını 
da desteklememiş olurum. Eğer biraz daha fazlasını 
harcama imkanınız varsa yardım isteyin ve bunu degerlendirin. Kaykaycılar büyük bir aile ve doğru bir 
başlangıç yaparsanız, bu tüm kaykaycıların yararına 
olacaktır. 


GP: Kaykaya yeni başlayanlar ne gibi güvenlik tedbirleri almalılar? 


Bob: Hmm, bir kere ne yaptığınızın farkında olmalısınız. Herkes için riskler vardır. Özellikle tepelerden aşağı gidiyorsanız, kask kullanmanı- 
Zı tavsiye ederim. İster tecrübeli olun 
ister tecrübesiz, herkesin düşme tehlikesi var. 


— 


isi 
Tİ 
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#D Tony HAWK'S PRO SKATER 2 


rld, Thrasher, Slap ve Big Brother gibi 


1izde, ollie'ler 


lana söre durum prosfesyonel 


o zamanlar | i lar 


püler değildi. Ben o zam r kayka nda tam nuyor. Ay 


lunuyor. Si i | olan ne kac 
lunuyor. Siz iy K Yı lan ne kada 


360 AİRWALE <A AÜ HUMPSiN 
lele) 02 


İPUCU: Marseille'de Humptey bonusunu almak için çanağın üzerinden atlayın ve di- MANUAL 
öer bir tanesinin üzerine konun. ne 


İPUCU: Büyük komboları manuel olarak gerçekleştireceksiniz. | , | veya |, 7 yuka- 
n'yı iki numarayı birleştirmek için kullanın. 


İPUCU: School 1 bölümünün başlangıcında, guarter-pipe'da biraz hız kazanabilirsiniz. Sonra (İPUCU: Küçük bir bonus için New 
çanın yanında, sağ taraftaki rampaya yönelin. Bu rampayı kullanarak daha çılgın hareketler City'deki heykelin üzerinden atla 
gerçekleştirebilirsiniz. 
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İIGH SCORE 


RO SCORE * 


Eğer bir harekette takılırsanız bir müddetliğine ara verin. Tamamen farklı bir şey deneyin ve değişik bir tarz üzerinde çalışın. Sınırlarınızı geliştirdiğinizde orijinal hareketi yapmanın 
ne kadar kolay olduğunu fark edeceksiniz. 


Kaykay yaparken kendinizi aynı stille sınırlandırmayın. Bu, size ilerde farklı arazilere daha kolay adapte olmanızı sağlayacak. Aynı THPS'da olduğu gibi, tüm profesyoneller 
oyundaki tüm bölümlerde kayabiliyorlar. Rahat olmak ve 

pratik yapmak ilerleme göstermede büyük rol oynuyor. 
Fakat bu sporda gelişimi belirleyen şey, kişilerin yetenegi ve yaratıcılığıdır. Ben her zaman hareketleri yapmanın 
7 farklı bir yolunu bulmaya çalışıyorum ve daha önce dizayn edilmemiş engelleri deniyorum. Zaten enteresan 
olan bu çünkü sadece kaykayla ne kadar yaratıcı olabilirsiniz ki? Sadece zihniniz boş olsun, pozitif olun ve eğlenmeye ba- 


kın. İşte kaykay bu! 


PLAYER 1 HEAT 1 OVER! 


JUDGES SCORES« z 
JUDGE'T 441 


JUDGE 3 45.2 


#7 3 HANGTİME GAPS o 
İND THE SECRET TAPE 7 JUDGE 5 45.4 


GO GUMUS 


-AREER TOTAL 


© cönrtisE © CONTINYE 


in Si 


HEAT 1 SCORE *44.9 


eer modunda artık her bölüm için iki kat (| İPUCU: Yarışma bölümlerinde para ödülü olla görev bulunuyor. Ayrıca bitirilen her duğu için alt sıralarda bitireceğinize tekrar 
eve karşılık para ödülü var. tekrar oynamak daha mantıklı. 
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KONTROL 5.0 


l ONTINLE j NT $ 900 
ŞA MR 


.. 
ezer 0 çene secme G5 


EĞLENCE 


İSELECT FİRST PİECE TO START GAP FROM 


İPUCU: Half-pipe'dayken, combo metrenizi | Mükemmel garkı yanmak için mükemmel 

m Için hızlı bir biçimde iki numara (( bir formül yok. Fakat bölüm editörünün kolay olması, üzerinde uğraşmayı eğlenceli yapıyor. 
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| dosya konusu JR 


Ahmet Usta 
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Tasarımcı: Mike Lambert (Pipeline Productihs) 
www.planetunreal.com/bipelirie/ 

UT kan damlacıklarını, kurşun deliklerini, mermi 
kovanlarını gösterebilmek için decal-adı verilen 
ufak resimcikler kullânır. Bu resimciklerimilk Kullanılması gerektiği anda göründüğünü ve/sonra- 
sirida zamanla kaybolduğunu bilirsiniz. Bü kaybo- 


luşun nedeni, bu resimlerin gösterilmesi için çok 
fazla bellek. kullanılmasıdır. Kullanılan belleğin 
oyun.performansını etkilemesi.istenmediği için; 
hafıza-boşaltilmak-üzere-decal'ler bir sür&'sonra. 
hafızadan silinirler. Hepimiz çok-defa-denemişizdir; taramalı silahlar ile duvarlara adımızı yazmak 
istediğimizde biz daha işimizi bitirmeden ilk harfler silinmeye başlar. İşte DecalStay;siZe'bu decal'lerin ne“kadarsortamda kalacağınızı ayarlamanıza izin veren bir moddösyası: Eğer 
bilgisayarınıza güveniyorsanız bü süreyi maksimumi düzeyde tutarak ortamı cehenneme çevirmek içten»bile değil, 

DecalStay, kullanıcı düzeyinde möd..Bunun 
anlamı multiplayer öyunlarda etkisinin olmaması. 
Yani siz Ortamı nasıl görürseniz görün, bu'karşı 
tarafın bakışını değiştirmiyor»Çok-basit-bir deği- 
$iklik gibi görünebilir ancak buna rağmen oyuna 
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getirdiği gerçekçilik havası ve ürkütücülük-bu 
modu Kullanmaya başladığınız zaman belli oluyor. 
Mutlaka ama mutlaka:denemelisiniz. 


Tasarımcı: Ob | -Kenobi 
www.plaretunreal.com/uwar/ 

Uvwar, Unrâal Toürnament'a güç getiren bir 
mod dosyası. Hızinızrartırmak, sıçrama yüksekligini ayarlamak, çarpışmalardaki hasarları belirle- 


mek, vurulduğunuzda tekrar sağlıklı hale dönme 
sürelerini otomatik olarak belirlemek veya isabet 
edensilahların vuruş gücünü azaltmak bu mod 
ile mümkün; Bu'özellikler oyun içerisinde sağlık 
çantalarına ya da cephaneye bönzer-tarzda bulunuyor ve siz birisini öldürdüğünüzde, eğer o kişi 
bu özlelliklerden birine sahipse, özelliğine ait 
Uçan bir harf yere düşüyor. Ölümler arttıkça 
toplanabilecek harflerin sayısı artıyor. Özelliklerinizi takım oyunlarında arkadaşlarınız ile-paylaşmanız'mümkün. Ayrıca her özellik içir HUD 
(head up display) göstergenizde yüzdeleri ile ayrıntılı bilgi veriliyor. ç 

Bu modun özelliği, bir role-playing'game hâvasıni Ünreal'a getirmesi» Elinize-dürbünlü ya da 
güçlü bir silak alarak bir köşeye saklanmayı im- 


kansız hale getiriyor” Çünkü siz birilerini vürdukça artanözellikleriniz'ile çok daha güçlü hale geliyorsunuz: Kimidaha çok frag yaparsa o daha 
güçlü oluyor ama bu .sadece-frag-sayisinarbağlı 
değil, aynı-zâmanda kazanılan özellikleriniz ile'de 
doğru orantılı. Böylece Sıradan bir EPS oyuna 
RPG özellikleri kazandırılarak, oyuna bağlılık ve 
adaptasyon artırılmış. 


You picked up 10 Flak Shejis. 
v 


pi 


Tasarımcı; -William-Chenowith 
www.planetünreal.com/modsguad/ 

Bu modifikasyon, oyun içerisinde her frag yapıldığında, değişik ve eğlenceli birtakım sürprizlerin 
meydana gelmesini sağlıyor. Kullanıcıya oyun içerisinde'meydana»gelecek değişikliklerin sıklığını 
ayarlama imkanı veren bu mod sâyesinde oyuncü rastgele bir zamanda Re&deemer silahının etkisi. ile'patlayıveriyör ve bu patlamanin etkisiyle 'etrafında ölen herkesi frag yapmış olarak hânesine 
ekliyor. Gerçekten eğlenceli çünkü patlayacağını 
anlayan.kişi kalabalık bir yere doğrü koşarak kâmikazessaldırısında bulunabiliyor. Ortalıkta ateş 
etrieden, kalabalığa doğru koşan birini'öldürmek 
Yerine, ondan kaçmak gerçekten eğlenceli amâ 
bir süre sonra sıkıcı olabiliyor. 


WWW.GAMEPRO.COM.TR MEKTUPGGAMEPRO.COM.TR 


Tasarımcı: Epic Games 
www.planetünrealicom/modsguad/ 

Bu.sadece bir değişiklik olarak görülmemeli çünkü oyuna yeni özellikler eklemenin ötesinde, beraberinde birçok harita ve kaplama da getiriyor. 
Unreal.ekibi tarafından geliştirilen'bu eklenti 
beklenenden daha fazla özelliği oyuna kazandırdı. 
Daha farklı ölüm şekilleri, regeneration işlemi 
için farklı sahneler, ekstra korunma kalkanlar; 
güçlü silah,özellikleri... 

Ölen kişi patlayarak. ölebiliyor ve bu etrafındakilerin ölmesine ya”da' yaralanmasına neden 
olüyörAldiğınız bazı”ekipmanların yardımı'ile öldüğünüzde hiç ölmemiş gibi yeniden eşya çanta- 

#sniz'ile hayata dönebiliyorsunuz. Gerçekten iyi 
düşünülmüş hoş özellikler var. Tüm özellikleri 
görüp içine dalmadan-bu sayfalarda anlatmak 
güç. Ancak-kişisel düşüncem; öyuna alışan birisi 
bu tarz bir eklentiyi destekleyen server'da oyuna 
girdiğinde “Ne oluyoruz yahu, bu kadar şey de 
nerden çıktı?" gibi bir soru ile karşılaşabilir. Neyin ne-işe yaradığını öğrenmek biraz zâman, sabır ve ölüme nedenolabiliyor. 


“ Tasarımcı: Sten Larsson ve Thomas Ericsson 
www.planetunreal.com/flatware/news.shtml 
Bu mod gerçekten ilginç bir düşüncenin ürünü. 
Oyuna başladığınızda parlayan kutsal bir taş haritanın herhangi bir yerinde ortaya çıkıveriyor. Bu 
taşı alan ilk kişi bir.azize, diğer oyuncular ise günahkârlara dönüşüyorlar. Bundan sonra aziz kişi, 
herkesi öldürebilme şansına sahipken, günahkâr- 
lar birbirlerini öldüremiyorlar. Onların öldürebileceği tek kişi aziz. Azizi:kim öldürürse azizlik 
ona geçiyor ve oyun devam ediyor. Biraz Half 
Life için yazılmış, Team Fortress ile gelen Hunted moduna-benzese de gerçekten farklı ve eğlenceli. Bir kişiyi bütün bir ordüya karşı savaştıran bu modda aziz kişiyi bulmak Hiç güç değil 
çünkü fosfora batırılmış gibi"parlıyorlar« Höpimiz 
için ilginç bir den&yim-olabilir. 


THEXORCIST is the Slave Master 


Player Frags oDeaths 
THEXORCIST 11 

2: 

Nikita. 

Karağ 

Zerin 


Tasarımcı: UTSlavemaster 
www.planetunrealiğfom/slavemâster/ 

Slave Master bu güne dek gördüğüm en iyi fikirlerden. Birini öldürdüğünüzde bir hayalete dönüşüyor ve yeterli puariları toplayana kadar savaşamiyor. Ama savaşamayıp ortalıkta hayalet olarak 
boş boş dolaşmiyor sadece, o artık sizin köleniz 
olmuş durumda. Etrafta gezerek sizin için silah, 
yaşam, cephane, kalkan gibi eşyalar topluyor'ya 
da düşmanları ruhsal'ateşlere gömüp sizin onları 
daha kolay öldürebileceğiniz bir hale getirebiliyor. Biraz us'ötesi olan bu'möd, köle durumuna 
düşen zavallılar için.sinir bözucu-olsa da çok frag 
yapıp üç beş kölesi olanlar için gerçekten tam 
bir efendi ve hükmetme zevki veriyor: Yine de 
bir süre'sonra can sıkıcı bir hal alabiliyor. 


Tasarımcı: Versix (Nexus Entertainment) 
www.planetunreal.com/nexus 

Capture The Flag oyununa yeni özellikler ekleyen bu değişiklik paketi'ile oyuna biraz daha ger: 
çekçi hava kazandırılmış. Bu paket sayesinde artık birisi bayrağınızı alıp kaçtığında onu yere 
düşürürse ya da keridi kalesine ulaştırırsa, bayrak 
kendi başına sihirli bir şekilde geri dönmüyor, 
onu alıp üssünüze-geri getirmek sizin vazifeniz. 
Ayrıca bayrağınızı çeşitli yerlere saklamak, geri 
getirmeden önce bir süre savunmak gibi hoş 
özellikler de katıyor oyuna. Bu mod sayesinde 
Capture The Flag artık koşuşturmacaâ-hâlinden 
kurtulup biraz daha stratejik bir hal kazanıyor: 
Benim düşüncem; bu mod aslında Capture The 
Flag'ın.ilk olması gerektiği hali. 
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Tasarıma: Mike'Fox 

www.planetunreal.com/hiu 

NIUT Türkçesi”“Unreâl-Tournament için'bir Eşya Olmasin” manasina geliyor..Bu-oyunda artık 
hayat, silah gibi şeylerle uğraşmmıyorsunuz çünkü hiçbiri zaten yok. Mod, oyun içerisindeki tüm 
eşyaları kaldırıyor ve oyuncuya”ölüp dirildiğinde 
standart bazı eşyalar--ile'başlatıyor. Eğer belli bir 
süre:hayatta kalabilirseniz. elinizdeki silah yenisi 
ile değişiyor. Süreyi ayarlamak mümkün ve silahlarin'rastgele mi yoksa belli bir sıraya göre mi 
geleceği belirlenebiliyor. Aslında bü tarz modlaf 
oldukçafazla. Hepsi birbirine benziyor ama'kimileri-aradan sıyrılmayı bu mod gibi başarıyor'işte! 
Bu modun en önemli özelliği;“Unreal'a kovalamadadan çok yeteneğe dayanan bir savaş havası 
vermesi. Kim daha çok hayatta kalırsa, o daha 
güçlü ve yenilmez hâle geliyor. Böylece tecrübe- 
ye ve yeteneğe verilen değer öh"plana çıkıyor. 


Tasarımcı: Jesse“Warren Taylor 
www.planetunreal.cominfiltration/ 

Bu mod sayesinde Unreal gerçek ötesi olmaktan 
çıkip'biraz gerçekçilik kimliğine büründü. Mod, 
oyun içerisindeki tüm fantezi silahları çıkartıp 
Counter Strike'a benzer gerçekçi silahlar ekliyor. 
Silahların dışında getirilen özellikler ise; bir.radar 
sistemi ve yeni zarar görme şekli,/Oyun oldukça 
Karanlık hakim ve düşmanlarınıZı bulmak için fenerlerkullanıyorsunuz ama”unutmayın ki bu sizin 
de bulunmanızı kolaylaştırıyor. Denemeye değer 
bir mod. Artık sınırsız. cephane hissiniz yok, elinizdekileri de tasarruflu kullânmalısınız. Hayat 
çizginize dikkat etmelisiniz çünkü çok hızlı can 
kaybedebiliyorsunuz. Hareketleriniz kontrol altında olmalı. Çok gerçekçi amaâ“bu'gerçekçilik sadece UT için geçerli. Counter Strike ile karşılaştırılırsa, daha alınması gereken çok yol var. 
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Ekim 
»2aylısı 
Bayilerde! 


ive #hemifenim de neon vilih AVE 


Tasarımcı: Holger Huck ve Walter Sharrow 


: wwwwplanetunreal.com/u4e/ 


Ünreal4Ever'in açılımını, Türkçe'ye; “Sonsüzâ 
Dek Unreal” olarak-çevirebiliriz. Infiltration mo: 
"dunun tam tersine bu mod Ünreal'a inanılmaz 
bir'çılgınlık”getiriyor. Silahlar asla daha uçuk-olamazlardı. Modun yaptığı da tam,olarak bu; oyuna 
34 adet'yeni silah eklemek. Sâdede'silah-deriek 
belki haksızlık olür çünkü silahın ötesinde eğlence ve birçok çılgınlık da var: Birinci ye ikinci ateş 
özelliklerine sâhiğ»34isilah üstüne.bir yığın ani- 
#mâsyonun olduğu düşünülürse, oyuncuya sunulan'tablonun ne kadair'geniş olduğu anlaşılabilir. 
Bazı. silahlar gerçek-hâyattan alınmış. Gerçek 
özellikleri ile'çalişiyorlar ama kimileri var ki... 
Mesela, OSG; bulunduğunuz iekanda'bir ka- 


© “radelik'ağıp etraftakilerin'bu deliğe düşerek can 


vermesini sağlıyor. Shrinker silahı bir kişiyi öldürmekle kalmıyor, aynı Zâmanda balon gibi şişerek 
patlayaha 'deketrafta zıplatıyor. Otomatik hedefe 
yönlenen örümcek-Mmayınlar, hedefe kitlenmeli 
roketiâtarlar,ortalıkda:deli gibi dölanıp.gördüğü 
ilk“oyuncuya:yapışan silahlar ve dahası... Tüm yeni 


«silahlar kendi.mödellerinesve özel efektlerine 'sa- 


hipler, Unreal'ın kendi silalârı ile Kombine.edilip 

kullanılabiliyorlar. Kısacası oyunucuya sunulan seçenekler inanılmaz derecede geniş. i 
Bazen bir öyunda gerçekçiliği yanında uçuk- 


., luk da ona birşeyler-kazandırabilir: Unreal4Ever 


böyle bir mod işte. Gerçekten delicesine'koşuşturmaca. Bir handikap olarak silahların geniş yal 
pâzesi ile frag sayısındaki inanılmaz artış gösteri- 


—“&bilir.. Ortada onca şey uçuşup koşuşurken 


ölmek çok kolay."Neyin.nerden geldiği belli olmuyor bilesbazen, Ancak mod ayarı, Oyuncuya 
birçok imkân tanıyor. İyi bir konfigurasyon ile silahların özelliklerini bilen biri neyi oyuna dahil 
edip etmeyeceğini ayarlayarak gerçekçiliği bir 
nebze olsun sağlayabilir. Bu modu ilk.kurduğunuzda size ilk denemenizi önerdiğim şey OSG 
olacaktır. Birilerinin-Kara deliğe düştüğünü görmek çok ilginç ve zeWkli, düşen siz ölimadıkça elbette, Bir'sonrakiwersiyonunda 'daha iyi ayarlanabilir özellikler, bot'lara daha çok imkafi'tanınması 
(itiraf etmek gerekirse.bu kadar silahın içinde 
çok salakça davranıyorlar) gibi özellikler beklehiyor. Kimi.eksiklerine rağmen bu mod en çok sevilip download edilen modlardan biri ve yetini bir 
sir&'daha kimseye kaptırmayacak gibi görünüyör. 


Tasarımcı: Tactical Ops Team 
www.planetunreal.com/tacticalops 

Gerçek silahlar, gerçek SWAT operasyonları, £ 
inafilmaz derecede güzel kıyafetler ile oyun içeri- 


sindeki öyuncular ve haritalar. Son zamanlarda 
çek karşılaştığımız bir tablo. Hayal ötesi bir oyun 
için tümürile gerçekçi'bir mod. Takımınızı"seçiyorsunuz, ayarlarınızı yapıyorsunuz, silahlarınızı 
alıyorsunuz vekarşıtakımı-stratejik-planınız-ve 
takım ruhunuz ile çökertmek için oyuna başlıyorsunuz#CS türevlerinden biri olan bu mod kendisinden bekleneni»fazlası ile veriyor. Ayrıca son 
versiyonü ile'birlikte;İnternet'e bağlanmadan, 
kendi"makinanızda bot'larakarşı-oynama imkanı 


- da'var. Seslere görüntüler insanı büyülüyor de- 


mek hiç te yanlış olmaz. Birkaç ufak hatasına rağmen (bazen silahların doldürmia ariimasyonları çalışmıyor;" kesintisiz ateşe devam edebiliyorsunuz) 

mutlaka denenmesi gereken bir mod. 


TasarımcısXtremie GaMing 
www.planetunreal.com/strikeforce 

Bu oyuna girdiğinizde; Yeni Oyuna Başla seçenegi.yerine,.Simülasyona-Başla.komutunu görmek 
insani heyecanlandırıyor. Tümü ile gerçek silahi 
lar ile bezenmiş oyun içerisinde sadece üç harita 
var. Hiçbirinde Unreal'ın kendi dokuları kullanılmamış. Tüm haritalar gerçek dünyadan alınmış 
görüntüler ve o denli iyi tasarlanmişlar ki insan 
kendini gerçek bir vurucu tim elemanı olarak, 
göreve'çıkmış gibi hissediyor. Bugüne kadar gör“ 
düğüm-mod'lar içersinde, silahların verdiği zarar 
en etkileyici biçimde herhalde bu mâdda simüle 
edilmiş. Bu özellik bir süre sonra canınızı sıkabilir.ama yine de buna değer. Oyunu İnternet'e 
bağlanfhadan oynayabilmeniz için bot desteği Var 
vesböt'lar hiç de'aptalca hareket etmiyorlar. 
Gerçek rakiplere karşı oynamasanız bile işiniz ol- 


Z 
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dukça güç. Bu yazıyı bitirip de bu modu hâla 
Kurmadıysaniz yazık, çok şey”kaÇırıyorsunuz. 


Tasarımcı: ZedZero 


www.planetunreal.com/ucz/, 

Silahlar ile savaşmaktan bıktıysanız bu mod size 
ilaç gibi gelebilir.İyi düşünülmüş Bir fikir ve güzel 
bir kürgü: Elinizde savaşmak için sadece-büyüleriniz var. Hayat gücünüzün yanında artıksbir de bü- 
Yü gücünüz bülunuyor, bu'gücünüz bittiğinde büyülerinizi Kullanamıyorsunuz. Birisi üzerinde bir 
büyü uygulayıp onu öldürebilirseniz, yaptığınız 
büyünün gücü artiyor ve daha çok güç gerektirmesine rağmen Yeterince güçlenebildiyeseniz.bir 
seferde-birkaç kişiyisöldürmek içten'bile değil. 
Ünreal'a FRP öğesi'katan bir modfAteş duvarları, gizlenme, uçma, yakma,-lâv yağmürurgibi çeşitli 
büyü seçenekleri geniş bir tablo oluşturuyor. 
Her ne kadar büyülerin kullanılması bazen zor 
olsa da, içerdiği fantastik öğeler ile Unreal'ın 
muhteşem motorunu” kullanan iyi bir çalışma. 


Tasarıma; .Greenmarine 
Wwww.plânetunreal.com/arena/ 

Popüler Ouake modu Rocket Arena'nın Unreal'a üyarlanmış bir versiyonu. Oyuna başladığınızda Redeemer silahi dişında tüm silahlar size veriliyorama"haritanın hiçbir yerinde power-up 
bulamıyorsunuz, boşuna aramayın. Herşey sizin 
yeteneğinize ve takım çalışmanıza bağlı olarak 
gelişiyor. Haritalar çok gerçekçi ve güzel dizayn 
edilmişler. İyi konfigüre edilmiş bot ayarları ile 
İnternet üzerinden oynamanıza gerek bırakmayacak denli güzel: Oyun bittiği zaman, düşündü- 
Bunu size garanti verebilirim. Ouake için bir klasik olan Rocket Arena, Unreal versiyonunda da 
bu özelliğini devam: ettirecek gibi görünüyor. 
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ve yaratıkların 
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bir dünyada güçlü 
bir komutan olmaya 
ne dersiniz? 
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“ Tasarımcı: Potatojin and Goldmund 

www.planethalflife.cöm/si/ 

“Sonunda oyun içerisinde çok fazla işe yaramayan 
bilim adamları adam edilmiş ve onlara da bir karakter kazandırılmış. Oyun özel bir harita üstün- 

.de iki tarafa bölünüyor ve her tarafta oldukça 

“yetenekli bilim adamları var. Oyuncular, oyuna 
iki taraftaki koruma görevlileri olarak başlıyorlar. 
Başlangıçta elimizde'sadece bir tabanca var. Za- 

«man geçtikçe bilim adamları yaptıkları araştırma- 
lar ile yeni Silahlar buluyorlar ve para kazaniyor- 
lar. Belli bir para:miktarına ulaşan ilk taraf oyunu 
alıyor. Buraya: kadar.her şey çok güzel; iş bundan 
sonra başlıyor zaten. Amacımız düşman tarafının 
bilim adamlarını kaçırıp kendi üssümüzde çalışmaya zorlayarak üretim gücümüzü artırmak. Bu 
karşı tarafın gücünün azaldığı anlamına geliyor. 
Bir bilim adamını öldürmek morali düşürüyor ve 
üretim yavaşlıyor. Bu mod tümü ile strateji öğeleri.üstüne kurulu. Kaçırılan bilim adamlarının 
dengesi çok önemli, geliştirilen silahların gidişatı 

5 buna bağlı. Her an beklenmedik değişiklikler olabiliyor ve bu da oyunun sıkıcılık oranını minimum düzeyde tutuyor. Ayrıca gelecekte yapılacak FPS tarzı oyunlara bir bakış açısı da getiriyor 
bizim için. İleride benzeri fi kirler ile neler çıkacağını hep beraber göreceğiz... 


a 


> 


501100* | 


Tasarımcı: Willi'Roberson  « - 

WWW. pimli AL 

Oz Deatmach tam olarak yeni bir oyun değil, 
daha çok eski oyunlara yeni bir soluk getiren bir 
değiştirme özelliği. Bu mod ile *.cfg dosyaları ile 
oynamak ve çeşitli ayarlar yapmak mümkün. - « 
Half-Life'ın motoruna'yeni bir takım özellikler de 
sağlayan bu mod sayesinde kuralları, etraftan 


toplanan eşyaları, yeniden'hayata dönmeyi ve ba- 


zı-silahların özelliklerini kontrol etmek mümkün 
oluyor. Basit bir silah ölümcül bir” Göhennemi 

makinaya çevirmek yada zıpladığınızda 100 met 
re yükseğe ulaşmak gibi birçok hoş değişiklik ile 
nerdeyse'kendi Half-Life oyununuzu Oluştur abil” 
yorsunuzz! Denemeye değer diyoruz. : 


Tasarımcı: Jaybz 

www.planethalflife.com/dmplus/ : 
Oz Deatmach gibi bu mod da oyunlara farkli bir 
açıdan bakıyor. Half-Life motoruna sallanma kancası, gece görüş dürbünü, gizlenme kıyafetleri gibi bir takım yenilikler kazandırıyör. Yaralanıp,dâ # 
sağlığınız belli bir seviyeye düşünce kan kaybet- 


“ 


1 ı 


meye başlıyorsunuz ve hareketleriniz Zorlaşıyor, 
yavaşlıyor. Aynı zamanda mouse Kursorunu düşmanların üstüne tuttuğunuz da, onların da sağlık 
ve cephane bilgilerini görebiliyorsünuz. Tümi 
ayarlar oyunun içersinden yapılıyor ve *.cfg dos- 
Yaları ile boğuşmanıza gerek kalmıyor. Oyuna 
katılan bazı yeni silahlar ve eşyalar'için kısa süre 
bile olsa denenebilecek bir mod. 


Tasarımcısı Prodigy and Andy Campbell 
www.planethalflife.com/a/ 

Bu modumuz, Ouake için yazılmış, olan Rdtket 
Arena moduna.dayanan bir yapıya sahip. Server'a bağlandığınızda bir arena, takım, dört kategoriden (ateşli el silahları, dürbünlü tüfek,-enerji 
silahlari ve patlayıcılar) bir'silah ve'üstüne de silahlarınızın özelliklerini değiştirebilen bir zırh seçebiliyorsunuz. Sonra arkanıza yaslanıp oyuna girene kadar birileri ile sohbet etmeye 
başlayabilirsiniz. Oyuna girdiğinizde, karşınızdaki 
takım ile savaşıyorsunuz ve kazanan takım diğer 
takimlar ile kapışmaya devam ediyor. Bir çeşit 
turnuva diyebiliriz yani. 17 farklı arena mevcut” 
ve.her biri'de çok iyi savaş özelliklerine sahip. Silahlar hızlı ölümlere izin vermiyorlar böylece e 


oyunun süresi yeteneğe bağlı olarak uzüyor. Bu << 
« mod-daha-çok-bir zamanlar televizyonda gösterir. 


len Amerikan gladyatörlerine benziyor demek 


“lazım, Tümü ile savaş yeteneklerine bağlı bir 


mod. Sağda solda daha-fazla cephane ve can için 


p koşuşturmanıza gerek yok, yetenekliyseniz, ta- 


kım”arkdaşlarınız iyi ise, kazânırsınız işte... 


Tasarıhc: Neil Manke 
www.planethalflife.com 
Eğer Half Life'ı en önemli kılan”? özelliklerinden 


birini; ne denli iyi bir tek kişilik senaryoya sahip 
dg i 


i 


# 


sal 
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, olduğunu unuttuysanız; modlar size re bir 
#seçenek işte. re 5 MEL lice de-. 

yerin yapıldığı bir uzay gemi inde tek bâşına 

kalıyorsunuz. Mi Hunger'da ise'içinde bir Yiğin... 
£ "zombihin. bulunduğu kiliseler've m lıklarda 
“dolanarak çıkı yolunü arıyorsunu 
her iki mod dâ ürkütücü s sler, bekleni dik fir 
ai amalar ve çıkışlar ile sizi pk aday. © 
likle They.Hunger; si an öte ka” 
busa dönmüş bir yaşamın ku icadelesi 
içerisine “sokuyor - Sadece Di A ge- 
İri ken iki mod diyorum. likle de İnternet 

unlarından sıkılmış, bir AR 


ekleynler i için.. 


İK 


P ii 
gi Bu Koda siz karşı takımdaki elemanları" öldür- 

©“ düğünüzde onlar sizf e ttsaklarınız oluyor. yi 
di “takımı tutsak ettiğinizde onları eşitli di yollarla in in- © 


faz'edi yorsunuz. Bu infaz.) olları i inde elektro- 


5 alanların da'kaçmâk i için bp sl ME 
ia - Tutsakların'bir'odada  otür mlisbir-müzik 5 
dinleyerek akibetini  bekkemelri ayrı, bir. hoş-. 

uk, Gerçekten oyun di ihamiklerine yeni biri anla- 

YıŞ e eğlenceli bir'mod. 


| 
- Bis » N 
| MEL a p z 


F i > LLasste 
— Tasarmais: Robin Walker ari Join Cook 
Half-ife legal update Te beraber kuruluyor. 
Half-Life e oynayıpıda' cam Fo ess'i dujağ in 
olmak imkansız. Kisaca oyun su 
olarak geçen bu 
Legal Update ile te yükleniyor makinanıza. 
TF de her elemanın zayıf ve güçlü yanları.bülunduğu takımlar değ şik ortamlarda meydan sa- 


kağ Da We 
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/ seniz çok şey. kaybetti 
MUZ. Ger ekten MK . 


, bezenmiş olması, Ölümler, 


7 ehirli gaz gibi seçöhekler; rAncak tutsak “İİ 


ucularında TFS 
İN paketi Valve? nin çıkardığı! — 


“kım var ve:bir taraf terörist güçleri oynar 


gp eye ae a vvcut. Bu 
şi i R ğ 


den dirilme özelider ile g i 
möyi/eri' çok hak eden ardan biri. > 
içinde dikke ti ç mp Ik çok ama çok 
şey var. Hâla bü mod' özelliklerinden bi bihaberektir: Yanlızca 
Comultiplayer için iza izayn edilmiş olan'bü vi ül 
ç kemizin bazı server'larında ,oynayabilirsini 4 


Tas ) 
ahltel ri tagged 
Bu mod. e 1. 


ake'in; Half-Li za 


amaç bir “aksiyon fi fi İminder en e 
ateş 


li 28 


iyebilirz. eli |; 
sahn vel # 
iii düşme- 
“ler ve e diğer özellikler çok gerçekçi ve insanın  * 
kehdisini o Ftamda hissetmesini N 


dr ve vuruş ge gerçek hayatin bir bir air 


mışlar. İn ip ve koşuştu  ö | 
E 


Çi 


gin 


ye Minh İN 
www. EBÜRESİSİRİKe net 


| <Aslında-fazla.bir-şey.demeye gerek yok. .Çıktığın-. 
““dan beri multiplayer alanında bir hit oldu. Belki 
de Half-Life'ın hâla popüler olmasının bir sebebi â 


de bu moddur. “En:son'yapılan açıklamalara" göre 
artık Valve bu moda resmi olarak destek veriyor 
ve bundan böyle çıkacak Half-Life serilerinde 
resmen mevcut olacak, bizim için iyi pin haber 


elbette. Ge 
Geçtiğimiz aylarda GamePre' di zaten detaylı * 


“bir açıklama yazısı yayınlamıştık: Ama yine de:kr. 
saca değinelim bizi dg KİR 


Herşey gerçek hayat kurallarına üygunciki tan di-. 
ger taraf'anti-terör timi elemanlarından oluşuz” 

yor. Her takıma a ait özel silhlar ve görevler pi 
görevlerde ister co 


/ 


eği durumda veartık herkesin” hastalığı" oldu bile. 


ki o 


0 


olarak esirleri kurtarın, bir bömbeyi etkisiz hale 
getirin ya da VIP'i cehennemden çıkarıp kaçış 
noktasına ulaştırın, ya da terörist olarak bu gö- 


p 


>revlerin tam aksini” Hangi tarafı Maysan oyna- 
, yin,leğer Allah Allah saldırısı ile işe girerseniz; “bi- 
“lin ki kafadan yediğiniz tek kurşunla: hayalet olup 


: 
: 


orülıkta dolanırsınız. Takım oyunlarında varılabilecek en son noktalardan birini temsil eden CS € 


«her geçen gün biraz dahagöliştiriliyor. Türki- 


ye'de bu: modu'destekleyen birçok server mev 


a 


sarı Caspar. Milan Nielsen, Brian Filler 
wwnufirearmsmod.com/ & 
ÇS'türevi olan»Fire Aris, diğer modİğlin 


arasından CS gibi i bir rakibe rağmön. sıyrılmayı 


başarıp, t üst sıralara çıkabilmiş bir: mod: Oyun iki 
takım. hâlinde gerçek hayattaki silahlar ile oynanı- iel 


yor. “ Amacınız her takımın. harita üzerinde kont- 


rol ettiği dört önemli noktayı ele geçirebilmek. . - 
Farklı oyun “modları dai b Fire Arms” ın.en 
güzel özelliği paraşüt” birliklerinin olması. iy hari- 

ve 
ta “dizaynı, dengeli. ayarlanmış güç dengesi, 28 si- 
-lahtan birihi Pele özellikleri birkaç ufak ha- 


tasını kapatmaya yetiyor. Yurt dışında oldukça 
t “çok server üzerinde oynayabileceğiniz bu modu 


“denemekte fayda var... 
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Www.g3f.com 
O kadar çok özelliği var ki, hepsini anlayabilmek 
için biraz zamana ihtiyacımız var elbette. Capture The Flag oyunu için tasarlanmış gibi görünse 
de, mühendislerden, askerlere kadar sunduğu 
sekiz farklı oyuncu"karakteri, belli bir bölgeyi 
bayrak elinizde iken savunduğunuzda, verdiği 
ekstra puanlama sistemi ile farklı bir heyecan katiyor Ouake3'e. Mükemmel bir takım oyunu 
kurmanıziçin-gereken-her türlü özelliğe sahip. 
Üssünüzü savunmak için mühendisler üssün çeşitli yerlerine silahlar yerleştirebiliyorlar, doktor- 
lar yaralananları-tedavi etmek için ortada dolaşıyorlar, askerler bayrakları alıp geri getirmek için 
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korumaya ve desteğö'ihtiyâç duyuyorlar. Askerler kendi içlerinde; bombacı, ağır-makineli taşiyan,.hafif piyade gibi alt gruplara ayrılıyorlar ve 
bir ast-üst ilişkisi daima mevcut. Ast-üst-ilişkisine 
rağmen, bir kişinin yapacağı ufak bir hata tüm'takımın kaybetmesine neden''olabilecek denli ince 
düşünülmüş ve hassas ayarlanmış dengeler üzerine kurulu bir mod. Ayrıca mükemmel menü 
desteği ile oyun içerisindeki bütün incelikleri 
ayarlamak'mümkün. Beraberinde getirdiği 6 degişik harita ise tümü ile savunma ve saldırı taktikleri göz önünde bulundurularak gerçek birer 
askeri üs gibi düşünelerek dizayn edilmiş. Ouake3'ün kendinden beklenilenleri vermediği göz 
önüne alınırsa, bu mod-Ouake3 için bir can simidi gibi. Bazı bug'lari bulünmasına ve henüz beta 
aşamasında olmasına rağmen, bitirildiğinde gerçekten listelerin en üst sırâsına yerleşeceği kaçınılmaz bir gerçek. Ouake3'ün klasik meydan savaşlarından bıktıysanız mutlaka denemeniz 
gerekir. 
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Bir oyun.için yazılabilecek klasik-bir mod. Ouake3'e çeşitli yeni»silahlar ve ayarlamalar.kazandıran bu mod, silahlar için bazı ince kullanım şekillerine sahip. Bu seçenekler çerçevesinde 


silahlarin güvenli atış süreleri ve geri'tepme özellikleri oyun içinde ayarlanabiliyor. Bu ayarlara 
bağlı kalarak silahların zarar verme özellikleri de 
değişiyor. Oyun içerisinde oyunun gidişatını. degiştirebilecek kurallar var ve bunlar sağdan soldan toplanabiliyor. Topladığınız bu kurallarâ göre 
zarar alıp verme miktarınız, hayatta kalma süres 
niz've belli-başlı.bazı diğer özellikler değişiklik 
gösteriyor. Kanımca birkaç denemeden sonra 
unutulacak bir mod ve henüz.beta aşamasında. 
Belki bittiği zaman Ouake3 oynamaktan sıkılanlara bir süre için eğlence kaynağı olabilir ama hepsi bu. 


www. planetguake.com/eaw 
Takım oyunu içinsyeni bir bakış açısı. Sağdan soldan silah toparlâmak yerine-onları kontrol ediyorsunuz. Biraz kulağa değişik geliyor farkındayım..Bir silahın üzerine gidip 3-4 saniye 
beklediğinizde © silah sizin takımınıza ait oluyor 
ve herkes o silaha sahip oluyor. Bu durumda takım oyununa koordine olamamış birisi, bir anda 
herkesin elindeki silahın kaybolmasına neden 
olabilir, ya da tam aksi bir sonuç verebilir. Göstergeleriniz sayesinde kontrol ettiğiniz silahların 
miktarını ve karşı takımın elinde bulunan silahları 
görebiliyorsunuz. Oyun bittiğinde ise çok detaylı 
istatistikler sizi bekliyor olacak. Kolay kurulumu 
ve oyhanış'tarziile üzerinde çok söz söylemeye 
gerek yok. Alın ve bakın. İşte hepsi bu. 
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www.planetguake.com/corven 

Ouake3 içerisindeki orjinal menüleri değiştirerek-işe başlayan bir mod. Birçok ikon ve'yeni 
özellik ile artık daha-çok kontrole sahipsiniz: 
Oyun-içerisinde HUD üzerinde yaptığı değişiklikler ise'oyuncunun artık çok.daha fazla bilgi-sahibi 


olmasını sağlıyor. Bazı silahların.cinsleri üzerinde 
de değişiklikler yapan bu.mod çeşitli'yeni sesleri 
de beraberinde:getiriyor. Ufaklığı göz önüne 
alındığı zaman kendinden beklenmeyecek denli 
çok iş yapan bu fiiodiOuake3'ün-çehresini değiştirmek: isteyenler için birebir. Ouake'in o sıkıcı 
mehüleri ve iç karartıcı ekranları göz önüne alındığında bu modu kurmak inanın sırf.bunun için 
değecektir; 


www.ipdelan.com/smirk/freeze.html 

Düşmanlarınızı silahlarınız ile dondurmak.üzerine kurulu:bir mod. Arena, CTF veya takim oyunü”olarak oynanabiliyor.-Her üç oyünda da amacınız karşı takımın elemanlarını sahip olduğunuz 
silahlar-ile dondurmak. CTF dışındaki diğer modlarda. kazanabilmeniz için»bir.kişinin bile buzu.çözülmedeh tüm-düşmanları.dondurmak dürumundasınız.Belli bir-zaman.sonunda donan kişiler 
eriyerek tekrar oyuna giriyorlar. Ortalık da donmuş heykellerin arasında dolanarak koşuşturmak 
hoşunuza gidecekse oynanabilir olarak'bakılabilecek bir mod. Bununrötesinde bir özelliği yok. 
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apon-ractory -arena 
wwi.captured.com/weaponsfactory/guake3 
Weapon Factory Arena kendi özel takımlarına, 
hertakımın özel elemanlara ve silahlara sahip 'oldüğü bir CTF türü. Her oyunucunun çeşitli görevlere sahip olduğu bu modda askerler sahip 
olduklari;çöşitli özelliklerle oyün'içerisinde kilit 
noktalar teşkil-ediyorlar. Sıradan bir piyade çok 
fazla cephane taşıyabilirken; bazı özel askerler 
uçabilme'yeteneğine sahip,.Cyborg'lar çok zor 
öldürülebiliyorlar ama çok hantallar vs. vs... 

Haritalar gerçekteri yüksek detay seviyesine 
ve inandırıcıliğa sahipler.Ayrıca oyun içerisinde 
sürekli râdyo' konuşma mesajları duyuluyor ki 
oyuncu gerçekten kendini-Hi-Tech bir'savaşın 
içerisinde sanabilir, ayrıca kendi arkadaşlarınız ile 
de mesajlaşabileceğinizi "unutmamak lazım. 

63 MB'lık büyüklüğünü düşünürsek, burada 
yazabildiklerimizden'çok daha fazlasını size sunduğunu anlamış olursunuz. Henüz beta aşamasında olan bu oyunun, ileri versiyonlarında, hemşire gibi bir bayan elemana yer verilecekmiş. “Bu 
tarz bir oyun içerisinde ilk defa bir bayana rastla- 


Ne 


v 


mak insanırşaşırtacağa benziyor. Kişisel düşüncem, bü:modu deneyin ve gelişimini takip edin. 


"san-Hartare 
www.guake3mods.net/warfare 

Ouake'in o mistik dünyasından sıyrılıp gerçek hayat koşullarında savaşmak isteyenler için dizayn 
edilmiş bir mod. Gerçek silahlar, gerçek fiziksel 
özelliklerle Counter-Strike benzeri bir oynanış 
sergiliyor. Oyuna başlamadan önce yaptığınız çeşitli ayarlar ile oyunü biribirinden farklı şekillerde 
oynamak mümkün. Oyun başladığı zaman her şeyin ne kadarSade ve kolay anlaşılır'bir biçimde 
dizayn edildiğini görüp şaşıracaksınız. Oyuncuların vuruldukları bölgelerine göre fiziksel hareket 
yetenekleri kısıtlânabiliyor, bu durumda ayağınız- 
dan vurulduğunuzda daha yavaş koşuyor ya da 


hiç koşamayabiliyorsunuz: Silahların neredeyse 
tamamı, birkâç istisna dışında"C$ ile aynı. Her sürümünde bir öncekine göre çok daha fazla özelliksile karşımıza çıkan bu mod bittiği zaman liste 
başlarındayer alacak gibi görünüyor. Kafanızdan 
yediğiniz tek kurşunla ölmek istemiyorsanız bu 
modu kurduğunuzda çok dikaktli olun derim: 


ner 


www.bkp-mods.com/ 

Prisöner”of War takım'oyunu üzerine kurulmuş 
birDeathMâch. Öldüğünüzde'kehidirizi bir hapishanede buluyorsunuz ve Sadece bir. arkadaşınız ilgili butona basarak sizi o tavuk-kümesinden 
çıkarabiliyor. 17 farklı haritası, bot,desteği, yeni 
ikonları"ve seslerisile-Ouake'in çehresini oldukça 
değiştiriyor. Tümük'ile takım.ruhuria sahip olunmasi.gereken bu modda eğör takıminıza-sahip 
çıkmıyorsanız hapse düştüğünüzde sizi kurtaracak birilerini de bulamayabilrsiniz. Hapishanede 
sıkılmamanız içinsyapabileceğiniz bir takım işler 
de mevcut. Bunları oyun içerisinde kendiniz görürsünüz artık J. Radyo haberleşmesine izin veren oyunda seslerin«tümü gerçekten dikkate deger. Üç fafklı dosya ile döwnload edilen*oyunda 
3. dosya'oyun için sadece bot desteği getiriyor, 
kurmasanız da olur. Bot'larla Internet'e-bağlanmadan da-oynayabileceğinizi.göz.önünde bulundürursanız, sizi bir süre sıkıldığınız Ouake3'ünüze kavuşturacak bir mod. 


ASSAULU F 
Wwww.captured.coni/assault 

Klasik-bir CTF oyunu olmaktan öteye gidemeyensbir mod. Bir bayrağı kaptığınızda herkes tepenize'binmek için koşuşturuyor. Eğer bayrağı 
30 saniye elinizde tutabilirseniz bir puan, | dakikadan'fazla tutarsanız 3 puan alıyorsunuz. 5 farklı 
haritası ve bazı yeni silahları var ama yine de çok 
bir şey kazandırmıyor. Canınız çok sıkıldıysa 
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download edip bakarsınız ama en fazla yarım saat veriyorum size: 


Ğ , 

70 anne da 
Live & Let Die 
www.mod-sguad.de/ 
Oyuna belli bir miktarda canla başlıyorsunuz ve 
her öldüğünüzde bir can kaybederken, her yaptıgınız-frag-için bir can kazanıyorsunuz. Tüm canlarınız bittiğinde ise oyunun en sonunda bir adam 
kalana dek beklemek durumundasınız. Çeşitli Si 


lahlari var;'bunların içinde en güzeli güdümlü füze. Her şeye rağmen, birazcık eğlence için denemeye değmez kanımca;o kadarı keçi 
boynuzunda,da var. Ama yine'de siz bilirsiniz 
belki de hoşunuza gider. 
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ınferno 

www.mod-sguad.de/ 

Klasik bir DeatMach nasıl bu kadar az bir değişiklik ile bu denli ilginç hale»getirilebilir ben'bile 
şaştım. Modu hazırlayanların yaptıkları tek-şey, 
bütün silahları cehennem makânalarına-çevirmek. 
Oyun başladığında ortalık Bir anda alevlerle doluyor ve bu cehennemin içinde, hayatta kalmak 
için koşup duruyorsunuz. Eğer sinemada patlama 
sahnelerini seyretmeyi seviyorsanız,-bu'mod-size 
o sahneleri'yâşatacak işte. 


son neğerlendi.rmeler 

Yazımizda, üç farklı oyun için 30'un üzerinde 
modifikasyonu değerlendirdik. Elbette bu yazdıgımız modların dışında bu oyunlar için"hazırlan: 
miş daha birçok mod bulunuyor. Ayrıca kendi 
başına bir mod olamayan ama ilgili oyun için harita, deri, level gibi kendi başına eklentiler de 
bulmak mümkün. Kimi mod o denli'az değişikliği 
beraberinde getiriyor ki ne işe yaradığını anlamanız bilg mümkün olamayabilir. Ama CS gibi modlar.düşünüldüğün de, sağlanan imkanlar sayesinde bir oyuna neler yapılabileceğide inkar 
edilemez. 


Gün geçtikçe görülen o ki artık oyuncular bir 
sahada koşuşturup deli gibi birbirini yurmaktan 
sıkılıyorlar. Bu yüzden yeni yazılan modların tamamına yakını takım oyunları üzerine kurulu ve 
gerçekçilik ön planda, Gelecekteki modlar ile 
belki de savaşlar sanal alemde yapılabilir.hale gelecek ama sanal bir savaşın sonunda Kâzanılacakları tartışmak da-ayrı bir konu... Hiç girmeyelim. 

Açıkçası ben en çok Unreal modlarını incelerken zevk aldım. Ouake3 ise kendi başına bir olay 
ama maalesef bunu müspet anlamda söyleyemiyorum. Kendisinden beklenen özellikleri sağlaya 
madığı, yeni bir anlayış getiremediği ve'daha doğru düzgün.optimize edilmiş.bir.motora' bile sahip 
olamadığı için möd:konüsunda Half-Life ve'Ünreal Tournament yanında basit kalıyor. Half-Life ise 
başlı başına bir klasik. İki yıllık eskimiş motorüna 
rağmen oyun dünyasına getirdiği özellikler ve C$ 
modu ile hâla ayakta. Unreal Toürnamnet ile kar: 
şılaştırıldığında ise Unreal'in görsel özelliklerinin 
inanılmaz-derecede güzel olduğunu söyleyebilirim.“Herşeye rağmen zevkler ve renkler tartışılmaz.elbette, bu yüzden son değerlendirmeyi siz 
okuyucularımıza bırakıyoruz. Bir puanlandırma 
yapmadık-ama incelemek için mod seçiminde 
mevcut listeleri de'göz önünde bulundurmadığımız söylemek yanlış: olur.-Sonuçta-oyunu-oynayacake kararı verecek olan sizlersiniz: 

Modların gelişimi göz önüne alınırsa, yeni kurulmakta olan geliştirici gruplar ve varolanlar gelecekte çok'daha mükemmel fikirler ile karşımız 
çıkacaklar. Bize ise sadece beklemek ve görmek 
kalıyor. Oyun içinde bol'bol frag yapın, gerçek 
dünyada kardeşinize, abinize, arKadaşınıza ve-çevrenizdeki tüm canlılara iyi davranın. Kolay gelsinsi 


Oyun Modlarını hakkında bilgi alabileceğiniz ve download edebileceğiniz bazı linkler. 
www.planethalflife.com Half-Life ile alakalı tüm bilgiler ve modlar 
www.planethalflife.com/radium Tüm Half-Life single ve multiplayer harita ve bölümleri 
www.planetguake.com Ouake serisi ile alakalı tüm bilgiler ve modlar 
www.planetguake.com/modcentre/ Ouake ile alakalı tüm modlar ve listeler 
www.planetunreal.com Unreal serisi ile alakalı tüm bilgiler ve modlar 
www.planetunreal.com/modsguad/ Unreal için tüm mod ve değiştiricilerin listesi 


www.fileblanet.com Birçok oyun için çıkmış olan yüzlerce mod, eklenti ve diğer genişletmeler 


munu sözlük 


TeamPlay: Takımlardan oluşan oyun. 


sahip robotlar. 


Mod: Modifikasyon. Bir oyunun üzerinde değişiklik yapan çeşitli eklentiler. 
Mutator: Kendi başına mod olmayan fakat oyun üzerinde değişiklikler yaban genişletme 
MultiPlayer: Internette ya da Network üzerinde oynanan çok oyunculu oyun. 

Frag: MuttiPlayer oyunlarda bir kişiyi öldürdüğünüzde kazandığınız puan. 

Power-up: Oyun içerisinde sağdan soldan topladığınız, can, cephane gibi nesneler. 

CTF: Capture The Flag; Karşı takımın bayrağını çalmaya dayanan bir takım oyunu. 
DeatMach: Belli bir haritada herkesin bir birini öldürmeye çalıştığı MultiPlayer oyun. 


Server: İnternet üzerinde oyun oynamanızı sağlayan servisler. 
Bot: MultiPlayer oyunların Internet'te oynanmasına gerek bırakmayan oyun içerisindeki yapay zekaya 
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LAMCHOP 


s Yapımcı: Bungie Software 
sm Yayıncı: Microsoft 


Mil » Piyasaya çıkış tarihi: Şubat 2001 


u third person action/adventure oyunu, oyunlardaki öykülerin işleniş biçimini baştan sona 
değiştireceğe benziyor. Halo'da ileri bir zamanda, dünyasında genişleyen bir imparatorluğun 
ordusundaki askeri bir birimi oynuyorsunuz. Silahlarınız kılıçtan, bombaya kadar değişirken, 
kara, hava ve deniz araçlarını kullanıyor ve size Zn eğmeyen yaratık ırkına karşı savaşıyorsunuz. Ancak yeni bir yaratık 
ırkı olan Covenant'lar, dünyadakilerin baş edebileceklerinden daha 
fazla güce sahipler ve savaşın kaderini değiştirmek size kalıyor. 
Oyunun hikaye kurgusundaki en 


büyük değişiklik ise, lineer bir ya- 
. pıya sahip olmaması. Yani bölüm 

geçme veya görev sonları gibi olgular Halo'da bulunmuyor. Aslında Halo'nun vaat ettiği şey, 
gerçek bir maceranın içerisinde olabilmenizi sağlamak ve oyun sonları veya sinematik brifingler ile canınızı sıkmamak — oyun sürekli devam ediyor. Tüm bunlara bir de müthiş grafikleri 
i” eklerseniz ortaya olağanüstü bir yapım çıkacağa benziyor. Eğer oyun vaat ettiklerini başarabilirse, action/adventure tarzı yepyeni bir yöne kayacak gibi görünüyor. 47. 


Laz 
# ” 


AIR HENDRIX 


/is Yapımcı: Innerloop 


m Yayıncı: Eidos 
Piyasaya çıkış tarihi: Kasım 


yphon Filter şunu ispatladı ki aptalca isimler bir türün yok olmasına Winpows 95198 
neden olmuyor ve muhtemelen |'m Going In oyunu da aynı yolda. IGI'nin oyun 
stili içerisinde Syphon Filter'in casusluk heyecanı, Ouake'in savaş stili ve Rainbow Six'in taktik ve strateji unsurları yer eyer Tüm bunların anlamı başarılı bir taktiksel action oyunu olacağı ve preview versiyonunda 
ğ gördük ki oyun hedefine doğru hızla ilerliyor. 


Oyunun ana hikayesi; nükleer silahlar satmakta olan bir subayı durdurmak için bir Rus 
askeri üssüne sızmak. Tabii oyunda tüm geleneksel silahlara yer verilmiş — mesela en çok — 
kullanılan Heckler & Koch MP5 makinalı tüfek 
gibi. Kafa atışları yapmaya çalışırken duyduğunuz mükemmel sesler oyuna daha iyi adapte 
olmanızı sağlıyor. Eğer 
IGI bu şekilde geliştirilmeye devam ederse, 
Action hayranlarını 
sonbaharda müthiş bir 
oyun bekliyor. (3 
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Mars'ın yer altında maden işçisi olarak ça- 


“da çalıştırılmaktadır. Derken bir virüs tüm 
— maden işçilerine bulaşır ve bu maden işçileri- 


Bütün FPS oyunları aynı mı geliyor? Artık hiçbirinden bir tat almıyor musunuz? Farklı bir şey- 


© Red Faciton'da kara, deniz ve daha da ilginci 
— Birbirinden çok farklı araçların aynı oyun içinde rahatlıkla kullanılabilecek olması şüphesiz büyük 


— li grafik motoru, ateş ettiğinizde veya bir etkiye maruz kaldığında bozulabilen yeryüzü fizikleri su- 


ame ei Nm olan bir askerin bacağına ateş ederseniz, asker bacağından yaralandığı için 


ES PLEEAMEPROI 
dh 4 O n b a k l Ş < , 2 Eeee Nolidn Software 


Yayıncı: THO 


FPS 
Piyasaya çıkış tarihi: 2001 İlkbahar 


Red Faction A İLK BAKI ikisi 


lere mi ihtiyacınız var? O halde, FreeSpace'in yapımcısı Volition'ın şu aralar üzerinde uğraştığı 
Red Faction size ilaç gibi gelecektir. 


Iışan Parker'ı oynuyorsunuz. Maden işçileri, 
madenin sahibi Ultor tarafından zor koşullar- 


o nin kızgınlıklarının patlamasını sağlayan bar- 
- daktaki son damla olur. Oyundaki amacınız 
Ultor'u alt edebilmek için olabildiğince uzun 
süre hayatta kalmak. 
Gizlilik ve aksiyonun bir arada bulunduğu 


hava araçlarını kullanabileceksiniz. Mesela bir bölümde bir denizaltı ile gizli bir sızma hareketinde 
bulunurken başka bir bölümde Jeep'e atlayıp düşmanların arasından hızla kaçmaya çalışacaksınız. 


bir yenilik. 
- Fakat Red Faction'da bizi asıl heyecanlandıran, oyunda kullanılan grafik motoru. Geo-Mod isim- 


-nuyor, Bu ne mi demek? Küçük bir örnek: Counter Strike'da bazı silahların mermilerinin duvarlardan geçip duvarın arkasındaki oyuncuyu vurduğunu bilirsiniz. Artık bu delikleri görebileceksiniz. 
© Ateş ettiğiniz ortam fiziklerinin neredeyse tamamı gerçek zamanlı ve fizik modellerine uygun ola- 
“rak parçalanabilir, kırılabilir, delinebilir. Bu parçalanma miktarı ise doğrudan kullandığınız silahın 
fırlattığı cephaneyle ilişkili. Peki duvarın arkasında OR b 
vurabilecek birileri olduğunu nereden bileceksiniz? Tabi ki özel ısı detektörleriyle. Diyelim bir binanın 
önündesiniz ve içeriden ayak sesleri geliyor. Termal alıcılara sahip füzenizi ateşleyin ve hepsi bu. Parçalanan duvarın arkasında yatan bir düşman askeri cesedini görünce ne hissedeceksiniz? 

Fizik modellemelerinde, ayrıca çok iddialı olan Red Faction'da, gerçeğe birebir uygun, düşme, parçalara ayrılma, akma efektlerinin de yine aynı grafik motoru sayesinde altından başarıyla kalkılıyor. Soldier 
of Fortune'daki Ghoul sistemine benzer parçalanma efektleri e m artık insan vücudunun parçalara ayrılması oyunlarda standart haline gelmeye başiyor. Bununla beraber oyundaki insan vücutlarında 
kullanılan iskelet sistemi sayesinde hareketlerde 
çok büyük gerçekçilik sağlanıyor. Mesela akıcı bir 


aksak yürümeye başlayacak. Kolundan vurulduğunda o kolunu kullanamayacak. Fakat düşmanlarınızın 
geliştirilmiş yapay zekası, eğer Volition sözünü tutarsa, onları keklik gibi avlamanıza izin vermeyecek. 
- Gezeceğiniz mekanlar diğer FPS'lerdeki gibi aynı cins koridorlardan veya odalardan oluşmaya- 
— cak. Benzerlerinde çok az rastlanan doğal mekanlarda da yerine getireceğiniz görevleriniz olacak, 
© Oyundaki level editor sayesinde kendi bölümlerinizi tasarlayabileceksiniz. Yapımcı Volition, şimdiye kadar yapılmış en kolay ve gelişmiş arayüze sahip bu editor sayesinde 
rahatlıkla kendi bölümlerimizi yapabileceğimizi iddia ediyor. 

“Red Faction, FPS'ye yeni soluklar getirmek, türün monotonlaşan standartlarını iyice genişletmek için geliştiriliyor. PC, PlayStation 2 ve Macintosh'lar için piyasaya sürülecek olan Red Faction için 2001'in ilk aylarını sabırsızlıkla da olsa yağ G 
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FIRAT AKYILDIZ 


Yapımcı ve yayıncı: Eidos Interactive 
Action/Adventure 

Tek oyuncu 

Piyasaya çıkış tarihi: Kasım 


İLK BAKIŞ ms gel 


Tomb Raider 5: Chronides 


Ya çocuklar, birazdan çok vahim bir ön inceleme yazısı yazacağım. Onun için moralim bozuk. Fazla gelmeyin üzerime. 

Bir oyunun devamı yapılır. Bu | olur, 2 olur veya 9 olur hiç 
fark etmez. Önemli olan bu devam oyunlarının, birbirinden 
farklı olarak gelişmeler göstermesidir. Eğer bir oyun, 5 sene üst 
üste, hiç geliştirilmeden piyasaya sürülüyorsa, o oyunu yapan 
firmanın gıyabında kaka kaka konuşabilirsiniz. Bu en doğal hakkınız. Ters bir şey olursa bana gelin. 

Olaya vakıf olamadıysanız, size Tomb Raider 5 diyeyim de 
kendinize gelin. Tomb Raider'ın 5.sinin hazırlanıyor olması iyi 
bir haber değil belki, ama yine de sakin olmalısınız. 


Chronicles 

Yeni oyunun tam adı; Tomb Raider 5: Chronicles. TR5 sonuncusunun bittiği yerden devam ediyor. Hatırlarsanız son oyunda 
Lara ölmüştü, biz de çok sevinmiştik beraberce. Yeni oyun da, 
Lara'nın cenazesinde başlıyor. Arkadaşları cenaze töreninden 
sonra, hep birlikte Lara'nın evine gidiyorlar ve ortalığı iyice karıştrıyorlar. Daha sonra da, Lara'nın geçmişte yaşadığı maceralar hakkında yazılı bilgiler buluyorlar. Buldukları 4 macera, Eğ 
TR5'in konusunu oluşturuyor. Yani yeni oyunda Lara geçmişe dönüyor. Bu 4 ana macera; 
İrlanda adası, eski Roma, gökdelenler ve Alman denizaltısında geçiyor. Lara 4 macerada 
da, farklı yaşlarda bizle birlikte olacak. 


Yine Aynı 

Oyun klasik anlayışının dışına çıkmıyor. Yine sağa sola koşturup, garip bulmacalar çözeceksiniz. Dört macera da birbirinden tamamen farklı olacak. Kullandığınız silahlardan, karşılaşacağınız düşmanlara kadar her şey farklılık gösterecek. Oyunda grafiklerin, her ne kadar daha detaylı kaplamalar, daha iyi ışıklandırma efektleri gibi özelliklerle geliştirildiği 
söylense de, ekran görüntüleri hiç öyle göstermiyor. Zaten grafik motoru TR4 ile aynı. 
Üzerinde hiçbir geliştirme yapılmadığı belli. Hatalı kaplamalar, köşeli karakterler, ayrıntısız 
yüzeyler aynen yerinde duruyor. Serinin her oyununda olduğu gibi, TRS'te de Lara'ya yeni hareketler eklenmiş. Bunların arasında silahsız dövüş ve ipin üzerinde yürüme gibi hareketler bulunuyor. 

Hatırlarsanız daha önceki versiyonlarda, Lara kıyafetlerini bölümlere göre değiştiriyordu. Yeni oyunda da Lara'yı, Matrix tipi kostümlerle ve kamuflaj elbiseleriyle görebileceğiz. Bunların dışında, yine serinin her oyunundaki olağan silah yenilikleri, TR5'te de bulunuyor. Kancalı tabanca ve sniper tüfeği, yeni silahlar arasında sayılabilir. Oyundaki önemli yeniliklerden biri de, Lara'nın çevreyle daha fazla etkileşime girebilmesi. Artık dolapları karıştırıp 
bulduğunuz nesneleri cebinize atabileceksiniz. TR4 ile başlayan Resident Evil tipi silah kombinasyonları, TRS5'te artarak devam ediyor. 
Görünmezlik gibi değişik özellikler de oyuna eklenmiş. Yeni oyundaki ayrıntılardan biri de, otomatik nişan almanın kalkmış olması. 
Bildiğiniz gibi önceki oyunlarda karşınıza bir düşman çıktığında, Lara otomatik olarak silahını oraya doğrultuyordu. TR5S'te bu olay 
ortadan kalkmış. Artık yalnız başınasınız ve daha dikkatli olmanız 
gerekiyor. Gerçekçilik açısından iyi düşünülmüş. Yapay zekanın da 
sizi daha çok zorlayacağı söyleniyor. Bazı bölümlerde çıkarttığınız 
seslere bile dikkat etmek zorunda kalacaksınız. 

TRS'in en değişik özelliklerinden biri de, bir bölüm editörünün bulunması. Bu editör yardımıyla kendinize göre bölümler tasarlayabileceksiniz. Oyundaki seslerin de geliştirileceği ve atmosfere katkıda bulunacağı söyleniyor. Sanmıyorum ki bu konuda derin bir gelişme olsun. Aslında hiçbir konuda olacağını sanmıyorum ya neyse işte. 


İster Gelsin İster Gelmesin 

Oyun Kasım ayının ortalarında Dreamcast ve PlayStation versiyonları ile birlikte piyasaya sürülecek. Gerçekten oyunun ön incelemesini bile yazarken sıkıldım. Yine aynı inanın. Diğerlerinden hiçbir farkı yok. 2 yeni hareketle, 3-4 tane değişik silahla olmaz bu iş. Oyunun mantığı- 
nın değişmesi gerek, hatalarının düzeltilmesi gerek ama nerede. Beşinci oyun oldu bu, hâlâ 
aynı. Dur ben şunun notunu şimdiden vereyim de gör sen; Grafik: |, Ses: |, Kontrol: 2, Eğlence: |. Lara Croft kadar taş düşsün kafalarına yeter be. 747 
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SS, — k OĞUZHAN ÖZDEMİR 
O 1) b a l S n Yapımcı: EA Sports 
Yayıncı: Electronic Arts 
de Türkiye Distribütörü: Aral İthalat 
FIFA 2001 T.P Piyasaya çıkış tarihi: 2000 
Rİ 


İLK BAKIŞ 
Efsane, 2001 numaralı sırt formasıyla geri dönüyor. Yıllardır devam eden FIFA çılgınlığı 2001 yılında da adından söz ettireceğe benziyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi dünyanın sayısız takımına ve sayısız futbolcusuna sayılması zor miktarlarda ödeme yapan EA Sports bu 4 
2000 yılındaki hatasını tekrarlamadı ve bu ödemeler içinden Galatsaray'ın da hakkını teslim 
ederek (ne de olsa artık Avrupa'nın en büyüğüyüz) oyuna dahil etti. 

Oyunun '99 versiyonundan bu yana surat modellemeleri üzerinde süren çalışmalar artık doruk noktasına ulaşmış gibi (en azından 
screenshot'lar öyle gösteriyor). Futbolcu 
hareketlerinin oyun içerisinde kullanımı 
için motion capture yöntemini kullanan firma, bu versiyonda Lothar Matthaus, Hidetoshi Nakata, Paul Scholes, Thierry Henry, 
Edgar Davids, Gaizka Mendieta, Shimon : 
Gershom ve daha birçok futbolcuyu kullanarak daha gerçekçi modellemeler elde etmiş. Ancak harca- 


nan bu kadar paraya rağmen gol sonrası görüntülerde hâlâ futbolcu vücutları birbirinden ayrılmak 
üzere olan barbie bebek kolları gibi duruyorlar. Oyundaki yeniliklerden bahsetmek gerekirse; artık 
replay kamerası sadece gol sonrası değil, sert çarpışmalar ve önemli pozisyonlar sonrasında da devre- 
ye girecek. Ancak bu özellik sadece World-Class modunu seçerseniz aktif olacak. Ayrıca futbolcuların 
hava durumuna göre ve daha önce yaptıkları maçın zorluk derecesine göre performansları değişecek. 
Yani artık biyonik adam devrine son veren oyun daha bir gerçekçi oynanış tarzına sahip olacak. 
Oyunu PC'nizde ya da PlayStation 2'nizde Multiplayer olarak oynayabileceksiniz. Oyundaki yenilikler bunlarla sınırlı değil. 50 ülke milli takımının yanı sıra Amerikan Futbol Ligi MLS'de oyuna dahil 
edilenlerden. Tabi ki takım kadroları oyunun piyasaya çıktığı tarihe kadar gerçekleştirilmiş ve UE- 
FA'ya bildirilmiş olan kadrolar olacak. Oyun, PlayStation 2 ve PC için aynı anda piyasaya sürülerek 
İ yalnız olduğu futbol oyunu piyasasını ateşleyeceğe ve biz spor oyunu düşkünlerini fazlasıyla memnun 
edeceğe benziyor. # 


OĞUZHAN ÖZDEMİR 


Empire Earth j Yapımcı: Stainless Steel Studios 
i Yayıncı: Sierra Studios 


RTS 
Age of Empires'ın tasarımcısı Rick Goodman'nın da içerisinde bulundu- - piyasaya çıkı tarihi: 2001 İlkbahar 
gu bir grup programcının çalışması, Empire Earth, 2001. başlarında görü- ILK BAKIŞ Ai aker 


cüye çıkıyor. Stainless Studios bu oyunun en az Age of Empires kadar iyi olacağını 

iddia etse de henüz bunun için epey yol almaları gerekiyor gibi. Oyunun hikayesi bakımından geçtiği tarihler çok geniş bir yelpazeye yayılmış. İlk çağlardan 20. yüzyılın ortalarına kadar 12 değişik çağda değişik birçok medeniyet ve uygarlığın tanığı olacağınız 
oyunda, ister mancınıkla, ister mekanize tugaylarınızla gerçekleştireceğiniz savaşlar zamanınızı boşa harcatmayacak diyor Goodman. Hikaye ise her oynanışta değişen dinamik 
bir yapıya sahip olacak. Karakterlere gelince; geçmişin efsane kahramanlarından günümüzün aşina suratlarına ve geleceğin bilinmedik mutantlarına kadar değişik kahramanlarla oynayacağımızı söyleyebilirim. 200'den fazla birimin, şövalyelerinizin ve çağlara göre 
araçlarının kullanılacağı Empire Earth'de alışık olmadığımız bir yenilik var. Oyun içerisinde sadece düşman uygarlıklarla değil, doğa ile de mücadele etmeniz gerekecek. Yani kış 
geldiğinde tedbirsizseniz halkınız soğuktan kırılabilecek ya da bir deprem ile herşey yerle bir olabilecek. Bu da oyunu değerlendirirken grafiklerinden çok yapay zekasına dikkat 
etmemiz gerekiyor demek. Ayrıca oyun içerisinde isterseniz multiplayer modunda arkadaşlarınızla klanlar kurarak team deatmach'ler yapabileceksiniz. Firmanın gerçekçilik konusundaki iddiasına bakılırsa oyun piyasaya çıkana kadar grafik motoru üzerinde epey 
bir değişiklik yapılacak ve güzel bir RTS bizlerin olacak. # 
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iğ O n b e) k | Ş ALP BURAK BEDER 
Yapımcı: Volkyrie Studios 
RPG/Action 
Setaphim Piyasaya çıkış tarihi: 2001 Kış 


İ LK BAKI Ş WinDows 95/98 


Seraphim, Valkyre Studios tarafından geliştirilmekte olan, Tomb Raider Tarzı bir 
bakış açısıyla oynayacağınız bir aksiyon oyunu olacak. Karakterinizi dilediğiniz gibi şekillendirebileceğiniz Seraphim bu 
yönüyle RPG'leri andırıyor. 


i 


h 
Seraphim'in asıl ilginç yanı karakterinizi sadece yerde değil, aynı zamanda havada da kontrol LA > 
| edebilecek olmanız. Karakterleriniz ölümlülerin dünyasına düşmüş kanatlı ölümsüzlerdir. Her biri 4) * < / 
içi öfke dolu, insan şeklindeki korkusuz savaşçılardır. Mitolojik ve gitgide değişen bir hikayeye b ,i m 


© sahip Seraphim'de zafere ulaşmak için ne kadar garip ve güçlü silah varsa kullanacaksınız. 
i Oyuna başlamadan önce oyuncular kendine has güçleri ve zayıf yanları olan birkaç klandan 
birini seçecekler. Bu noktadan itibaren oyuncular, karakterlerini, tıpkı RPG'lerde olduğu gi- 
5 e - bi experience puan sistemiyle geliştirecekler. Silahlarını ve hatta görünüşlerini bile 
| d W “*« bu puanlarla ayarlayabilecekler. Savaşların her birinde yerine getireceğiniz görevler 
eğ e farklılık gösterecek. Görevleri yerine getirerek ve savaşçınızı iyice geliştirerek dünyanın 
i egemenliğini ele geçirmeye çalışacaksınız. 
4, Oyunun ilk görüntülerinden ve videolarından görüldüğü kadarıyla oldukça sağlam grafiklere 
Did ; / sahip olan Seraphim'de, gün batımında su dalgalanmaları ve binaların parçalanma efektleri göz i 
kamaştırıcı görünüyordu. Karakter modellemeleri oldukça ayrıntılıydı ve patlama ile ışık efektlew ri de çok etkileyiciydi. Eğer muhtemelen karışık olacak kont- 
, roller de yeterince ko- — N 
lay yapılırsa, Seraphim 
isimli bir hite kavuşa- 
© cağız. Valkyre'nin Seraphim'i çıkarma tarihi 
: tam olarak belli olma- 
- sada 2001 kışının başlarında tepemizden 
uçarak geçebilir. ## 


Y : Volkyrie Studi: 
Dawn etek olkyrie Studios 


Piyasaya çıkış tarihi: Belirlenecek 
Septerra Core isimli büyük sükse yapan RPG oyununun yapımcısı İLK BAKIŞ 
Valkyre Studios'un yapım aşamasında olduğu Dawn, yine Septerra Core 
-.. gibi bir 2D RPG oyunu. 
Septerra Core ile aynı oyun motorunu kullanan Dawn'ın hikayesi, doğrusallıktan olabildiğince uzak hazırlanı- 


yor. Geliştirilmiş görsel efektlerin yanında yeni savaş opsiyonları ve daha güçlü yapay zeka da Z 


Winbows 95/98 


oyuna eklenenler arasında. 
Oyuncular Dawn'da kadın Aria veya erkek Zenon'dan birinin rolünü oynayacaklar. 
/. Aria ve Zenon, experience puanları sayesinde değiştirilebilen karakterlere sahip iki sa- 
) vaşçı kaşiftir. Oyunda size tamamen yabancı bir gezegeni ve bu gezegenin halkını keşfederken 
aynı zamanda eski teknolojileri yeniden canlandırarak gezegene yeniden hayat getireceksiniz. 
Henüz konsept aşamasında olan oyunun çıkış tarihi şimdilik belli değil. 


EE MEYLO > ew “zg 
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ALP BURAK BEDER 
Yapımcı: Ensemble Studios GRAFİK SES, KONTROL, EĞLENCE 
Yayıncı: Microsoft 
RTS 

Multiplayer 
Piyasada 


için yeni bir gile e 
'un n icat ettiği elin sepiegi ee geş-mparacorluk 


rors'un yapımcıları arasında, strateji dindir atası 
zivilization'ın fikir babası ve Age of Empires'ın yapımında 
hi kin Bruce geld ya alıyor. Bu a bize eşsiz bir eğ- 


Franks 
bedebu 


“küçük bir kabile halindeyken kocaman bir imparator- a 
luk haline getireceksiniz. ik EK kan 

The Conguerors'da oynayacağınız senaryolar AOE Il delin göre daha. ni ve © 
erine getirmeniz görevler de çoğu zaman oldukça hassas. Yine seslendirmelerle des- © " 
er oyunun atmosferine çok şey katıyor. Hazır senaryolar arasından istediğinizi seçebile- 
Game seçeneğinden bilgisayara karşı oynayabilirsiniz. Standart oyunlarda, tıpkı AOE 
bi herhangi bir senaryo yok. Scenerio Editor ile kendi yazdığı nız veya İnternet'te hazır ola: 
niz Mlaryolr A ŞT Bunun Mm San Game e  ğ ya en son. 


eçeneği İs ise şüphesiz The auer? un en güzel söberleklipiiiei biri, Dönel Ne öikmadğr 
rce rakip bulabileceğiniz gibi, arkadaşlarınızla LAN üzerinden de oynayabilirsiniz. 

The Conguerors'daki geliştirilmiş yapay zeka sizi 
eskisinden çok daha fazla zorlayacak. Bu bir zorluk gibi gelebilir ama üretim birimlerinde, savaşa odak-. 
lanmanızı kolaylaştırmak için yapılan yenilikler sayesinde köy işlerinden ziyade savaşla ilgilenebilirsiniz. 
Mesela yel değirmeninizin seçenekleri arasından tarla ikonuna tıklayıp hasattan sonra tarlalarınızın yeniden sürülmesi işleminin otomatik olarak yapılmasını sağlayabilirsiniz. Geliştirilmiş yapay zekasıyla savaş üniteleriniz artık kardeş Katili olmayacaklar. Savaşlar sırasında ordunuzun en arka tarafına çektiğiniz katapultlar ye okçular arık daha isabetli ve mantıklı atışlar yapıyorlar. Tüm ırklar için geçerli olan 
bu değişikliklerin'yanında, ırkların. birbirlerinden farklılıkları da KOİ p 
artık oyuna başlarken seçeceğiniz ırkı önemli kılıyor. Mese- iç boyudu YOPSefin merlir gibi tl 
la Hun? e A göçebe olarak yaşamaya alışık bu ırkiçin diği “Be günlerle €iheCönaustmek zorunda kalmayacaksınız: Korellileri seçtiği- erors'un iki boyutlu grafikleri halen 

avunmanız olacak ama saldırgan ordularınız diğer sapasağlam ayakta. Ayrıntılar göz kaırklara göre l a daha çok zarar verebilecekler. İspanyol as- maştırıcı. 
nonk'i r kadar ikna edici davranamıyorlar. Ayrıca her 

i uygarlığın belli teknolojileri-var. Tüm bu artılar ve eksilerle rkların birbirinden radikal biçimde ayrıldıklarını düşün- e 
meyin. Genel olarak yaptıklarınız hep aynı: odun kes, tarlaları sür, madenleri işe, inşa et, asker üret, teknolojilerin o Yeni müzikler ve sesler Age of 

geliştir, SALDIR! " Kings'dekilerin neredeyse aynısı. Çarörsel olarak The Gongüerors, AOE ı nin iyice süslenmiş hali. Tapınaklar; kaleler ve Vüyük rl hepsin- £ pışmalar esnasında duyacaklarınız ise 

; a) 7 size gerçek bir savaşın. yn m 

sınız hissini verecek. 


KONTROL 

Age of Kings'deki kontrol 
vaşa, ister üretime odaklanmanızı sağ; 
layacak şekilde değiştirilmiş. Artık Bo 
şeye daha çok hakimsiniz. y 


EĞLENCE 5.0 


The Conguerors, Age of Kings'in ardından içinizdeki imparatorun yeniden canlanmasını sağlayacak. 


ilirsiniz. Sesler ve müzikler Age of 
Bayer zin sesleri daha ger- 


Şan İmparator” u bu değil. Fakat 
nüZ en kudretli pe andaç The 
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PRoinceleme 


erçek bu ya, ilk Hard Truck oyunu gerek ülkemizde olsun 
8 gerekse yurtdışında gereken ilgiyi görememişti. Esasında 
oyun, konusuyla piyasaya yeni bir soluk kazandırmıştı ancak çok 
da iyi olduğu söylenemezdi. Özellikle her tarafından fışkıran 
bug'ları oyunculara illallah dedirttiriyordu. Ayrıca oyunun grafikleri de vasat bir kalitedeydi. Ancak güzel kamyon modellemeleri, 
birkaç gerçek kamyon markası, iyi fizik motoru ve oynanabilirliği ile oyuncuyu sıkmadan birkaç saat 
Sitem) (belki de gün!) monitör başında tutabiliyordu. Ne vardı oyunun yeni getirdiği? Oyun 
Gereksinimleri | daha önce olmayan bir türe, kamyon yarışlarına el atmıştı. Ve bu yarış düz (NFS gibi) 
Pentium 200 değil, içinde çeşitli görevler de barındırıyordu. Bu görevlerde siz ilk önce garajdan aldıgınız malı kırıp dökmeden (bu çok önemli!) ulaştıracağınız yere teslim ediyordunuz. Tabii ki malların vardığında olan durumuna göre de para kazanıyordunuz. Kazandığınız parayla ise yepyeni kamyonlar, yeni aksesuarlar alıp mevcut kamyonunuzu güçlendiriyor. 
8X CD-ROM veya yeniliyordunuz. 


64 MB RAM 
3D Ekran Kartı 


Herşeyden önce yeni bir parça veya kamyon aldığınızda malları ulaştıracağınız yere çok daha çabuk ve 
rakiplerinizden önce gidebiliyor, dolayısıyla daha da çok para kazanabiliyordunuz. Tabii ki oyunda durmadan taşımacılık yapma gibi bir durumunuz olmuyordu. Kamyonunuza mal, aksesuar vs. aldığınız yerin çıkışındaki bölmelerden birkaçına girdiniz mi kendinizi özel stadyumu olan, seyircilerin bağrıştığı ve 
de en önemlisi arkasında kasası olmayan bir kamyonun içinde buluyordunuz! Bu kamyonlar demin dediğim gibi kendi kamyonunuzun kasasız fakat modifiyeli versiyonları. Her neyse, ilk oyun ve ikinci oyunun da kabası hakkında bilgi verdikten sonra gelelim Hard Truck 2'ye... 


Oyunu bir güzel kurduktan ve gerekli tüm ayarlamaları yaptıktan sonra, karşımıza bir ana menü çıkıyor. Bu menü ilk oyundaki gibi sade ancak çok daha kullanışlı ve en önemlisi fullscreen! Bu menüdeyken, single/multiplayer oynamak için ge- 
a mm ayarları yapabilir, kamyonunuzun 
şöförünü, ikonunu (kartal, kobra vb) seçebilirsiniz. Hard Truck 2'yi oynamış olanlarınızın Yol kavramını unutun. Hard Tvde I'de parkurlarda sed 
bildiği gibi oyunun çok ama çok uzun bir yük- ir güle iğ 
leniş bölümü var ve bu yüklenme bazen 10 dakikayı bile bulabiliyor! Bunun ve daha birçok bug'ın 
düzelmesi için SoftLab-NSK firması hemen 3 adet (!) patch dosyası çıkardı. www.softlab-nsk.com 
adresinden temin edebileceğiniz bu yamalar ile oyundaki çoğu sorunu büyük olasılıkla düzeltebilirsiniz. Ancak tüm yamaların toplam boyutunun 20 MB'ı geçtiğini söylemekte fayda var bence! 
Eğer oyun açılır açılmaz siz gaza bastığınızda veya birşey satın almak istediğinizde direkt olarak 
Windows'a dönüyorsa yine bu yamaları kullanmanızı öneriyorum. 

Bir kere Hard Truck 2, eski Hard Truck 
gibi değil. Hard Truck'ta garajdayken 5-6 yoldan istediğiniz birinde yarışabiliyordunuz. Yeni Hard Truck 2'de ise durum böyle değil. 
Oyuna başlar başlamaz kendinizi yolun kenarındaki park yerinde (ama satın alacağınız 
malların yanında) buluyorsunuz. Ve TAB tuşuna basıp haritayı görmek isteyince karşınıza 
kocaman bir şey çıkıyor. Yalnız bu harita tüm 
yarış çeşitlerini kapsıyor. Yani belli bir kısmı- 
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İ KAYA ALİ SÖNMEZ 


« Yapımcı ve yayıncı: SoftLab-NSK 
« Simülasyon 


na gidip o sapağa girdiğinizde kendinizi stadyumda buluyorsunuz. Tabi 
bunlar haritada hep isimlendirilmiş konumdalar. Ayrıca artık eğer paranız 
ve lisansınız varsa yolun kenarında gördüğünüz tüm arabaları alıp kullanabilirsiniz ki bu arabaların arasında M5'ler, jeepler, değişik kamyonlar da bulunmakta! Yukarıda nasıl 
para kazandığınızın mantığını kısaca anlattım. Ama bir de lisans alma işi var ki eğer hile yapmıyorsanız bu gerçekten de zor. Stadyum olarak bahsettiğim yarış pistlerine giriyorsunuz ve eğer 
o yarışta birinci gelirseniz bir lisans elde edebiliyorsunuz. Ama anlatıldığı gibi kolay değil hiç merak etmeyin :) Eğer milyon dolar paranız olsa, lisansınız yoksa hiçbir araca el bile süremezsiniz 
ve oyunun size verdiği default kamyonla (külüstürle) yetinmek zorunda kalırsınız. 

Hard Truck 2'de yaratılan mekanlar ve tabii ki bunların grafikleri gerçekçi olmuş. Su birikintileri, denizler, dereler, köprüler bunlardan sadece birkaçı. Hard Truck 2'de yeni çevre birimleri 
de oyuna dahil edilmiş. Artık oyunda hız limitlerini aştığınızda sizi durdurmaya çalışan polisler, 
helikopterler vb. araçlar var. Hard Truck'ta kamyonunuz ile takla attığınızda oyundan çıkmak 
durumundaydınız. Ancak oyunun yeni versiyonunda (eğer paranız varsa) 911 adlı menüden bir 
helikopteri çağırmanız ve onun sizi düzeltmesi mümkün! Oyunun fizik ve hasar modellemesi ise 
kesinlikle ilk oyundan kat kat iyi. Zaten ilk Hard Truck'ta da hasar almanın, fiziğin ve kontrollerin çok iyi olduğunu düşünürsek, Hard Truck 2 tam bir görsel ziyafet olarak gelecektir sizlere. 

Oyunda çeşitli kamyonlar var. Bunların hepsi lisanslı markalar ve aralarında şunlar da bulunuyor: Mercedes, Renault, Frightliner, Mack, DAF, Iveco, Scania. Bu liste daha da uzayıp gidiyor. 


Single Player modu böyle. Multiplayer modunda ise çok çeşitli alternatifleriniz var. Mesela daha 

ana menüdeyken istediğiniz kamyonu (!) seçebiliyorsunuz. Ayrıca sadece multiplayer mod için özel 
yapılmış haritalarda (bunlar çöllerle, köprülerle, akarsularla dolu ortamlar genelde) rakipleriniz ile 
yarışabiliyorsunuz, tabii ki kasasız olarak. Ne olursa olsun bence Single player modu her zaman ki 
gibi hepsinden daha da iyi gibi görünüyor. Gelelim grafiksel olarak yapılan yeniliklere. Grafikler sizin sayfadaki screenshotlardan gördüğünüz gibi çok gerçekçi. Ancak bu gerçekçilik genelde sadece 
kamyonlar ve diğer araçlar için geçerli. Yol, bina ve bazı ağaçlar gerçekten özensizce hazırlanmış 
ve piksel piksel görünüyor. Fakat özellikle kamyonlar o kadar canlı ve gerçekçi ki bir an monitör- 
den fırlayacaklarmış gibi hissedebilirsiniz! Hard Truck'taki düşük çözünürlüklü kamyon kokpitleri 
de yenilenmiş ve çözünürlük artırılarak net ve hoş bir görüntü sağlanmış. Zaten her iki oyunda da 
kamyonunuzu içeriden sürmenin zevki bir başka. Çok çeşitli kamera açılarının yanısıra Delete ve 
Page Down tuşlarıyla kendi kamera açınızı da belirlemeniz, aynı ilk oyundaki gibi mümkün kılınmış. 
Ayrıca kokpit içindeyken W tuşuna bastığınızda hiçbir yarış oyununda olmayan bir özelliği, sileceklerin oynadığını görüyorsunuz. Ve bu silecekler özellikle yağ- 


murlu ve karlı yollarda size çok büyük görüş kolaylığı sağlı- 


yor (aynı gerçek otomobillerdeki gibi). Gerçek hayattaki Hard Truckiz gerçekten de iyi mödel- 


lemelere sahip! Grafiklerin kalitesi NFS 
5 ile rahatlıkla kıyaslanabilir. Bence piyasadaki en iyi grafikli yarış oyunlarından biri! 


hiçbir şey unutulmadan aynen oyuna geçirilmiş. Mesela uzun 
bir yolculuk sırasında hava yavaş yavaş kararıyor ve siz de L 
tuşuna basarak farlarınızı yakıyorsunuz. Far dediğime bakmayın, kamyonunuzun dört bir tarafını çevrelemiş olan küçük 
sarı ışıklar da (kedi gözleri) farlarınız ile beraber yanıyor. He- 


le bir yerleşim biriminin yakınındaki yoldan geçerken gördüğünüz manzara harikulade! Hard Truck 2 ile SoftLab- Oyunda sesler gerçekten iyi yapılmış. 
NSK başladığı işi başarıyla tamamlamış gibi görünüyor bu açıdan. Oyunun sesleri de aynı kendisi gibi çok gerçek- Her kamyonun, her arabanın kendine 
çi. Kompresörden gelen “tıss, tuss” sesleri, gacırdamalar eşliğinde yarışınızı devam ettiriyorsunuz. Hatta eğer SB has bir sesi var ve daha da önemlisi bu 
Live! gibi bir ses kartınız ve dört speaker'lı hoparlör setiniz varsa herhangi bir kamyonun motor sesinden nere- — sesler gerçekçi! Bir de şanzıman ve 
den geldiğini anlayabiliyorsunuz! Hard Truck 2'deki müzikleri ise şahsen ben beğenmedim. Oyuna göre çok zıpır 
müzikleri olduğu kanaatindeyim. Yakışmamış yani. Oyunun oynanabilirliği ile eğlencesine zaten hiçbir diyeceğim 
yok. Her ikisi de doruğa ulaşmış durumdalar çünkü. 


Sonuç: Yaz Kızım! 


Oyunun üreticisi SoftLab-NSK, Hard Truck 2 ile turnayı 
gözünden vurdu. Oyun piyasaya çıkar çıkmaz (ilk versiyo- 
nun aksine) Web'deki tüm oyun siteleri ve gördüğünüz gibi derginiz GamePro oyunun hemen incelemesini yaptı. 
Hard Truck 2 gerçekten de çok ses getirecek bir yarış simulasyonu. Uzun süredir bu kadar detaylı bir oyun (gerek Karşıda piyaşılaki eh iyi kahayon a 
grafik, gerek ses, detay vs. olarak) piyasaya çıkmamıştı. Oyun üreticilerine de yarış simulasyonu görün diyorum. mulasyonu (1) duruyor. Oyun oynar- 
Öyle dandirik oyun yapmaya benzemiyor yani. Hard Truck 2 bence hepinizin zevkle oynayacağını düşündüğüm, gü- ken size "Yallah Mahmut, Yallah” şarkızel bir eser. Hala almadıysanız bence en yakın bilgisayarcıya gidip temin edin bu oyunu. Oyun dünyasına yeni bir hit sını hatırlatacak kadar gerçekçi ve 
daha düştü ne diyelim :) Oyunla kalın, oyuncu kalın... # çook eğlenceli. ») 


kompresör seslerini koymalılardı diye 
düşünüyorum! 


KONTROL 4.5 


Çok sayıda fonksiyon tuşu var (silecekler için bile). Ancak bunların klavye 
örtüsü çok iyi olması nedeniyle kullanışlılığında bir sorun yok. Sadece bazen 
komutlar geç algılanıyor ve aracınızı 
döndürmekte bazen zorlanabiliyorsunuz. 
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Empire of the Ants 


ilenler bilir, geçtiğimiz yıllarda Microcosmos adında belgesel niteliği taşıyan bir sinema filmi çekildi. Bu filmde minik canlıların doğadaki mucizevi yaşamı tüm çıplaklığıyla gözler önündeydi. Kısa 
bir süre sonra Dreamworks, Ant Z filmiyle ve Walt Disney, A Bug's life filmiyle Microcosmos'un 
izinden giderek milyonlarca insanın böceklere bakış açısını değiştirdiler. Özellikle Ant Z, karıncaların sosyalliğini irdeleyen derin bir filmdi. İşte oyunumuz bu üç filmden, en çok da Ant Z'den esinlenerek ve Bernard Werber'ın “The Empire of the Ant” adındaki romanına dayalı olarak karıncaların 


HASAN BAŞARAN 


3DRTS 
Multiplayer 
Piyasada 


www ve böceklerin dünyasına konuk ediyor bizleri. 
60 milyon yıllık geçmişi olan karıncalar dünyanın bilinen en eski sahipleridir. 


Pentium li 233 Empire of the Ants karınca uygarlığının gelişimini ve diğer mikro canlılarla giriştiği 
yaşam mücadelesini konu alan bir 3D RTS. Diğer RTS'lerde var olan birimlerin 
yerini çeşitli türden karıncalar alıyor. İşçi ve savaşçı kategorileri altında toplanan 
13 farklı karıncayı üretmek için karıncaların kendilerine göre devasa kalan meşhur 


64 MB RAM 
150 MB HDD 


Yapımcı ve yayıncı: Microids 


GRAFİK SES KONTROL EĞLENCE 


tepelerinde (Ant Hill) bulunan kraliçe  Tutorial'da oyunun nasıl oynandığını öğrenmeden görevlere başkarıncayı kullanıyoruz(!). Bunun ya- e 


nında bütün inşa işlemleri de karınca tepelerinde gerçekleştiriliyor. 


Dünya Üzerindeki En Büyük ve En Geniş Uygarlıktır 

Oynanış, tepenin içi ve dışı olmak üzere iki kategoride değerlendirilebilir. Tepenin içinde 
işçi karıncalar inşaat ve kaynak dağılımıyla ilgilenirken, dışarıda savaşçı karıncalar tepeyi koruyup saldırı düzenleme görevlerini üstleniyorlar. İşçi ve savaşçı karıncaların kontrolleri de 
farklı yapılıyor. İşçi karıncaları kontrol etmek için tepenin içine girerek ilgili menülerde 
ole yapmanız gerekiyor. Savaşçı karıncaları ise fare ile yönlendiriliyorsunuz. 


Bütün Karıncalar Dişidir! wi 
Aslına bakarsanız oyunu oynamak hiç dek ey değil. Bu yi ana menüdeki ilk seçenek 
4 Tutorial olarak belirlenmiş. Eğer yeteri derecede İngilizceniz varsa oynamaya başlamadan 
önce Tutorial'a girip oyunun nasıl oynandığını öğrenin. Çünkü doğrudan oynamaya kalkarsanız oynanışı tam anlamıyla öğrenmek için « epey bir zaman harcamanız gerekebilir. Oyunu kavradıktan sonra ise sizi üçüncü ar kaynaklanan kontrol zorluğunun ipe her birinin bitirilme- 


si 3 saati bulan 11 görev bekliyor. 


Gözünüzü doldurmayıp donduran, 


Kraliçe Karınca Bir Seferde 


3-4 Milyona Kadar Yumurta Bırakabilir 

Grafiklerde ilk göze çarpan şey oyunun oynandığı mekânın 
fazlaca kompleks oluşundan kaynaklanan bir karmaşa. Otların, 
çiçeklerin, dalların arasında karıncalarınızı ayırt etmeniz epey 
güçleşiyor. Bu bir anlamda oynanabilirliği düşüren fazladan bir 
faktör olmuş. Diğer bir taraftan, ışıklandırma efektlerinin başarıyla uygulanmasıyla gece ve gündüze bağlı aydınlık değişim- 


leri çok iyi yansıtılmış. Yağmur ve rüzgâr gibi ayrıntılarla da oyun atmosferi çok daha gerçekçi bir hal almış. Yine 
de oyun her karede görsel bir güzellik abidesi olmadığını haykırıyor gibi. 


Bir Karınca Kendi Ağırlığının En Az On Katı Yük Taşıyabilir 

Sesler oyunun övülmeyi hak eden en büyük artısı olarak gösterilebilir. Görselliğin bir türlü tam anlamıyla yansıtamadığı rengarenk, cıvıl cıvıl dünyayı ses altyapısında yakalıyorsunuz. Çok iyi örneklenmiş ses efektleri orta karar 
müziklerle hoş bir uyum sergiliyorlar ancak arka planda sürekli olarak aynı müziğin çaldığını sanmanız doğal. 


Karınca Kararınca... 

Empire of the Ants dahiyane bir fikirden yola çıkılarak geliştirilmiş vasat bir oyun. Üzerinde yoğun bir çalışma yürütüldüğü her halinden belli oluyor. Ayrıca Maxis'in ünlü SimAnts'ıyla kıyaslandığında içerdiği savaş unsuru ile çok 
daha realist bir çizgi yakaladığı da ortada. Fakat bunların 
yanında oyun gerek kontrollerinin zorluğundan kaynaklanan düşük oynanabilirliği gerekse de gözü fazlasıyla yoran 
grafik motoru ile SimAnts kadar bile oyuncu dostu olamıyor. Üstüne üstlük aşırı uzun tutulan görevlerle can sıkıcı 
bir hale gelebiliyor. Uzun lafın kısası; oynanması çok gerekli 
bir oyun değil, ancak ilginizi çektiyse mutlaka alın. & 
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kamaştırmayıp kayıştıran(!) grafikler 
oyunu bir parça itici kılıyor. Açıkçası 
bunun tek sorumlusu üçüncü boyut. 


Özellikle arka planda sürekli yankılanan “doğanın senfonisi” çok başarılı. 
Gözlerinizi kapadığınızda kendinizi ormanda minik canlılarla başbaşa bulmanız işten değil. Müzikler ise oyuna bir 
şey kazandırmıyor. 


KONTROL 3.5 


Microids, klasik RTS türüyle Settlers 
gibi oyunlarda gördüğümüz inşa kontrol sistemini başarıyla bir araya getirmiş. Bununla da kalmayıp hiçbir oyunda rastlanmayan öğrenmeye dayalı bir 
All. sistemi kullanmış. Fakat oynanabilirlik yerlerde sürünürken bu artıların 
hak ettiği değeri göremeyeceğini akıl 
etmemiş. 


# EĞLENCE 3.5 


© Oynanabilirlik 3D RTSİler için nere- 


deyse anahtar kelime olmuş durumda. 


, Düşük oynanabilirlik az eğlence anla- 


mina geliyor ve bunu Empire of the 


© Ants'da açık şekilde görüyoruz. 
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Spor 


Multiplayer 
Piyasada 


Roland Garros 
Tennis 2000 


Tam Zamanı 
Roland Garros Tennis 2000, gerçekten de Fifa ve Euro 2000'in baymaya 
başladığı bir dönemde can simidi gibi yetişti. Hem bizi sıkıntıdan, hem de 
spor oyunlarını monotonluktan kurtaran oyun, spor oyunları piyasasında 
adını fazla duyuramayan Cryo İnteractive tarafından yapıldı. Adventure tarzı 
oyunlardan tanıdığımız bu firma, Roland Garros ile sporseverleri memnun 
edecek. Cryo Interactive son dönemlerde Devil Inside, Time Machine, 
Odyssey: The Search For Ulysses gibi oyunlarla ilgiyi üzerinde toplamıştı ki, 
Roland Garros Tennis 2000 ile bu sene kendini iyice hafızalarımıza kazıdı. 
Ayrıca istenildiği zaman güzel bir spor oyunu yapabileceğini ve bu oyunla 
insanların eğlenebileceğini de ispatlamış oldu. Siz de şunu unutmayın, oyun 
oynamak, elinizde silahla sağa sola saldırıp önünüze geleni öldürmekten öte, 
yeri geldiğinde sadece eğlenmektir. Roland Garros Tennis 2000'de de bu 
eğlenceyi, yarışma heyecanıyla birlikte fazlasıyla bulacaksınız. Yani bir nevi 
kaymaklı ekmek kadayıfı (teşbihte kusur olmaz). 


Servis karşılamaya hazır olduğunuzda vuruş tuşuna bir kere basın. Bu tuşa bazmazsanız rakip 
Oyuncu servis atmayacaktır. 


Değmeyin Keyfime 
Oyunda göze ilk çarpan, sahaların gerçeğe yakınlıkları ve monitörün sesler eşliğinde gerçek bir kort haline 
Mer gelmesi. Özellikle set sonlarına doğru yapılan tezahüratlar duyulmaya değer. Motion Capture yöntemi 
mn oyun içerisinde başarılı bir şekilde kullanılıyor ve her vuruştan sonra oyuna daha da adapte olmanızı sağlıyor. Oyunun bir güzelliği de, bütün gerçek vuruş tekniklerini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmeniz: Forehand, Backhand, Vole... aklınıza ne gelirse. Bir de benim gibi tenise biraz tutkunluğunuz varsa, değmeyin 
keyfinize. Gerçi maç süreleri bazen gereğinden fazla uzuyor 
ama bu, oyunun gelişmiş yapay zekasının bir göstergesi. 


Sistem Oyunda teknik açıdan bazı kusurlar var. Mesela, topa her vuruşunuzda top sünüyor. Bir 

türlü kendine gelip de görüntü bütünlüğü sağlayamıyor. Bir de tenisçiler biraz yavaş hare- z 
Pentium 233 MMX ket ediyorlar. Tabii seyircilerin koltuklara yapışmış görüntülerini de göz ardı edemeyiz. 

Hepsi tamam da, tenisçilerin çimde patenciler gibi kaymalarına ne demeli? Bu kadar çok 


görsel hata olunca da oyun, grafik açısından biraz yetersiz kalıyor. “Olsun, nasıl olsa bu bir 
başlangıç, ileride daha iyisini de yaparlar” deyip bu konuyu burada noktalamak gerekiyor. 


Hadi Siz de Katılın 
Oyun içerisinde iki mod bulunuyor: Raketleri, oyuncuları ve kortları tek tek seçebildiğiniz guick match ve 
malum turnuva modu. Oyunda yeniyseniz ve alışmak istiyorsanız, sizin için bir training modu da var. Oyun 
içerisinde Roland Garros French Open turnuvasının yanı sıra, 3 farklı turnuva daha mevcut: Australian Cup, 
England Open ve USA Championships. Aslında hiçbirinin diğerinden farkı yok. Yani, hangi turnuvayı seçerseniz seçin, aynı oyuncular, aynı kortlar ve aynı raketler mevcut. Firma —bence- akıllıca davranıp dünya üzerindeki birçok tenisçinin isim hakkını almaktan kaçınmış (parası da yetmemiş olabilir). Yani, FI 2000 gibi bir isim 
- altında binlerce facia sunan oyunlardan değil. Ama oyun içerisinde en azından birkaç ünlü tenisçi olması ya da mesela, Anna 
Kournikova'nın resmini arabirimde de olsa görmek birçoğumuzu memnun ederdi. Ya da Williams kardeşlerden biriyle bir 
maç hiç fena olmazdı, değil mi? Unutmadan, oyunda bir de bonus bölümü var. Bu bölümde, turnuvalarda 
rakiplerinizi bir bir geçip finali kazandığınızda, yeni bir bölüm açılacak ve normal şartlarda oynamanız mümkün olmayan kortlarda, normal şartlarda yapamayacağınız maçlar yapacaksınız. Son olarak size bir ipucu: 
Eğer oyun içerisindeki kilitli raketlerin, oyuncuların ve kortların tamamını açmak isterseniz, www.gamezo- 
ne.com adresinden bu dosyayı çekebilirsiniz. Oyunu hangi dizine kurduysanız, örneğin; CilProgram FileslCryo 
InteractivelRoland Garros 20001DATA'config'rg.ini dosyası üzerine yapıştırın. Sağlıcakla kalın. ĞG 


KONTROL 3.5 EĞLENCE 3.5 


Yüzeye paralel koşan tenisçilerin sü- (o Topun yere vurma sesi, oyuncuların, : Başlarda zorlanmanıza rağmen gittikçe Öğrenene kadar zevkten kuduracaksınen toplarını görmek için sandalyeleri- o hakemin ve seyircilerin sesleri gerçek- . daha rahat edeceksiniz. Bunun yanında nız, tabi sinirden çıldırmazsanız. Zor 
ne yapışmış birden çok insan görebile- - ten etkileyici. Atmosfere bütünlük ka- bazı vuruşlarda çizgi içine attığınız top- < olmasına rağmen zevkli bir oyun ancak 
ceğiniz bir başka oyun daha yoktur — yor. ların dışarı gitmeleri sinir bozucu. bitmek bilmeyen maç süreleri ve tekherhalde. rarlanan hatalar canınızı sıkabilir. 
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ww Kemerlerinizi Bağlayın... 
meç uuğ İnternette 1-2 saatlik gezinti sonucunda filmin fanatiklerinin dışında azımsanmayacak kadar 


PE EAMLEPAI 
PRO/jnceleme 


HASAN BAŞARAN 


Yapımcı: Sinister Games GRAFİK SES KONTROL EĞLENCE 


Yayıncı: SouthPeak Interactive 
Yarış 

Multiplayer 

Piyasada 


9-85 yılları arasında her Cuma akşamı saat 8.00'de Amerika'lıları ekran başı- 
Ür toplayan ünlü dizi The Dukes-of Hazzard'ın-aynı'adı taşıyan bilgisayar 
oyunu, PSX versiyonundan kısa bir süre sonra nihayet PC'de. Oyuna Bo, Luke 
ve Daisy Duke kardeşler iyiliksever dostlarının da yardımıyla kendilerini ve tek 
varlıkları olan çiftliklerini Boss Hogg'un kötülüklerinden korumak için kıyasıya 
mücadele ediyorlar. Bu arada para için yarışlara katılmayı da ihmal etmiyorlar. 
Bize düşen görev, genel olarak Duke kardeşlerin Boss Hogg'la mücadelelerine 
yardımcı olmak. 


Yol üzerindeki nesneleri mutlaka alın, özelliklede Nitroları. 


Pentium 266 çok sayıda anti-fanatiklerinin olduğunu saptadım. Benim buradan çıkardığım sonuç şöyle; bu 
32 MBRAM film tıpkı bizim Mahalle'nin Muhtarları gibi bir şey! Aşırı ilgi ve beğeniyle izleyen bir kitlenin 
yanında nispeten az da olsa nefret eden bir diğer kitle daha söz konusu. Sırf bu yüzden 
oyun forumlarında tezat fikirlerin havada uçuşmasına şahit oldum. Genel olarak bakıldığında 
The Dukes of Hazzard eğlenceli, neşeli ve hareketli bir film 
imajı veriyor ve oyun da aynı imaj doğrultusunda hazırlanmış 
gözüküyor. Yani oyun filmdeki eğlence ve aksiyonu olduğu gibi yansıtıyor. :) 

Oyunumuz tipik bir yarış oyunu değil. Driver gibi görev tabanlı bir oyun. 27 ayrı görevin her biri FMV animasyonlarıyla anlatılan apayrı öykü ve olaylara dayanıyor. Bu görevlerin kimisinde suçluların peşine düşüyor, 
kimisinde de para için yarışlara katılıyorsunuz. İlk görevlerde kullandığınız araba, filmle özdeşleşmiş olan General Lee. İlerleyen bölümlerde daha farklı arabalar da kullanıyorsunuz. Oynanışta normal yarış prensiplerinin 
yanında Rollcage'deki gibi çeşitli nesnelerin kullanımı da söz konusu. Yoldan toplanılan bu nesnelerden Nitro 
ile arabanızı turbo hıza'ulaştırabilir, Oil ile peşinize takılan arabaları yavaşlatabilir, Repair ile arabanızı tamir edebilirsiniz. Ayrıca ilerleyen bölümlerde yine yoldan toplayacağınız Arrow'larla, önünüzdeki arabaları 
avlayabiliyorsunuz. 


200 MB HDD 


Aklınızdan bir sayrtutunı:. 

Kontroller PSX tabanlı bir oyuna yakışır şekilde gayet 
kolay ve bu da oynanabilirliğin çok yüksek olmasını sağlamış. Oyunu zorlaştıran etkenler ise doğrudan oynanışla alakalı. (Örneğin rakip arabalarının Alı yüksek tutulmuş). Klavye kontrolleri alışılagelmiş yön tuşlarının 
yanında nesnelerin her birinin kullanımı için ayrılmış özel tuşlardan oluşuyor. (Mesela Nitro'yu kullanmak için 
“N”ye, Oil'i kullanmak için O'ya basmanız gerekiyor ve her oyunda olduğu gibi bunlarla birlikte tüm diğer tuşları 
ana menüden değiştirebiliyorsunuz). 


Busoyunda aklınızı başınızdan alacak 
ihtişamlı grafikler yok ne yazık ki... 


Şimdi tuttuğunuz sayıyı bırakın... SES m R 45) 


PSX orijinli oyunumuz görsel açıdan PC orijinli oyunlara göre epey zayıf kalıyor. Oyunda her an bolca bulunan gra- ei 
fik hatalarından biriyle karşılaşabilirsiniz. Görsel ayrıntılar göz doldurmaktan çok çok uzak. Oyunun geçtiği mekânlar a >» » ai) m 
genel olarak aynı yerler olduğu için grafiklerde tekdüzeliğe.de bağlı olarak bir fakirlik söz konusu. Herşeye'râğmen e 
oyun grafik yönünden kötü olarak nitelendirilemez. Ancak ses yönünden gerçekten çok iyi bir.konumda olduğu kesin. Gerçekten de filmden fırlama kaliteli müzikler ve aynı:kalitede ses efektleriyle film havası yakalanabilmiş. Övül 
mesi gereken bir diğer unsur; toplâmda neredeyse |-saat'e yaklaşan ve oldukça başarılı sayılabilecek FMV'ler. 

The Dukes Of Hazzard, Driver ve Beetle Crazy Cup gibi “farklı”yarış oyunlarının yanında yerini alıyor. PC yarış 


Herkesin kolayca kontrol edip oynayabileceği bir oyun bu. 


oyunlarına yeni bir soluk getirdiğini-söyleyebiliriz. “Eğlence, eğlenceeeeeece!” diye inleyen doyumsuz oyuncu yığını — ğielM-ixleli 5.0 
için mutlaka oynanması gereken bir oyun. Yaş ayrımı yapmadan herkese çok zevkli saatler vaat ediyor. 70'lerden Ve herkesin kesintisizce eğlenebilece- 
80'lere geçiş-dönemini»tekrar yaşamak isteyen nostalji tutkunları için ise ideal. Alın, aldırın, oynayın, oynatın. V4 ğiuzuuuun bir oyün... 
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sPiyasada 


he 70 


— 


77777 


MAİ 
li 


“iddi 
rr?” 


SAN F.A.K.K 2 
S.” yapımcılarından esrarengiz bir oyun daha. Ouake 3 motorunun rengarenk 


bir versiyonunu kullanan F.A.K.K. 2, harika mekanları, göz kamaştırıcı görselliği ile 
ekranınızdan dışarı fırlayacak gibi. Ama her şey göründüğü gibi değildir, değil mi? 


» 


va 
p 


Lara Croft vs. Julie Strain 
Dünyaca ünlü animasyon filmi Heavy Metal'in hikayesinin geçtiği tarihten 30 sene sonrasındaki olayları konu alan HM F.A.K.K. 2'de filmin kahramanı Julie Strain'i yönetiyorww sunuz. Eden gezegeninin halkı sihirli su sayesinde yaşlanmaktan korunmaktadır. Gezegenin üzerindeki geniş bir enerji kalkanının 
koruyucu etkisine karşın garip olaylar kendini göstermeye başlamıştır. Önce nereden geldiği belli olmayan zararlı böcekler halkı 
rahatsız etmeye başlar, ardından bunun büyük bir istilanın habercisi 
olduğu ortaya çıkar. Sonuçta, bu istilayı engellemek size kalır. 
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25 MB HDD > İPUCU: İlk boss'la 


karşılaştığınızda, | 
Filminin Tıpkasının Aynısı (mı?) sie şa 
F.A.K.K. 2, filmi andıran başlangıcıyla ve olayların tıpkı bir film gibi gelişip dallanmasıyla ların arkasına saklanım. 
oyunun hemen başında sizi kendisine bağlıyor. Olaylar geliştikçe keşfedeceğiniz kumpaslar sayesinde hikaye 
iyice çekici hale geliyor ve oynanış da bu sayede daha sürükleyici bir hal alıyor. Fakat kontrollerdeki zorluk 
———| yüzünden çoğu zaman bu sürükleyiciliğin çok az kısmını yakalayabiliyorsunuz ve zamanla bıktırıcı bir hal alan save/load işlemleriyle boğuşuyorsunuz. İlk bölümlerde oyuna hakim olan adventure ve RPG havası ilerleyen bölümlerde kısmen kaybolsa da, sonlara doğru hikayenin akışını iyice hissediyorsunuz ve kendinizi yeniden oyuna 


kaptırıyorsunuz. 


dulie, Benimle Dans Gdermisin? 

Kontrollere oyunun hemen başındaki training bölümünde bir miktar alışacak olsanız da, silahları seçip sağ veya sol ele yerleştirme işlemi oldukça 
yorucu bir işlem olmaktan kurtulamıyor. Siz, ekranın sağ üst köşesinde görünen inventory'den oyun sırasında herhangi bir nesneyi seçip sonra onu 
sağ veya sol ele almaya çalışana kadar düşmanlarınız sizi beklemiyorlar ve ellerinden geldiğince yıpratıyorlar. Kontrollerdeki tek zorluk da bu değil. Julie'nin 
hareketlerini takip etmek çoğu zaman oldukça zor. İstediğiniz hareketleri yapmasını sağlamak ise işkence. Boş kaldığınız bir anda bir kılıç kombosu yapmak 
kolay olabilir ama etrafınızda yirmi tane kana susamış yaratık varken bunu 
yapmak, ancak deveye hendek atlatmak kadar kolay. Her şeye rağmen Julie'nin yapabildiği hareketleri göz önüne alırsanız bu kontrol zorluğuna değdiğini göreceksiniz. 

Grafikler açısından bakıldığında F.A.K.K. 2, belki de şimdiye kadar yapılmış 
en renkli oyun. Tasarımcıların özgürce kullandıkları renk paletleri sayesinde oyuna hoş bir çizgi film tadı katılmış. 
Patlama, yansıma, parçalanma efektleri gibi, Ouake 3 motorunun nimetlerinden sonuna kadar yararlanan oyunda, 
bölüm dizaynları da birbirinden farklı ve çarpıcı görünüme sahipler. Mesela girdiğiniz bir odanın benzerini oyunun 
ilerleyen bölümlerinde bir kere daha görmeniz hemen hemen imkânsız. Aynı şekilde oyun esnasında diyalog içine 
girdiğiniz karakterler de birbirinden farklı. Karakter animasyonları ve modellerde oldukça başarılı. Özellikle oyunda 
yönettiğiniz karakter Julie Strain'in (abartılı da olsa) modellenmesi, hmm, nasıl demeliii, GÜZEL! 

Oyundaki müzikler ambiyans sağlaması açısından oldukça başarılı fakat müziklerin birdenbire değişmesi ve aniden 
kesilivermesi hevesinizi kursağınızda bırakabiliyor. Bunun dışındaki silah, patlama ve yaratık sesleri de gayet başarılı 
biçimde oyunla uyum sağlamış. Oyunda sık sık karşılaşacağınız konuşmalar profesyonellerin ağzından çıkma kayıtlar- 
dan oluşuyor. Hele training bölümündeki sarışının seslendirmesi yok mu... 


Ahi Julie. Ah! 


Heavy Metal'i seyrettiyseniz, çizgi romanını okuyorsanız veya birkaç ay önce GamePro'da önbakışını okuduysanız 
zaten bu oyundan haberiniz vardır ve almışsınızdır. Muhteşem grafiklerden, sürükleyici aksiyondan hoşlanan diğer 
oyuncular için ise çok şiddetle değil belki ama ısrarla tavsiye edebileceğimiz bir oyun Heavy Metal F.A.K.K. 2. 5 
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| GRAFİK 50 
Geliştirilmiş ve iyice renklendirilmiş 
Ouake 3 motoru hiç bu kadar renkli 
görünmemişti. Patlama, duman, yansıma, su gibi Ouake 3'ün kendisiyle gurur duyduğu görsel efektler F.A.K.K. 
2'de doruğa ulaşmış. 


Ortam sesleri, konuşma ve diyaloglar 
çok başarılı kaydedilmiş. Müzikler zaman zaman, birdenbire kesilmese, atmosfere olan 'katkısı çok daha sağlam 
olurdu. 


KONTROL 3.0 


Silahların seçilip ellere atanması, özellikle aksiyonun doruğa çıktığı anlarda 
oldukça zor bir hal alıyor. Yine de Julie'nin yapabildiği hareketler karşısında 
kontrollerdeki zorluk affedilebilir. 


EGLENCE 4.5 
Oldukça sürükleyici biçimde işlenmiş 
sıkı bir hikayeye sahip olan Heavy Metal FA.K.K. 2, ilk saniyeden itibaren sizi kendine bağlayabilir. Tomb Raider'ın 
sallantıdaki tahtına göz koyan bu güzel 
ve yırtıcı bayana bir şans vermekten 
bir şey kaybetmeyeceksiniz. 
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MAJOR MIKE 


Yapımcı: KCEJ West 
Yayıncı: Konami 


Piyasaya çıkış tarihi: 
2001'in üçüncü çeyreği 


İLK BAKIŞ BvSirerisiz 


Metal Gear Solid 2: 
Sons of Liberty 


Ölümcül DVD 


MGS2'nin E3 fuarında gösterilen videosu 
kısa bir süre önce Japonya'da biraz daha 
geliştirilmiş olarak ve DVD formatında Metal Gear Solid 2: The Trail olarak dağıtılma- 
ya başlandı. Bu DVD interaktif bir özellik 

© taşımıyor ve Japonya'daki herhangi bir ps2 bass - 
veya DVD player'da oynatılabiliyor (tabii ca are 2 kodu olan DVD 
player'lar bu filmi izleyebiliyor). Trailer görüntüleri (bunlar oyunun içerisinden alınmış görüntülerden oluşuyor) oyunun yapımcısı/yöneticisi/yazarı olan 
Hideo Koji ima tarafindan biçimlendirilmiş ve şu anda yapılmakta olan en iddialı PS2 oyunu hakkında bize fazlasıyla bilgi veriyor. Bu görüntüler E3 fuarında | a ap 
oldukça ilgi çekmişti ancak etkinin büyük bir bölümü fuarın kalabalığından ve © Kahramanımız Solid Snake, PlayStation 2 için hazırlanan en iddialı oyunlardan Metal Gear 
gürültüsünden kaybolmuştu. GamePro ofisindeki sessizlik sayesinde görüntü- Solid 2: Sons of Liberty'de geri dönüyor. 
lerdeki efektlerin m görebildik. 


Saklı Hikaye 


Metal Gear Solid ?nin hikayesi halen gizli tutuluyor ancak trailer'da bazı detayları yakalamak mümkün oldu. Oyun New York'daki bir petrol 
tankerinde geçiyor ve Snake Metal Gear Rex'in bir hibridi olan Metal 
Gear Ray'i bir grup teröristin elinden kurtarmaya çalışıyor. Metal Gear 
Solid'de bulunan karakterlerden Otacon ve Revol- z 
ver Ocelot bu bölümde de bulunuyor. Gelecek 
sayıdaki GamePro'da oyun hakkında daha detaylı 
bilgiler bulabileceksiniz — ama o zamana kadar 
oyun içerisinden alınmış olan bu gerçek görüntü- 

»r ile avunabilirsiniz. 


ma Bağımlılık Yapabilir 


Basit olarak söylemek gerekirse, MGS2'de trailer görüntüleri muhteşemler ve sesleri mükemmel. Detay seviyesi ve ışıklandırma efektleri şu ana kadar PlayStation 2 için hazırlanmış 
en iyi oyun olduğunu bizlere gösteriyor. Bazı küçük detaylardan bahsetmek gerekirse, Snake'in başındaki bandananın 
ucu rüzgar ile birlikte dalgalanıyor veya Snake yüksek gücü 
olan bir silah ile düşmanını vurursa, et parçaları havaya fırlıyor. Bir diğer etkileyici efekt ise Snake'in yaptığı güçlü bir 
atış sonucu raftaki şişeler parçalanıyor ve içindekiler yerlere 
dökülüyor. Diğer detaylar arasında ise, boş kovanlar veya 
şarjörlerin yerde zıplaması, yağmur damlalarının yerde dalgacıklar oluşturması ve patlamalardan sonra duman tütmesi 
bulunuyor. Son olarak sizi çılgına çeviren müzikler Harry 
Gregson-Williams (Armageddon ve Enemy of the State filmelerinin müzisyeni) tarafından yapılmış. Süper ses efektleri 
ise oyundaki aksiyonu daha da vurguluyor. 
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DAN ELEKTRO 


Yapımcı: Free Radical Design 
Yayıncı: Eidos 
Piyasada 


DENEDİK 


ÖLDÜRME ZAMANI 


TimeSplitter'lar zamanın ve uzayın 
kanunlarına uymayan şeytani bir ırktır. Sahip oldukları kristallerden aldıkları 
güçle insanlık tarihini yüzyıllar boyu rahatsız etmektedirler. Şimdilerde TimeSplitter'lar güçlerini insanlık üzerinde yeniden 
denemek için harekete geçmek üzeredirler 
fakat bu defa karşılarında tarihten fırlayıp 
gelen kahramanlar vardır. 

Dokuz ayrı zaman diliminden seçebileceğiniz karakterlerle, 1930'larda Mısır'da || 
bir piramit, 1960'larda perili bir ev veya m 
uçak hosteslerinin bile silahlandığı 2035 yılının döle gibi EN çek ürkü. 
tücü mekanda ve zamanda iğrenç yaratıkları temizleyeceksiniz. Her çağda, 


dinamit lokumlarından tabancalara, çift uzilerden roket atarlara kadar belli İ ramme yapımcıları tarafından iin Eidos'un taptaze FPS mi bu hilkat 
silahiarınız olacak. garibeleriyle sık sık karşılaşacaksınız. 


DÖRT fİLAHIN YARAMA VAKTİN YOK 


Bölünmüş ekranda, dört kişiye kadar oynayabileceğiniz çoklu oyuncu seçenekleri çok fazla. Bunun yanında siz ve bir arkadaşınız, sanal 
zekalı yaratıkları dize getirmeye de 


N Free Radical' deki programcılar, oyunun karelsaniye oranının 60'ın 
altına düşmeyeceğini söylüyorlar. Bu söze güvenebilirsiniz çünkü bu adamlar 
GoldenEye'ın yapımcısı Ra- | —————— 
re firmasının eski ekibi. 
Oyunun preview versiyonundaki daha etkileyici bir başka 
özellik ise olağanüstü bölüm editörüydü. Şimdiye kadar yapılmış en sağlam arayüze sahip editörü kullanmak çok basit: 
Önce gotik, endüstriyel, uzay gibi temalardan birini seçin. 
Sonra karelere bölünmüş dizayn ekranında, blokları dizerek, 
önceden hazırlanmış odaları birbirine bağlayıp etrafa 
da bot'ları yerleştirin. Hepsi bu. Dizayn edeceğiniz 
bölümün büyüklüğü ise tamamen size kalmış. Henüz çok erken bir preview 


midi z rig RM - versiyonuna sahip olan TimeSplitters'da oldukça düzgün karakter animasyonları ve PS2'nin 
muhteşem grafikleri vardı. Her 
ne kadar yaratıklarla zombilerin 
görünüşü göz kamaştırıcı olsa 
da, bu yine de sadece “daha iyi 
bir klişe.” Zengin müzikler her 
bölüme uyum sağlamış durumda. Kontroller rahatlıkla ayarlanabiliyor ve kontrollerdeki iki 

analog çubuk başarılı 
bir biçimde kullanılıyor. Bu Ekim ayında 
TimesSplitters üzerimizde büyük etki bırakacak gibi. 
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DAN ELEKTRO 


Yapımcı ve yayıncı: EA Sports Big 
Türkiye distribütörü: Aral İthalat 
Piyasada 


YET 
( 
PIN 


PLAYSTATION 2 


Kar, Soğuk ve Heyecan 


Cool boarders'in, Tony Hawk's Pro Skater'ın, 
1080 Snowboarding'in ve Road Rash'in en iyi 
yanlarını alıp birleştirin: Artık SSX hakkında iyi 
bir fikre sahipsiniz. EA Sports Big'in PS2'nin çıkışı için yaptığı ilk oyun olan SSX, kayak yarışın- 
da size keyif verecek ne varsa hepsini sunmak 
için şekillendiriliyor. 

Snowboard Supercross (SSX) sekiz oyun moduyla birlikte gelecek. Bunların arasında, standart sezon yarışlarının yer aldığı yarışlardan, tüm yeteneklerinizi sergileyeceğiniz Show Off parkurlarına ve Road Rash benzeri, rakiplerinizi kara gömeceğiniz Knock Down karşılaşmalarına kadar pek çok çeşit 
heyecan yer alıyor. Eğer sadece karlı manzaralar görmeyi tercih ederseniz 
oyuna dahil edilecek olan Free Ride modu işinize yarayacaktır. Aralarında 
upuzun half-pipe'ın, engellerle kaplı Tokyo Megaplex'in ve Hawaii'deki bir buzulun da yer aldığı sekiz parkuru dile- 5 
diğiniz gibi dolaşabileceksiniz. Her yarış 
için belli bir parkur var ama buna bağlı 
kalmak zorunda değilsiniz. Kısa bir yol 


, » W » NEZ Zek 4 de 
Ea Sports Big'in Snowboard Supercross'u (kısaca SSX), oyuncuların kendilerini kayak pistinde 
hissetmeleri için elinden gelen herşeyi yapacak. 


mu gördünüz? Devam edin! Böylece N 
kendi yolunuzu bulup rakiplerinize karşı avantaj sağlayacaksınız. 


Bundan Sohrası 


Preview versiyonunda düzgün kontroller sayesinde birbirinden 
farklı yeteneklere, kayaklara ve donanıma sahip kayakçılar etkili bir 
biçimde kaydırılabiliyordu. L ve R tuşları sayesinde estetik hareketlerin çoğu yapılırken, analog çubuklarla da kalan diğer hareketler 
gerçekleştirilebiliyordu. Oyundaki sonsuz bir kar kayağı tecrübesi 
için, ayrıca kendi kayakçınızı oluşturma modu da yer alacak. 
Grafiksel olarak PS2 çok hızlı ekran geçişleri ve mükemmel animasyonlar sağlıyordu. Bu versiyonda seslerin üzerinde halen çalışılıyordu. Bütün sesler Japonca'ydı ve olaylara da uyum sağlayamıyordu ama bunlar küçük değişiklikler istediğinden oyunun çıkışını erteleyeceğe benzemiyor. Coşkulu, 
heyecanlı ve gerilimli oyunlara aç oyuncular bu oyunla birlikte içlerindeki bastırılmış kayakçıyı ortaya 
çıkarabilirler. 
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JAKE THE SNAKE 


Yayıncı ve yapımcı: LucasArts 
Piyasaya çıkış tarihi: Kasım 


Star Wars Episode |: 
Starfighter — 


Dn, #5 ç 
HEPSİNİ JED! KAPAR! p# eN 
4141, 


DENEDİK PLAYSTATION 2 


Naboo'nun bağımsızlık savaşı öykülerinin çoğu hep Anakin'i, Obi-Wan'ı 
ve Oui-Gon'u anlatmıştır ama görünen o ki, gezegeni Trade Federation'ın elinden kurtarmak için pek çok isimsiz kahraman da kendini ; 
feda etmiş. Starwars Episode |: Starfighter'da bu isimsiz kahra- 0 
manlardan üçüyle ve eşsiz uzay gemileriyle savaşın tam or- : 
tasına dalacaksınız. Bu üç isimsiz kahramandan biri, halen 
eğitim gören Naboo Starfighter pilotu, biri korsan ve diğeri bir uzay tüccarı. 
Rogue Sguadron ve X-Wing serisinin bu ilginç birleşiminde, hikayeyle harmanlanmış, aksiyonla yoğrulmuş 21 görevi yerine getirmeye çalışacaksınız. Bu | | 
görevlerde bazen Naboo'nun yeşil yeryüzünde savaş b 
tanklarını havaya uçuracaksınız, bazen devasa 
— —— uzay gemileriyle çarpışacaksınız... 


seli kame 


5 e 


STAR. WARS 


ayrıntılarıyla e göz e orafikler sunacak. 


STAREİBALEN 


>. © SANAL MABD0 


y Lucas Arts, PS2'deki bu ilk oyununda canavar konsolun 
tüm özelliklerini kullanmaya çalışıyor. Oyunun oynanabilir demosunda görüldüğü kadarıyla, grafikler şimdiye kadar eşine hiçbir platform- yi 


daki, hiçbir simülasyonda rastlanılmamış güzellikteydi. Yeryüzü modelleri ve kaplamalar inanılmaz görünüyordu. Naboo'daki, göz kamaştırıcı bir 
şekilde modellenen dağ ve tepelerin hepsi birbirinden farklıydı. Üç kilometre yüksekliğindeki bir şelale ve kayalıklı bir kanyon sayesinde 

tüm uçuş yeteneklerinizi test edebileceksiniz. Yüzeyi kraterlerlerle ve kayalarla kaplı bir başka gezegen ise, binlerce metre yukarıdan uçarken de, 
yeryüzünü yalayıp geçerken de inanılmaz detaya sahipti. Oyunun tam sürümündeki özel bir bölümde, sanal olarak binlerce kilometrekare alana 
eşdeğer tasarlanmış bir araziyi de keşfedebileceksiniz. EE 


ö SENİN İÇİM FAZLA FUZLI 


Aralarında daha önce eşine rastlanılmamış gemilerin de bulunduğu 
uzay gemisi seçeneklerinizin hepsi, Star Wars evreninin birer parçası ve yine hepsi çok detaylı bir biçimde modellenmiş. Yeri gelince 
gümüş gibi parlıyor, yeri gelince çiziklerle kaplanıyorlar. Patlamalar- 
da, dumanlar içindeki uzay gemisi parçaları, oyunun fizik modeline 
göre farklı yerlere savruluyor. Bu yüzden iki ölüm asla birbirine 
benzemiyor. Oyun içindeki tek yavaşlama da zaten bu patlamalar sırasında göze çarpıyor ki, bu oyun çıkmadan önce düzeltilmeli. Gemileri uçurmak oldukça kolaydı. Analog çubuklardan biriyle dümen 
kontrolü, diğeriyle de dönüşler gerçekleştiriliyordu. Rakiplerinizin 
yapay zekası yenilmelerini iyice zorlaştıracak kadar iyiydi. Eğer Starfighter'ın hikayesi ve görevleri 
grafikleri kadar sağlam olursa, PlayStation 2 satan 
ilk mağazanın önünde sıraya girmek için iyi bir nedeniniz olabilir. 
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Yapımcı: Volition 


Yayıncı: THO 
Piyasada 


$ U m m 0 n di f PLaySTATION 2 
; 


İSİEKSİZ GLADYATÖR 


Etkileyici büyü efektleriyle nefes kesen ortamlarda gerçekleşen real-time takım tabanlı savaşlar, THO'nun yeni RPG'si Summoner'ın çekirdeğini oluşturacak. Oyuncular Joseph'i, özel bir güce sahip olması yüzünden basit hayatı 

mahvolan bir çiftçiyi kontrol edecekler. Joseph bu özel yeteneği ile şeytanları, ejderleri ve diğer güçlü yaratıkları çağırabiliyor. O, kendini iki ulus arasında devam eden bir savaşın içinde bulan isteksiz bir kahramadır ve bu esnada kendi dünyasını mahvolmaktan kurtarmaya çalışacak. 


NE e 


Bu Ekim ayında THO, adventure/RPG kaşı Sensiz PlayStatlan 2'ye kılıçla büyünün gücünü getiriyor. 


PLaySTaTıon 2 BÜYÜLENİYOR. 


Oyunun yapımcısı Volition, daha çok PC için hazırladığı uzay shooter'larıyla (Descent ve Freespace) tanınıyor fakat konsol oyun dünyasına olan 
ilk yolculuğu bazı etkileyici sonuçlar getirdi: Örneğin, Volition Japonya'da 
piyasaya çıkan ilk PlayStation 2 oyunlarındaki anti-aliasing ikilemini çözdü 
hikayesi de grafiklerde ve oynanışta oldu- 
a, Summoner, PlayStation 2'nin Ekim ayında 


oyunculara güç büyü sunabilir. 


PlayStation 2'nin RPG hayranlarına sunacağı müthiş özelliklerden biri; uğsuz bucaksız, gerçekçi dünyalar. Summoner'ın preview versiyonundaki 
müthiş ortamlar zindanlardan, kasabalara ve karma karışık şehirlere Zaman ilerledikçe değişiyor. Avrupa tarzı mimari dokunuşlar ve hikaye Joseph'in memleketi Medeva'ya tam karakterini veriyor. Düşman şehir 
Orenia ise Asya havasını taşıyor. 

Oyuncular toplam 40 bölümde dört kişilik bir grubu kontrol edecekler. Bu bölümler 150'den fazla karakter ve 20'den fazla yaratıkla doldurulacak. Real-time aksiyon ile klasik takım tabanlı RPG'nin ustaca birleşimi 
preview versiyonunda gayet akıcıydı. Karakterler arasında geçiş yapmak 
ve yeni birden fazla vuruş sistemi (oyuncular bu sistem sayesinde hızlı buton kombinasyonları ile ard arda darbeler yapabilecekler) hareketli savaşlarla turn-based strateji arasında iyi bir denge sağlıyor. 


me e 


e ve en e ve GN j 


2 
e. — 
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MAJOR MIKE 


on bakış 
Yapımcı: KCEY 
A © Yayıncı: Konami 

4 Piyasaya çıkış tarihi: Ekim 


“Dikkat Et, Hedef Kaçıyor!” 


Konami'nin popüler atış oyunu tekrar geri geliyor. Geçtiğimiz yıllardaki en 
popüler arcade oyunlarından biri olan Silent Scope'da oyuncular, bir keskin 
nişancı tüfeğini kullanarak ve ileri geri zoom yaparak hedeflerini indirmeye 
çalışıyorlardı. Bu sefer yalnızca silah cihazı olmadan, ana oyun aynen transfer ediliyor. Aynen arca- i 
de oyunundaki gibi Shooting Range, Story ve 
Time Attack modlarının 
yanısıra konsol sistemine uygun olarak bazı 
özel bölümlere sahip 
olacak. Bir anti terörist 
timinde görev yapan 
keskin nişancıyı oynayacaksınız (sakinleşin ebeveynler — çocuklarınız 
iyi adamı oynuyor). 


Konami'nin arcade hiti Silent Scope, arcade versiyonundaki özelliklerle birlikte birçok yeniliği de içererek PS2'ye geliyor. 


TOTAL TIME 10743783 


Watch out! 
The eneay te gölng to shoot! 


FREE PLAY 


le EYE SAĞA TİME 05728708 — SOR“ D0030SO9 


PLAYER LİFE 
KO DE İEEİELERI Ve 
E m çeş il i 


İL Li 
? 


FREE PLAY 


“Masumları Sakın Vurma!” 


Her ne kadar Silent Scope'un konsol versiyonunda ! vi 
silah aparatı olmayacaksa da, analog kontroller süp- ilini 
riz bir şekilde çok işlevsel olacak. Analog çubukları 

kullanarak, ekranda bir imleci gezdireceksiniz ve 


daha sonra butonlara basarak ileri veya geri zoom 
yapacaksınız. Konsol versiyonundaki en güzel özellik, yön tuşlarını kullanarak zoom seviyesini ayarlayabilecek olmanız; arcade versiyonunda yalnızca ile- N 
ri ii yakın olarak iki seç peğiniz vardı. Gi “Sakin Olun!” 
versiyonunun kontrollerinde uzmanlaşmak biraz zamanınızı alacak ancak biraz alıştırma yaptıktan sonra, Silent Scope'un preview versiyonu keskin grafikleri ve mükemmel ses efektleri ile göze çarpıyor. 
Story modunda düşmanlarınızı kafa atışları ile indir- Oldukça değişik bölümlere sahip olan oyun, detaylı düşman modellemeleri ve renkli çevre görüntümeye başlayabilirsiniz. lerine sahip. Ancak bazı karakterlerin poligonları biraz kaba idi. Ses kısmına gelince; ses efektleri 
oyunun gerçekçiliğini artırırken (mesela silah dolumu ve üsle yapılan radyo konuşmaları gibi) arka 

5 gi tema için seçilen müzikler bu sniper 


TOTAL TIME 0874176 
oyununun gerilimini artırıyor. Eğer 
Silent Scope şu anki yapım hızına ve 
başarısına devam edecek olursa, 
PlayStation 2 için geliştirilen en başarılı sniper oyunlarından biri olacak. Sonbahardaki çıkışını sabırsızlıkla bekliyoruz (aynı zamanda 
Dreamcast için de çıkıyor). 
SL - 
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MAJOR MIKE 


on bakış 


Yapımcı: SguareSoft 
Yayıncı: Sguare EA 
di Piyasaya çıkış tarihi: Kış 2000 


PLAYSTATION 


Son Fantasy mi? 
Kısaca anlatmak gerekirse Final Fantasy IX'un hikayesi bir grup arkadaşın, dünya üzerinde hakimiyet kurmaya çalışan kötü kraliçeyi durdurma 
çabasından oluşuyor. Her ne kadar kraliçe, Final Fantasy'nin genel hikayesine biraz ters düşen bir konumda olsa da, asıl şu soru aklımıza takılıyor; Final Fantasy IX gerçekten de son fantezi 
oyunu mu olacak? Belki değil ancak muhtemelen 
en son, tek oyunculu Final Fantasy oyunu olacağa benziyor. PS2'nin Japonya'da piyasaya sürülmüş olması ve Kasım ayında Amerika'da da piyasaya sürüleceğini göz önüne alırsak, bir, 
sonraki FF oyununun PS2 için ve yalnızca online 
olarak hazırlanacağını söyleyebiliriz. 


Zidane Tribal, Sauare'in uzun zamandır devam eden RPG serisi Final Fantasy IX'da vakit geçireceğiniz onlarca karakterlerden biri. 


Bazıları Aynen Kalır 


Final Fantasy IX'da uzun zamandır göremediğimiz sanatçı Yoshitaka Amano'nun geri döndüğünü görüyoruz. Kendisi FFVI'dan beri görev almıyordu. 
Onun yokluğu yüzünden daha karanlık tonlara sahip oyunlar oynadık. FFIX, 


DEM, 
v 20 EN poze 2G sk AI 
ğ 5 bilim kurgu öğeleri ile adult materyalleri bir kenara bırakarak seriyi tekrar 


ve orjinal RPG ögelerine kavuşturuyor. 
Her ne kadar oyunun, küçük, bodur, 
deformasyona uğramış genç görünümlü yeni karakterleri ilk başta biraz 


MİL 


GZLYA e itici gelse de, oyuncular 
güzel hazırlanmış hikaye N 
Bazı Şeyler Değişir... ve aksiyon sahneleri d 
başladığında bunlara f 


ısınacaklar. Oyna- 


 mmmmmar 7 ein mari nışta da RPG öge- < 


FFIX'da meydana gelen birçok değişime karşın, bazı 
temel özellikler halen korunmuş. Görsel olarak oyun 


bir önceki Final Fantasy oyunlarının hemen hemen ay- 77 747X174 leri geri dönüyor, > 
nısı — tüm aksiyon render edilmiş sahnelerin önünde 4 artık karakter- e e 
poligonsal oyuncular tarafından yapılıyor. Sıra tabanlı Li ler kendi işle- e 
“active battle” dövüş sistemi ise geri geliyor. Özel v pi rine göre 

durumlarda karşımıza çıkan hazır 2 Sa güçlere sahip 

sinematik görüntüler ise olay- e 4 / BERE olsu olacaklar. 

ları daha iyi anlamamızı ve hika- p “5 MExsE NN 125058 


yenin sürükleyiciliğini sağlıyor. 3 PW REM. ME 
Ayrıca dövüşler olmadığı zaman- Vİ k 4 AD 
larda zaman geçirmek için ekstra © GM 

bulmacalar ve hatta Final Fantasy MS 
Vİll'den kalma kart oyunları ile 
uğraşacaksınız. Final Fantasy IX 

serinin en iyi oyunu olabilir mi? 

Daha fazla bilgi için GamePro'nun bir 
sonraki sayısını bekleyin. 


ja 
3 > e) TiztbEhDE 
— 1 SnoEpn. 
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s Yapımcı: Eutechnyx 
m Yayıncı: Electronic Arts 
m Piyasaya çıkış tarihi: Kasım 


PLAYSTATION 


007 Racing 


007 Racing başlığını ilk okuduğunuzda, Electronic Arts'ın 007 lisansının ar- 


tık suyunu çıkarmaya başladığını düşünebilirsiniz. Fakat 007 Racing, pek çok 
oyun moduyla birlikte, içinde James Bond'un dahiyane silahlarının ve eşyalarının yer aldığı çok iyi bir araba/savaş oyunu olabilir. Vigilante 8 tarzı, olmazsa olmaz kafa kafaya çarpışmaların yanı sıra, kötü adamlara ait kamyonu, lastik biçicilerinizle durdurmaya çalıştığınız veya Crazy Taxi benzeri bir 
yarışta bir şehrin içindeki bombayı etkisiz hale getirmeye çalıştığınız ilginç 
bölümler de yer alıyor. 

Oyundaki 15 bölümden hiçbiri serideki hiçbir filmin senaryosunu takip 
etmiyor fakat her birinden bazı enstantaneleri ödünç alarak kendi hikayesini meydana getiriyor. Yani Oddjob ve Jaws gibi klasik James Bond düşmanlarıyla karşılaşacaksınız. James Bond, her zaman en iyi arabalara sahip oldugundan bu oyunda da, ünlü BMW'sini, Lotus ve Aston Martin'ini 
kullanabileceksiniz. Ve işin güzel yanı, bu arabaların her biri ağzına kadar silah ve Bond klasiği harika nesnelerle dolu. Çoklu oyuncu seçenekleri ara- 


sında kafa kafaya yarışları da destekleyecek olan 007, bu Kasımda yarışı 
başlatacak. '. 


—————— 
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Pp ON OY 
YAP SARAYI A 


BİLGİSAYARO YUNLARININ tay 
ÇEŞİTLERİNİN EN YENİLE Rİ İLE 
SİZLERİN HİZMETİNDEYİZ 


UYGUN FİYAT ÜSTÜN KALİTE BOL ÇEŞİT 


| — al 


| enine 
yem RAM EK ik azmi 


ORJİNAL TÜM 
CD OYUN ÇEŞİTLER 


Ma, 


V CD FLIM ÇEŞ ŞİTLERİ 
ORJİNAL BANDROLLÜ. 


j JAPON OYUNCAK JARAYI 
BIR KANARYA LTD. KURULUŞUDUR 
MERKEZ: 


ŞUBE: 


MAJOR MIKE 


Yapımcı ve yayıncı: Capcom 
Piyasada 


DENEDİK PuaySTAION 


BINOZORLARIN İÇİNDE, TAKIMIN DIŞINDA 


DC? ilk oyundaki T.R.A.T isimli özel 
birliğin başından geçen olayların bir sene sonrasında geçiyor. T.R.A.T. askeri 
bir üssün ve üsse komşu bir kasabanın 
ortadan kaybolmasıyla ilgili araştırma 
yapmak üzere bölgeye gönderilir. Ne 
yazık ki bu bölge tarih öncesi çağlara 
geri dönmüştür ve bunun da tek bir 
anlamı vardır: Dinozorlar! Oyunu iki 
karakterden biriyle oynayacaksınız: İlk oyunun meşhur kahramanı Regina veya — i M . i 

Dino Crisis 2'nin anahtar oyuncularndan bazıları. Sol üstten itibaren: Regina, ilk oyundan 


i : Di ci ilk | 
Kil era; Karşleşakak aim. 3 kem kile Me a : hayatta kalan kahraman. David, bir başka T.R.A.T. üyesi, ortalığı savaş alanına çevirmeye 
oyundan ayrılıyor. Birincisi, oyunda asla durmayan bir aksiyon var. İkincisi, hazır bir dinazor ve Regina'nın partneri Dylan. 


oyundaki arkaplan grafikleri Resident Evil'daki gibi önceden render edilmiş. 


yi Ve. 


e a 
BOL BOL AKSİYON, BOL BOL DİNAZOR 


Dino Crisis 2'nin en çok öne çıkan özelliklerinin başında oldukça çok çeşitteki dinozor aksiyonu yer alıyor. Birbirinden 
farklı silahlarla dinozorları temizleyebileceğiniz gibi hareket 
eden bir arabanın içindeyken, birinci kişi görüş açısıyla haklayabileceksiniz. Takım arkadaşlarınızı koruyabilecek, özel bir görevi yerine getirmekte olan takım üyesine zarar gelmesini engel- 


leyebilirsiniz. Hatta suyun dibine dalıp akvaryum dinozorlarını : m 
da su da yaşamayı tercih ettiklerine pişman edebileceksiniz. Ve en ilginci, tankın içine atlayıp kocaman 
bir T-Rex ile kafa kafaya savaşabileceksiniz. Yine bu sefer eskisine göre çok daha fazla dinozorla baş etmek zorundasınız. Gökdelen büyüklüğündeki T-Rex'lere, kurnaz Raptor'lara ek olarak Triceraptos'larla 
da uğraşmalısınız. Daha pek çok çeşit dinozor sizi öldürmeye ant içmiş gibi. 


z Bunun dışında inventory'nizdeki kıymetli eşgi KIM BU KIZ? yaları çalmaya çalışan haylaz dinolarla da uğ- 
1 raşmak zorunda kalacaksınız. 


DOĞRU SES DOĞRU GÖRÜNTÜ 


Preview versiyonunda Dino Crisis 2'nin, 
sesler ve grafikler konusunda doğru tercih 
yaptığını gördük. Birbirinden oldukça farklı 
pek çok mekan, illk oyundakine göre daha 
renkli, daha detaylı ve atmosfere daha uygundu. Bunların hepsi önceden render edilmiş arkaplanların kabiliyetleri. Dino 2'deki sinematikler ilk oyundakine göre daha yüksek çözünürlükteki videolardan oluşuyordu ve bu videolar sayesinde hikaye daha anlaşılır hale 
getiriyordu. Özel olarak işlenmiş ortam sesleri, silah sesleri, dinozorların 


Regina, birçok TV programında 
ve sinema filminde rol Kanada'lı Stephanie M n 
tarafından seslendiriliyor. Solda- 


ki resim 1997 yılında yapılan 
çığlıkları ve kükremeleri çok etkileyiciydi. Karakterlerin seslendirmeleri de The Sweet Herafter filminden 
özel olarak yapılmıştı (Yandaki kutuda “Kim Bu Kız?””a bakın.) kontroller Dr erp pm ei 
R e ez ki Dİ eydi. Sağdaki resimde ise Regi- 
çok akıcıydı ve opsiyonel analog kontrol seçimi kesinlikle iyi bir tercihti. Di Ba'nın Dine Gisis 2'de Hasıl gö- 


no Crisis 2 hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız Ağustos GamePro'yu bir 
daha okuyun veya Kasım ayında yayınlanacak incelemeyi bekleyin. 


K <a Sm Ki e 
“ğa, işle — SN z 


Hi Beli 


zükeceği bulunuyor. 
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AIR HENDRIX 


Yapımcı: DreamWorks 


Yayıncı: Electronic Arts 
Piyasada 


DENEDİK PLAYSTATION 


MUĞ 


Yaşasın Direniş! 


Medal of Honor Underground'un içi sadece eşsiz oynayışıyla 
doldurulmayacak. İlk oyunu 1999'un en iyilerinden biri yapan parlak aksiyonunun daha fazlasını sunacak. Elbette, 
DreamWorks'deki geliştiriciler ilk oyunu karbon kağıdıyla 
kopyalamıyorlar. Underground, ilk oyunun hayranlarının 
ağzının sularını akıtacak pek çok yenilik ve güzellikle birlikte geliyor. 

İlk oyundaki Jimmy Patterson, yerini ilk oyundaki bölümler arasında Patterson'a brifing veren Manon'a bırakıyor. Manon öncelikle Fransız direnişi için savaşacak, ardından gizli 
servis OSS'e katılacak. Underground'un bölümleri sayesinde 
Manon, Fransa'dan Kuzey Afrika'ya uzanan bir dünya turuna 
çıkacak ve bu yolculuğu sırasında Rodos Adası, İtalya gibi görsel ziyafet sunan mekanlara da uğrayacak. 

Preview versiyonunda en çok hoşumuza giden yenilik araçlardı. Mann arabaya atlayıp etrafında ne varsa vurabileceği gibi, 
tanklarla, pikaplarla ve motosikletli askerlerle de yüz yüze kalacak ama bu yüzleşme MOH'dakinden çok daha çetin bir savaşa 
sebep olacak. İyi haber şu ki, Manon bu savaşta tek başına değil. 
İşte Underground'daki yeniliklerden bir başkası: Yanınızda savaşacak yapay zekalı partnerler. 

Yeni Disguise modunda Manon, ukala Nazi'lerin fotoğraflarını çeken bir propoganda fotoğrafçısı olacak. Yapay zekası iyice geliştirilmiş 
düşmanlarıyla, mekanlardaki parçalanabilen nesnelerle, molotof kokteyli gibi yeni silahlarıyla 
Underground, ekrandan dışarı gerilim akıtacak. 


Meal of Honor Underground'ın göğsü bu sonbaharda çıktığında şeref madalyalarıyla dolacak. 


İlk oyunun bu kadar parlak bir başarıyı yakalamasındaki en büyük etkenlerden biri olan görsellik, Underground'un preview versiyonunda 
da aynı parlaklığa sahipti. Mekan grafikleri karakter modelleri ve animasyonlar; PlayStation en fazla neyi başarabiliyorsa o kadar iyiydi. Sesler ise zaten tek kelimeyle mükemmeldi. Ara sinematiklerin başarısı 
bir yana, .Fas'daki bölümde düşmanlar birbirine seslenirken uzaklardan 
gelen ezan 2k duymak bile yeterince etkileyiciydi. 

Underground halen gelişim aşamasında fakat 
bitimine çok fazla kalmadığı da açıkça ortada. 
Herhangi bir son dakika aksiliği olmazsa, Un- 

z dergraund, 
Ekim ayında ortalığı savaş alanına çevirecek. 


| 
! 
| 
| 
| 
| 
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AIR HENDRIX 


on bakış 


Yapımcı: Radical 


Yayıncı: THO 
Piyasada 


DENEDİK PLAYSTATION 


er ne kadar Sony, Cool Boarders 2001'in üzerindeki örtüyü, dergi baskıya hazırlanırken açmış olmasa da, MTV Sports: Pure Ride, PlayStation'ın Snowboard klasiğiyle çekişebilecek potansiyele sahip. Preview versiyonundaki grafikler oldukça tatmin ediciydi fakat göz kamaştırmıyordu. Yaptığınız hareketler çok doğal görünüyordu ve hızla alışılabiliyordu. Parkurlar uzun ve 
ilginçti. İlginç diğer özellikler arasında göze en çok çarpan create-a-slope seçeneğiydi. Bu seçenekle 
kendi parkurunuzu dizayn edebileceksiniz. Bunun yanında yeni parkur seçenekleri, içinden kaydığınız 
half-pipe'lar ve daha fazlası, oyunun tam sürümündeki yerini alacak. THO, oyunun preview versiyonundaki düşük kare/saniye oranını yükseltirse, Pure Ride 
oyunculara sıkı bir gerilim sunabilecek. (3 # 


AIR HENDRIX 


Yapımcı: Yellow Beliy 
Yayıncı: THO 
Piyasaya çıkış tarihi: Sonbahar 2000 


ony Hawk's Pro Skater, geçtiğimiz 
sene heyecan veren bir oyun türünün 
başlamasına neden olmuştu. Ve bir sürü taklit oyun, pastadan ufak da olsa bir dilim kapabilmek için piyasaya çıkmaya 
başladı. Andy McDonald'ın ismini kullanan MTV Sports: Skateboarding de bunlardan biri olacak. Oyunda, 20 profesyonel kaykaycı, 25 bölüm, geleneksel tek kişilik oyun ile çift kişilik Battle, Tag ve Bomb oyunları yer alacak. Preview 
versiyonundaki görsellik gayet iyiydi. Kontrollerdeki az rastlanan z 
rahatlık ve kolaylık ise oyuncular için Tony Hawk 2'ye bir alternatif olabilir. 47 


PLAYSTATİON 


İ SMİTEK (FS 0 İMPOSSIZLE i *g4 


.. 


eğ E LAST 
ESK Lela , a BEST 


AIR HENDRIX 


Yapımcı: Polygon Magic 
Yayıncı: Titus 


Piyasada 
ncredible Crisis'e farklı bir şey- 


ler denediği için destek olsanız yeridir. Öyle veya böyle, Incredible Crisis 

oyuncularla birlikte tıpkı iki sene önce PaRappa'nın yaptığı gibi uçacak. Incredible Crisis, Mario Party'nin genel düşüncesini alıyor ve bunu bir Japon ailesine uyguluyor. Felaketler her yeri vurmuştur ve sonuçta ortaya pek çok 
küçük gülünç oyun çıkmıştır: PaRappa tarzı dans, yuvarlanan kayalardan kaçma, alışveriş yarışları ve dahası... Preview versiyonu orijinalitesinin karşılığı olarak bizden kocaman bir aferin hak etti fakat grafikler oldukça basmakalıp 
gözüküyordu. Eğer orijinal bir şeyler istiyorsanız, Incredible Crisis & ET 

Ekim ayında çıktığında raflara bir göz atabilirsiniz. #2 a 


PLAYSTATION 
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TUNA ŞENTUNA 


Yayıncı: Activision 
Platform 


Buzz Lightyear ol Star Command Piyasaya çıkış tarihi: 2000 sonu 

ar Mi <> İLK BAKIŞ PuaySTATON 
Toy Story 2 ile animasyon fırtınası yaşatan Pixar, aynı zamanda Toy Story 

?'deki karakterlerin kendi dizilerinin olabileceğini de belirtmişti. Hatta Amerika'da şu anda en çok sevilen karakter, Buzz için bir dizi yapılıyor bile. Zaten bunu konu alan Star Command isimli oyun da tamamıyla dizideki karakterleri ve olayları işleyecek. Oyunda Buzz olarak yer aldilar dolayı, plazma 
silahlarından, lazer toplarına kadar birçok silah size yardımcı olacak. Bunun yanında süper zıplama, uçma kabiliyeti gibi özellikler de oyunun belirli bölümlerinde görülecek. Tamamıyl 3D Pi ortamda ge 
çecek olan ve platform türünün yeni bir örneği olacak olan Star z Ş 
Command, sadece ateş etmenin yanında hoverboard'lara veya 
jet bisikletlerine binmenize de imkân tanıyacak. Yedi dünyada ve 
14 bölümde sürecek olan oyun, kesinlikle kısa olmayacak. Her 
bölüm bir diğerinden daha büyük olacak ve bölüm sonu boss'ları 
da TV dizisinden anımsayacağınız düşmanları baz alacak. Oyunun 
sonunda ise Planet Z'de, İmparator Zurg ile karşılaşacağınızı 
söylememe gerek yok sanırım. Düşman karakterlerin yanında, 
Buzz'a oyunun çeşitli yerlerinde yardımcı olacak dost karakterler de görülecek. Bakalım Buzz, Toy Story'deki başarısını PlayStation'da gösterebilecek mi? #7 


7 


çi” 


ie 


TUNA ŞENTUNA 


Aladdin in Nasira's Revenge rem 

im amm ee akı ii dimi Piyasaya çıkış tarihi: Ekim 

Aladdin'i en son sinemalarda, daha sonra 2D platform oyununda ve te- İLK BAKIŞ PLAYSTATION 
levizyon çizgi dizisinde görmüştük. Her çizgi karakterin de zamana uygun olarak 

oyunlara geçtiğini düşünürsek, artık Aladdin'in de 3D bir platform oyunuyla geri dönüş yapması gerektiği 
ortaya çıkıyor. Nasira'nın intikamı adlı bu bölümde, esas olarak televizyon dizisi baz alınmış. Dolayısıyla 
sinema filminde olmayıp dizide olan birçok karakter görebileceğiz. Aladdin, Abu, Jasmine, Sultan ve Jafar 
ana rollerdeki karakterler. Cin ise oyunun belli yerlerinde kendini gösterecek. Nasira ise Jafar'ın kötü kız 
kardeşidir ve Sultan'ın sarayını ele geçirerek onu ve kızını kapı dışarı etmiştir. Bizim de görevimiz, Nasi- 
'ra'yı saraydan çıkarıp gerçek sahiplerine geri vermek. Bunu yapmak için altı değişik bölümde maceramızı 
sürdüreceğiz. Aslında 3D gibi gözüken ama iki boyutlu bir oynanışa sahip olan oyunda, Aladdin'in hareketleri yine zıplama, kayma, koşma, iplerde sallanma ve hatta uçan halıyı 
kullanma gibi aktivitelere kadar uzayacak. Bir başka önemli nokta ise 
oyunda toplayacağınız eşyalar ile gizli bölümler açabiliyor olmanız veya ekstra 
hak ve continue gibi özellikler kazanabilmeniz. Platform dünyasının bu son harikası gibi gözüken oyunu her 
platformsever alacaktır. #7 
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JAKE THE SNAKE 


Yapımcı: 989 Sports 


Yayıncı: Sony 
Piyasaya çıkış tarihi: Kasım 


İLK BAKIŞ vie 


Gelmiş geçmiş en iyi snowboard oyunları serisindeki 
beşinci oyun, tam da bu se- 


nenin kar sezonunda sizi en 
yakın satıcıya uğratıp kendini 
satın aldıracak kadar güzel 
görünüyor. Cool Boarders 
2001'de, Cool Boarders 
4'deki bütün oyun modları 
yer alıyor. Bunun yanında, 10 
profesyonel kayakçının her 
biriyle farklı müsabakalarda karşılaştığınız Pro Challenge turnuvasında, oynanabilir olmayan board'ları, parkurları, hareketleri ve daha fazlasını açıyorsunuz. Ayrıca kaydığınız parkurlar da öncekilere göre daha geniş olacak ve birden fazla kısımdan oluşacak. Bu sayede, hayalinizdeki en çılgın hareketleri 
gerçekleştirebileceksiniz. Cool Boarders 2001, bu Kasımda, soğuk bir havada, karla beraber kafamıza düşebilir. G 


JAKE THE SNAKE 


RE) v Yapımcı ve yayıncı: Sega 
Piyasaya çıkış tarihi: Sonbahar 2000 
Samba De Amigo, konsol oyunları 
için en az kullanılan nesneleri kullanacak: bir çift maraca. Hayır, bunlar elektronik (içleri fasulye dolu su (g—p öö : 
: ta 00000000 
kabaklarını unutun.) Arcade versiyonundan uyarlanan bu oyunda, La- a ÖEKTTER 
tin tarzı müziğin ritmini tutarak elinizdeki teknolojik maraca'ları sal- a! 7 
lamaya çalışacaksınız. Maraca'lar elinizdeyken tam olarak yerinizi an- 
7 til 5 A amg layabiliyorlar. Bu 
)- ) sayede ne zaman 
7 rd ME : m a hangi duruşu yaptıij ir SAN ğınızı da biliyorlar. 
? Tabi ki oyunun bu 
canlı kısmı, kafa kafaya maraca oyunlarında da devam ediyor. Yaptığınız iyi hareketler, 
rakibinizin kafasına bomba düşürüyor. Bu çılgın Latin fiesta'sı sonbaharda raflarda olacak. “4. 


İLK BAKIŞ Drrancası 


JAKE THE SNAKE 


Yapımcı: n-Space 


Yayıncı: THO 
e —. - d Piyasada 
ii EN abırlı Danger Girl hayranları, EDİR Mei 
iv > | bu sonbaharda hem uzun süredir > 

See i a beklenen yedinci sayı ile, hem de PlayStation oyunuyla (çıkış tarihleri farklı) ödüllendirilecekler. Oyundaki 12 

e görevde Abbey Chase'i, Sydney Savage'i veya yeni Danger Girl, |.C.'yi kontrol ederek ve Hammer Empire'a karşı 
xe z savaşacaksınız. Üçüncü kişi bakış açısıyla oynayacağınız bu action/adventure oyununun preview versiyonundaki 

Eş kontroller mükemmeldi. Oyundaki ayrıntılı mekanlar, filmler ve oyun içi ara görüntüler, Danger Girl'e uygun 


ai e tarzını daha da kuvvetlendiriyordu. Eğer oyun bu hızla geliştirilmeye devam ederse hem Danger Girl hayranları 
©. | için hemde Danger Girl ile yeni tanışacaklar için çok iyi bir oyun olacak. 47. 


“in DEMOLİTMMS 8 DEMOLITLONS 
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LAMCHOP 


Yapımcı: Pitbull Syndicate 


Yayıncı: Infogrames 


Yollardaki tehlike, Demolition Racer No Exit'de çok daha başka bir anlam 
kazanıyor. Yollardaki üstünlüğü ele geçirmek için yapılan bu savaşta deli gibi sürmeli, diğer arabalara çarparak puan kazanmak için onları yoldan çıkarmalısınız. Arabanıza atlayıp, 16 değişik parkurdaki 16 farklı arabayla karşılaşıp, ne olursa olsun, bitiş çizgisine ulaşmalısınız. Daha sert bir şeyler 
düşünürseniz, gladyatör tarzı bir arenada dizilen arabalar biri, hayatta kalan 
son araba olarak yarışı kazanacak. Preview versiyonunda oyun gayet hızlı çalışıyordu ve ağzına kadar 
şiddetle doluydu. Airbag'inizi hazırlayın ve Demolition Racer-No Exit'i 
bekleyin. 


DREAMCAST 


LAMCHOP 


Yapımcı: HammerHead 

Yayıncı: Activision 

Piyasaya çıkış tarihi: Kasım 
Yaşama amacı, vampir 


kardeşlerinin göğsüne İLK BAKIŞ gi 

hançer saplamak olan, yarı insan, 

yarı vampir adam kim? Tabi ki Blade! Marvel'in çizgi roman kahramanı Blade, bu sonbaharda üçüncü kişi 
bakış açısıyla yeni bir action/adventure olarak PlayStation'da karşımıza çıkacak. Ünlü vampir avcısı olarak 
göreviniz, UV el bombaları, tabancalar, kılıçlar ve yumruklarla Fat Cop Collabator, Nihgt Beast gibi vampirlerin ele başlarını yakalayıp onlara derslerini vermek. Gothic City Müzesi'nin de aralarında bulunduğu 
21 farklı mekanda geçecek olan Blade'in Kasımdaki çıkışı için bıçaklarınızı bileseniz iyi olur. 4. 


Yapımcı ve yayıncı: Sega 


Piyasada 


$ ega, 100 spor arabanın, 5 yarış DENEDİK Dali 
sezonu, 22 parkur ve üç yarış modunun bulunduğu Sega GT ile vites yükseltecek gibi. Resmi olarak lisansı alınmış, Acura Integra Type 4, Audi A4 
28 Ouattro, Dodge Viper GTS-R ile yollarda kükreyeceksiniz. Hatta araçların üzerinde 2 milyonu bulan kombinasyonlu değişiklik yapabileceksiniz. Preview versiyonunda güzel grafiklerle her aracın kendine has bir kontrol tarzı 
olan sağlam yarışlar vardı. Acaba Sega GT, Gran Turismo'yu 
tahtından edebilecek mi? Bunu sonbaharda hep beraber göreceğiz. 
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TUNA ŞENTUNA 


Yayıncı: Interplay 
RPG 


kewind Dale Piyasaya çıkış tarihi: 2001 İlkbahar 


İLK BAKIŞ 


DREAMCAST 


PC'de şu sıralar oynuyor olduğunuz Icewind Dale, PC sahibi olmayıp da sadece Dreamcast'i olanları çok sevindirecek çünkü Icewind 
Dale DC'ye geliyor. Icewind Dale ve Baldur's Gate gibi oyunların 
konsollara gelmesiyle birlikte konsolların sadece arcade türü oyunlar için yapıldığı tabusu ortadan kalkmış olacak. Icewind Dale, kısaca 
Forgotten Realms dünyasında geçen bir RPG. Yalnız PSX'in ve 
DC'nin o alışıldık RPG'lerinden daha farklı, daha ciddi bir RPG. 
Eğer FRP'ye alışkınsanız zaten bu oyunu kesinlikle kaçırmamanız gerekiyor. Planescape: Torment'in geliştirilmiş motorunu kullanacak 
olan ID, AD&D kurallarının 2. edisyonunu kullanacak. Sürükleyici 
bir hikayeye sahip olan oyunda büyüler Planescape: Torment'in yapımcıları tarafından tasarlanıyor olacak. 
Sadece buzların olduğu bir mekanda geçeceği için mevsim değişikliği olmayacak fakat gün içinde güneşin 
durumu değişecek. Bunların hepsi de gerçekçiliğin artmasına tuz biber olacak anlayacağınız. Partinizde 6 kişinin bulunabileceği ve 50'den fazla zindan bölümünün yer alacağı Icewind Dale'in DC versiyonu için biraz beklememiz gerekecek. # 


TUNA ŞENTUNA 
Yapımcı: Visual Concepts 


NBA 2K1 : Yayıncı: Sega 


Spor 

Piyasaya çıkış tarihi: 2000 sonu 
Visual Concepts'in, DC'de 2K serileriyle elde ettiği başarı, 2K1'le de İLK BAKIŞ DAEAMCAST 
devam edecek gibi gözüküyor. Aynı zamanda Electronic Arts'ın NBA Live 
2001'ine de cevap niteliği taşıyacak olan 2K 1'in en büyük kozu DC'in online gücünü kullanabilmesi olacak. il 

2KI sekiz kişilik multiplayer heyecanı sunacak ve bu sırada 60 fps'lik hızından hiç ödün 
vermeyecek. 

Ayrıca 2K serisinde bulunan defans eksiklikleri, önlenemeyecek atışların önlenebilmesi, 
oyunda etkisiz kalan bloklar ve dönüş hareketleri, gibi özelliklerin hepsi tekrar elden geçirilecek ve en iyi şekilde sunulacak. Oyunda bulunan NBA'in lisanslı antrenörlerinin yapay zekaları oyuna büyük bir gerçekçilik sağlayacaklar ve aynı şekilde kontrolünüzün dışındaki 
oyuncular da büyük ölçüde akıllı davranacaklar. Motion capture ile DC'ye geçirilmiş olan 
İk |. basketbolcuların hareketleri ise göze oldukça hoş 
i gözüküyor. Kamera açısının ise isteğe göre ayarla- 
© nabiliyor olması, bütün olan biteni görmek isteyen 
© oyuncular için iyi düşünülmüş bir özellik. Bu ye p—— 
© ni basketbol fırtınasını tüm sporseverler takip | | 


NY 
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JU O n b a k I > TUNA ŞENTUNA 


Yapımcı: Gaumont 
Yayıncı: Ubi Soft 


. 
Stupid Invaders Piyasada 


İLK BAKIŞ Onazi 


$u sıralar hiç dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama ne PC'de ne de başka bir sistemde, o eski tatta macera oyunları yapılmıyor. En son bir Grim Fandango gördük, onunla da kaldı 
macera türü. Oysa bir Day of the Tentacle'lar, Monkey Island'lar vardı ki, başından kalkmazdık. 
Her neyse, Gaumont firması durdu düşündü, piyasayı yeniden macera türüyle ayaklandırmalıyım dedi ve Stupid Invaders'ın yapımına başladı. Birçok garip uzaylının hikayesini konu alacak olan SI, 5 uzaylının kötü doktor Dr. Sakarine'den kaçarak 
dünyaya gelmesini konu alıyor. Tabii peşlerinden de Dr. Sakarine'nin uzaylıları. 
Oyunun adından da anlaşılacağı gibi, komedi kısmının ön planda olduğu bu salt 
macera, her bir karakteri ayrı ayrı kontrol edebilmenizle de renklilik kazanıyor. 
Asıl renklilik ise, sizin de görebileceğiniz gibi grafiklerde. Gaumont grafiklere en üst 
düzeyde özen gösterildiğini eklerken, uzaylıların tam 2000 satır diyalog dağarcığı olduğunu da belirtmeden geçemiyorum. Seslendirmeleri ise ünlü aktörler 
yapacakmış ama henüz bir isim yok ortalıkta. Sanırım PC'de de çıkacak 
olan bu oyunu, her türlü macera sever koşa koşa alacak. # 


g4 


TUNA ŞENTUNA 


Yayıncı: UbiSoft 


. . 
Dragonriders - Chronicles of Pern Aetion/RPG 


Piyasada 
İLK BAKIŞ Deicasi 


Mi 


Dragonlance nedir, hepiniz az çok bilirsiniz. Şu sıralar piyasada olan 3 kitaplık dizisiyle ejderhaları yakından tanımanızı sağlayacak olan Dragons serisi, 
aynı zamanda içinde ejderha bulunan oyunlara da ısınmanıza neden olacaktır. 
Asıl bilinmeyen ise Anne McCaffrey'in kim olduğu 
ve bu oyunla ne gibi bir alakası olabileceği. McCaffrey, Chronicles of Pern adlı kitaplarıyla kendi ülkesinde ün sahibi olmuş bir yazardır ve şimdi kitaplarını konu alan bir oyuna da katkıda bulunmaktadır. 
Oyunda ise D'knor adında bir ejderha binicisinin hikayesini kontrol edeceksiniz. Weyr adındaki bir kalenin korumasız kalmasıyla kötülere karşı harekete 
geçen D'knor, birçok bulmacayı çözerek, tamamiyle 
3D bir ortamda macerasını tamamlamaya çalışacak. Birçok yerde ejderhasının 
da yardımını alacak olan D'knor, bölümler ilerledikçe yeni beceriler kazanarak 
düşmanlarınızın korkulu rüyası haline gelecek. Herhangi bir çok oyuncu desteği 
bulunmayacak olan oyunu, fantezi dünyasıyla ilgilenen herkesin şiddetle beklemesini öneriyorum. # 
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Yayıncı: Metro3D 


Action/Adventure 


Dark Angel: Vampire Apocalypse hn 


İLK BAKIŞ ükizlir 


Aranızda Dreamcast'e doğru düzgün aksiyon-macera türünde oyun yapılmıyor 

diyenler için cevap niteliği taşıyan bir oyun Ekim ayında piyasayı sarsmaya hazırlanıyor. Gotik ortamları ve aksiyona dayalı oynanışıyla herkesin arşivinde bulunacak olan Dark Angel'in konusu ise 
pek de orijinal sayılmaz. Dünyadaki insanların çoğunun, tedavisi olmayan bir hastalık yüzünden yavaş yavaş öldüğü bir zamanda, Amma adındaki genç bayan savaşçımız, Yagma adındaki kötü kişiliğe 
karşı savaş açar. Tabii Amma, elinde yün örgüsü, evde yemek yapan bir kadın değildir. Süper güçlerle donatılmış bir silah ustasıdır. Düşmanlarınızla tamamiyle 3D ortamlarda savaşacağınız gibi, gezdiğiniz şehirler hiçbir zaman ilk gördüğünüz haliyle kalmayacak. Devamlı değişen hava şartları ve ortamlardan söz ediyorum. Bunun dışındaki grafiksel güzellikler arasında, silahların aynı Soul 
Calibur'daki gibi renkli ışınlar yayması, oyunu renklendiren bir faktör olarak gösterilebilir. Dreamcast'in VMU aksesuarı ise Amma'yı geliştirmek için kullanılabilecek. Yani 
VMU'nuzu alıp, otobüste karakterinizi geliştirebilirsiniz. Eğer oyun göründüğü gibi güzel olursa, liste başı olacağı kesin. # 


TUNA ŞENTUNA 


Under Cover ğ Yapımcı: Pulse Interactive 
i Action/Adventure 

Piyasaya çıkış tarihi: 2001 ilk yarısı 
Sanki piyasada hiç Resident Evil tarzı oyun yokmuş gibi bir yenisi de ; 

ILK BAKIŞ 
Pulse İnteractive tarafından piyasaya sürülüyor. Daha çok X-Files havasına 
bürünmüş olan Under Cover'da ana karakterimiz yine tahmin j 
edebileceğiniz gibi bir bayan. Bu kadın kahraman furyasına da 
çok akıl erdirmiş değilim. Hadi Tomb Raider'da inanılmaz orijinal 


DREAMCAST 


olmuştu fakat sonra bayma noktasına geldi. Hayır, kadın düşmanı 
değilim de sıkıldım. Her neyse, Under Cover'da aynı Resident 
Evil'daki gibi birçok mekanı gezmeniz gerekecek ve bulacağınız 
eşyalarla çeşitli bulmacaları çözerek önünüze gelen her türlü 
düşmanı geniş silah arşivinizle ortadan kaldıracaksınız. Şu anki 
grafikler, bir PSX oyunundan daha orijinal gözükmese de, 
ileride çok daha iyi olacağı Pulse Int. tarafından 
garanti ediliyor. Yine de 
öyle sabırsızlıkla beklenecek türden bir oyun 
değil. Hele bi çıksın, o 
zaman bakarız. # 
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MAJOR MIKE 
Yayıncı: Sguare EA 
RPG 
Tek oyuncu 
Piyasada 


ıcak kanlı, büyü güçleri ile dolu 
bebek polis Aya Brea, uzun za- 


mandır beklenen dönüşünü Sgu- 


are'in 1998'de yaptığı oyunun de- — Şanslı mı hissediyorsunuz? Parasite Eve İl'nin mükemmel (İPUCU: Parasite enerjilerinde isabetli olmak için, önce silahivamı olan Parasite Eve Il ile sinematiklerinden biri daha. nızla nişan alın ve daha sonra Energy kullanın. 


yapıyor. Brea halen mutasyona uğramış mitakondriler ile savaş halinde, ancak PEİI'de 
bir öncekine nazaran temel özelliklerde değişiklikler olmuş. Artık oyunda RPG yerine 
daha fazla aksiyon öğelerine yer verilmiş ki bu aslında hiç istenen birşey değildi. 


Demon Seed 


PELİ, Aya'nın Eve ile savaşında, New York altındaki endoplazmik artık dalgasının bitmesinden üç yıl sonrasında başlıyor. Olaylar Los Angeles'da başlıyor, ancak hikaye bir anda 
daha fazla aksiyona kavuşuyor, iki yüzlülük ve hükümet komploları işin içine giriyor ve anında Nevada çöllerine geçiş yapıyor. 

Her ne kadar Parasite Eve Il'nin hikayesi 
seriye göre karakteristik özelliklere sahip olsa da, 


yeni dövüş sistemi tam bir yenilik. Orjinal oyu- >> a e z 
nun turn tabanlı dövüş sistemi yerini real time (( İPUCiE Sen bess'un birind bölümünü bitirebilmek için, karnını 
yok edin, daha sonra kollara çalışın. Kafayı vurduğunuzda 


dövüşlere germe Bu oyunun orjinalinde yle Aya'ya büyük zarar verebilecek bir silahı ortaya çıkaracaksınız. 
iyileştirmelerden ve güçlü bir inşaadan çok Resident Evil serisinin 


m © sömürüsü olarak göze batıyor. Oyunun bir diğer dezavantajı ise elinizde bulunan silahları güçlendiremiyor olmanız. Güzel silahlara ise ancak oyunu daha uzun süre oynayarak ulaşabilmeniz. Buna karşın Parasite Eve İl'de yeterince ölümcül düşman bulunuyor. Bunlar arasında 
mutasyona uğramış vahşi yaşam, her gölgenizi takip eden ve muazzam ateş gücüne sahip olan Golem'ler de bulunuyor. 


Gelişim veya Gerişim? 

Teknik olarak Parasite Il'de güzel bir gelişim var. Mesela, mükemmel render edilmiş arka İGRAFİK || 45) 
plan görüntüler detayları çok güzel gösteriyor; ancak oyun bu grafiklerden çok faydalanmı- . Kaliçeli grafikler ortamın görüntüsünü 
yor çünkü büyük kısmı karanlık koridorlarda geçiyor. Bu mekanlar ayrıca bir süre sonra mükemmelleştiriyor ve görsel efektler iyi 
çok tanıdık gelmeye başlıyorlar çünkü oyun sizi devamlı aynı yerlerde onlarca kez dolaş- etki bırakıyor. Tek eksiklik değişik ortammaya zorluyor. Oyunun sesleri ise başarılı; ürkütücü müzik ve atmosfere uyum sağlayan ların bulurimayışı; oyun sürekli aynı yerler- 
ses efekleri sayesinde oyunun ambiyansı güzel oturtulmuş. Kontroller oyunun genelinde de akıyor. 


gayet iyiler ancak dövüş esnasında nişan alma işlemleri biraz zayıf kalmış. ses işi 
Karmaşık Duygular Zengin ses efektleri ve mükemmel müzik 
PEİI daha önceki oyuna göre bazı artılara sahip. Ancak bir önceki oyunu eşsiz ekrandaki aksiyonu iyi tamamlıyor. Bazı 
kılan özelliklerden, özellikle RPG öğelerinden tamamen yoksun olması hoş patlamalar ve silahların sesleri daha güzel 
değil. Orjinal Parasite Eve hayranları yeni oyundan hoşlanacaklardır, ancak bi- yapılabilirdi. 


KONTROL 4.0 


raz hayal kırıklığına uğrayacaklar. <7. 
Aya'yı gezdirmek ve nesne menülerinde 


gezinmek oldukça kolay. Ancak kontroller savaş esnasında zorlaşıyor; birçok 
düşman ile savaşırken kutulara nişan almak çok kötü. 

az 


Mem EĞLENCE 4.0 
7 ga Parasite Eve Il, PE serisini görsel olarak 


(Assault rifle w / 40mm geliştirmiş, ancak RPG'ciler ve orjinal 
İ grenede İaunchelmkiniz oyunun hayranları, stratejinin yerine da- 
Ğİ İPUCU: Her ne kadar güzel silahlar satın alabll- ha fazla aksiyonun gelmesini hoş karşıla- 
İPUCU: Zorlu canavarları yek etmek içn, Neco- seniz de, paranızı mermilere saklayın. ÖMe © payacaklardır. 
m “ğmmlmmelnersinn. “mile 
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TUNA ŞENTUNA 


GRAFİK SES KONTROL EĞLENCE 


Yayıncı: Activision 
Action/adventure 
Tek oyuncu 
Piyasada 


TENE 


re OF THE STEALTH ASSASSINS 


4 
eçen yıllarda (sanırım 1998) Metal Gear'ın çıkmasıyla birlikte, tüm PSX oyuncuları bu oyuna yöneldi. O sırada büyük zahmetlerle dizayn edilmiş Sony imzalı Tenchu ise, çok 
fark edilmeden piyasaya sürüldü. Sadece PSX oyunlarıyla haşır neşir olanlar tarafından fark edilen, fakat daha sonra dergilerin çıkardığı yaygarayla da ne kadar iddialı olduğunu gösterdi. Aldığı yüksek puanların etkisiyle de, ikinci bir oyuna gerek duyulduğu ortaya çıktı. İşte Tenchu 2. 


NİNJALARIN DOĞUŞU... 

Her oyunda olduğu gibi, Tenchu 2 de bir konuya sahip. Her ne kadar ilk oyunun konusu üstünde uğraşılmamış olsa da, ikinci oyunda buna biraz değinilmiş. House of Godha'nın çöküşüyle birlikte, karanlık tarafı seçen Burning 
Dawn adlı Ninja klanını konu alan Tenchu 2, bütün hikayesini, süper denilmese de yeterince iyi gözüken FMV'ler 
yardımıyla anlatıyor. Hikayesi anlatılan şahıslar ise Ayame, Rikimaru ve tanımadık bir isim; Tatsumaru. Yine ilk 
oyundaki gibi bu karakterlerin herhangi birisiyle oynayabilir ve karakterlerin kendine ait senaryolarını görebilirsiniz. 
Tenchu 2'ye özel olarak, Ayame ve Rikimaru ile oyunu bitirince, gizli karakter olan Tatsumaru'ya ulaşıyorsunuz. 


HİÇ BUKADAR... 


İlk oyuna göre daha uzun olan Birth of Assasins, toplamda 27 bölüm içeriyor. Tabii bütün karakterlerin toplam görev sayısı bu. Oyun yine görev esasına dayanıyor ve görev mekanlarınız ilk oyundakilere oldukça benziyor. Yine ça- pıları parçalayarak gizli geçitleri açabilirsilardan çatılara atlayacak, düşmanlarınızın arkasından gizlice dolaşacaksınız. Yeni olan ne mi var? Tahmininizden da- NİZ. 

ha çok şey. Öncelikle artık daha çok hareketiniz var ve kullanabildiğiniz eşyalar daha çok. Artık bir ninja olduğunuzu daha çok hissedeceksiniz. Mesela bir 
çatıdasınız ve aşağıda düşmanınızı görüyorsunuz. O sizi fark etmemiş fakat siz onun farkındasınız. Çatıdan zıplıyorsunuz ve yanlışlıkla adamın önüne düşüyorsunuz. Artık fark edildiniz ve tek seçeneğiniz sıcak savaş. Tenchu 2'ye özel kombolarınızla rakibinizi yenmeye çalışırken, eşyalarınız arasında bir Blin- 


yor. 


İPUCU: Çıkmaz noktalarla karşılaştığınızda kâ- 


ding Dust olduğunu görüyorsunuz ve rakibinizin üzerinde kullanıyorsunuz. Geçici bir süre için kör olan rakibinizi öldürmeniz ise artık an meselesi. Bu bir 

sıcak savaş örneğiydi fakat Tenchu 2 daha çok gizliliğe önem verilerek sonuçlandırılmış ölümleri onaylıyor. İlk oyundan farklı olarak artık eşyalarınızı ölen 
| Ymm adamların üstünden alabildiğiniz gibi, oyun sonunda alacağınız puana göre de elde edebiliyorsunuz. Tek hareketle öldürül- 
& müş düşmanlar da daha çok puan verdiğine göre, iyi eşyalar elde etmek için düşmanlarınızı sinsice yok etmeniz gerekiyor. 


i 
İİ ieriş AMLI OLMAMIŞTI 
, 


Dolaşacağınız mekanlarda saklanmak için kullanabileceğiniz ağaç, taş vs. gibi objelerin yanında, artık su fak- 


OY > > ği 1) 


törünü de kullanabiliyorsunuz. Tabii suya girişinizde ne kadar dikkat etseniz de “cumpurlop” şeklinde bir 
ses çıktığı için fark edilmemek çok zor. Ses çıkarmadan girdiğinizi düşünürsek; derin bir nefes alarak düşmanınızın yanına aniden çıkabilir veya uzun bir mesafe gidecekseniz, bir kamış yardımıyla sessizce nefes alabilirsiniz. Kısaca su faktörünü iyi kullanırsanız ölümcül olabilirsiniz (film afişi gibi oldu). Bütün bunların dışın- 
N da, bahsedilmesi gereken bir diğer konu ise bölüm sonu düşmanları, yani boss karakterler. Her 
. bölümün sonunda bunlarla karşılaşacağınız gibi, bölümler geçtikçe, bu karakterlerin de daha iri 
ve daha güçlü olduğunu, güneşin doğuşu kadar açık ve net bir şekilde göreceksiniz. Boss'ları 
yenmek içinse, ninja yıldızları gibi eşyalara yoğun gereksiniminiz olacak. 
Gördüğünüz gibi, Tenchu 2, daha çok Tenchu version 2.0 gibi bir izlenim veriyor fakat ilkinden daha zevkli ve daha oynanabilir olduğu gün gibi ortada. '4. 


7 
N 

İPUCU: Garip görünüşlü çamur birikintilerin- 
den uzak durun. Bunların altında ölümcül 
mayınlar bulunabilir. Güvenli bir mesafeden 

” li j imha etmi » 

İPUCU: Düşmanlardan gizlenmek için derin su birikintilerine ) 2 a ee ça 

dalabilirsiniz. 

GAMEPR 


Grafikler her ne kadar ilkinden daha iyi 
olsa da, bir Dreamcast veya PS2 grafiği 
beklemek yanlış olacaktır. Bazı yerlerde 
piksellerin boyutları korkutucu bir izlenim verebiliyor. 


Fon müziği yine ilk oyundaki gibi Japon 
geleneklerini gösteriyor ve haliyle oyuna 
da tamı tamına uyuyor. Seslendirmeler 
ise keşke hiç duymasaydım diyeceğiniz 
türden. 


KONTROL 4.5 


Oyuna daha çok hareket ve kontrol eklendiğinden, eğer ilk oyunu oynamadıysanız bir süre zorluk çekebilirsiniz fakat 
sonradan alışmamanız için hiçbir neden 
yok. 


EĞLENCE 5.0 


Tam 27 bölüm ve bir ton değişik düşman, araç, silah ve daha ne isterseniz. 
Oyunu bitirip tekrar oynamak isteyeceginizden emin olabilirsiniz. 
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Heiime 


s« Yapımcı: UDS 


«> PRO/N1cE | 
4 4 s Yayıncı: Crave Entertainment 
Sno-Cross Championship Racing (44 


ok uzak değil, bundan 4 ay kadar önce Sled Storm adlı bir oyun piyasada görülmüştü. Bu piyasa Türkiye'yi teğet geçtiği için, buralarda görülmedi tabii. Dolayısıyla ben de bu oyunu bir türlü doğru düzgün oynama fırsatı 
edinememiştim. O sıralar türünün ilk örneği olan bir kar motoru yarışı 
fs F t 


m Yarış 
m2 oyuncu 
s Piyasada 


olduğu için, merakım da o tarafa doğru büyük ölçüde kaymıştı. Neyse ki 
şimdi, Sno-Cross ile karların tozunu atma fırsatını yakaladım. 


Kar Kadar Beyaz.. 

Oyunumuzun adından da anlaşılacağı gibi, kar motorlarıyla yarışacağımız asıl modun adı Championship. Bunun yanında oyuna hızlı başlamak isteyenler için Single Race, zamanla yarışmak isteyenler için 
Time Trial ve şu anda bahsetmek istemediğim iki mod daha bulunuyor. Varsayalım ki Championship modunu seçtiniz. İlk başta sadece 4 adet en düşük modelinden motor hizmetinize sunuluyor ve 
sırayla dört pistte yarışıyorsunuz. Her yarışın sonunda, sıranıza ve oynayışınıza göre belirli bir puan 
ve para kazanıyorsunuz. Puanlarınızın çokluğuna göre diğer şampiyonaya katılabiliyor, paranıza göre de 
motorunuzu geliştiriyor veya tamir ettirebiliyorsunuz. 


Jet Kadar Hızlı. 


Biraz daha detaya inelim. Başta size sunulan motorlar, 
oyundaki en kötü motorlardan oluşuyor. Bir şampiyona içinde yeni motor da alamayacağınıza göre, kazandığınız parayı motorunuzun kayak, motor, yol tutuşu gibi cihazlarına yönelik harcamanız gerekiyor. 
Tabii bir de pistte aldığınız hasarı gidermek için kullanmalısınız. Kazandığınız para ise yarışı bitiriş sıranıza 
ve yarışırken yaptığınız değişik, egzotik hareketlere 


bulunuyor, sinir bozucu. 


Samba Kadar Haraketli... 


sınız demektir. Şampiyonaları kazanmanın bir diğer amacı 
ise, oyunda kapalı bulunan bazı modları ve pistleri açmak ki 
buna motorlar da dahil. Şampiyona oynamak istemeyip de 
Single Race oynamak isterseniz, karşılaşacağınız 4 pist seçeneği bir süre sonra sıkıcı hale gelecektir. Yeni pistler açmak 
içinse şampiyonaları kazanmanız şart. Ayrıca şimdi bahsedeceğim modu da açmak istememeniz olası değil. Hill 
Climbing adındaki bu modda, açısı yüksek bir yamaca tırmanmaya çalışıyorsunuz. Eurosport'ta motorsikletlerle oraya buraya tırmanmaya benzetebileceğimiz bu modda kazanmanın tek yolu yüksek hız. 


Şampiyonlar Kadar Renkli 
Bütün modları oynadınız, bitirdiniz, artık uzmansınız. O zaman Sno-Cross'un sunduğu pist editörü ile hayalinizdeki 
pisti dizayn edebilirsiniz. Dizayn ettiğiniz pisti kaydederek tek kişi oynayabilir veya arkadaşınızla pistin altını üstüne 
getirebilirsiniz. 7 

Sno-Cross ilk bakışta ve daha sonrasında iyi bir izlenim veriyor fakat biraz 
ilerledikçe her şeyin daha fazlasını istemeye 
başlıyorsunuz. Daha 
fazla pist, motor, oyun 
modu derken liste uzayıp gidiyor. Tabii bunlar 
sadece keşke olsaydı 
diyeceğiniz türden sorunlar. Bunun dışında 
her şey düzgün. 4 
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0 
göre değişiyor. Ne kadar çok hareket, o kadar çok para. Hareket yapacağım e de yerlere tepe tak- 
; lak düşmemelisiniz elbette. Alacağınız hasarın yanında, yarışı sonuncu bitirme olasılığınız oldukça 
artabilir. Eğer yarışı kazanamayacağınızı anladıysanız, oyunun en kötü yönünü de görmüş olacaksınız demektir: Maalesef yarışa yeniden başlama seçeneğiniz yok. Sadece ana menüye çıkma şansınız 


İlk şampiyona belki beklentilerinizi karşılamayacak. Motorların sürati, yol tutuşu, hepsi en düşük 
seviyede. Daha sonraki şampiyonalara geçme imkanınız olursa, o zaman gerçek keyfi yakalayacak- 


Çakışma problemleri, yavaşlamalar... 
Bunların hiçbirisini Sno-Cross'ta görmüyoruz. Pist dizaynları ve motorların karla uyumu ise görmeye değer. 


Müzikler olmamış. Tek diyeceğim budur. Hatta hiç olmamış. Bu da uzatılmış hali. Efektler ise yerli yerinde fakat daha fazla seslendirme olabilirdi. 
Olmasa da olurmuş aslında. 


KONTROL 


Çoğu dönüşü gerçekleştirmek için elinizi düğmelere yapıştırmanız gerekiyor ama sonuçta bu bir yarış oyunu, 
her zaman kontroller biraz zor olmuştur. 


EĞLENCE 


Her ne kadar çok fazla pist, motor, 
oyun modu seçeneği olmasa da, yine 
de uzun süre eğlenebilirsiniz. Özellikle pist editörüyle kolayca zevkinize 
uygun pistler dizayn edebilirsiniz. 
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DAN ELEKTRO 
« Yayıncı: Sony KONTROL, EĞLENCE 
« Show Game 


z B > m2 oyuncu 
(5 > i ' : » Piyasada 


What is the name of Mario's brother in the X (BE ii > : A ğ L i NAM : 
“Super Mario” video games? /N & dolar o Kymrrzm ee 
SA Ye EK 


—<â A:Louis XE Biluigi Bi 


DAN ELEKT... > 


Gazi Mn S : Who was the longest-reigning monarch in 
French history? 


g 


g < D:Lonis XVI 


(Rİ UFELNES 


iş 


FINAL ANSWER? (© YES (Nİ NO 


74 


KONTROL EĞLENCE 


s Piyasada 


yer 
ust A Groove 2, ilk oyunun üzerindeki spot ışıklarını kendi üzerine çekmeye çalışıyor ama halen dans pistlerinin 
tartışmasız ismi orijinal Bust A Groove. BAG? ilk oyundaki yedi eski dostu yeni görünüşleriyle geri getiriyor ve 
yanlarına üç yeni sima daha ekliyor. Ayrıca perde arkasında yedi gizli karakter daha saklıyor. Her karakter kendisine has bir stile ve dinamik biçimde görselleştirilen hareketlere sahip. Bu özellik oyunla birleşik biçimdeki birbirin- 
“den farklı müzikler esnasında çok işe yarıyor. 
aynı. Müziği duyduğunuzda tuş kombinasyonlarını yerine getirerek atak yapmalı veya ataklardan korunmalısınız. Bonus toplayıcı, seçilebilen zorluk ve score göstergesi oyunu güçlendiriyor. Daha duyarlı kontroller ve her karakter için 
sayısı artırılan hareketler de yenilikler arasında. Fakat kendi 
kombinasyonlarınızı oluşturmak yerine önceden ayarlanmış hareketleri yapmak zorunda olmanız, ilk oyuna göre büyük bir 
eksi. Müzikler yeterince sağlam değil ve ilk oyundaki gibi bağımlılık filan da yapmıyor. BAG2 tek başına oldukça iyi bir oyun fakat ilk oyunun gölgesi halen onun üzerinde. KA 


EXTREME AHAB 


s Yayıncı: Ubi Soft K ES KONTROL | EĞLENCE 


j N s Action/adventure 
y* Jr” e 4s Tek oyuncu 
/ sPiyasada 


isney'in Dinosaur'u, filmdeki senaryoyu takip ediyor. 12 bölüm boyunca iguanadon cinsi Aladar ve Zini ile birlikte dinozor sürünüzün, meteorların harabeye çevirdiği evlerinden, uzaktaki yeşil araziye ulaşmasını sağlamalısınız. Bu ikiliye, ilerleyen bölümlerde, filmden hatırlayacağınız, pteranadon Flia katılıyor. Tabi ki raptor'lar, champosaurus'lar gibi diğer etoburlar da boş durmuyorlar ve vejeteryan dinozorlardan oluşan sürünüze her fırsatta 
saldırıyorlar. Onlara karşı Aladar'ın kuvvetli pençelerini İİ Çmozss0 .—— Şİ 
ve Zini'nin fırlattığı çakıl taşlarını kullanabileceksiniz. İster tek başınıza (o kadar da iyi değil), isterseniz de takım halinde (böylesi daha iyi) çarpışabileceksiniz. 
Her ne kadar ara sahneler filmdeki mükemmel sahnelerden alınmış olsa da, Dinosaur'un grafikleri çok yetersiz. Müzikler de filmin müzikleri. Kontroller Jurassic 
çağda bir bataklığa saplanmışsınız hissi veriyor. Bu tip 
oyunlar arasında tutunabilmek için, Dinosaur, daha çok küçük yaştaki oyuncuları hedef alıyor. Almadan önce bir kere daha düşünün. Ğ 
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BROTHER BUZZ 


m Yayıncı: Tecmo GRAFİK SES KONTROL | EĞLENCE 


s Kart oyunulstrateji 


E ğer savaş kart oyunlarında kartları karıp dağıtmak hoşunuza gidiyorsa, Monster Rancher sizin için hiç de kötü değil. 

Game Boy'dan PlayStation'a zıplayan Battle Card, gayet düz H.M 
ve öğrenilmesi'de oldukça kolay bir oyun. Canavarlardan Pe. 
kurulu bir takım oluşturup turn tabanlı birebir kart oyunla- r 
rında, üç kağıtçı düzenbazları dize getirmelisiniz. Her yaratık ği e Sİ 

için atak ve hücum kartları içeren bir desteden kart çek- ig 


tikten sonra yapay zekalı rakiplerinizle karşılaşmalı ve her İT çives daağö | 


seferinde doğru elleri oynamalısınız. Hamleler ve karşı | to ali the neler 


hamleler, iyi tasarlanmış menülerle desteklenen arayüz sa- | on the Ground R 
yesinde çok kolay. 
Monster Rancher Battle Card'daki sade görünüşlü ama 
aksiyon yüklü ara sahnelerde çeşitli kartların animasyonla- a im 
Naga rı ve bazı savaş sahneleri görünüyor. Neşeli ve canlı mü- İPUCU: Gelem's Ouake gibi bazı güçlü ataklar düşmanlarınızla 
eg iğ ziklerin atmosfere katkısı gayet iyi. Fakat oyunlar arasında beraber size de zarar verebilir. 
İPUCU: Mega'nın zehirli gaz atağı gibi standart atakla. çok fazla ve sıkıcı diyalogları dinlemek zorunda kalıyorsunuz. Eğer standart oyun türlerinden sıkıldıysanız veya 


nı güçlendiren Spark ve benzeri combo kartlarını el- © gerçek bir strateji heyecanı arıyorsanız bu kartlar tam size göre. 
nizden eksik etmeyin. 


BAD HARE 


GRAFİK SES KONTROL EĞLENCE 
Bir kadının gücünü s Yayıncı: Namco 


asla küçümse- NE NY sPuzzlel/strateji 
i ağ d “4 oyuncu 
meyin. Bayan Pac- NS YUN) ; edin 


Man'in dönüşü, "WAZEİMADNESS 
hafızalarımızı tazeleyen bir olay: Eski 


Pac-Man oyunlarındaki gibi, her şeyi hatır hutur yeme tarzı oynanışla günümüzün modern puzzle/plat- 
form türünün hoş bir karışımı. 

Oyuncular halen etraftaki noktaları yiyip etkisiz hale dönüşen yaratıkları mideye indirmekle 
uğraşmak zorundalar ama Maze Madness'ı farklı yapan şey, oyunun bulmaca çözmeye ve Bayan Pac- 
Man'in ülkesindeki see mücevherleri bulmaya dayanan yönü. Bir bölümdeki gizli meyveyi bulduğunuzda, bütün noktaları yediğinizde veya bölümü rekor sürede 
bitirdiğinizde bir yıldızla ödüllendirileceksiniz. Ne kadar çok yıldız 
kazanırsanız o kadar çok bölüm oynayabilirsiniz. 


Temiz 3D grafikler, klasik ses efektleriyle ve hoş bir müzikle destekleniyor. Pac-Man halen sadece yön 
tuşları kullanılarak kontrol edilebiliyor. Ve bu, eski Pac-Man'i oynuyormuşsunuz hissi veriyor. Klasik arcade oynanışa ek olarak üç tane çılgın çok oyunculu moduyla Bayan Pac-Man halen hayatta olduğunu 


haykırıyor. G 


VICIOUS SID 


Rayman 2: The Great Escape, PC ve- 


ji sy : Ubi Soft 
ya Dreamcast versiyonlarından k z Ki ai 
PlayStation'a aktarılan herhangi bir VE # Tek oyuncu 
oyundan çok öte. Rayman 2'nin PSX THE GREAT E ş GABE i m Piyasada 
versiyonu diğer versiyonlarından zi 


farklı olarak yeni seviyeler ve seslendirmeler içeriyor. Her ne kadar bu aktarım sırasında görsel kalite bir miktar düşse de degişik fikirlerin eğlenceli oyunu Rayman'i oynamak her zaman olduğu gibi alışkanlık yapıyor. 


cennette Tehlike 


GRAFİK SES KONTROL | EĞLENCE 


Eğer PC veya Dreamcast versiyonunu oynadıysanız ne ile karşılaşacağınızı biliyor olmalısınız. Rayman 2, geleneksel Mario 
64, Banjoo-Kazooie tarzında bir 3D platform oyunu. Amiral Razorbeard adında bir korsan Rayman'i esir alır ve onun barış 


dolu dünyasını bozar. Rayman olarak artık size düşen, hücreden kaçmak, esir arkadaşlarınızı kurtarmak ve tükenmek üzere 
olan enerji çekirdeğini eski haline getirerek korsanı yenmektir. 2. 


Rayman 2 yaşlı PSX donanımına inat edercesine güzel grafiklere sahip. Çok akıcı bir frame oranıyla oynadığınız oyun göz 
doldurucu ortam grafikleri ve gayet düzgün karakter animasyonlarıyla ağzına kadar dolu. Dokuların zaman zaman bozulması ve 
uzağı görebilmedeki sorunlar Rayman 2'nin ciddi grafik sorunları. Şükürler olsun ki kont- gg 
roller çok basit ve yalnızca ortalığın karıştığı zamanlarda duraklamalarla karşılaşılıyor. Ubi N >” 
Soft ayrıca başarıyla birkaç dilde kaydedilmiş seslendirmeleri PlayStation versiyonuna eklerken 
PC, Dreamcast versiyonundaki çizgi film tarzı seslendirmeleri ve sinematik müzikleri hiç değiştirmemiş. 


Gün IŞIĞI 
Platform fanatikleri şunu bir yere yazın: Rayman 2 muhteşem oynanışı ve harika grafikleri birleştiren, kendi türünde 


uzun zamandır çıkan oyunlar arasında en iyisi. PlayStation fanatikleri hiç düşünmeden bu platform klasiğini koleksiyonlarına katabilirler. (3 
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DREAMCAST 


PROjnceleme 


N 


PA 
TER DOLP p 
geye 
PDPEPNPDPRMORSEEİI 
imdi 1993'lere, Genesis'in zirvede olduğu günlere bir dönün. O zamanlar Ecco the Dolphin, göz kamaştırıcı grafikleri ve sürükleyici macerasıyla tüm dünyadaki oyunseverlerin kalplerini fethetmişti. Uzun bir ayrılıktan sonra, Ecco 2000 yılında oyunseverlerin tekrar karşısına çıkıyor. Bu 


yeni macera atasının kalitesini sürdürüyor ve kesinlikle şimdiden klasik olmaya aday. 


- 


Denizlerin Hakimi 
Ecco'nun önceki maceralarında, şişe burunlu yunus balığının kontrolünü 
ele alıp, birçok bulmacayı çözmeye çalışarak maceradan maceraya atılıizlee Aynı tarz, Ecco the Dolphin: Defender of the Future'a da ba- 
N şarılı bir şekilde taşınmış. Yüzgeçli 
kahramanımız bu sefer, Genesis'in 
2D ortamlarından Dreamcast'in 
çekici 3D dünyasına geçiş yapıyor. 
Çok uzun zaman geçtiği için hikayeyi unutmuş olabilirsiniz. 
Oyunda zamanda yolculuk yapan 
yaratıklar dünyayı tehdit etmekte- 


dir. Ecco'nun en çekici ve heyecan 


İPUCU: Yunus Sürüşü 101: Nefes almak için 
sık sık su yüzüne çıkmayı unutmayın. 
Ecco'nun hava metresi boşaldığında, hızlı bir 
şekilde sağlığını kaybetmeye başlar. 
Dreamcast'teki macerasında da aynen yerini koruyor. 


Ecco'nun çekiciliğini şu sözlerle de ifade edebiliriz: Şimdiye kadar yapı- 


verici yönü, çok iyi bir biçimde hazırlanmış yunus balığını kontrol 
ederek süper maceralara atılma, 


lan konsol oyunlarını bir düşünün; Ecco hepsinin içinde 
görselleri en iyi olanı. Ecco'nun parlak ve kadife ka- 


dar yumuşak animasyonları o kadar zarif ve gerçekçi ki oyun oynadığınızı değil de denizlerle ilgili bir belgesel seyrettiğinizi sanabilirsiniz. 
Oyunun muhteşem ortamları ağ- 


zınızı açık bırakacak. zi 


Mercan kayalıkları, 


Mercah 
Kayalıklarının 
Tehlikeleri 


Kitapçık ilk bölüm için bir 


URE 


İPUCU: Köpek balıklarıyla savaşırken kafası haricinde bir yere hedef alın. Sersemlemiş olsalar 
bile Ecco köpek balıklarının dişlerine çarptığında zarar görüyor. 

tropik balıklar, su kaplumbağaları, ahtapotlar, denizanaları ve daha birçogu parlak renkleri, zengin ayrıntılarıyla göz kamaştırıyor. Hatta kamera 
bile (genelde third-person 3D dünyalarda problem çıkarır — Tomb Raider'ı hatırlayın) çok iyi iş görüyor ve oyuncuyu ölü noktalarda çok nadiren sıkıntıya sokuyor. 


Denizde Heyecan 

Eşsiz grafikler yalnız başına çok 
önemli değil. Görselleri tamamlayacak olan tabi ki aynı derecedeki 
kontroller. Ecco'nun kontrolleri 
grafiklere eşlik ederek sizi aksiyona 
sıkı sıkıya bağlıyor. Oyundaki 
30'dan fazla bölümün her birinde 
yapmanız gereken farklı şeyler var. 
Örneğin birinde yavru balinayı kurtarmaya çalışırken bir başkasında 
dev köpekbalığı ile savaşacaksınız. 
Oyunda asıl maceranın yanında küçük maceralar da yeteri kadar bulunuyor. Bu ikincil maceralarda 
dost yunuslarla birlikte ilerleme, 
bir kaplumbağayı köpekbalıklarından kurtarma gibi konular 


İPUCU: Sağlığınız düşükse biraz balık yiyerek 
atıştırın. 


İPUCU: Haritayı ekrana çıkarmak için, önce X'e 
basarak sonar ping'i gönderin ve harita ortaya 
çıkana kadar X'e basılı tutmaya devam edin. 


walkthrough içeriyor. İşte size 
ikincisi için anahtar noktalar. Bölümün başladığı yerde koydan 
çıktıktan sonra sola dönüp köpekbalıklarını geçin ve kardeşini 


arayan yunusla konuşun 


GAMEPRO EKİM 2000 


İşaretçiyi bitişik koya atlayabileceğiniz bir yere konumlandırın. 
Burada üç köpekbalığı tarafından 


korkutulmuş kardeşi bulacaksınız. Köpekbalıklarını öldürün ve 
size köpekbalığı şarkısını öğretecek olan ilk yunusa geri dönün. 


Düz ilerleyin ve büyük bir balığı 
kovalayan yunusu bulun. Balığı 
onun için yakalayın. O da size balık şarkısını öğretecek. Daha sonra düz ilerleyin ve bir sonraki bilgi kristalini bulun. Onun solunda, 
birkaç kaplumbağanın koruduğu 
pasaj bulunuyor. 


Kaplumbağaların yanından geçin 
ve mağarayı solunuza alın. Mağaranın sol tarafında (bir çalının arkasında) parlayan sarı balıklar 

göreceksiniz. 
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AIR HENDRIX 


Yayıncı: Sega 
Adventure 
Tek oyuncu 
Piyasada 


MİM 
. pp >“ : 
parken dost yaratiklarla kon i 
ipücu elde etmenize yardımcı olacak. 
Ortalıkta dolaşıp keşif yapmak aksiyon delilerinin keyfini kaçırabilir fakat 

oyun her zaman içine dalacak yeni harikalar sunmada gayet başarılı. 
m. — Ecco'nun yeteneklâri ğe oyunda ilerledikçe gelişim gösteriyor. O balıkların 
mini oyunları kazandığınızda bir takım hedi- * dikkatini nasıl çekeceğini, sonarını nasıl kullanacağını zamanla öğreniyor. 
yeler kazanıyorsunuz. » İlk başlarda Ecco'yu fırtınalı sularda kontrol etmekte biraz zorlanabilirsi- 
. niz. Fakat az bir pratikle onun tüm hareketlerini hissedeceksiniz ve 
işiniz kolaylaşacak. Yunusların meşhur hareketini (kuyruğunun üzerinde ilerleme) ve daha iyilerini de rahatlıkla yapabileceksiniz. Ecco'nun repertuarı da çok etkileyici: Su-yüzeyine çıkarak numaralar 
yapma, düşmanlarına karşı ani ataklar yapma, etrafındakilerin yerini 
belli etmek için iğ kullanma, bunlardan birkaçı. ç 


Sesli Macera . ; 

Mükemmel sesler, oyunu tamamlayan diğer özellik. Atmosferi tamamlayan tınılar mükemmel bir uyum gösterirken Ecco'nun su yüzüne çıkıp diğer yunuslara işaret göndermesi gibi ses efektleri de sizin 
sualtı dünyasına gerçek bir dalış yaptığınızı hissettiriyor. 

Ecco'da ufak bir iki aksaklık yok değil. Ekranda çıkan bölüm haritası çok çabuk bir şekilde kayboluyor. Bunun istediğiniz kadar görünmesini sağlayabilmek çok iyi olurdu. Ayrıca geniş sualtı ortamlarında, 
uzaklardaki cisimlerin belirsiz olmasına neden olan bir sis var. Bu durum 
oyuncu için sıkıcı olabiliyor. 

Fakat bunlar oyunun bütün performansı göze alındığında çok küçük eksiklikler. Söylenmesi gereken her şey söylendi, son olarak, Ecco'nun sun- 


— 
“l 


ık. 


İPUCU: Su yüzeyinin üzerini araştırmak için kuyruk 
yürüyüşü yapmak iyi bir yol. Ecco'nun burnu yüzeye 
çıkıncaya kadar yükselin, Ecco kuyruğunun üzerine 
kalkıncaya kadar A'ya devamlı basın. Daha sonra 
kuyruk yürüyüşü yapmak için A'yı basılı tutun. 


duğu eşsiz macerayı Dreamcast sahipleri kaçırmasınlar. 3 


Onun yerine üzerinde iki delik 


Balıkların sizi takip etmesi için 
balık şarkısını kullanın (X'e basın) ve sonra balığın yolu aydınlattığı sualtı mağarasında ilerleyin. İlerde dev bir köpekbalığı 
bulunuyor. Şimdilik onu öldür- 


bulunan sütunu bulun. 


meniz imkansız. 
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pi 


“Ecco'nun deni; 


Mi, “animasyonların. 


Köpekbalığına ping atarak dikkatini çekin ve o sizin peşinize düştüğünde alttaki delikten kaçın. 


KONTROL EĞLENCE 


GRAFİK 5.0 
Ecco, yeni nesil grafikleri ile gözlerinizin 
yuvalarından fırlamasına sebep olacak 
dönüm noktası niteliğindeki bir oyun. 
ı dünyasındaki akıcı 
muhteşem senaryosuna, her şey çok etkileyici. . 

9 ” 

SES 4.5 
Ecco'nun sesleri de neredeyse grafikleri 
kadar güzel. Yunusların çağrılarından, 
balinaların çıkardıkları bas seslere, ses 
efektleri kulaklarınızı çok şaşırtacak. Ayrıca sakin müzikler atmosferle tam bir 
uyumluluk içinde. 


KONTROL 4.5 


Akıcı kontrollerdeki tek aksaklık, biraz 
pratik gerektiriyor olması. Ama bir kere 


eliniz alıştığında Ecco'nun birçok yete- 


neğe sahip olduğunu göreceksiniz ve 
bunları zorlanmadan yapabileceksiniz. 


EĞLENCE 5.0 


Klasikler arasında bulunan Genesis oyunu Ecco, uzun bir ayrılıktan sonra Defender of the Future ile yeni nesil konsol Dreamcast'in en iyileri arasındaki 
yerini alıyor. Keyifli, büyüleyici keşfetme/puzzle-çözme tarzı ile Dreamcast'çilerin kesinlikle kaçırmaması gereken bir yapıt. 


Köpekbalığı bir müddetliğine 
orada sıkışıp kalacaktır. Böylece 
ağzındaki kristali alabileceksiniz. 
Bu kristal size köpekbalığını öldürmenizi sağlayacak gücü vereektir. Öldürdükten sonra bir 
sonraki bölüme geçebilirsiniz. 
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PRO/jnceleme 


İPUCU: Kombolarınızı birleştirin. Öyle yapmadığınız takdirde rakibiniz kolaylıkla bir sonraki hareketinizi tahmin edip ona karşı etkili bir karşı atak gerçekleştirecektir. 
Itimate Fighting Championship'in bağımlılık yapıcı, yoğun heyecanı 
dövüş kalitesini birkaç derece ileri götürdü. Dikkat edin, Dreamcast'in bu ilk sıralardaki dövüş oyunu, karşısına çıkmaya hazırlanan rakiplerini dümdüz etmek için bekliyor. 


Süper Nakavt 


Ultimate Fighting Championship aynı isimdeki birbirinden farklı 
ful-kontakt dövüş sporlarını temel alıyor. Amerika, Japonya ve 
Brezilya'daki salonlarda gerçekleşen müsabakalarda birbirinden farklı tarzlara sahip olan uluslararası dövüşçüler, etrafı 
tel örgüyle çevrili sekizgen ringlerde kozlarını paylaşıyorlar. 
Dövüş, biri kazanana kadar devam ediyor. Kazanmanın üç 
yolu bulunuyor. Bunlar nakavt, karar ve teslim olma. Evet bu 


İPUCU: Eğer sırtınız yerdeyse ve zamani gittikçe daralıyorsa, 


> lee z ” e rakibinizin yumruklarına karşı atak yapmak yerine blok yapp oyun her şeyiyle gerçeği gibi, yaralanmanız işten bile değil. | manız daha mantıklı olacaktır. Böyle davranarak bir sontaki 
Fakat dövüşçülerin hepsi de profesyonel olduğu için ne za- taunda daha enerjik bir şekilde başlarsınız. 
ii man bırakmaları gerektiğini iyi biliyorlar. 


Amatör İşi Değil 
yp şa Oyunun başında aynı gerçek hayattaki Ultimate Fighting Championship'te olduğu gibi dövüşçüler 
a Karizmatik Tito Ortiz'den vurdu mu indiren Andre Roberts'a seçebileceğiniz 22 kar- 
m şılaşmacı var ve her birinin kendine has dövüş stilleri bulunuyor. 
UFC'nin önde gelen özelliklerinden biri tabi ki içerisinde kickbox'dan güreş ve jiujitsu'ya 34 değişik dövüş tarzı içermesi. 

Şimdiye kadar ki hiçbir dövüş oyunu bu kadar 
tekniği içermemiş ve daha önemlisi hareketleri 
gerçekleştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Sadece 4 buton ve yön tuşları kullanılarak güçlü 
yumruklar, sarsıcı tekmeler, etkili savunmalar ve 
İPUCU:Kendi dövüşçünüzü oluştururken ilk ön. teslim olmaya götüren acı verici kapanlar yapılabilice dayanıklılığınızı ayarlayın ki en azından bir o yor. Dövüşler, rakibinizin ve tabi ki kendinizin güçraunt dayanabilesiniz. lü, zayıf yönlerini ne kadar öğrendiğinize, yapabileceğiniz hareketlere hakim olma 
durumunuza göre 5 saniyeden 5 dakikaya kadar sürebiliyor. Karşı atak yapmak üzere mi bekliyorsunuz, size özel hareketinizi kullanın veya ağzının 
ortasına bir vuruşla dişlerini eline verin. Stratejiniz 
ne olursa olsun, eşsiz olan her dövüşte yenisini 
seçmeniz gerekebilir. 

Block yapmada mükemmel olmak neredeyse imkansız. Dövüşçünüzün pozisyonu, rakibinizin vuruşuna karşı hangi yön 
tuşuna basmanız gerektiğini belirler. 


d 


Kİ 


Bunu evde yapmaya kalkmayın. Yaparsanız da Bas Rutten'a olduğu gibi dişlerinizi elinize alabilirsiniz. 
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İPUCU: Rakibinizi yerde dizlerinin üzerinde ilerlediğini gördüğünüzde, aynı adi X ve A'ya 
basarak onu teslim olmaya zorlayabilirsiniz. 


Özellikle rakip arkanızdayken bu durum biraz karmaşıklaşıyor. Komboları ve 
özel hareketleri öğrenmek oyunun tekrar tekrar oynanabilmesini sağlıyor. 


Süper Görüntüler 
Görsel olarak UFC tek kelimeyle muhteşem. Her karakterin karmakarışık 
dövmelerinden dövüşlerde aldıkları yaralara kadar tüm ayrıntılar unutulmamış. 


GRAFİK KONTROL EĞLENCE 


Marcos, Tim'i biraz hırpaladıktan sonra ayağa kalkması için bi- 


Tabi dövüşlerdeki duruşları olsun, meşhur duruşları olsun hiçbiri unutulma- , taz müsaade ediyor. 


mış. Çok daha iyisini, söyleyelim; birden fazla kamera, aksiyonun 
değişik pozisyonlarda en iyi şekilde yakalanması için otomatik olarak açı değiştiriyor. Böylece sanki TV'de bir dövüş maçı seyrettiğiniz zannedebilirsiniz. Rountlar arasında, mola verdiğiniz sırada, o 
maçın önemli anları da tekrar tekrar gösteriliyor. 

Soundtrack gerçekten çok etkileyici. Resmi UFC spikeri Bruce 
Buffer ve ana hakem John McCarthy'nin sesleri oyunun gerçekçiliğinin tavana vurmasını sağlıyor. Yumruklar hedefi bulduğunda, seyircilerin çığlıkları ve tezahüratları, arkaplanda çalan müziğe karışarak atmosferi tamamlıyor. 


ampivonların Ovunu İPUCU: Matt Huges yakın dövüşün en iyisi. O kolaylıkla 
Dempa ğ y i z gi” : rakibini tek hamlede yakalayıp yere atarak mat edebilir. 
Yaralanmak hiç bu kadar zevkli olmamıştı. İster bilgisayara, is- © Buna karşılık vermek neredeyse imkansız. 


terseniz bir arkadaşınıza karşı oynayın, dövüşlerde neredeyse 


nefes almayı unutuyorsunuz ve oyunun sağladığı heyecan adrenalin seviyesinin tepeye vurmasına neden oluyor. Şampiyona selam verin. # 


İPUCU: Frank Shamrock yerde devam eden 
dövüşlerin kralı. Ayaktayken alacağı bir karşı yumruğu kıskaca alarak hemen işleme 
başlayacaktır. 


İPUCU: Y, X, Y, X'e basarak Gary Goodridge'in güçlü kombosunu gereçekleştirebilirsiniz. X, X, X'e 
basarak rakibinizi yere atıp mat edebilirsiniz. Bu garantili ve hızlı bir nakavt. 


Ultü Man i Yenme 


TRAN YOUR FİGHTER TO BARN SKILL, POINTS, gg ACCEPT 


Ulti Man tüm rauntlarda yumruklara ve tek- (Ulti Man'ı yerde mat etmeye yakınken güçlü Onu yendiğinizde, Career 
melere Karşı yeterince dayanıklıdır. Başlan- (o yumruklarınızı kullanın. Veya onu Kıskıvrak <> modunda Ulti Man'in stili 
gıçta onu yeterince hirpalayın ki dövüş yerde yakalayarak teslim olmasını sağlayın. d açılacaktır. 

devam etsin. Onun çabucak karşılık verebileteğini unutmayın ve Karşı hareketinizi Kullanmak için hazırlıklı olun. 


İPUCU: Tito Ortiz dengesi en iyi olan dövüşçü. 
Yumruklarını çok seri kullanabiliyor ve güçlü 
kombolara sahip. Yakın dövüşte çok etkili. 


Yüksek ayrıntılı oyuncu modellerinin 
sallanmaları, vuruşları ve diğer hareketleri gayet akıcı. Yakın çekim kamera açıları gerçek bir maç seyrediyormuşsunuz 
izlenimini veriyor. İntrolar ve zafer sonu 
kutlamalarını da gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansız. 


Micheal Buffer'ın kardeşi Bruce oyun 
esnasında tüm dövüşçülerin ve kazanan 
dövüşçülerin anonsunu yapıyor. Ayrıca 
maçların daha gerçekçi olması için resmi 
UFC hakemi John McCarthy'nin sesi de 
kullanılmış. Dövüş sırasında ortaya çıkan 
sesler sizin oturduğunuz yerde sinmenize sebep olacak. 


KONTROL 4.5 


Oyunun kütüphanesinde bir sürü hareket bulunuyor ve bunları basit buton 
kombinasyonlarıyla kolayca gerçekleştirebiliyorsunuz. Kontrollerdeki tek zorluk blok yaparken ortaya çıkıyor çünkü 
bloğu karakterin pozisyonuna göre 
ayarlamanız gerekiyor. 


EĞLENCE 5.0 


Gerçek dövüş sanatları ve kolay öğrenilebilir kontroller süper grafiklerle birleşerek UFC'yi Dreamcast'in tartışmasız 
en iyi dövüş oyunu yapıyor. Diğer hiçbir 
dövüş oyunu UFC'deki yoğunluğu ve 
bağımlılığı yakalayamıyor. 
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PCERİLİN'İN 
KAZANI 


0, 9, 8...0. Geri sayım bitti ve yeni bir sayı ile 
İyeniden birlikte olduk. Uzun zamandır bekle- Pl | 
nen, Kiss: Psycho Circus, Age of Empires 25The Top Oyun 
Conguerors Expansion, Dark Reign 2 ve Time 


Machine sonunda çıktı hatta listemize bile girdi- ı — Diablo 2 A ır — Kiss Psycho Circus (04) 
ler. Bu ani değişimin sebebi ise her alanda olduğu 


gibi oyun piyasasının da Eylül ayı ile birlikte 2 - Ouake 3: Arena V 12- UEFA Euro2000 
yazın rehavetini üzerinden atması. 3— AOE 2: Ageof Kings (XY) o 13- Devil Inside 
Aylardır e Diablo 2 gümbür Üm- G hi k Rei 
bür geliyor. Hatta bu ay Oyake 3'ün 6 aylık (i- Kia sip M, 1 Dark Reina 
deri bile li X m 3'ün elin- 5 — The Longest Journey A ı5 — Daikatana 
e tuttuğu 6 aylık rekoru geçebilecek mi? Eğer 
oil Girieğ i gibi tu imi -6i öyle g 2 büz 6 — Red Alert Fire Storm “> 16 — Red Alert Fire Storm 
yor- çok ek 2 süre listenin en üstünden 7 — Boarder Zone A 17- Time Machine (04) 
inmeyecek gibi gözüküyor. : b , 
> me Ke cho Circus ve Deus 8 — Lemmings Revolution A o 18 -Jane's USAF — 
Ex'in girmesiyle iii ir hareketlenme oldu. g — Counter Strike A ıg — Nascar 2000 » 
nda ise The Longest Journey da- 


Adventure Ai ıo — The Sims V 20-R6:RogueSpear & 


ha uzun süre lider kalacak gibi görünüyor. 
Listelerimizde beğendiğiniz oyunları e İs- 


<> -Yeri değişmedi V -Düştü A -Yükseldi (Y) -İlk giriş 


tiyor ya da sevdiğiniz oyunların yükselişini devam ettirtmek istiyorsanız oktay&gamepro.com.ir En Çok Satan Oyunlar: Haziran 2000 
adresine oylarınızı yollamanız yeterli olacaktır. vi 
Pe ğ - Sıra İsim Platform Yayıncı 
Görüşmek üzere. na 
- Bu ay köşenin yapımında yardımlarını esir- a Ki iy yeeDak a ire or Gİ iye © ği 
M gemeyen Fırat Akyıldız'a 2 ema Summer 2000 Payseen | e ip ©. 
teşek ür ede- R 3 — TonyHawks 
, rim. a Pro Skater PlayStation Activision oo © 


5 NV RR ki 


< e Da R..... Nintendo 64. Acer ©. 
o —. e... Pesen... el ©. 
ğ 

pa 


6 WWE 
ai SmackDown! oo Piyeten 0 TM © 
7... Pokemon Stadium Nintendo 64 | Nintende. © 
8. The Legend OfDragoon | PlayStetion..o0o0oSoy,0 8 9. 
2. Sphen Fiter 2. Playstation. ||, â 989 Studios © 
10 Excitebike 64 Nintendo 64 Nintendo © 


a 4 GD. (55 İ Kaynak: NPD TRSTS Video Games Tracking Service 
HABERLER. ..HAHABEKLER...HHBERKLER...HHBERLER... 
Counter-Strike Beta 7.0 hazır Red Faction 
Counter-Strike'ın son versiyonu 7.0, birçok yenilikle birlikte hazır. Bu yenilik- o FreeSpace'in yapımcısı olarak bildiğimiz Volition, Red Faction adında yeni bir 
ler arasında haritalar, silahlar ve araçlar bulunuyor. CS 7.0'ı www.counter-stri- FPS'yi 2001 yılında, hem PC hem de PlayStation için piyasaya süreceğini açıkke.net/downloads.html adresinden indirebilirsiniz. Birisi Counter Strike'a dur ladı. Oyun Geo-Mod adında yepyeni bir grafik motoru kullanacak. Ayrıca gedesin :). liştirilmiş yapay zeka ve hasar modellemeleri de oyunda yer alacak. 
Oh Na More Lara ! Ouake 3: Arena Sega Dreamcast'de 
Hatırlarsanız eskiden Lemmings oyunun, Oh No More Lemmings! (Olamaz, Ouake 3: Arena, Sega Dreamcast için piyasaya çıktı. PC versiyonundan bire 


daha çok Lemmings!) diye bir devamı çıkmıştı. Bu gidişle Tomb Raider'ın yeni (| bir aktarılan oyun, daha gelişmiş görüntü ve ses efektleri de içeriyor. 


bölümlerine de böyle bir isim gerekecek. Hayır Tomb Raider'ın 5.sinin çıkacaei j ZE MDK 2 için patch 

ından bahsetmeyeceğim size. Belki bundan da haberiniz yoktur, ama daha 

j i MDK2'nin Windows Millenium sisteminde görülen sorunlarını gidermek için, 
5.si çıkmadan 6.sının haberleri ortalarda dolaşmaya başladı. Oyunun 6.sının 

ş : www.avault.com adresinden bir patch'ini indirebilirsiniz. Bu patch'le birlikte 
eskiye oranla daha fazla bulmaca içereceği ve daha karanlık ortamlarda geçe- : ; 

Bi OpenGL desteği de genişletilmiş. 
ceği söyleniyor. Yeter artık ama sıkıldım. 
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MURAT OKTAY 


First Person Shooter 


Iı — Ouake 3: Arena 


2 — Counter-Strike 

3 — Kiss: Psycho Circus 
4 — Unreal Tournament 
5 — Deus Ex 

6 — Daikatana 


Ouake 3: Arena 


ı— NES5; Porche Unleashed 
2 — Rally Masters 

3 — Beetle Buggin 

4 - Rolecage Stage 2 

5 — Test Drive Le Mans 

6 — Nascar 2000 


Real Time Strategy 


ı — Red Alert Fire Storm 
2 — AOELI: Age of Kings 
3 — Lemmings Revolution 


4 — The Sims 
5 — Earth 2150 
6 - Dark Reign 2 


Red Alert 
Fire Storm 


ı — The Longest Journey 

2 — Gabirel Knight 3 

3 — Curse of Monkey Island 
4 — Time Machine 

5 — Sanitarium 

6 -—larıy”7 


Multiplayer The Sims 
Maxis, The Sims'in multiplayer sürümünü hazırlıyor. Yakın bir zamanda Inter- 


net veya LAN bağlantısıyla The Sims oynayabileceksiniz. Bakalım nasıl olacak. 


Ouake 3: Arena için bayan skinleri 
Ouake 3 için yeni bayan skinlerini, www.planetguake.com adresinden indirebilirsiniz. Skinler aynı zamanda karakter bilgileri ve sesler de içeriyor. Bayan 


oyuncular için iyi bir seçenek sanırım. 


Herens Chronicles 
Hereos serisinin yapımcısı 3DO bu yıl, Conguest of the Underworld, Warlords of the Wasteland, Clash of Dragons ve Master of the Elements olmak 


üzere 4 farklı Hereos oyununu içeren bir paket piyasaya sürecek. Paketlerin 


en geç Kasım ayında piyasada olması bekleniyor. 
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Fantasy Role Playing 


Diablo 2 
*» 


ı — Diablo 2 

2 - Baldur's Gate A 

3- NOX ab 

4 - Might and Magic VIII v 

5 — Plane Scape: Torment A 
y 


6 — Revenant 


ı - Thief2 

2 — R6: Rogue Spear 

3 — Legacy of Kain 

4 - Die Hard Trilogy 2 

5 — TR3: The Times Exclusive 
6 — 1): The Infernal Machine 


Spor Oyunları 


Iı — UEFA Euro 2000 

2 — Boarder Zone 

3 — Championship Managee © 
4- NHL 2000 v 
5 — MS Baseball 2001 bl 
6 — Links LS 2000 bl 


Gunship 

4 | ı— Gunship “> | 
ww | 2- Let's Dog Fight «> | 
3 — Starlancer A | 
4 — SW: Rogue Sguadron «| 

5 — F/A-18 E di 
6 — Freespace 2 4 İ 

BE ma a EN 


Thief 3 ve kadrosu 
Thief serisinin yapımcısı Looking Glass Studios kapandı ve Eidos, Thief 3'ün 


yapımını Daikatana'dan hatırladığımız lon Storm'a verdi. Yeni kadroda, projenin başında Thief | ve Thief 2'den tanıdığımız Randy Smith, grafik motorunun 
programcıları Alex Duran ile Chris Carollo ve ek görev paketlerinde yardım- 


da bulunan tasarımcı Emil Pagliarulo bulunuyor. 


Deus Ex 2 
lon Storm'un yaptığı Deus Ex çok tutulunca, devamının yapılmasına karar veril- 


di. Daha birincisinin sarsıntısı bitmeden 2.sinin hazırlıklarına başlandı bile. 


ADE P: The Longuerors Expansion 
ACE 2 için ek görevler içeren Age of Empires 2: The Conguerors Expansion 
piyasaya çıktı. Yeni görev paketi değişik birimler ve haritalar içeriyor. 
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Biliyorum. Hepinizin sabırsızlıkla beklediği oyunlar var. Hatta kimisini çok uzun zamandır bekliyoruz. Eğer siz de oyunların çıkış 
tarihini 2000'in bilmem kaçıncı ayı gibi duymaktan sıkıldıysanız, 


artık yeter firmaların açıkladığı gerçek tarihleri bilmek istiyorum diyorsanız işte size fırsat. Bu ay piyasaya çıkması beklenen 
oyunlar ve tam tarihleri. 


3D Ultra TrainTown Deluxe Sierra 2000 Ekim Puzzle 


Tribes 2 

Chicken Run Fun Pack 
Jetfighter IV 

Jetfighter IV: Fortress America 


Nascar Heat 


Zeus: Master of Olympus 


Dynamix 

Absolute Studios 
Mission Studios 
Mission Studios 
Monster Games 


Star Wars: Super Bombad Racing Lucas Learning 2000 Sonbahar Yarış 


Impressions Games 


2000 Kasım Action 
2000 Sonbahar 
2000 Sonbahar 
2000 Sonbahar 


2000 Sonbahar 


Puzzle 


Simülasyon 


Simülasyon 


Araba yarışı 


2000 Sonbahar Strateji 


Baldur's Gate 2: Shadow's of Awn BioWare 2000 Sonbahar RPG 


Call to Power 2 Activision 
Madden NFL 2001 EA 
Echelon Buka 


Alone in the Dark: 


The New Nightmare 


DarkWorks 


2000 Sonbahar 
2000 Sonbahar 
2000 Sonbahar 


Strateji 


Spor 


Simülasyon 


Action 


Anachronox lon Storm 2000 Kış RPG 
Buffy the Vampire Slayer Fox Interactive 2000 Kış Action 
Command and Conguer: Renegade Westwood Studios 2000 Kış Action 


Crimson Skies Zipper Interactive 2000 Kış Simülasyon 


Hitman: Codename 47 
Mech Warrior 4 


MTV Music Generator 
Combat Flight Simulator 2: 
Pacific Theater 


Eidos Interactive 
Microsoft 


Codemasters 


Microsoft 


2000 Kış Action 


2000 Kış 


Simülasyon 


2000 Kış Puzzle 


Simülasyon 


Commandos 2 


Pyro Studios 


2000 Kış Strateji 


No One Lives Forever Monolith 2000 Kış Action 


Oni 
Return to Castle Wolfenstein 


Sheep 
Starfleet Command: 


Volume 2: Empires at War 


The World is Not Enough 


Bungie Software 
ID Software 


Empire Interactive 


Electronic Arts 


Action 
FPS 


Puzzle 


2000 Kış 


2000 Kış 


2000 Kış 


Strateji 


2000 Kış Action 


Delta Force: Landwarrior NovaLogic 2000 Kış Action 


Startopia Mucky Foot 

Productions 2000 Kış Strateji 
X-Com Alliance Microprose 2000 Kış Action 
Freedom: First Resistance Red Storm 

Entertainment 2000 Kış Action 
Virtual Pool 3 VR Sports 2001 Ocak Spor 


SWAT 3: Elite Edition 

SWAT 3 için yeni görev paketi geliyor. SWAT 3: Elite Edition'un ekran görüntülerine, www.zdnet.com/gamespot/stories/screenin- 

dex/0,10866,2622 1 00,00.html adresinden ulaşabilirsiniz. O ne biçim adres öy- 


le demeyin, ulaşın. 


Sims Art Studio 
Maxis Sims Art Studio adı verilen ücretsiz The Sims eklentisini ww.thesims.com/downloads/simsartstudio.exe adresinden yayınlıyor. Bu araç yardımıyla 


kendi jpg ve bmp uzantılı dosyalarınızı oyunda kullanabiliyorsunuz. 


Ubisoft > Red Storm 
Ubisoft Red Storm'u satın aldı. Red Storm yine çalışmalarına aynı şekilde de- 


vam edecek. 
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NBA Live 2001 
EA Sports klasik basketbol serisine devam ediyor. NBA Live 2001, gelişmiş grafik ve geliştirilmiş oyun seçenekleriyle 2000 sonlarında bizlerle birlikte olacak. 


Resident Evil 3: Nemesis 

PSX'in hit oyunlarından olan Resident Evil: Nemesis'in PC versiyonu yapılıyor. 
Daha önceki versiyonları da PC için çevrilen RE, son oyunu ile de PC'cileri vurmaya hazırlanıyor. Oyun, diğerlerinde de olduğu gibi PSX versiyonundan bire 


bir PC'ye aktarılacak. RE: Nemesis'in yıl sonuna kadar gelmesi bekleniyor. 


Midtown Madness 2 için beta tester'lar 

Bu yıl sonuna doğru çıkması beklenen Microsoft'un trafik simülasyonu Midtown Madness 2 için, Settlers 4'de de olduğu gibi beta testçileri aranıyor. Haberiniz olsun. 
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Network Gaming Warhammer Fantasy Battles 
Warhammer 4OK 
Collectible Card Games 
Fantasy Role Playing Games 


Pıll - 700 128 BAM, 17 MAVİLER, TNT2 3DFX 


KENNY 


YAASIC 


Tunus Cad. 63/A Kavaklıdere - ANKARA 
Tel: 0312 4660965 Fax: 0312 4689110 oversoul(Osuperonline.com 


B: bakalım, aylardan Ekim. Bu yazı okunurken, Amerika'da 26, 25, 24... 


şeklinde geri sayımlar, tüm konsol severlerin evinde gerçekleşiyor olacak. 26 Ekim günü ise kıyamet kopacak. Aslında alt tarafı bir konsol için bu 
kadar olayın çıkartılması da ayrı bir konu ama işte Konsol Dünyası'nda'da 


konsol karşıtı görüşler beyan edilmemeli. Değil mi sevgili okuyucu? Neyse 


yine yüzbinlerce haber birikti. Hepsini buraya sıkıştırmalıyım. - 


ACCLAIM PSWDE... 


- Dünya'da birçok hayranı bulunan Bust-A-Move serisinin yepyeni oyunu, 


— Super Bust-A-Move, PlayStation 2'nin Ekim çıkışıyla birlikte piyasada ola- 


cak. Bu yeni zeka zorlayıcı oyun, tahmin edebileceğiniz gibi yepyeni özellik- 


lerle gelecek. RC Revenge Pro adlı oyun da Acclaim tarafından Ekim ayın- 
— da piyasaya sürülecek olan bir diğer oyun. Acclaim bu oyunlarla ufak da 


olsa-piyasada bir yer edinecek gibi gözüküyor. 


 FERRARPLER ACCLAIMİN NERESİNDE? © 

Evet, belki Acclaim PS2'ye birçok oyun yapıyor fakat kuşkusuz ki Acclaim'in Ferrari/lisansını almış olması; birçok kaliteli yarış oyunu göreceğimizin 
işaretiydi. PS2 için düşünülen F360 bir'yana, bunun dışında çıkacak olan 
“birçok Ferrari içerikli oyun, Acclaim'in maddi sıkıntıya girmesinden dolayı 
“iptal edilmiş durumda, Dreamcast sahipleri ise F355'e yakında bike 
lar, Onla sıkıntısı Dini z 5 


© ŞEBELER DİYARINDAN KAÇIŞ 

- PlayStation'da belki de en çok sevilen platform oyunu olan Ape Escape 

— yepyeni bir versiyonuyla daha kararı verilmemiş-bir konsolu vurmayı planlıyor. Her ne kadar PSX sahipleri bu duruma ümitlense de, tüm işaretler, 
“bu yeni i platform oyununun PS2 için hazırlandığını gösteriyor. “Arük e 
ne kısmetse. 


- AGODEMASTERS DA SU KOYDU 


Micro Machines serisiyle ünlü Codemasters firmasının da Dreamcast'i terk 
ettiği acı haberi elime ulaştı. Ralli hayranlarının çılgınca beklediği Colin 
MeRae Rally 2, maalesef Dreamcast'te görülemeyecek. Başka herhangi bir 
© Codemasters imzalı oyunda gözükemeyecek. Codemasters'ın PS2 için 
oyun üreteceği de gelen haberler arasında. Acaba Dreamcast'te mi bir so- 
-run var? Hmmm... 


İLK GAME BOY ADVANCE OYUNLARI 


Tamda Spaceworld yaklaşırken; Japonya'da merkezi bulunan Ninten- 


-do'nun sır çıkmayan karargahından, 4 adet Game Boy Advance ekran gö- - 


rüntüsü sızdı. Gördüğünüz ekran görüntüleri ise Mario Kart Advance, Ku- 


— ru kuru Rin, Golden Sun ve Napoleon'a ait. Grafiklerdeki gelişmişlik ise 
© Game Boy Advance'in ne kadar iyi olacağına bir işaret. 
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— PC'de en son PoP 2 olarak boy gös- 


Dreamcast'te karşımıza çıkıyor. 


-kacağı belli değil. 


-yor. Yine b 


TUNA ŞENTUNA 


tsentuna(Dgamepro.comatr 


olmama ani Ma > 


THO firması, yaptığı bir açıklamaya göre The Little Mermaid 2yi PSX için 
hazırladığını duyurdu. Disney oyunlarının PlayStation'da çok iyi iş-yapması 

ve THO'nun da bu konuda katkıda bulunmasıyla ortaya iyi bir sonuç çıka- — 
cak gibi gözüküyor. 


; YARIŞ HEYECANI PS2'DE 


PSX'te ilk iki oyununu gördüğümüz Moto Racer' in dördüncüsü PS2 podyu: : E 


“munda boy göstermeye hazırlanıyor. Peki üçüncü oyun nerede? Moto Ra- 


cer World Tour adındaki üçüncü oyun, PSX'e Infogrames tarafından sunulacak. Moto Racer'ın PS2 versiyonunun yapımcılığını i ise yine Delphine 


firması üstlenmiş. durumda. 


İşte Sony'nin yapamadığı. Sega gelecek olan MTV müzik ödüllerinin resmi 
sponsoru oluyor. Müzik ödüllerinde yapacağı ara şovlar ve tanıtımlarla, adını daha da sağlam duyuracak olan Sega, ayrıca SegaNet'in de tanıtımını gerçekleştirebilecek. Ayrıca Space Channel 5 adlı dans oyununda yer alan Ulalada en iyi dans parçasının seçiminde katkıda bulunacak. Sabırsızlıkla 
km 


PRENS, 3. BOYUTA VARIYOR 
teren Prince of Persia şimdi de 
Pers dünyasını ve onun fantezi öğe— 


lerini kullanacak olan PoP'un Dreamcast versiyonunun ne zaman Çi- 


DREAMCAST'TEN SONRA PS2'DE: OVAKE 3 

Id-Software, Activision'dan ayrılıp EA'ya geçerken Ouake 3: Arena'nın 
Dreamcast versiyonunun yapımı halen devam ediyordu. Şimdi de ediyor. 
Asıl konu ise-bu dev FPS'nin-PS2 için-de hazırlanıyor-olması. Tamamıyla 
online olarak oynanabilecek ve multitap desteği sağlayacak olan Ouake 3,- 


65'i tamamlanmış durumda olan oyunlardan: Sony Online'ın-da daha 2001 


ortalarında çalışmaya başlayacağını düşünürsek, Ouake 3'ü beklemek için 
çok zamanımız olduğu yüzümüze tüm gerçekliğiyle çarpacaktır. 


STARFIGHTER ERTELENDİ —— 
LucasArts'ın PS2'nin çıkışıyla birlikte piyasaya süreceği yeni Star: Wars oyu- — - : 
nu Starfighter, maalesef PS2'yle birlikte görülemeyecek. Ne kadar ertelen- — 


— diği de belli olmayan fakat 2001'den önce çıkacak olan yeni Colony Wars, 


StarLancer karışımı oyun, çıktığında liste başlarında gözükecek gibi GÖFÜME az 
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TEHLİKELİ SPORLAR DC'DE 

Dreamcast'te oyunlar bitmiyor: Bu ay çıkacak olan Xtreme Sports, Infogrames tarafındanpiyasaya sürülecek ve birçok oyun türünü içinde bulunduracak.-Hava kayağı, dağ bisikleti, gliding (türkçesini bulamadım), snowboarding, bungee jumping ve ATV yarışlarını içerecek olan oyun, gerçek 
hayatta yapmaya bir türlü cesaret edemediğiniz birçok değişik sporu'sanal 
olarak oynamanıza izin verecek. Etkileyici müziklere sahip olacak oyunda 
ayrıca dört adet değişik karakter seçebileceksiniz. Bence bir göz atılmalı. 


TOP 10 OYUN AĞI 
WCHRONO CROSS (PSX) 


İşte Sguare'in son bombası Chrono Cross. Neredeyse Final Fantasy kadar 
güzel olan ve senaryosundan grafiklerine kadar çok iyi görünen bu RPG'yi 
almamak olmaz. Konsol alıp da kontrolör almamak gibi bir şey. 


2- TENCHU 2: BIRTH OF ASSASINS (PSX) 

Metal Gear'dan sonra en iyi gizlilik ve aksiyon öğelerini birleştiren oyun: 
Japon dünyasını konu alan Tenchu'nun devamı Tenchu 2, haliyle yine en 
iyisini yaptı. Birçok yenilikle birlikte daha da güzelleşen oyun, PSX sahiplerinin mutlaka alması gereken oyunlardan. 


3-LEGEND OF DRAGOON (PSX) 

Geçen aylarda yeterince oynayamadığımdan listenin garip bölümlerinde bulunan Legend Of Dragoon, aslen güzel bir RPG: Final Fantasy veya diğer 
Sguare oyunlarıyla çok yarışamayacak olsada uzun süre oyalanabileceğiniz 
bir oyun. Denenmeli. 


4-ECCO THE DOLPHIN: DEFENDER OF THE FUTURE (DG) 

Her ne kâdar oynanabilirliği çok iyi olmasa da grafikleriyle ve atmosferiyle 
Dreamcast'in en-iyi görünen oyunlarından biri. Deniz ve yunuslara karşı da 
özel bir ilginizvarsa, hemen elde etmeniz gereken bir oyun. 


İnternet Konsol Merkezi 


PSX Extreme 
(http://www.psxextreme.com) 


Hem PlayStation, hem de PS2 hakkında geniş kapsamlı bir site mi arıyorsunuz? Önceleri sadece PSX'i konu eden PSXextreme, daha sonra PS2'yi 
de bünyesine katarak içeriğini daha da genişletti. Her gün yenilenen News 
bölümü, incelemeler, önincelemeler, ekran görüntüleri ve oyunları daha 
derinden inceleyen guides bölümü, her iki konsolun ortak ana bölümlerini 
oluşturuyor. Bunun yanında okuyucuların oyun incelemeleri için de ayrı 
bir bölüm oluşturulmuş. Sitedeki uzmanlara soracağınız sorulara yanıtlar 
bölümü ve sıkça sorulan sorular köşesi de sitenin iyi özelliklerinden biri. 
Hangi oyunun ne zaman çıkacağını bilmeyenler için hazırlanan release dates bölümü de çıkacak oyunları yakından takip etmenizi sağlayacak. Sitede 
aradığınız bir oyunu veya bilgiyi bulmanızı kolaylaştıracak Search özelliği 
ve sıkça yenilenen mini anket bölümü de dikkat 

çeken güzelliklerden. 

Karışık olmayan bir 

dizayna ve kolay anlaşılır bir dile sahip olan 

siteyi sıkıntı çekmeden 

gezebilirsiniz. Kesinlikle bookmark'larınızın 


arasında yer almalı. 
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5-POWER STONE 2 (DC) 

Power Stone'un ilk versiyonu herne kadar o kadar iyi olmasada, Power 
Stone 2 resmen muhteşem bir şekilde dönüş yapmış. Değişik-bir dövüş 
oyunu arayanlar için ideal. 


6- X-MEN: MUTANT ACADEMY (PSX) 

PSX'te şü sıralar çekilen dövüş oyunu kıtlığında ilaç etkisi yapan X-Men, 
hem çizgi roman hayranlarına hem de dövüş hayranlarına vitamin etkisi 
yapmış olmalı. Hemen gidip alınmalı. 


7- MARVEL VS. CAPCOM 2 (0C) 

2D dövüş oyunlarında son nokta olan Mv€C 2, her dövüş oyunu hayranı tarafından zevkle alınmalı. 56 karakter, süper animasyonlar, jetten hizli grafikler, daha ne istersiniz ki anlamam. 


8- SILENT BOMBER (PSX) 
Evet bu oyun biraz eskidi ama geçenlerde yine oynadım ve yine çok hoşuma gitti. Eğer hala almadıysanız hemen alın, oynayın. 


9-NES: PORSCHE UNLEASHED (PSX) 

NES serisinin son noktası olan bu yarış oyunu da en iyi yarış oyunları arasında. Şu günlerde daha iyisini bulmak zor olduğundan, tercihinizi bu yönde 
yapmanız yararınıza olacaktir. 


10- TEKKEN TAG TOURNAMENT (PS2) 

Geçen gün birşekilde TTT'yi oynama imkanım oldu. Müthiş-bir-oynanabilirlik, hemen etkisini gösterdi. Fakat şunu söylemeliyim ki; grafiksel olarak 
Dreamcast'ten daha ileri bir özellik göremedim. Hah, şimdi bunu dedim'ya 
bütün PS2 hayranları üstüme zıplar. 


he Spell. #s porta 

Proviamd here toknow — > 

m meki 
.PROPLE 


Şem 
< Ming RPG örne Game Boya 
AS Graph ipi enlemleri 


RPG Gamer 
(http//www.rpgamer.com) 


Birçok konsolunuz var ama sevdiğiniz tek tür, RPG ve sadece RPG oyunları hakkında bilgi, inceleme vb. şeyler bulabileceğiniz bir adres arıyorsunuz. Ayrıca her gün yenilensin, bana en son RPG haberlerini de ulaştırsın 
diyorsunuz. Bakmanız gereken yer RPG Gamer. Sitenin içeriği okadar | 
geniş ki, tüm siteyi gezmeye gününüz yetmez, zaten sıkılırsınız. İlgilendiğiniz bir oyuna ulaşmak için direkt Games bölümüne girebilir, yeni haberleri görmek için News bölümüne bakabilirsiniz. Sitedeki editörlerin köşe 
yazılarına baktıktan sonra, site okurlarının kendi çizimlerinin yer aldığı 
bölüme doğru yönelebilirsiniz. Beğendiğiniz oyunları, Windows'unuza 
theme olarak yüklemek isterseniz, Themes bölümü her zaman hizmetinizde. Belki bir oyunu çok beğendiniz veya nefret ettiniz; bunu diğer 
insanlarla paylaşmak için Message Board'u istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Anladığınız üzere RPG Gamer'da incikten boncuğa her şey var. 
Dizayn olarak da fantezi dünyasını konu aldığı hemen belli olan RPG 
Gamer, bookmark'larınızın güzide elemanlarından biri olacaktır. 
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kim geldi, okullar açıldı, iş güç başladı. Artık çoğumuzun bilgisayara ve 

İnternet'e ayıracak daha az vakti var. Gerçi okuldan, işten eve gelir gelmez bilgisayar başına geçip Counter-Strike seanslarına devam-eden zombileri düşünürsek, pek de öyle olmadığını anlayabiliriz. Bu ay biraz haber 
ağırlıklı takılayım dedim. E haliyle OLG dünyasında birçok gelişme var. 


Geçen ay da bahsettiğim gibi CS'nin yeni sürümünün de oyunculara sunulmasıyla Türkiye'deki ve dünyadaki birçok oyun serveri aşırı yüklenme nedeniyle göçtü. Sanane Inc. yoğun download talebi nedeniyle bir süreliğine 
istatistik sayfalarını ve my.sanane.com'u kapatmak zorunda kaldı. Beta 7.0'ın 
ilk çıktığı gün 30 MB'lık 
update dosyasını indirmek 


Rille Selectlon 


YAKA 


Aocur acy nl, Arctiz WarfarerMagnum (AVM) çoğu oyuncu için bir-işken- 
— iii ce gibiydi. Vee sonunda 

il hazırlıklar tamamlandı ve 
server'lar update oldu, Beta 7.0'a başlandı. Eylül'deki 
bölümümüzde sizlere bu 
yeni sürümde ne gibi yenilikler olduğundan kısaca 
bahsetmiştim. Bu ayda 
detaylarıyla yenilikleri bir 


gözden geçirelim; 


Öncelikle çoğu oyuncunun kıl kaptığı, server'lardan durup duruken atılma 
sorunları, svc bad hataları falan halen tamamen çözümlenmiş değil.Bu tip 
hataları düzeltecek olan Valve'ın yeni patch'i siz bu yazıyı okurken sanırım 
çıkmış olacak. Diğer basit birkaç bug (hata) ise düzeltilmiş. 


- CT'lere 4. bir model eklenmiş (Seal Team 6) ve oyundaki el modellemeleri 
yenilenmiş. Artık elleriniz daha gerçekçi hareketlere ve grafiklere sahip. 
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“ci saldırı modu eklenmiş. Artık 


“bileceğini o zaman için düşün- 
> memiştim-ama evet, olmuş 
“işte! CS'de artık araç kullanabiliyoruz! Jeep ve araba test sü- 
“üşleri için ayrı bir prototip ha- 


SARP ERDAĞ 


serdagOgamepro.com.tr 


Bıçak modeli yenilenmiş ve ikin- 


bıçağı elimizde daha karizma bir 
şekilde tutuyoruz ve kullanmak 
çok daha zevkli. Bir yeni silah da 
gene karizmatik DUAL BARET- 
TA'larımız. Adından da anlaşılacağı gibi 2 adet Baretta tabancayı 2 elimize birden alabiliyoruz. 


-Diğer silahların fizik kuralları ile 


de oynanmış. Artık MP5 eskisi kadar düz ve doğrusal ateş edemiyor. Yeni- — 
sine alışmanız biraz zor olabilir yani. Ayrıca sniper tüfeklerinde zoom yâparken çıkan sesde kaldırılmış. Haa bir de VIP'li bölümlerde VIP'nin bıçağı- 
nın yanı sıra bir de USP'si var. Teröristleri uzaktan da haklayabileceğiz MIP 
olunca, hevehhe. 


Beta 7.0 çıkmadan aylar önce bir arkadaşım bana Counter-Strike'daki bir 
teröristin kamyon sürdüğünü gösteren bir ekran görüntüsü yollamıştı. Tabii bunun gerçekten 7.0'da ola- ğ > 


rita bile var. 


CS'nin yeni bir sürümü çıktiğında çoğu zaman yeni haritalar var mı veya eskilerinde ne gibi değişiklikler 
var diye bakarız. Beta 7.0'da yeni 6 adet map var (cs office, as highrise, 


-cs-arabstreets, de foption ve de vegas). Bunlardan de jeepathon2000 


İ test sürüşlerinizi yapmak için tasarlanmış bir map. 


Bence beta 7.0'daki en zevkli map. Bir sürü koridor, oda-falan var. Sotelik yüzlerce yer mevcut. CT ve Teröristler biraz yakın başlıyorlar denebilir. Eğer bir işyerinde çalışıyor ve patronunuzun alnını Desert Eagle 
ile yarmak istiyorsanız, bu map'te Terörist olmanızı tavsiye ediyorum 
heuehe... (Rehineye patron muamelesi) 


Bu map'te de jeep test sürüşlerini yapıyorsunuz. Ama bu araç kullanma 
olayı baya güzel olmuş: Üstelik-bir kişi jeep'i kullanırken diğerleri arka 
tarafa dizilip-sağdan soldan gelenleri jeep hareket ederken haklayabilirler! Hatta düşünün rehineleri araca doldurup transportasyon bile yapabiliyorsunuz, mauaha çok komik olmuş. Ya da tüm CT'ler üst üste bir 
Jeep'e biniyorlar, bu da çok-komik-olurdu. Tabii bütün bunların yanı sıra - 
bu araç kullanma olayında da bug'lar mevcut. Örneğin ara sıra İeepinizin 
yeri içine girmesi veya duvarın içinden geçmesi vs. gibi. — 
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Eğer CS ve HL DM ve TFC'de sunuculara bağlanırken sorun yaşıyor ve 
birkaç denemenizden sonra CD Key'inizin aktif durumda olduğuna dair 
mesajlar alıyorsanız paniklemeyin. My.sanane.com'dan Hikeygen adlı programı download edin ve bu mi- ; 
nik programa kendinize bir 
“random cd key” oluşturun. 
Daha sonra Windows registry'sinden (başlat>çalıştır>regedit) HKEY CUR- 
RENT. USER >> SOFTWARE 
>> Valve >> Half-Life >> Settings-anahtarını-açın. Regedit'in 
sağ tarafında birçok değer göreceksiniz. Burada “key” yazan 
satırı bulun-ve değerini silin. Yani key'in karşısındaki değerde hiçbir şey 
yazılı olmasın. Sonra regedit'i Kapatın ve Half-Life'ı çalıştırın. Sizden CD 


KEY girmenizi iseyecek. CD KEY olarak hikeygen programıyla oluşturdu- 


gunuz numaraları girin. Böylece kimsede olmayan kendinize âit bir CD 
KEY'iniz olacak. Maalesef Türkiye'deki oyuncuların X 99'u HalfLife'ın orijinal olmayan sürümüne sahip. Bunun için CD KEY'lerin çoğu birbiriyle aynı. Bu-sorunun tek çözümü ise bu dediklerimi uygulamanız. 


Uzun zamandır kapalı olan SNN-inc. oyuncu istatistik sayfaları yeniden-açıldı. İlk olarak CS-ile başlanan istatistikler her ay sıfırlanıyor. CS'de sıralama, 
yaptığınız frag sayısına; 
ne kadar oynadığınıza, 
frag/ölüm oranı gibi 
birçok değişik etken 
göz önünde bulundurularak aktif bir şekilde gerçekleşmekte. 
(www.sanane.com/Stats) 
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-Ne garip bir-isim değil mi HALO? Oyunun ilk ekran görüntülerini gördü: 


Bildiğiniz gibi Half-Life'ın eski sü- - 
rümlerinde multiplayer oyunlarında yapabildiğiniz duvar logoları 
tek renkli olabiliyordu sadece. HL 
1.1.0.0 patch'iyle Valve, Halflife'a 
yeni bir özellik ekledi ve artık 
oyunda 256 renkli ve daha büyük 
logolar-yapabiliyorüz. Fakat son 
zamanlarda bu logo olayı iyice 
abartılmış durumda. Her tarafa 
koyulan saçma sapan resimlerle oyun gerçekçiliğini yitiriyor bence. Neyse 
siz gene de kendinize özel logolar yapmak istiyorsanız Www.counter-strike.gen.tr adresindeki CS logo merkezine bir göz atın. Yeni logolar yapmak 
isteyenler için-oldukça 
güzel bir site. Burada 
adım adım neler yapmanız gerektiği anlatılıyor... 


Farkındayım biraz fazla abarttım ama bu bir gerçek ki Türkiye'de şuanda << — 
en çok oynanan online oyun CS. Her neyse şimdi de Ouake 3: Arena ve 
Ünreal “Tournament severlere yeni bir müjdem var. Aruk-UT haritalarını 
Ouake 3'de oynayabileceksiniz! Bu hayli ilginç O3 modunu kullanmak isterseniz http7/ftp2.gamespy.com/pub/edrom/meanarena/ut2g3(betav0.4).zip 

URL inden 10 MB'lık dosyayı çekin. - 


ğümde şok-yaşamıştım. Ama asıl kalite, oyunun multiplayer modunda olacağa benziyor. Oyun bir 3D third person shooter olacak. Yani karakterlerimizi arkadan göreceğiz. Oyun, insanlar ve yaratıklar arasındaki savaşları 
konu alıyor. Ama oynanış açısından birçok yenilik var. Örneğin multiplayer 
oyunlarda tank, jeep vs. gibi motorlu araçlar kullanabileceğiz. Hatta diyelim 
ki bu araçları kullanan sizsiniz, bir arkadaşınız da siz 
tankı kullanırken tankın üzerindeki makinalı tüfekle 
düşmanlarına mermi yağdırabilecek. Tabi ki oyun sadece yerde geçmiyor. Kara birimlerinin yanı sıra hava 
ve deniz birimleri de var. Düşünsenize, yukarıdan sıkı 
sıkı gözetlenen bir üsse deniz altından gizlice sızıp, 
içerideki düşmanları çaktırmadan haklamak kadar eğlenceli birşey olabilir mi? Üstelik takım oyunu ve gerçek takım arkadaşları ile!-Oyunu rahat-rahat multiplayer oynamak için en azından bir P2 350 isteyeceği 
kesin. Çünkü savaş ortamları çok büyük olacak, haliyle-İnternet bağlantısının da hayli iyi olması gerekiyor. 
Umarız oyun bu senenin sonuna doğru çıktığında 
Türkiye'de de Halo sunucuları açılır ve güzel güzel 
oynarız-bu oyunu da. 

Eh buaylık da'bu kadar... Online oyunlarla ilgili 
her türlü sorunuzu bana İnternet üzerinden sorabilirsiniz. İlgilenenler için (CO numaramı da vereyim: 
41870289. 

Hadi fazla abartmayın, bakın millete 120-milyon 
telefon parası gelmiş. Yazın sabahtan akşama kadar 
İnternet'te durursanız böyle olur. Herşeyin bir zamanı var. Bir sonraki aya görüşmek üzere! g 
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nir 


 Biticek, ne ..i geçti, yapabildiğimiz k kadarını ı yapalım. derken yaz bitiyor v ve sbirçoğumuz oyunlara 
— ayırdığı zamanı w azaltmak zorunda e İnsan inanmak k istemiyor Siz bu yazıyı okurken 


o — okuyup ne güzel günlerdi derim artık. Şaka bir yana, belki bir hoyocan var ama 088 


yaklaşıyor baysomn içine e 


a Tw Bine verdiği e > ve sinire e bir e > 5 ; 


Strilce'daki etmenler eklenince çıldırmamak elde deği. (bööö) Ne mi — 
-— oluyor? Şu son günlerde güzelce Counter-Strike oynayalım diyoruz ama 


—ne mümkün? Bütün sunucular dolu. Eskiden in; cin CS oynardı artık oy- 


namayan: yok: Boş yer bulabilmek i için dakikalarca refresh tuşuna - - 


"ruz. Peki oyuna girdik de çile bitti. “mi2 


Türk Telekom'u ve hatların yetersizliğini: eleştirmeyeceğim çünkü s Sü- - 


2 nucunum bağlı olduğu ISP'den İnternet'e: bağlandığımız zaman çok iyi ok - 
-— -masa da bu olanaklarla. sahip olabileceklerimizin en iyisine “sahip oluyoruz. 


Senelerdir Online oyunları oynarken birçok. küfür sarfetmişizdir. Ben bu. : 


— server'in..-Ben bu lagın.. gibisinden. Ama son: zamanlarda online oyunlara 
insanların gisi renlçese server 'da istenmeyen olaylar yaşanıyor. Neler. mil 


“İnsan kendini İnternet ortamında rahat hissediyor. Doğaldır çünküge- 


nelde bir “'nick'name'”in arkasına sığınarak çeşitli kostümlere girebiliyoruz. 
-—— “Fakat görgüsüzlüğümüzün her yerde olduğu: gibi buradada belli olmamasını 


z beklemek polyannacılık olur- Bir oyuncumuzun nickine “Xx e x diyelim: Buar-— 


Ee kadaşımız'normal hayatta uyduğu görgü, saygı kurallarından sıkılmış ve ken: — 
dini İnternet'e atmış. Ama bilmediği bir şey var; özgürlük başkalarının hak- 
-larını kısıtlayıncaya-kadar geçerlidir. Bu x-arkadaşımız Counter- Serike'a 
giriyor. Bakıyor insanlar bir şeyler yapıyor. Takır takır oynuyor. 
Bir çatışmanın ortasına girip yara alınca gidip bir yere saklanayım, haya 
“timi kurtarayım içgüdüsü ile bir deliğe sığınıyor. Oyunun süresi bitene ka- 
- dar orada-kalıyor. Herkes ona sinir oluyor. Senin yüzünden o kadar bekledik yazıyorlar. Bizim x üslubunu. hiç bozmadan kendine uygun şekilde 
z “küfürünü basıyor onu eleştirenlere. “Size ne, istediğimi yaparım” diyor. — 
— Çatışma oluyor. Takım arkadaşıile gidiyor çatışmaya: Arkadaşı çatış- 


ma sirasinda arkasındaki x'e güveniyor doğal olarak. -Ama oda ne? Bizim 


—daşı ölüyor. Rakipler silahını doldururken bu çıkıyor. Şansı varsa birkaç 


—dert vurmasa bir dert “Ama büyük ihtimalle birisi dayanamıyor » ve buna 


> atıyor: Bu barada Wp almadan oynayacağız tamam e diye 


-— -riyorum gibi düşünülebilir ama olay sadece bir-oyun değil biliyorsunuz... 


z “kişiyi vuruyor ama genelde oda ölüyor. Takim ruhunu ve oyununu mah- 


feden xe diğer oyuncular sinirleniyor. haliyle. Amane fayda? Nasılsa be- — 
nim kim olduğumu bilmiyorlar diye kimseyi takmıyor. “Saygısızlık yapiyor. - 

-X, Medicim: FF (friendiyfire:-Takım arkadaşını da vurabiliyorsun) ser-- — 
-ver'na giriyor. | Bu server'da şöyle bir kural vardır: Takımı arkadaşını öldü- e 
rürsen gelecek el ölü başlıyorsun. Üç takım arkadaşını öldürürsen ser- 
-ver'dan kick'leniyorsun. Bizim x bakıyor ki takim. arkadaşlarına ateş — 


“edince canları gidiyor. Bir sevindirik olup birkaç denemeden sonra kurak — — — 


ları öğreniyor. - Peki-bu sefer ne yapıyor? Adamın karşısına geçiyor. Biça- — 
Bin ikinci modu ile bir kere kafasına vuruyor ve arkadaşının 9 (dokuz) Car 
Sil kalıyor. Hemen koşup başka birisine de bunu yapıyor. -Birisinin de - 
canını silahla indiriyor. Şimdi bu pisliği yaptığı arkadaşları « ONU vursa bir - 


geyim derken Ba bir takım Mare da va Si da öldü: 


Tamam: deniliyor herkes kısa menzil silahlarını almış. Şöför jeep ile rakibe — 


- doğru gelirken takk diye yapışıyor. Bizim x msg'lara bil cevap vermeden 


awp” sini almış; birilerini öldürmenin sevinci içinde Kendisini mühim insan — 
zannediyor. Gene oyun başlayınca * “ulan awp yok dedik” “gibisinden laflar 


— geçiyor ama bizim x-ses bile çıkartmıyor ve oyundaki herkesin sinirini-bo- — 


zup oyün zevkinin i içine ediyor. İşte bu tür arkadaşlara EAMER diyoruz. Bi > 
“arkadaşımızın bütün yaptıklarının yanında yapabileceği en kötü “Şey mesajla- EŞ 
ra cevap vermemektir herhalde. Sanal alemde en sinir olduğum kötü dav- > 


E Tanış. iletişim isteğine kayıtsız kalınmasıdır. Çünkü sanal alem, iletişimin yar 


-ratuğı bir-olgudur. Ve bu-sanal alemde iletişimi yaşayamamak İnternet'in 
genel yapı taşlarından yoksun yaşamasını istemektir. — - - 

Böyle bir kişinin bile oyunun zevkini kaçırabileceği takım oyunlarını 
Türkiye'de oynamanın çok-zor olmasının sebebi sadece TürkTelekom: — 
değil, biziz. Her şeyi yaptığımız gibi bunu da elimize gözümüze bulaştirdık Bu sadece oyunlarda. değil. Genel olarak Internet'in ahlakını kavra- 
“mayan, daha doğrusu İnternet'te ahlakın olduğunu bile bilmeyenler var. 


-— Başkasının bilgisayarına girmeyi; hırsızlık yapmayı meziyet. zanneden; 


gerçek hayatta yapamadıklarını İnternet ortamında yapmaya çalışan in-” 

sanlar nasıl olsa bir şey olunca niek'imi değiştiririm mantığı yüzünden - 

bizi sinir hastası ediyor. —- - > SE SE 
Arkadaşlar lütfen Soner gibi multiplayer oyunları oynarken 

single player oynadığınızı zannetmeyin. Oradaki her bir karakter sizin gibi 

düşünebilen ve yaşayan-insanlardır, saygi a e -geçen her öz e 

gürlüğü. kötü yönde kullanmayın. —— EEE e 5 
Ohh içimi:döktüm faslında tam döksem dergi ri) Saat 6 ve ben — — 


-—xbir kutunun arkasında takım arkadaşının ölmesini bekliyor! Takım arka- — burada avaz avaz dandik bir oyunda yapılmaması gereken şeyler için bağı- 


Jeep mi? Ne jeep'i diyorsunuzdur belki de yazıyı okurken. Online Ga- 
: unter-Strike. sitesine ulaşarak en-son bilgileri alabilirsiniz 


ming. 'köşemizi oküdüysanız- Counter-Strike Beta 7'nin: çıktığını görmüş ve 
Yenliklere genel olarak: bakmışsınızdır. “Ayrıntıları ben anlatacağım. - 
Beta 5'i oynamış 
ve beta 5'den altıya 
- geçmiş-olanlar (ve- 


miş olanlar) her 
—nel yapısı ile ilgili 


olduğunu fark et- 


fer oyunun yapısıyla. 
ilgili ayarlara İzka dokunulmamış. Değişiklik daha çok haritalar üzerinde. 
Yeni texture'lar ve birsürü animasyon koyulmuş. Hmm bu ne anlama ge 


lebilir? Artık oyun final versiyon olmak üzere. Beta 4,5,6,7 derken profes-— 


yenelliğe az Kaldı gibi- gözüküyor. öy Counter-Strike | © e 5 
görmeye başlarız umarım. 
Bir saattir dilimde dolaştığı gibi beta 7'de bir jeep kullanabiliyoruz. Bu 


jeep) ve jeep incode'u daha: beta -aşamasında. Ondan jeep" li harita da bes — 


“ta. Bir amaç yok haritada aslında ama formalite ie bir bomba yeri ve 
- rehineler koyulmuş. Büyük ve açık 
“bir harita. Terroristlerin ve Polisle- z 
—rin-birer jeep'i var. (Bakınız resim- — 
ler) Aslında çok zevkli olan bu hari- 
“tayi awp alanlar mahfediyor çünkü 
© zaman: hiçbir : zevki kalmıyor. : ; 
—İnternet'den yaklaşık 200: ping ile - 
| rağ için jeep'lerimizi: kullanmak biraz at Özellikle ikide 


bir jeep'in bir yarısını duvarın içinde görebiliyoruz: Bir bug dan kaynaklar 


nan bu olay aslında olaya farklı bir zevk katıyor. İki jeep çarpıştığı. zaman- — 


jeep'ler birbirinin içine girebiliyor. Böylece sürücü koltuğundakiler can iz 


veriyor. İki jeep birbirine tam çarparken zıplamaya bakın (Bakınız: Bütün — 


aksiyon filmleri). 


Son olarak yehi map'lar v ve animasyonlar: Haritaların bazıları güzel an ancak animasyonlar çok şeker olmuş. Öyle ki bir- adamı öldürürken dans —— 


“ediyor gibi gözüküyor. Bunun yanında bazen-eline mermi gelince tutup > 


> elini sallayan (“Aww acıdı” şeklinde), bacağından vurulduğu zaman ayağını 


— tutup ölen oyuncular görmek oyuna-biraz daha gerçekçilik katmış. 
Bazı silahların özelliklerinde küçük değişiklikler yapılmış. Ve artk oyun - 
yavaş: yavaş ağırlaşıyor. Kontrol elinizden çıkıyor. Eskiden oyunda tek başı- 


niza dehşet yaratırdınız ama artık gümbürtüye gitme şansınız oldukça fazla. 


i Bu da oyunun bizi gitgide takım oyununa zorlaması anlamına geliyor. 
—Counter-Strike Beta 7 ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. z 
“Internet'ten oynarken duvarlarda ilginç resimler gördüğünüz oldu a 


Nasıl yapıldığını merak mi ediyorsunuz? Bu konuyu burada uzun uzun an: 


latacaktım. fakat kısıtlı-yerimiz yüzünden adresi veriyorum: Wwww.counter- - 
strike.gen.tr : —— — 

> Geçen ay bu saatlerde Medic (www.medicgs.com)in düzenlemiş oldu- 
Şu clanlar arası Counter-Strike yarışması bitti. Kazanan takım-benim takı- 


“mim-SW oldu 3). Kendimizi kutluyoruz. Harikayız, inanılmazızda; tatil di 


ye rakiplerimizden hiçbiri tam değildi. Pek eşit bir yarışma olmadı. Bu 


— sebepten dolayı siz bu satırları okurken, Ekimin ortalarında veya sonları- ji 
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takımlar rolleri: değiştirecek. Hakem ve admin eşliğinde yapılan. turnuvada - e 
yahut daha eski ver-— | herhangi bir Bilgi unsuru tespit edil lirse takım n olarak turnuvadan diskalifi iye e 
siyonlardan yenile “edi e 

“zevkli geçiyor. 
— betada oyunun ge- —— EE 


> büyük: değişiklikler ; 


miştir. -Fakat bu se- — “derdi. Eline sağlık. Kendi yorumlarımla birlikte emrinizde :).- 


S — bir online Dy olmasının dişinda bir yaşam biçimi gibidir. Oyunu edinip — 


: eler edindiğimiz. dostları haftada birkaç kez görmeden. yapamaz hal 
— geliriz. Oyunda amaç hiçbir Zaman bol bol yaratık ya da oyuncu | kesmek, — 


na i doğru Medic' e yeni bir turnuva yaptıracağız. WAMALM z 


— Turnuvaya katılmak i için enaz 6 kişilik (£ yedek) bir takım ear) EZ 
olması gerekiyor. Gerekli formu ilgili siteden doldurabilirsiniz. Eleme — —— 
usulu olacak turnuvada 30'ar dakikadan iki-yarı oynanacak. Bu yarılarda — - - 


Geçen ay verdiğim EE sözden bir tanesi Buyda. Öbürünü gerçekleştire: 
medim özür dilerim. Bu incelemeyi bana Göktüğ GEDİK arkadaşım. gön — 


-Bir yaşam düşünün; yemek yersiniz, çalışırsınız, uyursunuz, gezersiniz, ER 


— vb. gibi çoğaltabileceğimiz binlerce şey. Peki'ne vardır-dünyamız içinde; 


eşyalarımız, evimiz; eşimiz, hayvanlarımız ve en önemlisi dostlarımız. Şim- 2 
di.bir de şunu hayal edin; bu dünya içine ejderhalar, büyücüler, şövalye: - - — 
ler; orc'lar, troller gibi Tolkien romanları ile başlayan v ve her yazarın ek- — — 


—lediği ile çoğalan bir hayal dünyası eklenmiş olsun. İşte” Ultima Online'da e 
gerçek ve fantastik yaşamdan bulacağınız tüm bu saydıklarımız, SM e 


Online' diğer oyunlardan. farklı bir noktaya yerleştiriyor. Ultima Önlne” 


bir müddet oynadıktan sonra oyun- EZ 
—da kuracağınız arkadaşlıklar gerçek 
yaşama taşınmakta sanki bir oyun 
— oynuyor gibi değil, ün gerçek 7 
şamdaki geçen süresi haricinde, sa- a 


— mal yaşam içindeki benliğiniz. ile bur 


e — luştuğunuz bir ortam gibidir. Oyun - 


öldürmek değildir. “Oyunda tek amaç vardır; “yaşamak. N: Nasıl gerçek hayat: 
ta yaşıyorsak oyun içinde tek gerçek yaşamaktır. Yaşarken neler yapma- — 


NİZ gerekiyorsa oyun içinde de bunlar gereklidir. Bunlara ek olarak; - — 
oyunda çeşitli yaratıklar ve oyunda olmak. istediğiniz. kişilik, eklenmiştir. 
Gerçek hayatta elinizden ateş çıkması, ortalıkta şimşekler çakarak dolaş 
manız-ya da bir şövalye gibi asil görevlere gitmeniz söz konusu değildir. — 
İşte Ultima Online size bunları sağlayacaktır. e 


« # 
5 rem 
0 > 


eiesiz DENİZ >>> 000 


Oyun size hayal dünyanızın kapılarını açacak bir anahtardır sadece, ge 


— — isi tamamen-sizin hayal dünyanıza kalmıştır ve bu oyunda: diğer online 
— oyunların. aksine, yapığınız i iyi ve kötü hareketler asla unutulmaz... Ka- 


teraktif olarak değerlendireceğimiz bu olgu oyunun kendisinden -kaynaklanmamaktadır. Bu oyunu sizin gibi oynayan dünya çapında zi 60, 000 


— kişinin ahlaki değer yargıları ile size yaklaşmaları sayesinde olur. Oyundaki 
— sistem zaten insanlara bir fame&karma düzeni getirmiştir. Ama bunun ya- 


— nında insanlar ile birlikte yanyana, bazen de karşıkarşıya kaldığınız durum- 


arda, geleceğinizi tamamıyla siz belirlersiniz. Ağzınızdan çıkan sözler sanal 


z — bir ortam'da olsa, sizi sorumluluk altında bırakır. İşte gerçek yaşamda da 
başımıza gelen bu değil midir? 2 


 İİki Macera 


imcik havenda başladım oyuna, süper bi kariyer yaptım, çok iyi oyesin çok para kazandım ve young olmaktan çıktım. Tam bu sira- 
da bir Türk geldi. Havena tanıştık falan, neyse bu adam gidip bir lizarda 
dalmış daha newbie iken yardım ediyim dedim. O kaçtı ben öldüm. Bütün param, mallarım, herşeyim lizardın oldu. Lizardı da town guards'lar 
öldürdü, gitti mallarım kısacası. Sonra bağlantım koptu, gece girdim bir 
baktım oyuna girer girmez artık young değilsin o yüzden havenda duramazsın doğru başka şehre dedi... 

E napalım tamam dedik 5 kuruşsuz kalmışım bi de bilmediğim bi 
şehre gidecem. Neyse arkadaşlara sordum; Minoc'u seç dediler seçtim, 
bir yere ışınlandım, arkadaş Minoc'ta ben de Minoc'tayım ama bir türlü 
bulamadık birbirimizi. Sonra öğrendim ki salak alet beni papua diye 
ucube bir yere ışınlamış. Hay ... dedim. Kaldık burada para yok bir şey 
yok. Gavurlara soruyorumm: “nasıl gideceğim?” Söylemiyorlar. Ben de 
dellendim, bir at buldum, tame ettim, bindim kuzeye bastım gittim, 30 
dk gittim, dev akreplerden kaçtım, abuk zubuk yaratıklardan kaçtım, 
sonra denize geldim, daha ileri gidilmiyodu. 

Ben de of kim dönecek diye çıktına oyundan. Ertesi gün bir girdim 
gözümü açtım oyunda etrafımda 3 wynwern, saniyede öldürdüler, atım 
gitti tabi karambolde. Ben de oyuna başka karakterle baştan başladım, 
bu sefer de yeni karakterim havena gitmiyo diye eski karakteri açtım 
taa o öldüğüm yerden Town'a kadar hayalet olarak koştum 30 dk, iğrenç sıkıcıydı town'a geldim iyileştim, sonra 9023209 Km kat ettim, 
milletten yardım dilendim, en sonunda bi büyücü ben gidiyorum diye 
bir moongate açtı. 

Ben de ondan izinsiz moongate'e dal bir baktım 2 dragon 
önümde, meğer tame edilmişler. Bende garip bir yere gelmişim yine; 
böyle herkes deli, mânyak, çok karizma bi towndayım işte. Her neyse, 
orada baya bir süre kaldım, elimde bir hançer vardı. Bu arada o papua 
dediğim yerde, ölüp tekrar dirildikten ve büyücünün arkasından moongate'e girmeden önce bir orangutan tame ettim, benim arkadaşım oldu 


çok sevimli birşey. 

.. 

Bu hikaye de burada bitmiş. Ben bunu okudum. Amanın oyun güzel bir şeye benziyor diye gidip aldım. Geldim kurdum, girdim. Tatam 
o da ne, oyundayım. Practise'i tamamladım ama napcam netcem hiçbir şey bilmiyorum. Arkadaşlara sordum nerdeler diye. Bilmem nereye gitmem gerekiyormuş. Saatlerce yalvardım millete söyleyin nası gitcem diye. Dalga geçti herkes benle. Oraya koştum, buraya koştum. 
Dolandırıldım. Sonra bir Türk buldu beni. Biraz skillerimi güçlendirdik 
beraber, sonra ben oyundan sıkıldım bir daha girmedim. :) 
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-rakterinizi silmedikçe ya da account'unuz kapanmadıkça sizinle gelişir. İn- 


— alabilirsiniz. Ben derim - 


— vermeyin. 


Oyun size hayal dünyanızın kapılarını açacak bir 
— anahtardır sadece, gerisi tamamen sizin hayal - 
dünyanıza kalmıştır ve bu oyunda diğer online 
e aksine, yaptığınız Iyi ve kötü hareketler 
asla unutulmaz... 


— Ulüma Online'ı EZ ii ayıran-bir başka temel özellik ise 
“oyunda tek başınıza herşey olamayacağınızdır. Bir düşünecek olursak, bu 
kuralı sadece ve sadece gerçek yaşamımızda görüsünüz. Hiçbir zaman ha- 
“yatta herşeyi kendiniz yaparak yaşamınızı idame ettiremezsiniz, mutlaka 
başka insanlara gereksiniminiz vardır. İşte Ultima Online bu nedenle interaktiftir.-Oyunda insanlara, arkadaşlara ihtiyaç duyarsınız. Sizin de dikkat 
etmiş olabileceğiniz gibi Ultima Online'ı anlatırken sürekli bu oyunu ya- 
“şam ile kıyasladım: İşte bü nedenle ki Ultima Online olması gerektiği gibi 
bir FRP ve yaşam biçimidir. Ve yeteri kadar sabrınız varsa, sizin için vaz- 

— geçilmeyecek bir yaşam olacaktır. : 
Şimdi benim yorumlarım: Gerçekten de orada bir “dünya” var. 


— Ama bu “dünya”ya girmek hiç-de kolay değil. İlk kural zaman. Günümüz: 


—de zamanın.çok büyük bir değeri var fakat bu oyunda oynamak istiyorsa- 
“nız çok zamanınız olmalı. Çünkü oyuna başlar başlamaz süperman olamı- 
.yorsunuz. Dövüşmeyi bilmeyen oradan oraya “excuse me sir could you 


— help me” diye yalanan bir adam oluveriyorsunuz. Oyunanasıl girileceğini: 


ve koşulları g “geçen ay yazmıştım. Elinde geçen ayın dergisi olmayanlar ba- e 
“na mailatarsa yardımcı olmaya çalışırım. Yandaki: kutuda önce Scoprion 
-adlı (Medicgs. çalışanı) arkadaşımın Ultima Online'daki ilke macerasını sise z 


yebilirsiniz. Sonra da benimkini; eee) 


— Oyunu almalı mı z. mı? 
— Sizde olması gerekenler diye >> liste > a 
: 1) Bolca zaman. e e — >> 
— O) iyi bir ingilizce > > : > — 
© 3)Ya sabır ya sabır > > 
4) İyi bir Internet 
bağlantısı (biz ortalama 
700 ping alıyoruz) - 
Eğer bu özelliklere 
sahipseniz oyundan zevk 


ki, oyunu görmeden, biraz oynamadan karar 


“Son bir-ayrıntı ve bu 
aylık hoşçakalın. Coünter-Strike'r Internet'e bağlanmadan evde tek başınıza oynamak istermisiniz? Tabi ki istersiniz (evet deyin eheh). Coünter- 
Strike'da-bot çıktı. Henüz bot'larla sadece 3 haritada oynayabiliyorsunuz. 
Gerçek rakip kadar olmasa da atış talimi yapmak da işinize yarıyor. Adres: - 
www.botepidemic.com/android Oyunu beta 7 ile oynamak için 2-1 versiyo-. 
nunu (belki yenisi çıkmış-olur o zamana), beta 6.5 ile oynamak için de 20 
versiyonunu çekmeniz lazım. Dosyayı indirdikten sonra Half-Life'ın içinde- 

— ki Counter-Strike klasörüne açmanız, daha sonra lan game'den oyun create etmeniz gerekiyor. de dust, de cbble vede aztec haritalarından bi- 
-risini açtıktan sonra console'a “addbot 100” demeniz yeterli. i 

— Gelecek ay tekrar görüşmek üzere. Burada yayımlanmasını istediniz” 
yazılarınız varsa lütfen çekinmeden gönderin. Birde bu köşe işinize yarıyor 
mu? Hani beğenmiyorsanız söyleyin de uğraşmayalım (bana mail atın). La 
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u ay son dönemin başarılı oyunlarından olan, Vampire: 

The Masguerade oyununu geliştiren Nihilistic SoftWare'in 
(htep//www.nihilistic.com/) karşılaştığı sorunlar ve oyunun yapım aşamaları üzerine bilgiler vermenin faydalı olacağını düşündüm. Ayrica 1998 yılında kurulmuş olan bir firmanın, ilk-projesinde böylesine başarılı bir çalışma gerçekleştirmesini sağlayan 
faktörlerin de dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Aslında 
firmayı başarıya götüren en önemli felsefe, çekirdek kadronun, 
konularında uzman ve başarılı insanları bir araya getirme düşüncesinden başka bir şey değildir. Ama kuruluşundan itibaren 
yürütülen akıllı politikalar, bu oyunu başarıya ulaştırmıştır. Firmayı oluşturan çekirdek kadro, daha önceden de birlikte çalışan, hatta Lucas Arts'ın Jedi Knight adlı oyununu gerçekleşti- 

“ ren bir kadro. Jedi Knights çalışmasında görevlerini yerine 
getirdikten sonra değişik firmalara dağılan ekip, Jedi Kinghts'ın - 
piyasaya sürülmesinden 8 ay sonra, tekrar bir araya gelip Nihi- — 
listic Software'i kurdular. İlk projeleri ise uzün zamandir hayallerini kurdukları White Wolf'un (http://www.white-wolf.com/) 
RPG-lerinden esinlenilen Vampire:The Masguerade oldu. Oyununun-basımı ve dağıtımı için yayıncı firma olan Activision ile 
bağlantıya geçilmeden, Nihilisticin yöneticisi ve başkanı olan 

— Ray Gresko tarafından-oyunla ilgili birçok tasarımın karalama- — 
ları gerçekleştirildi. Düşüncelerini; fikirlerini, çizimleri ve senaryoyu Activison firmasına ulaştırdıktan sonra, proje Activision tarafından kabul gördü. Activison ilk iş olarak White Wolfun RPG lisans hakları alıp Nihilistic 
Software'e vererek projeyi başlatmış oldu. 

Oyunu oynayanların da yakından bilecekleri gibi Vampire The Masguerade, hem FPS hem de üçüncü kişinin gözünden sahnelerin izlenebildiği 
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karma bir yapıya sahiptir. Nihilistic, aksiyon oyunlarının zengin ve gerçek 
3D mekanları, 3D karakterleri ve kullanıcının değişiklikler yapabilme yeteneği gibi özellikleriyle; FPS'lerin değişebilir 3D mekanları, çoklu kullanıcı 
desteği ve gerçek zamanda görüntü hesaplaması gibi özellikleri bir araya 


— getirmeye çalışmış. Tüm bunlara geleneksel role-playing oyunlarının mo- 


use ile yönlendirilebilen arayüzü, karakterlerin üretimi, çözülmesi gere- — 
ken birçok karakter, unsur ve keşif edilmesi gereken çok geniş sayıda 
mekan eklemiş. White Wolf'un lisansına sahip olmaları nedeniyle, hikayenin oyuna yansıtılması, mekanlar, diyaloglar 
ve benzeri unsurlar oyuna başarılı bir şekilde aktarılmış. 
Bu nedenle, tasarım aşaması diğer birçok oyundakinden 
farklı olarak daha önemli bir konuma oturmuş. Bu ihtiyaç- 
lar ve planlar çerçevesinde oyunun gerçekleştirilmesi için 
gereken iki yılın üzerindeki üretim sürecinde görev yapa- 
-cakolan 12 kişilik bir ekip kurulmuş. Hem yayıncı firmanın, hem de Nihilistic Söftware'in daha çok gelir elde edebilmesi için, şimdiki birçok oyunun bütçesinden daha da 
düşük olan 1.8 milyon dolarlık bütçe planlandı. Sakın bana 
bu bütçe az mı diye sormayın:). Bu sayede hem firma ilk 
projesinde yüksek bütçenin yönetimiyle uğraşmak zorunda 
kalmayacak, hem de RPG oyunları sektörüne yeni giren 
Activision firması çok büyük bir risk almayacaktı. Activision, White Wojlf'un lisansından dolayı zaten büyük bir. risk 
altına girmişti bile. 
Oyunun yapımına 1998 yılının Nisan ayında başladı. Çalışmaların ilk bölümünü, oyun motorlarının araştırılması ve 
“incelenmesi oluşturdu. Unreal ve Ouake oyunlarının moei torları incelenip test edilmesine rağmen, firma kendi mo- 
Mi torunu geliştirme kararı verdi. Bunun en büyük nedeni ise, 
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> - ketleri, yaklaşık olarak 2 saatlik kaydedilmiş ses ile uyumlu 


gerçekleştirilecek oyunun Ouake ve Unreal türü oyunlardan çok, StarG- 


raft gibi moüse ile yönetilen yapıya sahip olmasıydı. Bunun yanında oyu- 


- nun hızlı makinalarda çalışması düşünülüyor ve hızlandırılmamış bilgisa- 


yarlarda çalışması için gereken-araştırma geliştirme ile zaman kaybetmek 
istemiyorlardı. Bunun üzerine firma oyuna tam uyan, ileriki projelerinde 
kullanabilecekleri-ve diğer yapımcı firmaların arzu etmesi durumunda pa- 


zarlanabilecek kendi oyun motorlarını geliştirmeye başladı. Oyunu oyna- 


yan arkadaşlarında görmüş olduğu gibi, Vampire'ın 3D motoru eri başarılı motorlardan bir tanesidir. Nihilistic firmasının programcıları oldukça 
güzel bir çalışma sergileyip, oldukça detaylı ışık etkileri ile gerçek gölgeyi 
- modeller üzerine düşürecek kapasitede bir motor geliştirmişler. Işığa objelerin uzaklığı hesaplanıp, gölgelerin uzaklık ve açıya göre büyüyüp küçül- 


mesi: gibi özellikler gerçek zamanda hesaplanmaktadır. Eğer sisteminiz-ol- 


dukça hızlıysa, Karakterlerin gölge sayılarını ayarlayabilir, her ışık 
kaynağından çıkan ışının şiddetine göre birden fazla gölge elde edebilirsiniz. Bu da oyunun görüntülerinde çok büyük bir gerçekçilik sağlamaktadır. Bunun dışında motor, mevsimsel değişimler, hareketli 3D gökyüzü, 
ay ışığı, sis, düman ve yansımalar gibi birçok özelliği de desteklemektedir. Motorun karakter animasyonu yeteneği de ; 
oldukça güçlü. İskelet animasyonları kullanılarak, karakterle: 


ri oluşturan poligonların (yüzeyler) değişime-uğratılması ve 

- böylece çok gerçekçi animasyonlar elde edilmesi mümkün 
olmaktadır. Oyundaki karakterlerden baş karakter Chris- 

“ tof'un poligon sayısı 350 civarında. Oyunda bunun dışındaki — 
yüzlerce karakterden yüzey sayısı 2000 civarına çıkanlar da 

— bulunuyor. Karakterlerin animasyonu sadece karakterlerin 

— hareketi ile sınırlı kalmiyor. Karakterlerin giydikleri kıyafet: 
lerin, hareketler karşısında salınımı da otomatik olarak ger- - 

— çekleşiyor. Tüm bunlara ek olarak karakterlerin ağız hare- - 


— şekilde hareket edebilmektedir. Seslerin kalitesi ve oyundaki 

© karakterlerle uyumu ise oldukça başarılı. Tüm bunlar daha 
“evvelki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi oyun motorünün | 
- marifetleri. 


Bütçe küçük, oyunu geliştiren ekibin sayısı az olunca, ekip — 

© elemanlarının olabildiğince doğru araçlarla, olabildiğince et- © 

— kin çalışmaları gereksinimi ortaya çıktı. Araçlar hem ucuz, 
hem de etkin bir şekilde kullanılmalı; hızlı sonuca ulaşılırken, arzulanan 
kaliteden ödün verilmemeliydi. Bu nedenle projenin-başında'mekanların 


ve karakterlerin gerçekleştirilmesinde 3DS MAX yazılımının kullanılması — 


- düşünüldü. Böylece bir tek paketle hem karakterler hem de sahneler 
gerçekleştirilebilirdi. Fakat yöneticiler bu durumda etkinliğin düşük olaca- 


ğına karar vererek, her yapım bölümünün uzman olduğu araçları-ve-yön-— 


temleri kullanmasına karar verdi. Bu-karar sonradan da görüldüğü üz 
başarıda en büyük paya sahip oldu. : 
Haritaları hazırlayan ekibin seçimi bizim de GamePro dergisindeki önceki yazılarımızda Ouake 3 haritalarının yapımında kullandığımız O3Radi- 
“ant yazılımı oldu. Haritaların, yapımını üstlenen ekip daha önceleri Ouake 
- oyunu için birçok ek aşama ve eklentiyi bu yazılımı kullanarak gerçekleş- 
— tirmiş, oldukça hızlı ve başarılı olmuşlardı. Bu aracı geliştirmiş olan idfir- 


ant'ın kaynak kodlarını kullanarak, kendi oyunlarına en uygun araçları — 
O3Radiant'a eklediler. Embrace adını verdikleri bu yeni editör, O3Radi- 


ant'ın dokuların pozisyonlarını ve yapılarını genel bir dosya yapısında sak- 
— laması özelliği sayesinde, daha sonradan bitirilmiş olacak, oyun motoruna 


- kolay entegrasyonu sağlayacaktı. Bu sayede seviyeleri hazırlayan ekip, — — 
programcıları beklemeden, O3Radiant'a çok benzeyen alıştıkları bir or- 
“tamda hızlı ve etkin bir şekilde çalışabildiler. Yapımcılar bu konuda, eğer 
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başka bir araç kullanılacak olsaydı, 24 aylık bir sürede 100 değişik seviye 
mekanının hazırlanmasının neredeyse imkansız olacağına dikkat çekiyorlar. 
Karakterlerin gerçekleştirilmesi: konusunda-ise başsanatçı Maarten Kraaijyanger'in Alias Wavefront'un Maya yazılımını kullanma israrı yenilemedi. 
Her ne kadar kendisine daha ucuz bir çözümün yeterli olacağı konusunda 
israr edilse de, piyasaya yeni sürülmüş-olan Maya yazılımında karar kılındı. 
Bu yazılim-kullanılarak oldukça-başarılı 3D modeller gerçekleştirildi. 24 aylik süre içersinde 1500 dokulandırılmış model bu sayede elde edilmiş oldu. 
Firma oldukça küçük bir ekiple büyük bir projenin altından kalkmaya 
çalıştığı için, firma dışından uzman kişilerle anlaşarak onların da yardımı 


-alındı. Ses-konusunda Tim Schafer'ın Grim Fandango adlı oyununda başa- 


rıya ulaşmış olan Nick Peck-ile bağlantıya geçtiler. Nick sadece gerekli 
ses efektlerinin elde edilmesinde değil, bazı ek seslerde ve tabii ortam 
seslerinin oluşturulmasında da yardımcı oldu. Müzikler için Kevin Manthei ve Youth Engine ile ortak çalışmalar yürütülüp müzikler hazırlandı. 


> Oyunun konsept tasarımlarında yine dışarıdan sanatçılarla çalışıldı. Bu sa- 


natçılardan Jedi Knight'ın konsept tasarım lideri Peter Chan hazırladığı çi- 


zimler sayesinde, oyunun daha ilk ayında, ekibe mekanlar hakkında olduk- 


-ça detaylı ve etkileyici görüntüler sundu. Bir diğer dış sanatçı ise, 


karakterlerin konsept tasarımını gerçekleştiren Patrick Lambert'di. Karakterlerin tasarımında hazırladığı detaylı ve renkli çizimler hem modeler'ların hem de animatörlerin çok işine yaradı. > 
Oyunların beni en çok ilgilendiren ve ilgimi çeken bölümü olan giriş 
ve bölüm aralarında yer alan sinematik animasyonlar ise oyunun bütçesi 
açısından en kritik karar aşamalarından bir tanesini oluşturmuş, Firma 
bu animasyonların gerçekleştirilmesi için birçok firmadan teklif almasına 


“rağmen, istenilen ücretler çok fazla bulunmuş. Bunun üzerine, fiyatı uy- 
— gun olan €yelone Stüdyoları ile bağlantıya geçilip, bütçelerini zorlama- 
“dan, yüksek kalitede animasyonlara ulaşmış oldular. Oyunun animas- 
z rs — >yonlarını yapmasını beklediğim Giyphx (Www-giyphx.com) firmasının 
- ması ile bağlantıya geçilip lisans hakları satın alındı.-Programcılar O3Radi- —— 


neden bu işi alamadıkları ve beni hayal kırıklığına uğrattıkları da böylece 


açığa çıkmış oldu. 


Bütün işlerin yazdığımız gibi yalünda gittiğini-saniyorsanız arar 
nuz. Yaklaşık olarak 2 yıl süren bir projede hataların oluşmayabileceğini 


—düşünmek, haddinden fazla iyimserlik olur. Özellikle de 800 yıllık bir za- 


man dilimini kapsayan, değişik şehirlerde geçen böylesine büyük bir 
oyunda, birçok hatalar da yapıldı. Oyun ilk yapılmaya başlandığında düşünülen 3D API, Glide sistemi üzerine kurulmuş bir yapıydı, Ana yapi 
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oturtulduktan sonra, programcılar oyunun daha geniş kullanıcı-kitlesi 
olan Direct3D ve-OpenGE APİ'lerine uyarlanmasıyla uğraşmayıp, dikkat- - 


jerini, oynanabilirlik ve fonksiyonellik üzerine kaydırdılar. Glide'ın sağladı- — 2 


ğı bazı imkanlara karşın, dokuların hafıza yönetimi konusundaki sorunları 
nedeniyle, Glide'a ek uygulamalar yine programcılar tarafından geliştirildi. - 
“Daha sonraları Direct 3D API'sine geçme kararı alınınca hem Glide içingerçekleştirilen tüm ek çalışmalar bir tarafa itildi, hem de Glide'ın sağla- 
“dığı esnek model yapısı için hazırlanan çalışmalar, Direct3D için yeniden 
düzenlendi. Tüm bu işlemler çok büyük bir zamanın kaybolmasına sebep 


bir oyunda, karakterlerin hareket edeceği yolların belirlenmesinde orta- — 
ya çıktı. Mekanları tasarlayan sanatçılar hayal güçlerinin el verdiğince degişik mekanlar tasarlayıp, istedikleri yerlere merdivenler, binalar, yollar 
inşa etmişler. Fakat yüzlerce karakterin yer aldığı bu büyük şehirlerde 
karakterlerin hareket edeceği ve yürüyecekleri alanları belirlemek çok 
büyük sorun olmuş. Bunun dışında, oyun projelerinin çoğunda -karşılaşı-- 
lan, oyunun sonuna yaklaşıldığı dönemde ortaya çıkan yeni teknolojik ge-- 


lirlenmesi planlanırken, 2 CD'nin tamamen dolması nedeniyle bu özellik kaldırıldı. 
Sonuç olarak Vampire: The Masgüerade — Redemptel 


manlı olmak üzere 20 kişinin, yaklaşık olarak 2 yıllık bir sü 
rede gerçekleştirdiği oldukça başarılı bir oyun olarak oyun 
piyasasında yerini aldı. Ekibin kısıtlı olmasının yanında kullanılan bilgisayar sistemlerinin bizlerin de kullandığı standart 
Nividia, 3Dfx hızlandırıcıları ile hızlandırılmış, İntel ve AMD 


nun geliştirilmesinde kullanılanı yazılımlar ise Alias | Wavefront Maya, Photoshop, O3Radiant, Visual C*--'dan oluş- 
“maktadır. Bunlara ek olarak oyunun 3D motoru için — 


oldukça deneyimli bir ekibin, daha geniş-bir ekipten, çok — 
daha etkili olarak başarıya ulaşacakları” teorisi de kanıtlanmış oldu. Nihilistic Software'in kurucularından Robert Hu- 


ğını bu sayede, kör noktalara ayıracak fazla zamanları. 
olmadığının-bilincinde olup, kıvrak hareket ettiklerini belirtiyor. Bunun 
yanında küçük ekiplerin bir arada, ayrı odalar, bürolar olmadan tek bir — 


Selale yer e üretim A > büyük etkinlik sağladığı E dür > 


“oyun 2 CD'ye sığdırıldı. Başta hem ses, hem de dokuların 
kalitesinin yüksek ve “düşük olarak kullanıcı tarafından be- 


-18 Milyon Amerikan-Dolar'lık küçük-bütçesi, 12'si tam za- 


işlemdili bilgisayarlar olması oldukça dikkat çekicidir. Oyu- — 


300.000 satır, scriptler için de 60.000 satır kod yazılmıştır. — — 
Bu oyunla Nihilistic'in kurulduğu zaman ki “küçük ama 


ebner, kadronun küçük olmasının birçok avantajlar sağladi- - - 


ileri anında  — “danışabilmekte, sanatçılar anında değişik imkanlar- e 


-—dan haberdar olabilmektedir.-“Her-an ve hergün-üretim aşamasında böyle — 
z karşılıklı bilgi alışverişinin, fikirlerin çarpışmasının üretimde faydası-da bü—— 
— yük olmaktadır. Oyunun başarısında etkili olan bir diğer unsur da, yapım: 
> ciların “yeterli'nin yeterli olduğunu” kestirebilmeleridir. Her ürünün pi- 

“oldu. Bir diğer problem de, bu kadar çok karakter ve mekanın yer aldığı - 


yasaya sürüldüğü zaman eksikleri ya da daha i iyi olabilecek yönleri 


— bulunmaktadır Ürün kapıdan çıkıp: gittiği zaman, aslında bazı bölümleri : 
daha i iyi olabilir diye düşünebilirsiniz. Üreticinin burada yenik kıstasını 


iyi koyması gerekmektedir. 


— Eğer RPG oyunları seviyorsanız, oldukça zengin ve güzel grafikler eşli 
z ğinde 3D bir RPG oyunu düşünüyorsanız, Vampire: The Masguerade — — 
Redemption'i denemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki yazımızda tekrar 


birlikte oluncaya kadar hoşça kalınız. 


lişmelerden faydalanma isteği, bu oyunda da ortaya çıkmış. Yapımı EE 


şık 2 yıl süren bir-oyunda teknolojideki hızlı değişime ayak — 
uydurmamak neredeyse; imkansızdır. Vampire'in geliştirilmesinde de ayni durum söz konusu olunca ekip ne kadar zaman kaybederse kaybetsin, yeniliklere kayıtsız kalamamış. Buna rağmen 
son altı ayda, programcılar yeni-bir şey eklemeyip sadece hata-- - 
ları gidermek ile uğraşmışlar. 

Oyun-projesi sona erdiğinde, oyunun paketlenmesi ve optimizasyonların yapılması aşamasına gelindi. 24 aylık çalışma içersinde oyunda kullanılan unsurların özellikleri konusunda kendilerini hiç sınırlamayan sanatçılar, oyunun bitmiş halini 
bilgisayarlarına kurması gerekenlerin en az | GB sabit disk alanına-ihtiyaç duyacaklarını görmüşler. Bunun sebebi- hazirlanan 
tüm dokuların, modellerin-en yüksek kalitede hazırlanmasıydı. 
Tüm dokular 32 bir TGA formatında olduğundan öncelikle dokular-16 bit kartlar için uygun hale getirildi. Modeller ise 1000 
ila 2000 yüzeyden oluşuyordu ve Level of Detail özelliği ile 
oyunda konuma göre uygun-olanı görüntüleniyordu. Modeller 
yüksek performanslı sistemlerde çok başarılı olmasına rağmen, 
oyunun hedef kitlesinin, orta seviye bilgisayar sistemleri olması 
nedeniyle modellerin yüzey sayıları düşürüldü. Sonuç olarak 


GAMEPRO EKİM 2000 


WW.GAMEPRO.COM.TR 


MEKTUPG©GAMEPRO.COM.TR 


: irst ei Shooter tarzi ei ilgili-bir süredir mi edegelen ya yaz 
Pina bu ay son noktayı koyuyoruz: Geçen aylarda genel olarak oyun 
tasarımı mantığına girmiş, bir FPS oyununu ele almış, modellemeye ve ha 
reketlendirmeye bakmıştık. Bu ay ise yapılan tüm bu ri nihai nok- 

— tası olan 3D'motoru konusuna deyineceğiz. - - 
Öncelikle'bir 3D'motoru'nedir? Bu soruya, aşağı yukari, öyün ve çiş 


— “rından çıkarak gelişmekte olan ekran kartları dünyası ile ilgilenen herkes — 


cevap verebilir. Genel olarak siz üç boyutlu bir oyun oynarken ekranda. 
-— gördüğünüz herşey 3D motor ile kontrol edilmekte ve ekrana çizdirik 
mektedir. Biraz daha detaya inerek incelemeye devam edelim. 
ze “Öncelikle bir 3D motorun core, yani çekirdek olarak tabir ettiğimiz gö 
—— “Trüntü yönetim merkezi vardır. Bu merkez en temel ve ana işlev olan mo- 


— — dellerin ve üç boyutlu ortamda bulunan herşeyin görsel olarak monitörü- z 


—— üze, ekran kartınız vasıtası ile aktarılmasından sorumludur. Hemen şunu 
— sorabilirsiniz; 3 boyutlu modellerin dışında ortamda başka neler bulamabilr 
© Kit Elbette birçok şey demek yeterli bir cevap değil. Bu sorunun-cevabını 
— bulabilmeniz için bir 3D oyunu ele alıp ekranda gördüklerinizi düşünmeniz 
— yeterli olacaktır. Örneğin Unreal Tournament oyununu ele alalım. Ekranda 
siz savaşırken içinde 'dolaştığınız i üç boyutlu bir ortam, etrafınızda etkile 
© -şimde bulunduğunuz karakterler ve eşyalar var. “Bunlarin 3D modeller ok 
> duğunu biliyoruz. “Ancak bunlarin dışında oyuna gerçekçilik: havasını: katan 
-diğer « etkenleri:sayacak-olursak; patlamalar, silahların namlularından' in çıkan - 
-ışinları, ışınlanmanızı sağlayan geçiş kapıları, bir koridorda yürürken-ortamın 
— Karanlık'ya da aydınlık olması, ışık kaynaklarının etraftaki etkileşimleri ve e 
> gölgelere neden olması, ateş efektleri... Liste dahada uzatılabilir. Kısacası" 
“aslinda kendi. i başlarına birer 3Dr model olmayan birçok etken ortamda bu: 
— lunmaktadır. Bu saydıklarımızın birçoğu basit texture'lardan (kaplamalar- 
© dan) ibaret olup herhangi bir modele kaplanmak yerine, olduğu gibi 3D. 


-—- mesi iile eki kadar rağbet gördüğü söylenemez EE 


motorunun özellikleri ile ortama eklenmekte ve gerçekçiliği arurmaktadır- — 
lar. İşte 3D motorunun çekirdeği (core), belli 3D'modellerin ortamda bu- 


“lundurülmasından öte, bu tarz özel eek ya da ışıklandırmaların'da ortama 
“dahil edilmesini sağlar. : 
“Bir 3D motorunun çekirdek kısmını programlayabilmeki için tümü ile 
“kendi kurallarınızı ve tanımlarınızı kullandığınız bir program yazabilirsiniz.” 


— Ancak programcılık dünyasında zaten birçok tanım ve fonksiyonu içeren 
— -API (Application Programming Intarface) adını verdiğimiz Uygulama Geliş- 
e tirme Arabirimleri mevcut olduğundan oturup, hiç yoktanbir tane geliştir- 
“mek pek mantikli bir çözüm değil.-Öte yandan artık bu APİ'lerin birçoğu — 
standart haline gelmiş durumdalar ve günümüz ekran kartları tarafından — — yz 
içerdikleri fonksiyon ve işlevler donanımsal olarak-desteklendiğinden, sizin - — 


kendi başınıza yazacağınız herhangi bir ortamdan binlerce kat daha hızlı ça- 
-ışabilirler. Aslinda siz, API-dediğimiz bu ortamlara pek de yabancı değilsi- e 


“niz. Piyasada bulunan belli başlı 3D APİ'lere bir göz atalım. —— 


OpenGL: Silicon Graphics firması tarafindan geliştirilen bu APİ'nin en - — 


“büyük özelliği açık bir yapıya sahip olarak birçok değişik platform tarafin 
— dan desteklenmesidir. Günümüzde artık neredeyse tüm grafik kartları ile 


— desteklenmekte olan bu platform için geliştirilmiş” özel “karar” sayesinde —— m 
> çekene simülasyon ve 3D ortamlar oluşturmak mümlkün. Ayrıca bir- 
— çok mevcut oyun da, oyunlara e sade geliştirme yapısı ile bu > 
— Yonndan  yararlanmaktadır. — 5 
— Glide: 3d firması tarafından. kendi e ike Erci için. E 
halamı bir -API'dir. Aslında OpenGL'in sadeleştirilmiş ve oyunlar için — 
“optimize edilmiş! bir versiyonu'da denilebilir. 3dfx tarafından geliştirilen, bir 
zamanların “canavar işlemcisi (GeForce geldi pabucu dama atıldı) Voodoo, - 


© bu-ortamı en iyi kullanan kartlardı. Artık OpenGE Direct3D” nin geliş > ZE 


Dinamik Kontrol 


Sistemi 
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Direct 3D: Bir yerde API olur da Microsoft olmaz mı? İşte Microsoft'un kendi geliştirdiği 3D API'si. Windows işletim sistemleri tarafından 


standart olarak desteklenen bu API o kadar hızlı gelişip o kadar yaygın hale 


geldi ki, artık piyasadaki tüm kartlar bu ortamı destekliyorlar. 
MiniGL: Diamond firması tarafından OpenGL baz alınarak oyun dün- 


yası için geliştirilmiş özel bir API'dir. Glide kullanan-kartlar tarafından des-— 


teklenmesi ile gerçekten de iyi noktalara gelmişti. Şimdilerde-adı fazla geçmiyor maalesef. ğ 
Performer: Silicon Garphics tarafından geliştirilmiş olan, özel olarak 

OpenGL kullanan bir simülasyon geliştirme ortamıdır. Diğer APV'lerin ak- 


sine sadece Silicon makineleri üzerinde, IRIX işletim: sistemi-için tasarlan- - 


miştir. 

Evet sizinde gördüğünüz gibi bu AP/ler aslında bize hiç de yabancı değiller. Oyunlarla yakından alakası olmasa da, bilginiz olması açısından, Performer'dan da bahsettim. İşte bir oyun programcısı piyasadaki donanımı 
göz önünde bulundurarak bu ortamlardan birini ya da birkaçını destekleyecek şekilde (0 API'yi kullanarak elbette) oyunun çekirdeğini geliştirir. 

Hangi dilde programınızı yazdığınız o kadar önemli değildir ancak genel 
olarak bu API'ler, € dilini desteklerler. Bu iş için en-uygun ortamı-€ dili ya 
da türevleri (C** ,Visul € gibi) sağlar ve yeterince iyi e 
çok performanslı çalışır. 

Her bir API'nin kendine göre özellikleri bulunur. Kimi API ışıklandırma 
işlemlerinde daha başarılı iken, kimi API-kaplama, çizdirme, kabartma gibi 
işlemlerde daha verimli sonuçlar verebilmektedir. Bu-yüzden-oyunun içerigi ve görsel değerlendirmesi iyi yapılarak bir ana platformla beraber diğer 
platformlar için de çekirdek yazılır. 

3D çekirdeği modelleri alir, üzerlerindeki kaplamaları doğru şekilde 
kaplar, ortamın içerisine yerleştirir, ışıklandırmaları yapar ve sahneye 
görsel -efektleri yansıtır. Oyuncu ortamda hareket ettikçe, doğru bakış 
açısından perspektif olarak görüntünün yeniden oluşturulmasını sağlar. 
Ama yaptığı işler bu dar sınır ile çevrilidir. Bu noktadan sonra 3D-motorunun kontrol kısmı gelir. Kontrol kısmını temel olarak birkaç alt parçaya 
ayırabiliriz; z > z 

Bu parçalardan ilki Du modellerin b işlemidir. 
Hayır, geçen-yazımızda gördüğümüz şekli ile modele hareket verilmesi de- - 
gil, Bir model, örneğin adam, siz klavyeden giriş yaptıkça yürümekte ya da 
koşmakta veya ilgili bir işlem yapmaktadır. İşte kontrol kısmı oyuncunun 
bu girişlerine bağlı olarak modeli ortam içerisinde hareket ettirir. Düşünüldüğünün aksine model hareket ettikçe ekranda gördüğünüz çizim işlemlerini yapan kontrol kısmı değil, 3D motorun çekirdeğidir.-Kontrol kısmı sadece gelen giriş bilgilerine göre çekirdeğe hangi modelin hangi konumda 
olması gerektiğini ya da o modeli için hangi hareketlendirmenin kullanılacağını bildirir. 

Kontrol kısmının yanında bir de ortam hesaplamaları yapan parça bülunur. Bu parça sayesinde modelimizin-ortam ile etkileşimleri hesaplanmakta 
ve değerlendirilmektedir. Bir model duvarın içerisinden geçemez ya da belli-bir yükseklikten fazla sıçrayamaz. İşte bu sınırlandırmalar hesaplanarak 
doğru şekilde çekirdeğe aktarılır. Böylece ortam içerisinde gerçek koşullar 
çevresinde (ya da öngörülen koşullar neyse onlar) hareketlendirmeler sağlanır. Aslında çekirdekten daha zor olan belki de bu kısmı programlamaktır. Çünkü gerçek hayatta bulunan fiziksel kuralların bilgisayarda hesaplatılması ve gerçeğe yakınlık elde-edilmesi en zor matematiksel-işlemdir. Bu 
kısma motorun Dinamik Motorparçası da denilebilir. 

Kontrol ve hareketlendirme işlemleri göz önünde bulundurularak hangi 
noktada ne gibi efektlerin gerektiğini belirleyen birde efekt prosedürlerini 
belirlediğimiz parçamız mevcutttur. Bu parça çekirdeğe şu noktada, şu 
şartlar altında bir patlama efekti oluştur şeklinde-komutlar gönderebilir. 
Aldığı ortam bilgilerini de değerlendirir ve oyuncu-su gibi bir ortama gir- — 
diyse hareketlerin yavaşlayıp hızlanması yada taşlı yolda aracın farkli bir 
prosedür ile hareket ettirilmesi gibi işlemleri belirler. 
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Çekirdek ile iletişim kuran bir diğer parça ise Al. (Artificial Intelligence) 


“kısmıdır. Bu kısım sizin de bildiğiniz gibi Yapay Zeka prosedürlerinden olü- 


şur. Aslında mevcut oyunlardaki tüm yapay zeka rutinleri basit birer olasılık hesaplamasından ibaret. Olasılık sayılarını artırdıkça daha çok işleme gerek duymanıza rağmen o denli de Yapay Zekaya yakın davranışları elde 
edebilirsiniz. Nasıl çalıştığına dair birlaf etmeyi de gereksiz buluyorum, za: 
ten hepiniz görüyorsunuz, oynuyorsunuz. 

Tüm bunlara ek olarak ortama, yerine göre değişebilecek ses ve müziklerin eklenmesi de gerekir. Piyasada yine standart olarak çeşitli donanımlar 
tarafından desteklenen; Sorround, DirectSound3D EAX, A3D, ©3D gibi 
ses algoritmaları ve APİ'leri bulunmakta. Bunlardan sizin için en uygun olanı 
seçer-ve motora ekleyebilirsiniz. 

Sizin de gördüğünüz gibi oyun programcılığında FPS söz konusur-oluyorsa eğer, işin kallavi kısmı 3D motoru oluyor. Benim burada yazdığım ve anlattığım şeklin dışında programcı-kendi istek ve öngördüğü şekli ile de, 
farklı alt parçalar oluşturabilir. Kısacası bir 3D-motor belli-bir ya da birkaç 
APİ üzerine kurulan, lego bir şehre benzetilebilir. Her bir parçanın işlevleri, 
iletişim-ve etkileşimleri programcı tarafından belirlenip API'ye bağlanır. Ne 
kadar iyi bir programcı iseniz, ele aldığınız API üzerine o denli güzel bir yaproluşturur ve çok karmaşık işlemleri basite indirgeyebildiğiniz için düşük 
seviyeli bir bilgisayarda bile hızlı çalışabilecek bir oyun tasarlayabilirsiniz. 
Sonuçta bu sizin yeteneğinize, bilgi ve tecrübenize kalmış bir iş... 

Son olarak bir 3D motoru programlarken göz e > bulundurmaz - 


nız gerekenlere şöyle bir- bakalımi;” 


-M Tüm görsel işlemleri yapacak doğru bir veya a birkaç API SEM 
© E Ortamın içerisine modellerin alınması. 

W Oyuncunun bilgisayar girişleri. (klavye ya da kontrol: araçları ile) 

B Girişlere göre modellerin ortamda hareketlendirilmesi.- 

MW Hareketlendirme esnasında dinamik kurallara uyulması. 

Lİ Doğru noktalarda efektlerin doğru şekilde yönlendirilmesi ve uyg 
lanması. 

m Yapay zeka ile ortamdaki etkileşimlerin ve diğer nesnelerin hareket- 
İendirilmesi. — Ez 2 5 

M Sesler için bir > motora eklenmesi. 

Tüm bu saydığımız çekirdek ve etrafındaki sistemler birbirleri ile etkileşim içinde olmalı, her biri diğerinin yaptığı işten an be an haberdar olup yapacağı işi buna göre belirlemelidir. Bu koordinasyonu'ne kadar iyi sağlarsanız- 3D motorunuz o denli güçlü olur. : 

Hiç yoktan bir 3D motor programlamak yerine piyasada hazır olarak 
satılanlardan bir tane alabilirsiniz. Aldığınız motor üzerinde değişiklikler ya- 


“pabilirsiniz. Piyasada yüzbinler ile ifade edilen dolarlı rakamlarla en çok Ün- 


real ve Ouake motorları satılmaktadır. Gördüğünüz birçok oyun bu motorların değiştirilmiş versiyonları üzerinde çalışırlar. Belli periyotlar ile 
motorlarına yeni özellikler ekleyen ya da sıfırdan bir motor yazarak piyasaya süren-birçok firma da-bulunmaktadır. Aşağıdaki link vasıtası ile ücretsiz 
ve ücretli dağıtılan birçok-3D motoruna ulaşabilirsiniz. Eğer konu ile ilgileniyorsanız mutlaka ama mutlaka görmeniz gereken bir site olduğunu ısrarla 
söyleyebilirim. http/cg.cs.tu-berlin.de/—ki/engines.html 

Evet arkadaşlar böylece FPS konusundaki yazılarımız bitti. Önümüzdeki 
ay okulların açılması ile birlikte birçok arkadaşımız İstanbul'a dönmüş olacaklar. Ben de köşemde tekrar bir hatırlatma yaparak oyun yazılımı ve 
mod geliştirme olarak çalışacak iki gruba ayrılmak ve çalışmaları başlatmak 
niyetindeyim. Ayrıca halihazırda-oyun geliştirmekte olan bazı arkadaş ve 
grupları da yavaş yavaş köşeme misafir etmek istiyorum. Eğer siz de oyun 
programlama konusunda bir şeyler yapmakta iseniz yada böyle bir tanıdığınız varsa bana haber-verirseniz sevinirim. Köşe içeriği olarak ise Real Time Strateji tarzı ile devam edeceğiz büyük ihtimalle-ama son dakikada sizden gelen isteklere göre bir değişiklik olabilir -). : 

Okullar açılınca derslerinize başlar başlamaz sıkı sarılın ki sonra başınız 
ağrımasın. Hepiniz sağlıcakla kalın. 4s 3 
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i A irir, arkadaşalarla turnuvalar “yapar, kazanır, yine bitirir ve 


Oğuzhan Özdemir 


Üsame İldar Özdemir 


— ga yun üreticilerinin” yilrr 5 süre re gelen oyun mantığını a7 — — 5 ———— e — — 
” çok hepiniz. bilirsiniz. O an için en popüler “konu hangisi - 
ise herkes o konu üzerine bir şeyler üretir ve piyasaya sürer. 
Bu, Tomb Raider ilk çıktığı zamanlarda third person görüş — 
ZE açılı adventure'dı,-Red Alert çıktığında RTS ya da Diablo çık 
üği sıralarda RPG. Biz birbirinin aynı oyunları oynayıp bitirmekten yoruluruz, oysa firmalar üst üste aynı tarz oyunları pi- Mi —— 
yasaya sürmekten yorulmazlar, taki-yeni bir fikir piyasayı alt - 
— üst edene kadar. Oysa spor oyunları bu-ivmeyi hiçbir zaman — 
yakalayamadılar. Yıllardır-piyasada çok sayıda FIFA: tutkunu. ol 
“masına rağmen oyun firmaları nedense bunu hep göz ardı ettiler. Bu Commodore ya da Amiga zamanından beri böyle. O - 
— zamanlar da Sensible vardı hepsi : o. Sabahlara kadar oynar, bi: 


THE EA. PREMJERLEAGUE 
— “sonra yinelerdik bunları yüzlerce kez. Beklerdik ki yeni bir 200İ 4 
> oyun çıksın da değişik hareketler görelim; değişik 2 zevkler ta mz Bi 
dalım. Ama hep. daha iyi gra EL daha çok eğlence 2 aynı : 
z > şeyler sunulurdu. bize: Bizi 
a —yeni bir versiyonunu 


bim ülkemizde pek — olmayan Serter de” var. FA > oyununu -— | 
yapmaki için-bu çok: sevilen. RR oyunlarını seçmesine rağmen nedense de e 


Peki diğerleri” beden çok m spor dalda oyun ürenrilezi ani pi 
Z “yasada bü kadar i iyi oyunlar varken daha iyisini yapamayacaklarını düşünüyorar. “Akla gelen bir başka: nokta i ise, EA Sports' 'un hemen hemen bütün ulusal — 
ve uluslararası iglerin isim haklarını uzun süreliğine satın almış olmasının diğer -— 
firmaları orijinal oyun yapma sıkıntısına sokmüş olabileceği. Düşünsenize dün- — —— Z 
- ya üzerinde. spor a adına ne kadar büyük organizasyon varsa hemen hepsinin 
i i > isim hakkı oyun pazarında: EA Sports'a ait. Formula 1, Dünya Kupası, Şampi- 
; ie yonlar Ligi, UEFA, FIFA daha aklıma gelmeyen belki onlarcası. Ama firmaların 
— göz ardı ettiği-bir nokta var kio da oyunun zevkli olmasını sağlayan sporcuların isimlerine ödenen paralar de-—— 
- gil oyunun bizzat “kendisi. olduğu. Yani grafik, oynanış tarzı, gerçekçi fizikler ve dahası. Ben ilk oyun oynamaya 
başladığımda ne futbolcuların isimlerini bilirdim'ne de orijinal oyunun ne demek olduğunu. Tek bildiğim kaleci- 
nin elinden topu kafayla çalıp ağlara göndermekti. Bildiğim şey tenis kortunun hangi turnuvaya ait olduğu 'de- 
— il, vurduğum forehand'in rakibin kafasında nasıl patladığıydı. “Yani bazılarının bugün sadece isme yatırdığı paranın belki de onda biriyle yapılmış oyunlardı onlar. Ama aldığım zevk kesinlikle bu günkünden az değildi. 
Bundan bir yıl-öncesiydi ve elimize Microsoft: “Football 2000 adlı bir gn ai ee alınıp: oynanasi bir 
“oyundu. Umarım Microsoft bu spor oyunları paza- N PUL & 
—rındaki boşluğu: görür ve bizleri sevindirir. Ve di — pa ) k ki a e 
— gerleri, belki de adı duyulmamış binlerce firma ve — 
kürulacak olanlar. Umarım insanlarin bu konuda ne 
kadar aç olduğunu fark ederler. Yeni spor “oyunları- ci 
na oyuncuların ne kadar aç olduğunun. en iyi örneği 
— bü yıl içinde piyasaya sürülen Boarder Zone'un ba: PE: 
za : şarısıdır. Karlar üzerinde kıyasıya yarışmak uzun sü- 
Ze EE z re bizi bizden almıştı cidden: “Peki Trick Siyle'ane — 
— > z  — ——demeli? Bir oyun bu kadar mı güzel olur, oluyor- e 
: EE - muş. Yani buradan çıkacak ana fikir. “Biraz daha faz- 


Ud. P N 
—la spor oyunu istiyoruz" kardeşim. Sinirlendirmeyin ip ki ai 
cr BEAN 


. yar” 
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YIL 2001 

Spor oyunlarının geleceği açısından-200|-yılı için-geçen yıllara göre daha 
umutluyuz. Geçen yıl Euro-2000 ile FIFA sendromuna biraz olsun dur demiştik. Birbirinin aynı gibi görünen bu oyunların yanında Microsoft'un futbol oyunu da fena değildi. Bu sene FİFA ve Microsoft'tun devam oyunları 
bizi yine yalnız bırakmayacaklar. Ayrıca Need for Speed serisinin yıllar süren hegemonyasına, 4X4 Evolution ile acı bir darbe indirmeye hazırlanın. 
Gerçi birbirinden çok farklı gibi görünseler de yarış kategorisinde artık 
yeni bir şeylere ihtiyaç olduğunu düşündüğüm şu günlerde gerçekten sıkı 
bir oyun olacak 4X4. Bu yıl merakla beklediğim bir oyun da NBA Live 
2001. İçerisinde Hidayet Türkoğlu ve Mirsad Türkcan'ın bulunduğu bir 
NBA finali pek cezbedici duruyor. 


SADEDE GELELİM 
Spor oyunları diye tutturmuşuz başka bir şey demiyoruz; bunlar arasında 
SR 1 “4 da FIFA — Manager diyoruz başka da bir şey demiyoruz. Eeee geldik 2001 
I.05 /0 BEKİ olayına,'ne var ne yok bu oyunlarda, bir baksak hiç'de fena olmaz değil mi (Biraz mani 
mara  —— 


gibi oldu ama, neyse). Göz atacağımız iki oyun var, atacak iki gözümüz olduğuna göre, 
maksimum 2 oyun (iğrençti ama napiyim aklıma bişey gelmedi). FIFA 2001 ve kısa adı 
ile Manager 2001-(The FA Premiere League Football Manager 2001 de uzun ismi). 

Hemen FIFA'dan başlayalım. Her sene olduğu gibi bu sene de milli takımlar yer alacak. Milli takımımızın yer alıp almayacağı konusunda kesin bir bilgiye ulaşabilmiş değiliz, 
ancak Euro 2000'de gösterdiğimiz çeyrek final başarısı ve Galatasaray'ın başarılarından 
sonra EA Sports'un bizi görmezden gelebileceğini sanmıyoruz. Lig olarak ise 17 ülke- 
nin ulusal ligi yer alacak FIFA 2001'de. Yeni olarak göreceğimiz ligler ise Kore ligi ve 
ABD Tigi olacak. Ve artık ofsayt çaldığında aleyhte tezahürata maruz kalacak bir-yan 
hakem de olacak oyunda. Gelişmiş motion capture tekniği ile daha gerçekçi hareketler 
izleyeceğiz. EA Sports'un Kanada'daki stüdyolarında gerçekleştirilen motion capture 
şın - çalışmalarında Edgar Davids, Paul Scholes, Thierry Henry, Gaizka Mendieta, Pavel Ku- 
ka, Hidetoshi: Nakata, Shimon Gershon, Lothar Mattheus gibi tanınmış futbolcular rol-almış. Oyunun PlayStation versiyonunda Training modu da eklenmiş, artık PlayStation'cılar FA. PREMLER LEAGUE 
da antrenman yapabilecek. John Motson-ve Mark Lawrenson-abilerimiz bütün FIFA serilerinde olduğu gibi yine bizimle birlikte olacaklar. Tahmini sistem ihtiyaçları ise şöyle olacak. 
Pentium 300; 64 MB-RAM, 3D hızlandırıcılı ekran kartı: FHFA 2001 üzerine olan muhabbetimiz burada sona eriyor. Son olarak da bir dileğim var. Bir-yara daha doğrusu. Rüyalarıma 
giren bir konu. Umarım FIFA 2000'de olduğu gibi daha insaflı kornerler olur ve daha adam 
akıllı kalecilerle oynarız. İki ay önceki yazımızda değindiğimiz bazı olayların FIFA 2001'de 
olmaması bizi memnun ve mesud edecektir umarım: 


la 
İ 


GÖGEENEEENEERNAZENNN 
z Tl 


NE İSİM VAR BU OYUNDA DA AMA! 
Geçelim şimdi asıl konumuza: The FA Premiere League Football-Manager 2001. Oynan- Ar ren 
ması ve anlaşılması zor ve zaman alıcı olması sebebi ile fazla seveni yoktur menejerlik al? 
oyunlarının. Ama menejerlik oyunlarını oynayanlar da başka oyun oynamayan tiplerdir genellikle. Neyse laf uzayacak gibi duruyor, kendime engel olup konuya geçmek zorundayım artk. Bizi yine bilgisayar başına mıhlayacak olan Manager 
2001'de ilk göze çarpan yenilik Database Editor özelliği. Bu özellik sayesinde, sene içerisinde ara transfer ile kulüp değiştiren futbolcuların transfer işlemlerin yapabiliyorsunuz. Diğer bir yenilik ise Manager 2000'in problem çıkarttığı 
ekran kartları ile ilgili problemlerin giderilmiş olması. Oyunda yer alan ligler ise Manager 2000 ile aynı. İngiltere, İspanya, İtalya, İskoçya, Almanya, Hollanda, Fransa liglerinden takım seçerek oyunu oynayabilirsiniz. Oyunun minimum sistem gereksinim- 


leri ise biraz el yakar cinsten: 

Pentium 300, 64 MB RAM (Windows 2000 için 128-MB), 800 MB diskte boş 
alan, 3D hızlandırıcılı grafik kartı. Ne yapabiliriz ki? Gülü seviyoruz, dikenine de katlanacağız artık. 

İşte böyleeee. Arayüzde yapılan değişiklikler dışında çokda köklü bir değişikliğe 
gidilmemiş. Gerçi bu sabahlamamıza engel değil ama oyun bir çıksın görelim, nedir- 
ne değildir. Üzerinde bu kadar konuştuktan sonra gelelim bu-oyunların piyasaya çıkış tarihlerine. Başlangıçta 18 Ağustos olarak-duyurulan oyunların piyasaya çıkış tarihi, daha sonra yapılan bir açıklama ile 8 Eylül olarak değiştirildi. Tabi ki bu tarih 
Amerika için geçerli. Ülkemizde ise tahmini olarak Ekim başlarında veya ortalarında 
piyasaya sürülür ve uykusuz geceler başlar. g 
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ALP BURAK BEDER 


abbeder(Dgamepro.com.tr 


pm» U sorunun cevabı basit bir oyun firmasını Zengin edebilir. Dünyada milyonlarca satacak bir oyuna konü olabilir. 
Yeni bir oyun türünü başlatabilir. Dünya üzerindeki yüz binlerce bilgisayarın saatlerce açık kalmasına, milyonlarca 
kilowatt elektriğin sizin oyununuz için harcanmasına neden olabilir. Peki “ne” bunu başarabilir? - ; 

— Oyunlar bügüne kadar o kadar ilginç konuları işlediler ki... Uzaylıları uzaylı olduklarına pişman ettiniz. Binlerce askeri oyun oynama bahanesiyle katlettiniz. Son model savaş araçları üretip düşmanlarınızın üzerine sürdünüz. Gemilerle denizlerde dolaştınız. Azgın nehirlerde balık avladınız: Hayalinizdeki takımı oluşturup dünyanın en güçlü rakiplerini 
yendiğiniz futbol karşılaşmalarında heyecanlandınız. Sahra çölünde ayak izinizi, piramitlerde namlunuzdan çıkan merminin-deliklerini, sırf sizden bir hatıra olsun diye bıraktınız. İmparatorluklar kurup imparatorluklar yıktınız. Komutan, 
futbolcu, asker, tenisçi, beyzbolcu oldunuz. Tren yolu işletmecisi, lunapark sahibi oldunuz. Dümdüz yolları en lüks 
arabalara dar ettiniz. Binalar inşa ettiniz, şehrin üzerine ufo bile düşürdünüz. 10000 feet yükseklikten çivilemesine 
yeryüzüne atladınız, tam yere çakıldım derken paraşütünüzü açtınız. İkinci Dünya Savaşı'nda gözü pek bir Japon pilotu 
— olup Pearl Harbour'a Kamikaze dalışı bile yaptınız. İntikam almaya yeminli bir melek, sinirli bir Alman subayı, acemi 

bir cerrah, üzgün bir çiftçi oldunuz. Daha neler neler yaptınız. Ez zi 

Peki, neler yapmadınız? Bu sorunun cevabı, aynı zamanda hüsranla sonuçlanan uzun süreli-bir emek de olabilir. 
Uykusuz geçen gecelerin, içinden çıkılmaz programlama bilmecelerinin, çileli ses ve grafik işlemlerinin sonucunda 

ortaya çıkan oyun; eğer oynanabilirlikten,-atmosferden veya oyunu gerçekten oyun yapan unsurlardan birinden 
mahrumsa, sevilmez, tutulmaz, en önemlisi de satın alınmaz. Sonuçta, CD'ler ve sabit diskler dolusu boşa har- - 

canmış emek öylece kalır. Nasıl'mı? e iğ : 


- Neredeyse her 
Şeyin filmi yapıldı. 
Sonra da her şeyin 
oyunu... Oyunu 
yapılmadık ne 
kaldı acaba? 


— Orijinal Fikirler 


Bir motosikletli kurye oyunu yapalım. 
A kapılara isabetli şeklide fırlatmaya çalışsın. Pa- 


— ri, kuryeye terlik vazo ve bilumum ev eşyasını fırlatsın. İyi fırlattığı her paket başına ise kurye para 
alsın. Parası birikince motosikletini yenilesin. Hatta —- 
araba alsın, pazarlamacılığa başlasın. 


Karıncaları yönetelim. Karıncaları 
eslemek için savunmasız böcekleri 

avlayalım, meyve ve yaprak toplayıp 
bütün-besinleri karınca yuvasının 

— içine depolayalım. Koloniler kur-— 


lim. Sonra bu ordularla diğer 
kolonilere saldırıp onları ele 
geçirelim. Ormandaki bütün 

karıncalara hükmedelim ve-en-sonunda da kendi imparatorluğumuzu kuralım. 


Bir kuş simülasyonu yapalım. Tek amacımız kuşun ha- 


i - Biyatıni birebir yaşamak olsun. Göç mevsimlerinde göç 
edelim. Yırtıcı bir kuşu oynuyorsak, diğer kuşları avlayalim. Ağaçlara, çatı aralarına, dağların doruklarına yuvalar 
— kuralım. Yumurtadan yeni çıkan yavru kuşları-besleyip-biraz daha büyüdüklerinde de uçmayı öğretelim: : 
Not: “Oyunlarda Şiddet” konusu yoğun ilginiz yüzünden tekrar dosya konusu olacak ve 
ayrıntılı biçimde, önümüzdeki 
ay GamePro'da işlenmeye devam edecek. 


bir fikir” iyi bir oyun ortaya koymaya yetmez. - 
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İsMotosiklet sürerken selesindeki paketleri 
> — ketleri kötü fırlattığı kapılardan çıkan ev sahiple- ES 


— ça güzel olan ses-ve müzikler, yanlış yerlerde, yanlış şe- 
— killerde kullanıldıklarından gürültüden başka bir şey ifade — 


durup karınca orduları oluştura- 


Nasıl Berbat Edilir? 


Kurye kazık yutmuş gibi hareket eder. Motosikleti 


Tkyolda tutmak neredeyse imkansızdır. Çünkü yapımcı- 


lar, sırf gerçekçilik olsun'diye motosikletin kontrollerini 
iyice zorlaştırmışlardır. Aslında her biri tek başına olduk- 


etmezler. Atmosfer de bu sayede çürür gider. 
Karıncaların yaşadığı ormandaki karmaşık görsellik ta- 


amen modellenmeye kalkıldığı için karmakarışık bir 
grafik cümbüşü ortaya çıkar. Oyuna bir karınca gözüyle 


- bakmayı başaramayan yapımcılar, kurgulamanın altından 


kalkamaz ve karıncaların yaptığı her şey yavan kalir. Hiçbir böcek, böcek gibi davranmaz; hiçbir karınca davranişi 
gerçekçi görünmez ve ömründe bir kere olsun karınca 
gören her aklı başında insan, bu oyunu elinin tersiyle iter. 


Kuşun, bilim çevrelerinde bile muamma olan hareketeri oyuna aktarılamaz. Hayvanların hareket etmedeki 
temel dürtüsü olan içgüdü, oyuncunun zekasıyla yönetilen “sanal” kuşlara yansıtılamaz. Aslında hiç de “kuş beyinli” olmayan kuşların karşılaştığı güçlükler tam olarak 
“kuş beyinli” bir biçimde oyuna aktarılır. Asfalt dökülüp 
kuş tüyüne bulanmış bir kirlilikten başka bir şey kalmaz. 


Ve daha binlerce orijinal fikir üretilebilir. Önemli olan doğru fikri doğru şekilde uygulamak olduğundan, sadece “iyi 


Şimdi tekrar düşünün:-Neyin- oyunu yapılmadı? Tüm bunların ardından şu soruyu şu şekilde değiştirip yeni bir 
oyun almadan önce her seferinde kendinize tekrar sorun: Neyin “güzel” bir oyunu yapılmadı? £ - 
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Timeline 


Ayrı Dünyalar 

Chrono Cross iki farklı boyutta geçiyor — Home World ve 
Another World (her ikisi de aynı mekan ancak farklı zamanlarda). Home World, (H) sembolü ile gösteriliyor — zaman ve 
mekan olarak başlangıç yeriniz — ve (A) sembolü ile gösterilen 
yerler Another World'ü temsil ediyor ki burası da alternatif 
dünya (geçmiş zaman). 

Oppassa Beach'e gidip ilk defa Another World'e ışınlandığınız- 
da meydana gelen olaylardan sonra zaman dilimleri oluşmaya 
başlıyor. Sona doğru giderken hikaye sizi bu iki zaman arasında 
geçişler yapmaya zorluyor. Bu ProStrateji Rehberi yalnızca sizin 
nerede olduğunuzu göstermiyor, aynı zamanda hangi boyutta 
olduğunuzu ve hangi olayların zamanı etkilediğini de anlatıyor. 


Poshul ekibinizde ise diğer boyutta 
onunla tekrar birleşeceksiniz. 


Sinematik görüntülerden sonra, 
Black Crystal'i aktif hale getirip 
portala doğru gidin. Ekibinizde Serge, Kid ve 15 karakterden herhangi 


“| am Serge!” seçeneğini tercih 
ederseniz, daha sonra bölüm 7 


birini elementini elde edeceksiniz. Eğer g 
Ami Kasabası (H) Poshul ekibinizde ise Serge'in 
Kasabada olduğunuz esnada, resto- evinde üç mesaj elde edeceksiniz. 
rant şefinin yatağının altında Heck- 


ran Bone'u bulun. Eğer Heckran 
Bone'u Poshul üzerinde kullanacak 
olursanız sizin ekibinize katılacaktır. 
Oyuncunun evinin sol yanında bulunan balıkçı ile konuşarak Komodo 
Scales'i alın. Bunu kasabadakiler 
üzerinde kullanarak değişik nesneler elde edebilirsiniz. 


Lizard Rock (H) 

Üç Komodo yavrusu ile dövüşerek 
bunları yenin. Daha sonra ana Komodo ile dövüşeceksiniz. 


Mezar taşı üzerindeki açıklamaları 
okuyun ve daha sonra Karsh, Solt 
ve Peppor ile dövüşün. Savaştan 
sonra Kid'in ekibinize katılmasına 
izin verebilirsiniz. Eğer onu üç kez 
red ederseniz onun yerine Leena 
ekibinize katılacaktır (beraberinde 
Poshul gelecektir). 


Kiki'nin babasına köpekbalığı dişlerini gösterin. Odayı terk ettiğinizde 
Mojo ekibinize katılacaktır. 


Opassa Kumsalı (A/4) vadisi 0) 

Üç scale'i de topladığınızda, Leena ? ! 
burada Acacia Drago- y > 

on birlikleri sizi so- b” 


ortaya çıkacaktır. Konuşmalardan Fossil Valley'e girin, 
ruşturacak. Kendi- &i 


sonra Serge baygın düşüyor ve 
Another World'e ışınlanıyor. Eğer 


İskelede Leena ile konuşun. Eğer e 
o 


GamepPro sizlere, zaman sıçrayışlı 
adventure olan Chrono Cross'un 
yollarını gösteriyor. Karmaşık zaman sürecinde yolunuzu bulmanızı 
sağlayacağız. Üncle Dust 


nizi şaman olarak tanıtın ve 
Beliflower, Big Egg ve Heavy 
Skull'ı elde edin. Tekrar Solt ve 
Peppor ile dövüşün. 


Viper heykelini silmekte olan 
Grumps ile konuşacak olursanız, Kid ile buluşacaksınız (tabi 
ekibinizde değilse). Eğer onu 
iki defa red edecek olursanız 
bir Teleporter alacaksınız ve 
Kid kaybolacak. 


ÜÇ OPSİYONDAN 8BİRİNİ 
SEÇEREK İLERLEME 


Not Gramps ile konuştuktan sonra ekibinizde bulunan karakterlere göre gideceğiniz 
yol ayrılıyor: Pierre sizi Façade'a götürür. Guille ile ise Blufflara gidersiniz. Eğer Mi- 
ki'nin isteğini yerine getirdiyseniz ormana doğru ilerleyeceksiniz. 


Solt, Peppor ve Ketchop Nikki'ye Cassowary ile Korcha'ya 100G ödeye- 


ile dövüşün. dövüşünde yardımcı ği 
olun. Nikki ekibinize rek sizi Viper malikanesidahil olacaktır ve siz ne götürecek olan bir 
Aroma Pouch ile Angry tekne kiralayın. Daha 
e Scapula'yı elde edecek- — sonra King Moaman ile 
© © siniz. Daha sonra Solt, 


dövüşün. 
Peppor ve Zoah ile dö- 


şün. 


Not: Yukarıda belirtilen üç seçenekten birini 
bitirdiğinizde, Viper 
malikanesine girişiniz 
başarılı olacaktır. 


Malikanenin arkasında bir ejderha ini bulunuyor. Burada 
malikanenin anahtarını alabilmek için, ejderhayı besleme 
oyununu kazanmanız gerekecek. Malikanenin içerisinde 
tuzağa düşüyorsunuz ve hap- 


soluyorsunuz. Kurtulmak için ekibinizi asker kılığına sokun. A zamanda depodaki sağ duvarı kontrol ederek Silver Earring'i bulun. Kafeteryadaki askerler 
ile konuşarak Glenn'in duvara yazdığı kodu bulun ve böylece tuzağı etkisiz 
hale getirin. Daha sonra kütüphanede Marcy ile dövüşün. İkinci en son sütunun arkasını kontrol ederek merdivenleri aşağı doğru indiren düğmeyi 
bulun. İlk defa Lynx ile dövüşeceksiniz. 


HİKAYE BÖLÜNÜYOR HİKAYE BÖLÜNÜYOR 


KID ROTASI ALTERNATİF ROTA Not: Invincible'dan Mount Pyre'a (A) gitmek için iki yol bulunuyor: biri uzun diğeri ise kısa. 
Not: Bu yol Kidöl Sildim etmemeyi tercih Birincisi “uzun rota” olarak isimlendirildi ve diğeri de “ahternaüf rota” 


ettiğiniz zaman gideceğiniz rota. UZUN ROTA ALTERNATİF ROTA 


mi ve Not: Burası en hızlı yol. 


Bar'daki dwarfdan Green Tinkler'i | Pu bölümü atayabilirsiniz. Burası Kid'e le 
lin. Hydra ME eidi yardım etmiş olup olmadığınıza göre 
alın. Piydra Pia gidin. değişiyor. Eğer Kid'e yardım etmediy- Guldove (A) ve vir Dragon (H) 
irsi seniz, Astral Amulet'i burada ele geçi. adası bölümlerini Vu ve doğrudei ksiniz ve Kid ile Doc ekibinize da- dan Mount Pyre'a (A) gidebilirsiniz. 
Green Tinkler'i mutasyona uğramış (o (“© id er Kid ekibe tekrar dahil olmad 
bitkiler üzerinde kullanarak Safety (hil olacaklar. Eğer Kid'e yardım > > 


Gear, Good Backbone ve Life Spark. ©tö)seniz Meli ekibinize girecek. doğrudan Mo Pagr'a (A) gidin. 


le nesnelerini alın. 0) og” AB 


Not: Kid hasta oluyor, ona yardım edebilir 

veya etmeyebilirsiniz. Seçiminize göre iki 

yoldan birinde gideceksiniz. ire 
11914 


ido Luccia ile iki kez konuşun. Laboratu- "İZ .” / Yl | 


Sturdy Ribs nesnesini ele geçireceksi- 


Eğer Kid'e yardım edecek olursanız, bla | öğ Ser. Ami Kasabası (H) 
Astral Amulet'i elde edersiniz. Korc. Ta eKibinize dahil ola, Gramps'e 100G i 

ps'e vererek sizi Water 
ha ile konuşup annesinden tekneyi ki- ' mİ Dragon adasına götürmesini is- 


I : 1, < İ li p A 4 : 
in ve Tarmina'yığru yola çı Limanda Macha ile konuşacak olursa- ©*Yin- 


nız, Gleen ekibe dahil olacaktır. Water Dragon 


Adası (H) 

Altı dwarf ve Hi-ho Tank ile 

dövüşün. Onları yendikten 
-sonra ice Breath ve Summon 


Eğer teknenin önünde Korcha ile konuşacak olursanız (veya ekibinizde 
yalnızca iki eleman bırakacak olursanız) ekibinize katılmak isteyecektir. 


dövüşeceksiniz. Dövüşten sonra 
Lynxin ruhu ve Serge'in değişimi ve artık Lynx olarak oynuyorsunuz. 


lot Her iki yol da Mount Pyre'a (A) gidiyor. 


Astral Amulet'i kullanarak Home 
World'e ışınlanın. 


Hydra Marsh (Hi) 

Beeba'dan Beeba Flute'u alın ve Wingapede ile dövüşün. Eğer Razziy'i kapatan kafesi kontrol edecek olursanız. 
Pentapus ile dövüşeceksiniz. Penta- 


Önce Peppor ve Salt ile dövüşün, daha sonra da Fire Dragon ile. Son olarak Marcy, Karsh ve Zoah ile dövüşe- >. ii e 
ceksiniz. Chaos Field'da Sprigg ekibe dahil ola- 


pus'u alt ettikten sonra, Razziy ekibinize katılacaktır. Önce altı cüce ve 
daha sonra Hydra ile dövüşün. Hydra'yı yendikten sonra Hydra Humour'u elde edeceksiniz. : 


Opassa Sahlu (H) 
Astral Amulet'u kullanarak Another. 
Word'e ışınlanın. 


Buraya geri döndüğünüzde Kid iyileşiğ 
yor. 


Not Her iki seçenekte sizi Termina'ya ulaştırıyor 
ve buradan S.S. Invincible'a gideceksiniz. 


ra da güvertede Dead Head ile dövüşün. 
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HİKAYE BİRLEŞİYOR 


İmek için birinci kattaki 


“kı istalleri çalıştırın (kırmızı, mavi, Yeşil 


ve sarı). Green Crystal için Taurusoid, 


Blue Crystal için Giant Gloop, White 


Crystal için Son of a Gun ve son olarak 
Black Crystal için Bunyip ile dövüşün. 
Altıncı kristali de çalıştırın (siyah) ve 
daha sonra asansörü üst kata çıkarın. 
Burada Viper ve daha sonra Lynx ile 


cak. Door of Truth'dan geçtikten 
sonra, Harle ekibinize dahil olacak. 
Eğer Astral Amulet yanınızda bulunmuyorsa, burada elde edeceksiniz. 


Hydra Marshes (H) 


Chaos Field'dan buraya düşeceksiniz. 


Sahil (H) 
Yeterli güç olmadığı için Astral Amulet'i kullanamıyorsunuz. Sprigg size ailenizi görmek için yolculuk etmeyi 
öneriyor. 


Ami Kasabası (H) 

Radius ile dövüşün. Radius ekibinize 
dahil olacak ve General Viper'ı aramanızı tavsiye edecek. 


Termina (H) 
Limanda yolu tıkayan asker ile konuşun ve Viper Malikanesine girin. 
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Viper Malikanesi 


Harabeleri (H) 

Norris'in içinde olduğu odayı bulmak için kuyuya girin. Norris ekibinize katılacak ve Termina'dan Marbule'e gitmek için gereken tekneyi 
kullanmanıza izin verecek. Burada 
Viper'ın bulunduğu Dead Sea hakkında talimatlar alacaksınız. 


Tekneyi ele geçirin, ondan sonra dünya 
haritasına bakabilirsiniz. 


Marbule (H) 

Toma XIV ile konuşun ve ondan Dead Sea ile ölü insanlar hakkında bilgi 
alın. Sizi S.S. Zelbess'deki Sage ile konuşmak üzere gönderecektir. 


S.S. Zelbess (H) 

Depoda elinde tahta süpürgesi olan 
adam ile konuşun, kapıyı engelleyen 
adam ile konuşun ve son olarak da 
Grand Slam'a giden Fargo ile konuşun. 
Sneffin büyü şovunu izleyin ve Fargo 
ile pusula oyununda kapışın. Bundan 
sonra, Sneffin büyü şovuna katılın. Bara geri dönün ve Fargo ile tekrar kapışın ve Grand Slam'e gidin. Sage ile dövüşün ve buradan Fiddler Crab'i alın. 


Death's Door (H) 

Dead Sea bölgesinde suyun sızdığını 
gördüğünüz yerde Fiddler Crab'i kullanın. Giriş belirecektir. Ancak yanınızda Einlanzer olduğu müddetçe girebilirsiniz. 


Hermit's Hideaway (H) 
Radius'dan Garai'nin Keepsake'ini 
alın. 


isle of the Damned (H) 


Garai ile dövüşün. Onu di 
sonra, Einlanzer'i elde ediyorsunuz. 
Tekrar Death Door'a dönün ve buradan Dead Sea'ye girin. 


Dead Sea İçerisinde (H) 
Highwayman ile dövüşün. Lavos hakkında bilgi alacaksınız. 
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Tower of Geddon (H) 
Kuleye girin ve ekranın sağ alt tarafında görünen saydam adam ile konuşun. 
Onu takip edin ve tam kaybolduğu 
noktaya gidip, Station Pass'i alın. Daha 
sonra Medical Book'u ele geçirin. 


Watchman (H) 

Miguel ile dövüşün. Onu yendikten 
sonra boyutlar arasında geçişler yapabilirsiniz. Opassa sahiline gidin ve 
Another World'e ışınlanın. 


Burada Lynx'in (Serge'nin vücudun- 
da) kasaba halkının başına bela olduğunu görüyorsunuz. Daha sonra Fossil Valley'e (A) giderek Termina'ya 


geçin. 


Bara gidin ve burada barmen size sol 
duvarda bulunan gizli odaya gitmenizi 
tavsiye edecek. 


Viper Malikanesi'ne geri dönerek Riddel'i kurtarın. Burada Norris'den hapishane anahtarını alacaksınız, ardından Roachester ile dövüşeceksiniz. 


Hell's Cook ile dövüşün ve daha sonra ekibe katılacaktır. İkinci kata inin 


ve Grobey ile dövüşün, o da ekibinize katılacaktır. 


Burada Riddel ekibinize katılacak ve ilk 
defa Dark Serge ile karşılaşacaksınız. 


Burada Fargo, Marcy ve Zaoh veya 
Karsh ekibinize katılacaklar. 


Harle ekibinizi terk edecektir. 


EJDERHA SAVAŞLARI 


da rahatlıkla dolaşabilirsiniz. 


Black Dragon ile dövüşerek Black 
Relic ve Grim Reaper'i elde edin. 


Earth Adası (H) 
Earth Dragon ile dövüşerek Yellow 
Relic ve Thunder Snake'i alın. 


Water Dragon isle (H) 
Battle Water Dragon and receive 
Blue Relic and Blue Whale. 


Gaea'nın Göbeği (H) 

“ Buraya gelebilmek için Hydra Marshes'dan Wingapede'ye doğru gitmeniz gerekiyor. Aynı zamanda yanınizda Beeba Flute ve Ancient 
Fruit'in olması gerekiyor. Önce 
Tryano ile dövüşün ve daha sonra 
Green Dragon ile dövüşüp Green 
Relic ile Genie'i alın. 


SON EJDERHA 


4 Tekneye geri dönerek eksik kalmış 
$İ birçok öğeyi a en önemlisi Divine Dragon Falls (A). 


Fire Dragon ile dövüşerek Red Relic ve Red Wolf'u alın. 


Şelalenin orada bu) Altar üzerinde Tear of Hate ve Tear of Love'ı 

yerleştirin. Böylece Chrono Cross'u 
elde edeceksiniz. 


Not: Beş relic'i topla sonra son 
relic için Sky Dragon ile dövüşebilirsiniz. 


Sky Dragon Isle (H) 


Sky Dragon ile dövüşün ve oradan 
White Relic ile Saints'i alın. 

Direa'ya Tear of Hate'i gösterin ve 
ondan Dragon Emblem'i alacaksınız. 
Bu sayede Guldove'deki (H) Dragon 
Shrine'a girebileceksiniz. 


Guldove 0) 

Dragon Shrine önündeki muhafıza 
Dragon Emblem'i gösterin. Burada 
Dragon Tear'i elde edeceksiniz ve 


Royal Jeliy ile di 


Steena ekibinize katılacak. Burada Terrator, r ve daha 
3 sonra Anemotor'u yenin. Gravitor ve 
Anclent Dragon Kalesi (A) iiyator ile dövüş i 


En üst kata çıkmak için Dragon Tear'i kullanın. Burada Dark Serge ile 
kapışacaksınız. 


Dead Sea Kalıntıları (H) 
Üç Fate Distortions'a girin (birinci 
diskin sonu geldi). 

Sea of Eden'e Giriş (H) 

Üç Goddess'den biri ile dövüşün (Vita Unus, Vita Duo veya Vita Tres). 


rini sökün. Daha 


Dördüncü 
katta bir Card Key bulacaksınız. Daha sonra Fate ile dövüşün. 
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Playstation 


Mitokondriler geri döndü...ve nl Brea bu 
işle ilgileniyor! Sizleri en zor kısımlardan 
sağ salim geçireceğiz ve en zorlu canavarları 
nasıl yok edeceğinizi göstereceğiz. Tabii kafa 
karıştırıcı bulmacaları da unutmayacağız. 


ve İl 


Mitochondria Mike 


Bazı Temel Bilgiler Not: Oyun hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için kitapçığını okuyun. 


Harita Sembolleri parası aa 


Bu rehberde birçok harita bulunuyor. 
Haritalarda bulunan sembollerin açıklamaları ise şöyle: 
Gi — Telefon (kayıt) 
Bi — Sandık (nesne toplama) 
iii — Kapı 


Small bottle labeled "Holy Water." 
Attach this and.see what happens. 


Aya oyun boyunca 12 farklı Parasite 
Enerjisine hükmedebiliyor. Limitli sayıda Experience Point'iniz olduğunda, 
hangi enerjiyi kullanmayı bilmek çok 
önemlidir. Ancak tüm bölüm boyunca gücünüzü maksimuma çıkarabilecek olan nesneleri bulabilirsiniz. Aşagıdaki nesneleri ancak Parasite 
Energy seviyeniz Level 2 olduğunda 
kullanın. 
Holy Water: Lifedrain'i bir 
level artırır. 
Medicine Wheel: 
Necrosis'i bir level 
artırır. 
Ofuda: Antibody'i 
bir level artırır. 
Skull Crystal: 
Pyrokinesis'i bir 
level artırır. 
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“Sıcak Alanlar” 


i 
: 
i 
Li 
e 


e 
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Diğer RPG'lerin aksine, Parasite İl'de 
ki düşmanlarınız limitli; bu demek oluyor ki Experience Point'inizi çok fazla 
artırabilmeniz mümkün değil. Ancak 
bazı yaratıklar tekrar dirilebiliyorlar, 
dolayısıyla geçtiğiniz bölgeleri Select 
butonu ile haritayı açarak kontrol 
edin. Eğer harita üzerindeki herhangi 
bir oda kırmızı renkli ise, oda yaratık 
doludur. Yönlendirmeler açı- 
a sından, sağ, sol, yukarı, 
b, aşağı yerine rehberimiz- 
B, de doğu, batı, kuzey ve 
“i güney'i kullandık. Her 
İ) haritada bir pusula bulacaksınız. O anki konumunuzu gösteren haritaya 
ulaşabilmek için oyun esnasında Select düğmesine basın. 


Nesne Depolama 


It should be safe-toleave 
my extra items insthe trunk. 


Aya ancak belirli sayıda nesneyi yanında taşıyabiliyor. Ancak üzerindeki 
nesneleri daha sonra kullanmak üzere 
saklayabileceği yerler bulunuyor. 
Oyuna devam ederken ne yazık ki bazı bölgelerin kapalı olduklarını ve dolayısıyla depoladığınız nesnelere ulaşamadığınızı göreceksiniz. İşte size 
oyunun sonunda kadar depoladıklarınıza ulaşabileceğiniz üç yer. 

* Aya'nın arabası 

* Bronco Hotel, Oda No: 6 

* Douglas'ın kamyoneti 

Bir şey daha: Herhangi bir zamanda 
Ringer's Solution'ı (Hit ve Magic 
Point'leri iyileştiriyor) bulduğunuzda, 
bunları yukarıdaki üç yerden birine 
saklayın ve oyunun sonuna kadar 
unutun. Bunları ancak oyunun sonunda ki boss ile dövüşürken almalısınız. 


M.I.S.T. Merkezi, Los Angeles 


B1M.I.S.T. Merkezi 


İlk görevinize doğru koşturmadan 
önce, atış bölümünde biraz pratik 
yapmak akıllıca olacaktır. Bu yalnızca 
silahlara aşina olmanıza değil aynı za- 


manda Bounüy Bonus'lar (BP) toplayarak daha değişik silahlar ve zırhlar 
alabilmenizi sağlar. 
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Avş eğitimini bitirdikten sonra Firearms Control'ü ziyaret ederek değişik eşyalar ve silahlar alın. Daha 
sonra M.I.S.T. 
Parking'e gi- 1 
derek kuzey- Yi“ 
doğu yönün- 

deki köşede 
bulunan sağlık 
nesnelerini alın. 
Gitmeye hazır oldugunuzda Pierce 

ile konuşun. 


GAMEPRO.COM.TR 


Eylül 4, 2000; 8156 P.M. e Akropolis Tower, Los Angeles 


Buradaki çeşmenin önünde bulunan 
bankın üzerinde 9mm mermiler ile 
Akropolis Tower haritasını bulacaksınız. Harita mermilerin hemen yanında bulunuyor. SWAT cesetlerini 
kontrol ederek cephane ve diğer 
nesnelerden bulabilirsiniz. 


Yaralı SWAT ekibi üyesinden Cafeteria Key'i alın. 


Boss'u öldürmek için üzerine ateş 
etmeye devam ederken, kafeterya 
masalarını, saldırısını engellemek 
için kullanın. Canavar öldükten sonra cesedini araştırarak üzerindeki 
nesneleri alın. 


SWAT ekibi üyesinin cesedini kontrol 
ederek sağlık nesnelerini alın. Sguare'e geri dönün ve telefonu kullanın. 
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Cafeteria'ya geri dönün ve masanın 
üzerinde bulunan Scientific Journal'ı 
alın. Cafeteria'nın doğusunda bulunan mutfağa girin ve burada SWAT 


ekibi üyesini ve buzdolabını araştırın. 


Mutfağın güneyinde bulunan girişte 
Blue Key'i bulacaksınız. Mutfağın doğusunda bulunan odaya girin, video 
kamera sistemini kontrol edin, tüm 
kameralara bakın ve en sonunda dogu duvarında bulunan “A” anahtar 
slotuna Blue Key'i yerleştirin. 


Batı ve doğu kapılarını açın ve daha 
sonra Observatory'e doğru gidin. 


SWAT ekibi üyesinin cesedini araştırın ve zırhını alın. 


Pasajın güney sonunda bulunan 
SWAT ekibi üyesinin cesedini inceleyin. Burada MPSAS otomatik silahını bulacaksınız. 


ii EM 


A, 


3 w 
Someone dropped a key here 
in ami 

A - :' 


Yerden Red Key'i alın ve kuzey duvarındaki kapıdan bu odayı terk 
edin. 


Pick up this item? 


Heykelin arkasında bulunan bombayı 
kontrol edin. Bir sonraki savaştan 
sonra bombanın etrafını kontrol 
edin ve siyah plastik kartları topla- 


yın. 


His weapon İooks like 
it's in good condition.. 


Kafeteryanın arkasında bulunan odaya 
geri dönün (Blue Key'i kullandığınız 
yere) ve buradaki “B” slotuna Red 
Key'i yerleştirin. Yolculuk esnasında 
Sguare'den biraz daha 9mm mermisi 
toplayabilirsiniz. Red Key'i kullandıktan sonra Fountain'a gidin ve Poseidon's Fountain'i bularak el bombası 
fırlatıcısını alın. Yeni oyuncağınızı burada kullanmayı düşünmeyin bile. 
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i A 
some kind of panel here. 


Paneli kontrol edin ve 561 numarasını girerek köprüyü kaldırın. Batı sonundaki kapıdan içeri girin. 
Merdivenlerden yukarı çıkın ve buradaki acil telefondan oyunu kaydedin. El bombası fıraltıcısı ile donanın, MPSA5'i yanınızda 
bulundurun ve daha sonra çatıya 
doğru giden merdivenlere gidin. 


Heliport 


Birinci uzun patikadan aşağı inin ve 
daha sonra merdivenlere dönme- 
ye çalışın. Onlara 
ulaşmaya çalışırken küçük bir savaş için No.9 ortaya çıkacaktır. 


Eylül 5, 
I.S.T. 


p 
( Jöme g 
Irade BP for weapons? 
PYes Not no 
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Dövüş başladığında No. 9'a bir el 
bombası gönderin ve patikadan aşağı 
doğru ters yönde koşun ve köşeden 
dönün. El bombası fırlatıcısını doldurun ve No.9'un ekranda belirmesini 
bekleyin. Ortaya çıktığında ve bıçağındaki alev kaybolduğunda, bir el 
bombası daha gönderin. Silahınızı 
doldurun ters yönde koşun ve güvenli bir uzaklığa ulaştığınızda üçüncü 
bir bombayı ona gönderin. 

Dört bombayı da kullandıktan” 
sonra MPSAS ile donanın ve ateş etmeye başlayın. No.9 üzerinde ekstra. 
hasar vermek istiyorsanız patikanın ** 
ortasında bulunan elektrik tellerine: : 
ateş edin. No.9 tellerin yakınına geldiğinde tellere ateş ederek duvardan 
ayrılmalarını sağlayın — rakibinizi ona 
doğru yürüyecek ve ağır hasar alacaktır. 


fp150 me 33 
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e ie 
NO:9 hakkında bilmeniz gereken bir 
şey daha: ikinizin arasında asla fazla 
mesafe olmasın. Felç inmesine neden 
olan göz yaşartıcı gaz fırlatmayı çok 
sever ancak eğer çok yakınsanız bunu yapmayacaktır. 

Dövüşten sonra, patikanın sonuna 
gidin ve asansörü kullanarak helikopter pistine ulaşın. 


M.I.S.T. Parking alanında kuzey dogu köşesinde bulunan sağlık nesnelerini alın. Akropolis Tower'da topladığınız tüm nesnelere el konulmuş 
durumda, dolayısıyla Firearms bölümüne gidin ve buradan M4A| Tüfeği ve biraz 5.56 mm mermi satın 
alın. Target Range bölümünde yeni 
silahınız ile eğitim yapabilirsiniz. 
Gitmeye hazır olduğunuzda M.I.S.T. 
Parking'de Pierce ile konuşun. 
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Eylül 5, 2000; 12:13 P.M. e Mojave Çölü, Nevada 
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İr,Knocks down targets 
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Aya'nın arabasının bagajını kullanarak 
ekstra nesneleri depolayabilirsiniz. 
Etrafı gezmeye başlamadan önce 
Plasma Parasite Energy'nin dolu olduğundan emin olun. 


Main Street 


İlk rastlayacağınız düşman bir Desert 
Chaser olacak. Saldırdıklarında bu canavarlar oldukça güçlü zararlar verebilirler. Atışı kaçırdıklarında, bir duvara veya direğe çarptıklarında yere 
devrilirler. Bunların hepsi bir araya 
geldiğinde, yapmanız gereken şey 
onunla kendi aranızda yeterli mesafe 
bırakmaktır. Ve saldırdıklarında yollarından çekilin. Saldırı esnasında yönlerini değiştiremiyorlar. Sert bir nesneye çarptıklarında ise yere serilirler 
ve bu esnada onlara ateş edin. 
Gideceğiniz yer Garage. Ancak 
yol boyunca kapısı açık birçok odayı 
incelemeyi unutmayın. Bu odalarda 


oldukça faydalı nesneler bulacaksınız. 


-Driveway 
Kuyuyu araştırarak çıkan yarasalar ile 
dövüşün. 
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e shutter? 


BUÜnlock it Leave it alone 


Bilmeceyi çözmek için kuzey batı köşesindeki kolu kaldırın ve daha sonra 
güneybatı paneline giderek Up ve daha sonra Turn düğmelerine basın. 
Kalkık aracın yanından girin, metal kepengi açın, panele geri dönüp Turn ve 
ardından da Down tuşlarına basın. 
Doğu duvarında bulunan kırmızı düğmeye basıp, kepenklerden içeri girin. 


Garage 

Douglas size Motel Key #6'yı verdikten sonra haritanızı kontrol edip daha 
önceden ziyaret edip kırmızıya dönüşmüş mekanları tekrar ziyaret edin. 


2F Dryfield 


WATER TANK 
#6 İ 
Parking bölümündeki merdivenleri kullanarak 
ikinci kata çıkın ve Motel Key #6'yı kullanarak 6 numaralı odaya 
girin. İçeri girdikten 
sonra odanın sonunda 
bulunan merdiveni kullanarak Water Tower'a ulaşın. 


Room 


İki mutasyona uğramış atı öldürdükten sonra kuzey batı bölümündeki 
güç kutusuna gidip manivelayı kaldırın. 


Bunu yaptığınızda kulenin doğusunda bulunan bir giriş geçici olarak 
açılacaktır. Kapanmadan önce bu girişten geçmeniz gerekiyor. Diğer 
mutasyona uğramış atları yok ettikten sonra, tepeden bir merdiven inecek; merdivenden yukarı çıkın. 


Water Tank 


Just skin and bones... i 
he blood's been drained. 


Kyle ile buluştuktan sonra, yakınınızdaki düğmeyi kaldırın ve kulenin tepesine doğru giden merdivene tırmanın. 
Cesetleri kontrol edin ve buradan 
G&R Key ile diğer nesneleri alın. 


G&R 


AU 1 e e 
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Ihere's something on the door. 


G&R Key'i kullanarak G&R ile Lobby 
arasındaki kısa hole girin. Bu odadaki 
canavarları yok ettikten sonra buzdolabının kapısından Bottlecap Magnet'i alın. Batı duvarındaki kapıdan 
içeri girin. 

Canavarları yok edin, odayı kontrol edin ve ön kapıyı açın. 


Water Tower 

Water Tower'ın doğusunda bulunan 
kısa pasajdan içeri girin. Pasajın doğu 
sonunda bulunan duvarın üzerindeki 
kırmızı düğmeye basın ve Douglas ile 
konuşun. 


EZ a 
Sol alt köşede bulunan ızgarayı kontrol edin ve Bottlecap Magnet'i kullanarak ekranın sağ üst tarafında bulunan yırtık alana Factory Key'e 
kılavuzluk edin. Yeni anahtarınız ile 
kapıyı açın, Factory'den içeri girin, 
Garage'dan geçip Junk Yard'a ulaşın 
ve en sonunda Trailer Coach'a ulaşın. 


Trailer Coach 

Douglas'dan bazı nesneler satın alabilirsiniz: ona Shelter hakkında sorular 
sorun. 


Junk Yard 

Trailer Coach'dan çıktıktan sonra, 
Flint size Coil of Rope'un yerini gösterecektir. Nesneyi alın ve Drive- 
Way'e doğru yönelin — ancak Dryfield'deki kırmızı alanlara dikkat edin. 


Driveway 

Coil of Rope'u kuyuda kullanın ve 
Water Hole'u alçaltın. Gücü çalıştırmadan önce Water Hole'u araştırmayı unutmayın, burada Protein 
Capsule nesnelerini bulacaksınız. 


B1 Dryfield 


Batıda ve kuzeyde en son yerdeki iki 
güç düğmesini çalıştırın. Burada aynı 
zamanda yeni bir canavar ile karşılaşacaksınız. Her ne kadar düşmanınız 
görünmez olabiliyorsa da, Plasma 
kullanarak tekrar görünür hale getirin ve delik deşik edin. BI'nin geri 
kalanını temizleyin ve Underpass'ın 
batısında bulunan merdiveni yukarı 
yükseltin. Water Hole'un batı sonunda bulunan kilitli kapı sizi endişendirmesin — oyunun ilerleyen bölümlerinde onu açacaksınız. 


General Store 
General Store'a girdikten sonra ön 
kapıyı açın, daha sonra Dilapidated 
House'a doğru giden doğu duvarındaki kapıdan girin. 


a. 
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Dilapidated House'ın ön kapısı kilitli 

durumda, ancak yandaki odanın kapısından içeri girebilirsiniz (eğer çığlık- 
lar duyduysanız doğru yerdesiniz). 


İn 97mP 24 
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Bir sonraki odada, doğu duvarında 
bulunan gardrobu inceleyin. Bunun 
duvara sabitlenmiş olduğunu göreceksiniz. Şu anda birşey yapamazsınız, 
dolayısıyla tekrar Trailer Coach'a geri döneceksiniz. 


Douglas ile konuşun, ondan bilgi isteyin ve biraz cephane alın. 


nan rafları inceleyin ve buradan Monkey Wrench'i alın. Dilapidated House'un yanındaki odaya gidin. Bu 
esnada oyunu kaydetmek iyi olacaktır. Hedefinize ulaştığınızda daha önceden gördüğünüz gardrop üzerinde 
Monkey Wrench'i kullanın. Daha 
sonra duvarda göreceğiniz delikten 
girin. No.9 ile bir rövanş yapmanın 
zamanı geldi. 


fre zgmn28 
———>— 


Artık kaçarak avantaj sağlayabileceğiniz birçok oda bulunuyor. No.9'dan 
uzak durabildiğiniz kadar durun, geri 
dönün ve ateş etmeye başlayın. 
No.9'un saldırıları aniden gelecektir 
dolayısıyla ateş ettikten sonra bir an 
önce kaçmaya bakın. Eğer No.9 çok 
yakınınıza gelecek olursa, sizi yakalayacak ve yere fırlatacaktır. 
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Bu bölgedeki tüm canavarları öldürün. Gaz pompasını kontrol edin ve 
Trailer Coach'a geri dönün. 


Douglas ile konuşun, bir araç alıp alamayacağınızı sorun ve Lobby Key'i 
alın. Artık Lobby'i açabilirsiniz. Burası 
Parking IF'in tam olarak kuzeyinde 
bulunuyor. 


Lobby'ye geldiğinizde kasaya bakın. 
#3033 değerini girin ve Total düğmesine basın. Buradan Bronco Master Key'i alın. Bu anahtar binadaki 
hemen hemen tüm kapıları açacaktır. 
İkinci katta bulunan Loft'a uğrayın 
(ancak öncelikle haritanıza bakın ve 
kırmızı yerleri temizleyin). 


Odanın batı tarafındaki noktasından 
Jerry Can'i alın - ancak bir dövüşe 
hazır olun. Nesneyi aldığınız sırada 
canavarlar odanın içerisine doluşacaklar. Daha sonra odanın güney batısında bulunan kasayı 4487 kombinasyonunu kullanarak açın. Buradan 
Holy Water'ı alın ve Gas Station'a 
geri dönün. 


Jerry Can'i pompadan petrol ile doldurun, Garage'a geri dönün ve bunu 
Douglas'a verin. Kamyoneti yakıt ile 
doldurduktan sonra, aracın arkasına 
nesneleri depolayabilirsiniz. Önemli 
nesnelerin tümünü kamyonetin arkasına koyduğunuzdan emin olun. 


Her ne kadar Douglas biraz dinlenmenizi tavsiye edecek olsa da, haritanızı kontrol edin ve kırmızı işaretli 
yerleri temizleyin. Bir de G&R'da biraz durarak Kyle ile konuşun. 


Dryfield'i temizledikten sonra Garage'da Douglas ile buluşun. Ondan 
Grenade Pistol ile birkaç el bombası 
satın alın. Büyük bir savaşa gireceksi- 
NİZ. 


İkinci kata gidin ve Room #6'ya girin. 
Odaya girmeden önce Grenade Pistol ile kuşanıp yanınıza bol miktarda 
cephane ve sağlık nesnesi alın. Oyunu 
kaydedin, yatağı kontrol edin ve uykuya dalın. 


Canavarları bir an önce yok etmeye 
bakın, eğer çok uzatacak olursanız, 
Flint öldürülecek ve oyunun en iyi 
sonunu göremeyeceksiniz. Her ne 
kadar şu ana kadar gördüğünüz en 
büyük Boss olsa 


da, çok fazla 
zorlu değil. 
Loft ve Room #6 arasındaki köşede durun ve 
yaratığın midesini 

el bombaları ile doldurmaya başlayın. 


Canavarın korkmanız gereken iki saldırısı bulunuyor — bir ateş fırlatıcı ve 
bir sıkma hareketi. Ateş fırlatma hamlesi diğerinden daha az ölümcül çünkü 
bir yana kaçma şansınız var. Ancak sizi 
yakalayacak olursa, kesinlikle biraz zarar göreceksiniz. Canavara yakalanmamak için hemen 360 derecelik bir daire çizerek koşun ve anında action 
tuşu ile ateş etmeye başlayın. 


” : 

© “DOUGLAS © s2 , 
We're fine, thanks ta you 

e PA 


ğe 


Dövüşten sonra, Main Street'e gidin, 
eğer canavarları yeterince hızlı öldürdüyseniz Flint size teşekkür edecek. 
Douglas ile konuşun ve Truck Key'i 
alın — artık Dryfield'i terk edebilirsiniz. 
Gitmeden önce Trailer Coach'da durun ve Douglas ile konuşun — size bir 
hediye verecek. Aynı zamanda haritayı 
kontrol ederek başka kırmızı bölgelerin olup olmadığına bakın. 


Gitmeye hazır olduğunuzda Garage'a 
gidin ve Kyle ile konuşun. 


Eylül 6, 2000; 12:06 A.M. 
Mojave çölünün dışındaki 


1 
Mesa, Nevada 


Desert Chaser'lar iki sefer saldıracak. Birinci seferde Kyle'i mutlaka koruyun — eğer ölecek olursa, oyun bitecektir. 


İkinci sefer biraz daha zorlu, ancak doğu kapısındaki bayırın güneyinde bir ani ölüm noktası bulunuyor. Yamacın yanında durun, 
mutasyonlu atların size saldırmasını bekleyin ve daha sonra yolların- 
dan çekilin. Eğer zamanında çekilecek olursanız bunlar ölüme 
doğru düşeceklerdir. 


WWW.GAMEPRO.COM.TR MEKTUPGGAMEPRO.COM.TR 


Gorge 


Gorge'a ulaşana kadar tünelde ilerleyin. Gorge'a geldiğinizde, köprünün 
ortasına kadar yürüyün ve kırık bölümü kontrol edin. Tekrar Tunel 
Entrance'a geri dönün. Güneye doğru giderek Forked Tunel'e girin. 


Forked Tunnel 


a 


kolu itin ve pasajın sonunda bulunan 
Oak Board'ı alın. Gorge'a geri dönün ve Oak Board'ı kullanarak köprinin eksik kısmını onarın. 


Refuge 


of a motor outside the gate... 


Doğu duvarının üzerinde bulunan 
güç tablosunu inceleyin. Fişi çekin ve 
bunu tablonun en üstünde bulunan 
sıranın ikincisine takın. Daha sonra 
ana güç kolunu aşağı indirin. 


West Mine 


( n 
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Cavern 


Desert Chaser üzerinde Necrosis 
uygulayarak savaşı başlatın, dolayısıyla HP kaybetmeyeceksiniz. Daha 
sonra el bombası fırlatıcısını alın ve 
ortalığı kavurmaya başlayın. Dikkat 
ederseniz Aya sürekli olarak odanın 
köşelerinde bulunan yakıt tanklarına 
nişan almaya çalışıyor. Bu tanklara 
ateş ederek ateş çıkarın ve daha 
sonradan ihtiyaç duyacağınız ışığı elde etmiş olacaksınız. Tabii bu patlamalar eğer yakınlarında bulunuyorsa 
düşmanlarınıza da büyük hasar verecektir. Aşağı indiğinde Jumper Plug 
ve Kyle'nın tabancasını alın. 


Desert Chaser'ın tekrar savaşından 
sonra güney duvarında bulunan güç 
kablolarını inceleyin. Daha sonra Refuge'a geri dönün. 


Refuge 

Güç panelinden Jumper Plug'ı sökün. 
Fişi en üsteki deliğe sokun, Cavern'deki fişi ise en alttaki deliğe sokun. Ana güç kolunu indirin. 


Cavern 
Motosikleti inceleyin ve düğmeye 
basarak kapıyı açın. 


Secret Passage 


pa ç 


nu 
dh 


i 


sl 


BI Dryfield'deki Underpass'de gördüğünüz yaratığın bir benzeri ile kapışacaksınız, bomba fırlatıcısını kuşanın. Bu sefer devamlı Plasma 
kullanarak canavarı tamamen şuursuz 
hale getirin, daha sonra bir bomba 
şarjörünü üzerine boşaltın. Tekrar 
tekrar deneyin. Savaştan sonra pasajin sonunda bulunan asansöre binin. 


Gi PROSTRATEJİ REHBERİ 


B1 Shelter 


Elevator Hall 

Şu andaki istikametiniz Armory ve 
en hızlı gidebileceğiniz yol Elevator 
Hall, Storeroom, Sleeping Ouarters 
ve sonunda Main Corridor (B1). 
Her odayı tek tek kontrol ederek 
tüm canavarları yok ettiğinizden 
emin olun. 


Storeroom'un kuzeyinde bulunan 
holde birkaç yeni yaratık bulunuyor 
— küçük damlacıklar ve birçok saldırınıza bağışıklılar. Ancak bunlardan 
çabucak, el bombalarını, yangın çıkartıcı veya M4AI Bayonet gibi silahları kullanarak kurtulabilirsiniz. 


a 4 
li > eN vi İN 
There's a shotgun Iying here. 

anl AN 
Akropolis Tower'da bulduğunuz siyah plastik kartı hatırladınız mı? Özel 
silahlar odasına erişebilmek için bu 
kartı doğu duvarındaki okuyucuda 
kullanın. Oda yalnızca muazzam cephane ile değil aynı zamanda size oldukça yarayacak SP12 Shotgun silahı 
ile de dolu. Bu silah başka hiçbir 
yerde bulunmuyor. 

Kuzey duvarındaki kapıyı açın ve 
sonra da Sterilization Room'a yönelin. 


Sterilization Room 
Kuzey duvarındaki kapıyı kontrol 
ederek bir sonraki odaya geçmenizi 


sağlayın. Kuzeye gitmeye devam 
edin ta ki Pod Service Gantry'nin 
batısında bulunan asansöre gelene 
kadar. Asansörle aşağı inin. 


pi 
K 
Bi 
Pİ 
ki 
tal 
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B2 Shelter 


Septic Tank 


Bir başka ölümcül yaratık sizinle tanışacak — bir çeşit mutasyona uğramış balık. Bu yaratıklar elektrik akımı oluşturarak fazla zarar görmenize 
neden oluyor. Bu yaratıklardan kurtulmanın en kolay yolu başlarını sudan çıkarmalarını bekleyip Energy 
Drain uygulamak. Bombalar da oldukça etkili olabilir. 


Main Corridor 
Doğu duvarında bulunan kapıya doğru giderek Breeding Room'a ulaşın. 


Breeding Room 

Odaya ilk girdiğinizde, güney duvarının önünde bulunan masadaki notları okuyun. 


Breeding Room'un doğusunda bulunan pasaja girin. Saldırıya uğradıktan 
sonra Bi'e geri dönün ve Sterilization Room'da oyunu kaydedin. Bomba fırlatıcısı ile kuşanın ve yanınıza 
bol miktarda cephane alın. 
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Sterilizatton Room 


pe. 

The chute descends rapidiy 

disappearing into darkness 
It's too dangerous. 
#Here goes nothing... 


Sterilization Room'daki güney kapısından girmeye çalıştığınızda kapı kilitleniyor ve odaya gaz dolmaya başlıyor. Odadan kaçmak için kuzey 
duvarının sağında bulunan toz çağlayanını kontrol edin ve buradan kayın. 


B3 Shelter 


| DUMPING HOLE 


Dumping Hole 
Çöpün yakınında 
9mm mermiler bulabilirsiniz. Eğer odanın doğu kapısından 
dışarı çıkarsanız 
oyundaki boss'lardan 
biri ile kapışacaksınız. 


e b. ZA 
Bu canavarın yumuşak noktası ağzı. 
Yalnızca ağzı açıldığında ona büyük 
bir hasar verebilirsiniz — ancak ne 
yazık ki ağzını yalnızca Aya'yı yutacağı zaman açıyor. Ve bu olursa oyun 
bitmiş oluyor. Öncelikle Energy Shot 
uygulayın. Canavar sizi içine çekmeye başladığında hemen bir bomba fırlatın ve aksi istikamette koşmaya 
başlayın. Vakum durduğunda silahınızı doldurun ve ikinci saldırıya hazırlanın. Ancak bu yaratığın hatırlamanız 
gereken başka saldırıları da var. 


ği 
ER 


Kamera yukarı çıktığında ve canavar 
bir enkaz gibi yığıldığında, etrafta dolaşan gölgelere dikkat edin — bunlar 

yıkıntının nerede sonlanacağını gösteriyor. 
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Canavar yakındaki çöplükten yandaşlarını çağırdığında öncelikle bunları halletmeye bakın; eğer küçük yaratıklar canavar tarafından yutulursa, 
sağlığına tekrar kavuşuyor. Dövüşten sonra, batı duvarında bulunan 
kapıdan içeri girin. 


Gaârbage İncinerator 


j i U 
Pasajın doğu sonununa kadar koşun, 
daha sonra güneye dönün. Kayıp zemine ulaştığınızda doğu duvarında 
bulunan girintideki yere basarak 
platformun yükselmesini bekleyin. 
Beklerken, canavarlar oldukça yaklaşabilirler, ancak endişelenmeyin — girintide durun ve ölümcül vakumlu 
ağzından uzak durmaya bakın. 


ai 


p, v : ER 
Platform zeminle ortaya çıktığında, 
koridordan aşağı doğru güneye inin. 
Doğu duvarındaki bir sonraki girinti- 
ye ulaştığınızda geri dönün ve size 
doğru çekmek için yaratığa hafif silahlar ile biraz ateş edin. Canavar girintiye ulaştığında üzerinde durduğu 
platform aşağı doğru inecektir. Durduğunda çıktıntıya giderek şovu keyifle izleyin. 


w 
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Her ne kadar yakıcıdan kaçmak için 
yalnızca 5 dakkikanız olsa da, Dum- 


ping Hole'a geri dönüp faydalı birkaç 
nesne almak için vaktiniz var. Dumping Hole'a koşun, batı duvarında 
bulunan metal kutuyu inceleyin ve 
buradan Woven Ring'i alın. Bunları 
aldıktan sonra bazı canavarlar size 
saldıracaktır ve Garbage İncinerator'da da canavarlar size saldıracak. 


Garbage İncinerator'dan kurtulmak 
için pasajın güney sonunda bulunan 
kapının açılmasını bekleyin. 


ZAN) 


Incinerator Control Room 
Kyle ile konuştuktan sonra pasajın 
doğu ucundaki merdivenlerden aşağı 
doğru inin. 


B4 Shelter 


| UPPER SEVER 
AREA) EŞ a İğ 
İT 


Lower Sewer 

Bu temizleme işi es- — (| 
nasında birçok atışın 

Kyle tarafından yapılmasına izin verin, dolayısıyla biraz cephane tasarrufu yapın — ancak sağlığının kötüye 
gitmesine izin vermeyin. 


Water Supply 


Kuzey duvarında bulunan kontrol 
paneline 18 numarasını girin ve daha 
sonra kolu kaldırarak su basmış zemindeki kilidi açın. Merdivenlerden 
inin ve doğu duvarındaki geçitten girin. 


Reservoir 

Pasajın batı ucundaki merdivenlerden yukarı doğru çıkın ve daha sonra merdiveni aşağı indirin. 


Upper Sewer 

Doğu duvarında bulunan kontrol paneline 15 numarasını girin, daha sonra Full Moon Gate'deki kilidi açmak 
için kolu kaldırın. Şu anda Reservoir'deki, BI Dryfield'de Water Hole'a 
giden kapının kilidini açmış oldunuz. 
Geri dönmenin zamanı geldi. 
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Reservoir 

Upper Sewer'ın batısına doğru giden 
pasajda büyük bir temizlik yapacaksınız, daha sonra Reservoir'e ulaşın. 
Pasajın doğu ucunda bulunan geçitten girin. 


Driveway 


Dryfield'a geri döndünüz. Flin'i takip 
ederek Water Tower'a ulaşın ve 
buradan Water Tank'a inin. 


Water Tank 

Pierce'e saldıran iki canavarı yok 
edin, onunla konuşun ve SUV Key'i 
alın. Gas Station'a geri dönün ve yolda kırmızı işaretli yerleri temizleyin. 


Gas Station 
Pierce'in SUV'unun bagajını açın ve 
Tactical Vest ile Cylinder'ı alın. 


Main Street 

Kuzey doğu köşesindeki buz makinesini inceleyin ve buradan Ice Bag'i 
alın. Hızla Water Tank'a dönün ve 
erimeden İce Bag'i Pierce'e verin. Pierce'e üç buz torbası götürmek zorundasınız ve her seferinde ödüllendiriliyorsunuz. Pierce'e üçüncü buz 
torbasını götürdükten sonra size 
Ofuda Charm'ı verecektir. 


Trailer Coach 


Il brought some”more 90 
from the warehouse.v 
A 


Shelter'a geri dönmeden önce, Trailer Coach'da durun, Douglas ile konuşun ve satılık nesnelere bakın. 
M203 satın alın ve bunu M4Al'e 
monte edin. 


İncinerator Control Room 
Incinerator Control Room'un güne- 
yine gidin ve asansördeki acil durdurmayı indirin. Asansörü Bl'e götürün. 


Storeroom 

Holdeki canavarları yok ettikten 

sonra, Fred Bowman'ın manyetik 
kartını alın. Elevator Hall'ın doğu 
ucundan asansöre doğru gidin ve 
B?'e inin. 


Elevator Hall (B2) 

Bowman'ın kartının kullanarak doğu 
duvarının en kuzeyinde bulunan kapıyı açın. L şeklindeki pasajdan aşağı gidin ve kuzey ucundaki kapıdan geçin. 


Operating Room 

Canavarlara dikkat edin, odayı araştırın ve Breeding Room'a doğru giden 
kuzeydeki kapıyı açın. Güneybatı köşesindeki kapıdan odayı terk edin. 


Laboratory 


“A3ELLM2S2Y” şifresini örirek bilg. 
sayarı açın, Login düğmesine basın 
ve bir sonraki menüde “D) Visitor 
Program” ı seçin. Devam edebilmek 
için üç soruya doğru cevap vermek 
zorundasınız. 

Çalan telefona cevap verin ve 
Elevator Hall (B2)'e doğru gidin. Ayrılmadan önce Laboratory'deki doğu 
kapısını açmayı unutmayın ve savaşmaya hazır olun. Elevator Hall'de 
asansörü Bİ'e çıkarın. 


Armory 

Bol bol cephane alın ve Main Corridor'un güney ucunda bulunan kapının kilidini açın. Şimdiki istikametiniz 
Pod Service Gantry. 


Pod Service Gantry 

Arkcam'ı kullanın ve “Operate” yazan portakal renkli çubuğu çalıştırın; 
dolayısıyla çubuk üzerinde “Open” 
yazması gerekecek. Ekranın sağ tarafında, üstten üçüncü düğmeye basın 
ve asansörü çalıştırın. 


ORERATE 


Pierce ile yapacağınız uzun konuşmalardan sonra Arkcam'ı tekrar 
kontrol edin ve ekranın sağ tarafında 
kalan düğmelerin hepsine basın — 
özellikle “Security Off” yazan en son 
düğmeye. 

Neo Ark'a gitmeden önce haritanızı kontrol ederek kalan kırmızı 
alanları temizleyin. Aynı zamanda Armory'e tekrar uğrayarak biraz daha 
cephane alın — tabii bombaları unutmayın. Bir şey daha: Neo Ark'da 
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oyun kayıt yerleri yok, dolayısıyla inmeden önce Shelter'dakini kullanın. 


Main Corridor (B2) 
Batı duvarının en kuzey ucundaki 
asansörü kullanın ve Neo Ark'a inin. 


Neo Ark 


Observatory'den güneye doğru inin. 


HİVd GNVIGOOM. 


Promenade ve Savana'dan geçerek 
Shrine'a ulaşın. 


Shrine 


Odanın batı tarafına gidin ve hiyeroglifleri kontrol ederek hangi sırada belirdiklerini not edin. Bunu yaptıktan sonra en güney duvarda 
bulunan 15 mermer bloka bakın. 
Bulmacayı çözmek için aynı renk 
blokları daha önce gördüğünüz sırada dizmeniz gerekecek. 


Ancak bazı kurallar burada geçerli: 

»* Portakal renkli taşlar sol alt köşeden sağ üst köşeye doğru çapraz gidiyorlar. 

* Sarı bloklar ilk sütunda dikey olarak duracaklar. 


* Mavi bloklar soldan sağa yatay olarak ilk satırda bulunacaklar. 

Bloklar doğru sıralamadan durduklarında, sağ alt köşede bulunan dairesel sembolü göreceksiniz. Portakal 
renkli bulmacanın mutlaka çözülmesi 
gerekiyor; sarı renkli bulmaca bir tuzak veya canavar saldırısı oluyor; ve 
mavi renki bulmaca sonucunda bir 
nesne kazanıyorsunuz. Her ne kadar 
yalnızca bir bulmacayı çözmeniz 


oyunu bitirmenizi sağlıyorsa da, her 
üçünü de çözmeye çalışın. 


Power Plant 


Bu canavar öldürmek için öncelikle 
kuzeydoğu duvarında bulunan yaşam 
kaynağını kesin ve daha sonra duvarda bulunan sensörleri yok edin. Bu 
iki işlemi tamamladıktan sonra, hareketsiz canavarı öldürün. Savaştan 
sonra, Observatory'e geri dönün. 
North Promenade'nin batısında bulunan kapı artık açık. 


Pavilion 

Forest Zone ve Submarine Tunnel'den geçin. Pavilion'a ulaştığınızda 
yüzen canavarları yok edin ve kuzey 
doğu duvarındaki taşa gidin. Delikleri not edin — tabi bunların sıralarını 
ve renklerini de. 


Garden 

Kaplumbağa benzeri canavarı yok 
ettikten sonra, batı duvarından Neo 
Ark Guide Map'i alın. Aynı zamanda 
güneydoğu köşesinde bulunan taşa 
da gidip bakın ve buradaki deliklerin, 
sıra ve renklerini not edin. Geri 
dönme zamanı. 


Woodland Path 

Forest Zone'a geri dönün, Temple 
of Tlaloc/Shrine of Time kapıların- 
dan geçerek güney duvarından Woodland Path'e ulaşın. 


Pyramid 
Piramidin tabanının yakınında bulunan rölyefleri kontrol edin ve di- 


zayn oturana kadar bunu döndürün. 


Sembolleri not edin ve piramide 
tırmanın. 


Garden'daki kilitli ağ açmak içinrenkli kareler üzerine şu sıralamada 
basın: Kırmızı, Sarı, Mavi, Beyaz, Mavi, Beyaz, Kırmızı, Sarı, Beyaz, Mavi, 
Sarı, Kırmızı. Eğer adımlarını doğru 
atuysanız, bir ses duyacaksınız. 
Adaya girebilmek için şu sıralamada 
karelere basın: Altı kez Mavi, iki kez 
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Beyaz, Üç kez kırmızı ve beş kez Sarı. Eğer adımlarınızı doğru attıysanız, 
heykelin yanında bir kol belirecek. 
Kolu indirerek Pavilion ile ada arasındaki köprüyü oluşturun. 


Island 

Yerdeki küçük metal kapıyı inceleyin 
ve merdiveni aşağı indirin. Aşağı indiğinizde iki dalga halinde gelen düşmanlarınını yok etmeniz gerekecek. 
Birinci dalgada birçok amfibik canavar bulunuyor. SPI12 shotgun'ı kullanarak canavarlar tam sudan çıktıkları 
anda ateş edin. 


İkinci savaşınız ise tek bir canavara 
karşı olacak. M4AT'i kullanın ve canavara bir bomba gönderin. Patlama 
siz tekrar silahınızı doldurana kadar 
canavarı suya gönderecektir. Tekrar 
su yüzüne çıktığında ise bir bomba 
ile yeniden suya gönderin. Bu işlemi 
canavar ölene kadar sürdürün. Merdiveni aşağı indirmeden önce, Skull 
Crystal'i almak için kan havuzunu 
inceleyin. 


Pyramid 

Piramide geri dönün, heykelin yanına 
gidin ve kolu kullanarak köprüyü 
kaldırıp, Garden'a geçişi sağlayın. 
Garden'a geri dönün. 


Power Plant 

Garden'dan Power Plant'in en üst 
katına çıkabilirsiniz. Zemindeki bir 
ağaç kutunun içinde ise 9 mm mermiler bulabilirsiniz: boss üst katta 
bulunuyor. 


Bu boss'u yenmek için Power Plantin alt katında diğer boss'u yenmek 
için kullandığınız taktiği uygulayabilirsiniz. Artık Shelter'a geri dönebilirsiniz, ancak temizlemeniz gereken 
bazı kırmızı alanlar olabilir. Bunları 
temizlemeden önce biraz mermi ve 
silah alın. Dikkat edin bir süreden 
beri oyunu kaydetmediniz ve eğer 
kötü durumda iseniz biraz fazla puan için bu riske atılmaya değmeyebilir. 


Neo Ark'dan dönüşünüzde Laboratory ilk durağınız olacak ve yapmanız 
gereken ilk şey oyunu kaydetmek 
olmalıdır. İkinci durağınız ise laboratuarın batısında bulunan asansör olmalı. Buraya gitmeden önce bir üst 
katta Armory'e giderek cephane ve 
özellikle bombalar alın. 


Shotgun'ı kuşanın ve Laboratory'nin 
doğusunda bulunan asansöre binin: 
asansör sizi kapalı bir odaya götürecektir. Asansör durduğunda hoparlörleri ve makinalıları bir an önce 
yok edin: MP'nizi yok eden bir ses 
dalgası gönderiyorlar. Bunlar yok 
edildiğinde batı duvarındaki asansörü 
kullanarak B6 Shelter'a gidin. 


B6 Shelter 
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” - 
Asansör durduğunda, canavarı yok 
edin, M4A/M203 ile kuşanın ve yanınıza bombaları alın. Pasajın batı 


ucundaki kapıdan içeri girin. 


RE 
pile 24 
memeleri 


Bu boss'u yalnızca bombalar kullanarak öldürebilirsiniz. Savaşın başlangıcında duvara yerleştirilmiş olan ve 
MP'nizi düşüren makinaları vurun. 
Daha sonra dev boss'a nişan alın ve 
bombaları göndermeye başlayın. 
Her ne kadar boss devamlı sağlığını 
yenilese de, bombaların verdiği zarari tamamen iyileştiremiyor. 
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Telefona cevap verin, odayı araştırın 
ve daha sonra Kyle ile konuşun. Ayrılma zamanı geldi. 


Vi ı 


yi işe 
> > h : ği iŞ 


-.Your friend 
wants to stay here, 


Hemen odanın kuzeydoğu köşesini 
inceleyin, daha sonra Eve tarafında 
büyük test tüpünü inceleyin. Eve ile 
konuşun ve sizi güney duvarında bulunan asansöre kadar takip etmesini 
sağlayın. Yavaşça asansöre binin ve 
Eve'nin hemen arkanızda olduğundan 
emin olun. Bir gözünüz Eve'in sağlık 
göstergesinde olsun; eğer sıfıra gelecek olursa oyun biter. Asansör Neo 
Ark'daki Garden'a götürecek sizi. 


Her ne kadar Eve No.9'u haklasa da, 
haritanızı kontrol ederek diğer kırmızı bölgeleri temizleyin. Son boss 
için mümkün olduğunca çok puana 
ihtiyaç duyacaksınız. Bundan sonra 
No.9 kadar kötü olan Golem'ler ile 
dövüşeceksiniz. Tabii diğer canavarlar da halen duruyorlar. 


Aynı zamanda Dryfield'e gidip kırmızı alanları temizlemeli ve Trailer Coach'dan az bulunan cephane ile nesnelerden almalısınız. Oldukça pahalı 
olan As12'den alabilmek için yeterince BP'niz olmalı. 


PN 
paizme, 61. 
a | 


2 


“ÖZ Gliiiimme esi 
A piece.of paper in the receiver. 
8 LZ gr 


Underground Parking'e girmeden 
önce, Pod Service Gantry'e giderek 
Arkcam'i kullanın. Monitör ekranında sağdaki en son düğmeye basın ve 
Security Off konumuna getirin. Yakındaki telefonda aynı zamanda Pierce'in defterini bulabilirsiniz — onu 
okuduktan sonra yakındaki telefonu 
kullanarak Jodie'yi arayın ve içeriğin- 
den bahsedin. 


Batı duvarının en kuzey ucundaki kapiya girin ve Underground Parking'e 


gD PARASITE EVE | 


ulaşın. Yolculuğunuz esnasında Golem Freezer'ı kontrol edin ve Control Room'un kuzeyindeki kapıyı açın. 


> 
İf 190 MP 50 
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Doğu duvarındaki kontrol panelinden elektrik aracını alın; paneli tekrar kontrol edin ve önce Sarı daha 
sonra Mavi ve en sonunda Call düğmelerine basın. Garaj kapısı açıldıktan sonra jeep'i sürerek ilerleyin ve 
garajın kuzey batı ucundaki kontrol 
panelini inceleyin. Batı girişini açmak 
için Bowman'ın kartını kullanın. Daha sonra küçük bir sürüş için jipinize 
atlayın. 


Bİ çe 

Wait... This,is Eve's! 
Motosikleti kontrol edin ve 
Eve'in oyuncak ayıcığını alın. 
Koridorun batı ucundaki 
kapıyı açmak için, güney 
duvarındaki kapıdan 
GuardRoom'a girin ve 
çıkmaz noktadaki düğmeye basın. 


1F Shelter 


Birkaç Golem'i öldürdükten sonra, batı girişinin güneyinde bulunan paneli 
inceleyin. 


L GUARDROOM | 


Eylül 6, 2000; 3:52 P.M. 
Mojave Çölü, Nevada 


Heliport Golem Freezer 


YODIE e 
Go get "em. Aya! Yahoo'!! 


, AYAN. 
N Pierce! 
e 3 : 


Dondurucunun batı köşesinde saklanan Pierce ile konuşun, daha sonra 
kırmızı bölgeleri temizleyin. Neo 
Ark'i unutmayın. 


Underground Parking 
Temizleme işlemini bitirdikten sonra 
Underground Parking'e geri dönerek 
oyunu kaydedip son dakika cephane 
yüklemesi yapın. Daha önceden sakladığınız tüm nesnelere şuralardan 
ulaşabilirsiniz: Aya'nın arabası, Bronco Hotel 6 nolu oda ve Douglas'ın 
kamyoneti. 


Çadırı kontrol edip dışarı çıkın. 
Flintten Canister'i alın ve Jodie ile 
konuşun. Daha sonra mühendisten 
dilediğiniz diğer nesneler ile birlikte 
Tactical Armor'u alın. Eğer çadırın dışındaki korsanla konuşacak olursanız, 
hemen önünde bulunan kutudaki cephaneyi kontrol edin ve asker ile tekrar konuşun. Buradan beleşe birçok 
silah ve cephane alabilirsiniz. 


Underground Parking 


The phone... İs 
M/) 
Çalan telefonu kaldırın ve oyunu kaydedin. En son boss'u öldürmeden 
önce kalan kırmızı noktaları temizleme zamanı. Temizleme işlemi başlamadan önce ilk durağınız Golem Freezer olacak. 


Nihai istikametiniz Pod Service 
Gantry, burada en son savaşınızı yapacaksınız. Ğ 

Not: Daha fazla Parasite Eve Il için bu 
sayıdaki SWAT Pro'yu kontrol edin. 
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HİLELER, STRATEJİLER, PÜF NORTALARI VE TAKTİKLER 


Dreamcast PlayStation 


Hydro Thunder Colony Wars Ili: Red Sun 


Yarışa Dört Saniyelik Avantajla Başlama Zarar Görmeme, Sınırsız Cephane ve dahası... 


EŞ 5 


İpoosTER vaserelik, & 
Normal bir oyun başlatın. Yarışın başındaki geri sayım başlamadan önce, 
L'yi basılı tutun. Ekranda “3” gözüktüğünde L'yi bırakın ve R'yi basılı tutun. Ekranda “2” ge nde R'yi bırakın ve L'yi basılı tutun. Ekranda “1” gözüktüğünde L'yi bırakın ve R'yi basılı tutun. 
Eğer kodu doğru girdiyseniz hızlıca başlayacaksınız ve dört saniyelik boost 
kazanacaksınız. Yarış başladığında ekranın alt tarafında “Booster *4 Secs!” 
ibaresi belirecek. 


PlayStation 


Tenchu 2: Birth of the Stealth Assassins Ana menüden Logon'u seçin. Magenta Station ekranında R2, R2, L2, L2, 
RI, RI, Select, Select'e basın. Eğer kodu doğru girdiyseniz, Memory 
Tatsumaru Olarak Oynama Card'ın altında Cheat seçeneği belirecektir. Cheat ve ardından Enter Pass- 
m word'ü seçin. Aşağıdaki kodlardan herhangi birini girin ve End'i seçin. Eğer 
kodu doğru girdiyseniz, “Accept Password” otomatik olarak seçilecektir. Hileyi aktif hale getirmek için X'e basın basın. 


Not: Kodlar büyük-küçük harfe duyarlıdır... Bir boşluğa karşılık gelir. 


Üverwrite previous Iy saved dataji” Tüm Gemiler Greyam Beard 


Tüm Silahlar: Armoury 


Zarar Görmeme: Awrate 

Görev Atlama: Ouickie 

Tüm Silahlar Gemide: Big Daddy 
İstasyon Seçme: Move House 
Sınırsız Afterburner: Jalferezi 
Sınırsız Cephane: Slyn Devious 


Silahlar Hazır: ROCKWROK 


Activision 15 8 reğistı 
a tradomark 0 Act 
Sony Music Entertainı 


Ayame ve Rikimaru için tüm bölümlerde başarılı olun, memory card'a kay- PlayStation 
dedin. Yeni bir oyun başlatın. Ana ekranda kaydettiğiniz bilgi üzerinde 
Continue'yu seçin. Mission ekranında, Tatsumaru'yu bulana kadar Sol veya Urban Chaos 
Sağ'a basarak karakterler arasında gezinin. 

Bölüm Seçme 


7 


| N ri 
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Ana menüde, RI, LI, Select ve Start'a aynı anda basın. Eğer kodu 
doğru girdiyseniz, ekranın altında “Al Levels Cheat Enabled” mesajını göreceksiniz. Yeni bir oyun başlattığınızda otomatik olarak bölüm seçme ekranına gideceksiniz. Yukarı, Aşağı, Sol veya Sağ'a basarak istediğiniz bir bölümü seçin. 
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Dreamcast 


Draconus: Cult of the Wyım 


Sağlık Kazanma, Süper Hile ve dahası... 


GAME PANSCD 
4 i 
“am 
Resropr Man, 
Orum 


Our Gas 


COPYRIGKTİC)2000 TREYARCH LLC 


Hile Modu: Press Start ekranında X, Y, Y, X, X, Y, Y'e basın. Eğer kodu doğru girdiyseniz ana menü hemen karşınıza çıkacaktır. Yeni bir oyun başlattıktan 
sonra aşağıdaki hileleri aktif hale getirebilirsiniz. 


Sağlık Kazanma: Oyunu durdurun ve aynı anda L, R ve Sol'a basıp bekleyin. Eğer kodu doğru girdiyseniz bir gong sesi duyacak ve oyuna yeniden 
döndüğünüzde sağlığınız yenilenecek. 


Bölüm Atlama: Oyunu durdurun ve aynı anda L, R ve Aşağı'ya basıp bekleyin. Eğer kodu doğru girdiyseniz bir gong sesi duyduktan sonra bölüm bitecek ve istediğiniz bir bölümü seçebileceksiniz. 


Süper Hile. Oyunu durdurun ve aynı anda, L, R, ve Sağ'a basın. Eğer kodu 
doğru girdiyseniz, bir gong sesi duyduğunuzda ölümsüz olacak ve düşmanlara karşı her vuruşunuz daha etkili olacak. 


PlayStation 


NASCAR Rumble 


Tüm Arabalar, Sürücüler ve Parkurlar 


fmerFassword 


” (Audio Options 
Set Name **b 


Load and Save * #) Password — 
İ Clear Records * */-i 
| Goniroller conlig | | 


İhints and Tips 


# $$ Change Selection © * Change Option & 


Ana menüden Game Options'ı, oradan da “Load and Save,"i seçin. Hile ekranına geçmek için Sol ve sonra X'e basın. COP5AU8NAA kodunu girin. 
Eğer kodu doğru girdiyseniz, bir mesaj size yeni password'ü girmek istiyor 
musunuz diye soracaktır. Yes'i seçin. Tüm arabalar, sürücüler ve parkurlar 
artık kullanılabilir. 


LAME 


PlayStation 


Speed Punks 
Hızlı Başlangıç 


Normal bir oyun başlatın. Yarışın başında 3. kırmızı ışık yandıktan sonra ve 
yeşil başlama ışığı yanmazdan hemen önce X'e basıp bekleyin. Eğer işlemi 
doğru yaptıysanız hızınız artacak ve ekranda “Great Start” yazısı belirecek. 
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Dreamcast 


Virtua Striker 2 


Tüm Takımları Açma 


F.(. Sega Takımı: Bir oyun başlatın. Team Select ekranından, “France” seçip 
Start'a basın. “Chile”i seçip Start'a basın. “South Africa”yı seçip 
Start'a basın. “England”ı seçip Start'a basın. “Germany”i seçip Start'a 
basın. “Argentina”yı seçip Start'a basın. Eğer kodu zaman dolmadan 
önce girebilirseniz F.C. Sega takımı olarak oynayabileceksiniz. 


MVP Yuki Chan Takımı: Bir oyun başlatın. Team Select ekranından, “Yugoslavia”yı seçip Start'a basın. “USA”i seçip Start'a basın. “Korea”yi seçip 
Start'a basın. “Italy”i seçip Start'a basın. Eğer kodu zaman dolmadan 
önce girebilirseniz MVP Yuki Chan takımı olarak oynayabileceksiniz. 


Royal Genki Takımı: Bir oyun başlatın. Team Select ekranından, “Yugoslavia”yı 
seçip Start'a basın. “USA” seçip Start'a basın. “Korea”yi seçip 
Start'a basın. “Italy”i seçip Start'a basın. “Yuki Chan”i seçip Start'a 
bastıktan sonra bekleyin ve A'ya basın. Eğer kodu zaman dolmadan 
önce girebilirseniz Royal Genki takımı seçilebilir olacaktır. 


PlayStation 


GM DEM EL ILAK 


i ER TL TİER MİR TE 


00000 
SOO ONO) 


GOY OOrOKO 


> Tenperamental Tocsin 
© wirefrane Mode 

© 4x Firing Rate 
 Reflecting Shots 
Unlimited. Amo - 
> Avdie Murphy viode 


doğru girdiyseniz, Enigma motoru parlak yeşil olacak. 
Kod giriş ekranına yeniden girin. URLINGAMBE 
kodunu girin. Eğer kodu doğru girdiyseniz bir 


Ş fotoğraf galerisiyle karşılaşacaksınız. Ana me- 


nüye dönünceye kadar tekrar tekrar X'e basarak fotoğraf galerisinde ilerleyin. Tüm mul- 


PlayStation 


Parasite Eve Il 


Gizli Silahlar, Nesneler ve Gizli Oyun Modları 


BALAMCE 


73540 
165065 


MNEKT REPLAY BOMUS 


73540 
165065 


Fi Gunbiade 


Gavce 
capacıry / 
WET 579 
—— — 2/1090 
mare 2/36 


Ultrahigh freguency particle blade. 
Blade with shotgun attachment. 


1 Ultrahigh Freguency Blade 
r> Buckshot /F-fiy /R. Slua (sinal 


MEMORV CARD 
Save game data? 


Gizli Silahlar ve Nesneler: Oyunu bitirip memory card'a kaydedin. Her bir oyunu bitirdiğinizde 3 özel nesne kazanacaksınız. Bu nesneler oyun sırasında kazandığınız toplam EXP'ye dayanıyor. Ancak aynı şeyi iki kez kazanamazsınız. Mesela bir oyunu “A” basamağında bitirdiniz, önceki oyundan kaydettiğiniz yerden oyunu 
oynayın ve yeni bir “A” basamağı edinin, otomatik olarak bir üst seviye olan “S” basamağına geçeceksiniz. Sadece Replay modunda kazandığınız nesneleri satın alabilirsiniz. Önceden bitirip kaydettiğiniz oyunları oynamayı unutmayın. 


EXP 

400,001 -üstü 
200,001 -400,000 
75,001-200,000 
72,001-75,000 
69,001-72,000 
66,001-69,000 
62,001-66,000 
57,001-62,000 
51,001-57,000 
44,001-51,000 
16,001-44,000 
K 14,511-16,000 
L 0-14,510 


Basamak 


Ila "ül ole pa 


Nesne | 
Gunblade 
Hypervelocity 
MMI 

M249 
Mongoose 
ASIZ 

Aya Special 
Javelin 

Pyke 
Hammer 
M203 

M9 

Monk Robe 


Not: “S” basamağını iki kez kazanırsanız, ikinci bir “S”” basamağı yerine “L” basamağı alırsınız. 


IR 
Par deve In 


© ww ma SOHADE 


Dp 


PahatlEve h 


New Game 
Continue 
Ovtion 


Nesne 2 
Ringer's Solution 
Hunter Goggles 
Airburst 

.44 Maeda SP 
-44 Magnum 

R. Slug 

9mm Spartan 
MD 

Lipstick 

Second Pouch 
Protein 

Rişe Clip Holder 
Medicine Wheel 


Select data. 
Opening (1) 
İvme 000 


Nesne 3 

Eau de Toilette 
MP Boost 2 
Recovery 3 
Cola 

Skull Crystal 
Fireşy 
Talisman 

Holy Water 
Tactical Armor 
MP Boost | 
9mm Hydra 
Flare 

Recovery 2 


Replay Mode 
Bounty Mode 


“Scavenger Mode 


Dara 
MESS3OM LEVEL 


HARD OOOO 
EHAUİTED OOOO 
NORMAL OOO 

VERY POOR O 


comDıToOM 
EMEMY LEVEL 


suppav sever 
Scavenger mode 


Shops are bare, and pickings are 
slim. Use your wits, not your ammı 


Gizli Oyun Modları: Oyunları aşağıdaki şekilde bitirin ve oyunu memory card'a kaydedin. Ana ekranda Continue seçerseniz ve kayıtlı oyunu yüklerseniz, aşağıdaki 


oyun modlarından birini seçebilirsiniz. 


Bounty Modu: 
Deadiy Modu: 
Replay Modu: 


Ti, We Modu: 
/ | ” 


Oyunu bir kerede bitirin. 
Oyunu Scavenger modunda bitirin. 
Oyunu bir kerede bitirin. 
Oyunu en az 69,001 EXP ile bitirin. 


Star Trek Voyager: Elite Force (Demo) 


Ölümsüzlük, Cephane Alma ve dahası... 


“Metal Fatigue 
20 Tank, 3 Combot ve dahası... 


Oyun esnasında “—”ya basarak konsol ekranını açın. Sonra “sv cheats 1” 
yazarak hile modunu aktif hale getirin. 


999 Sağlık ve cephane “undying” 
Ölümsüzlük “god” 
Compression Rifle alma “give Compression Rifle” 
a m —İ —. LE iğ 
| ve basın ve aktif hale getirmek istediğniz hilenin karşısındaki kodu girin. 
a Şi Sınırsız Meraloules DEE Mr 
“3.Combor 
ii 20 Tank 
iy Füze Arabası 


A STAR TREK... 
VOYAGER ü 


—LİLE FORCE 


Scavenger Rifle alma “give Scavenger Rifle” 
IMOD alma “give IMOD” 
Tricorder alma “Give Tricorder” 
Sağlık alma “give Health” 


Cephane alma “give Ammo” 


Dark Reign 2 


İ Tüm Bölümler 


Hard Truck 2 


Para ve Lisans, Tüm Yolları Açma ve dahası... 


P Li 


Pause modundayken şunları aşağıdaki kodları girerek hileleri aktif hale geçirebilirsiniz. 


hardtruckisthebest Para ve Lisans 

wininalottery Para ve Lisans 

openallroads Tüm yollar açılır 

advancedmap Gizli konteynerlar haritada işaretlenir 


freerepair (Backspaceje basarak ücretsiz tamirat 


freerecover (Ceri|f5le basarak ücretsiz yenileme 


fillup Sınırsız yakıt 


minesoff Mayın yok 


Dark Reign 2 kısayolunun özelliklerinde “Target (Hedef)” yazan yere şunu 
ekleyin: -cmd:”"gamegod.studiomode |;sys.runcode studio” 


Oyunu başlatın ve ekranın sağ alt tarafında bulunan tools butonuna basın. 
Gelen menüden “Load"u seçin. Buradan oynamak istediğiniz herhangi bir 
görevi seçebilirsiniz. Yüklendikten sonra Tools'dan Play Mission'ı seçerek 
oyuna başlayabilirsiniz. 
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Heavy Metal FAKK 2 


God Modu, Tüm Silahlar ve dahası... 


İlk önce Video/Audio menüsünün altındaki “Checkmark Console” seçeneği 
ni aktif hale getirmelisiniz. Sonra oyun sırasında “—”ya basarak konsol ekranını açın ve aşağıdaki hilelerden birini girin. 


Clipping mod yok 


© Tüm silahlar ve nesneler 


health 100 Sağlığı doldurma 


- Tüm geçmiş komutları listeleme 
XI Haritasına gitme 


Harita Listesi 

cliffl oracleway 

cliff2 otto 
creeperpens over 

end shield 
fakkhouse swampl 

fog swamp2 

gruff swamp3 

gruff cinema towncenter. evil 
homes towncenter. good 
homes2evil training 
homes2good under 

intro water 
landersroost Zoo 

oracle 


Sudden Strike 


Harita Açma ve dahası... 


Oyundayken fEnterla basın ve hileleri girin. Dikkat edin, hepsi küçük harflerle yazılmalıdır ve **ları yazmayı unutmayın. 


**starcraft 


**staticfog Harita gizlenir 


GAMEPRO EKİM 2000 


| ; Yenilmezlik, Zombi Olma ve dahası... 


CE IB 


Herhangi bir açılış ekranında veya menüde “iamcheater” veya “iwillcheat” 
yazarak hile menüsünü aktif hale getirin. Eğer kodu doğru girdiyseniz bir 
“klik” sesi duyacaksınız. 


Daha sonra oyun sırasında veya herhangi bir menü ekranında aşağıdaki hilenin karşısındaki kodu girerek aktif hale getirebilirsiniz. Eğer kodu doğru girdiyseniz bir “klik” sesi duyacaksnız. 


Not: Bu kodu iki kere girmek gerekebilir. 


Not: Hileler ancak patch uygulanmamış orijinal versiyon için geçerlidir. V1.| 
patch'i hileleri etkisiz hale getirecektir. 


Yenilmezlik 


Tam sağlık goodhealth 


—allitems 


Tüm kapılar açık openalldoor 
Tüm düşmanları 


öldürme kilithemall 


Öldürüldükten sonra 
zombi olarak dönme 


Görevde başarılı olma gamedone 


Görevde başarısız olma 


resurrect 


gamefail 


Sondaki filmi görme showtheend 


Alternatif üniformalar 
(örneğin Lara gibi) laracroft 
Düşmanı önden görme 


Düşmanı arkadan 
görme 


Koordinatları sol üst 
köşede gösterme 


Büyük kafa modu 


playercoords 
funnyhead 
debugdrawwire 


Kayıtlı oyunu 


yükleme guickload 


Bilinmiyor debugdrawvolumes 


WWW.GAMEPRO.CO 


MEKTUPGGAMEPRO.COM.TR 


Warhammer Oyun Seti! 


m 30,000,000 TL karşılığında WARHAMMER OYUN SETİ alarak abone olmak istiyorum. 


Lİ Warhammer 1 |) Warhammer 2 
|) veya 25,000,000 TL karşılığında promosyonsuz abone olmak İstiyorum. 


Abone formlarınız için faks numaramız: (212) 454-2188 
Ad Soyad Görevi 


“ipepeyAes eyle (6j1g işine 111bJi aydayakıpoH 


Yaşı 


Semt- < -, o -—- “Şehir: —- . - : Postamodu 
Tel Faks E-mail 
Ü Faturanın şirket adına kesilmesini istiyorsanız, vergi dairesi ve vergi numarasını belirtiniz. 


Werghbalresi. —- <——. - *- * —* -— VW. Numârası 
Abone bedelini (o Lİ Banka hesabına yatırdım Olihlas Magazin Yayıncılık A.Ş İş Bankası 


Ülihlas Magazin Yayıncılık A.Ş Garanti Bankası Bakırköy Şubesi Hesap No: 430496 
Bahçekapı Şubesi Hesap No: 629 99 73 (İş Bankasındaki işlemlerinizden havale ücreti 
alınmayacaktır.) 


(Lütfen abone formuyla beraber banka dekontunu göndermeyi unutmayınız) 
(O Kredi kartı hesabımdan tahsil ediniz 


(J Master/Eurocard 


Kart No: mi; Son Kullanma Tarihi: / 


ACELE EDİN|  “01N:————/—— 
HEDİYELERİMİZ Ye 


STOKLARLA © Aboneliğimin ayından itibaren başlamasını istiyorum. Son geçerlilik tarihi: 31 Ekim 2000 
SINIRLIDIR... İrtibat Te (212) 454-255 


1999 ve 2000 sayılarının herbiri 1,000,000 TL 


2000 Dergi ulaştırma masrafları okuyucuya aittir. 
Ocak daa Dergi ulaştırma tarifesi: 
dizele 1-5 adet dergi için: 1,000,000 TL, 5 adetten fazlası için ücretsiz. 
Şubat (Ulaştırma masraflarını dergi ücretine ilave etmeyi lütfen unutmayınız) 
GamePro CD 5 Ad Soyad — - 
Mayıs Posta Kodu ————— Şehir 
0 Ihlas MagazinYayıncılık A.Ş. (GamePro) adına bankaya 
GamePro CD 9 
Temmuz si, çim, ii Bdste yaptim: 
Ağustos U Garanti Bankası Bahçekapı Şubesi 629 99 73 nolu hesap 
O İş Bankası Bakırköy Şubesi 430496 nolu hesap 
Eylül (İş Bankasındaki işlemlerinizden havale ücreti alınmayacaktır) 
Eki (Dekontun kopyasını bu formla birlikte göndermeyi unutmayın) 
. — TL kredi kartı hesabımdan alınız. 


OVisa (O Master/Eurocard 


Kart No | | | | | NU | Mi İl | 


NOT: Kutuların içinde yazılanlar Di O > 
dergi ile beraber verilen eklerdir. Son Kullanma Tarihi (| Mİİ s 
Lütfen hangi sayıları istediğinizi, i m wi 
kutuları işaretleyerek (v ) belirtiniz. 5 : - 
Siparişlerinizi ödemeyi yaptığınızı GamePro, İhlas Medya Center, 29 Ekim Cd. No: 23 z 
belirten bir dekont ile birlikte 34530 Yenibosna-İstanbul z 

> 


yandaki Gi gönderiniz. 3 Faks: (212) 454-2188 İmza 


COMPEX'in yeri başka. 


2000 
LI > 4 


25. ULUSLU nnarrısı BİL GİSAYAR FURRI 


Tüm bilgisayarcıları yeni buluşma yerimize bekliyoruz. 


4 -8 Ekim 2000 
Rumeli Fuar Merkezi Lütfi Kırdar İstanbul 


WAP'TAN VE WEB'DEN ONLINE DAVETİYE 
wap.compex.com.tr 


.Ccompex.com.tr 


RÖNESANS FUARCILIK A Ş. 


Tel: 0212.235 82 20 Pbx Faks: 0212.237 58 88 


ANA SPONSOR 


TEL 


RESMİ SPONSORLAR 


COMPAO 


DONANIM SPONSORU 


BİLGİ ÇAĞI SPONSORU 
GÖRSEL MEDYA SPONSORU 


gMilliyet 


BASIN SPONSORU 


,* Radikal 

BASIN SPONSORU 
g 

BASIN SPONSORU 

Türkiye 

BASIN SPONSORU 


S6BİNYIL 


BASIN SPONSORU 


Marjinal 


BASIN SPONSORU 


HİZMET SPONSORLARI 


Adidas 
Ajans Press 
Arçelik 
Beko 
Cargo©Cargo 
C.M.P. Güvenlik 
Focus Digital Görüntüleme 
Hesmak-Canon 
İs-mail Dağıtım 
Kinesis 
Mask 
Microsoft 
Seiko-cdp2000-Erimpeks 
Seta Multimedya 
Setkom-Motorola 
Turk.Net 
Umur Matbaa 
Visions 
Vogel 


KelRofifi 


Amacımız; kaybolmaya yüz tutmuş değerli medyaları 
dijital olarak korumaktır. 


Bu medyalardan bir kazanç elde etmiyoruz. 
Ayrıca “Yayıncı/Içerik Sahibi” kişi veya kuruluşların kendilerinden 
elde edilebilecek hiçbir şey sunmuyoruz. 
Sitemizdeki içerikleri satan kimselere ödeme yapmayın. 


Bize herhangi bir şekilde yardım etmek isterseniz 
lütfen sitemizi ziyaret edin. 


retrofili.com 


Li 


m amman) 


ELECTRONİC ART © ARAL İTHALAT LTD.ŞTİ. ANA DAĞITICI: EKOL BİLGİSAYAR 
TÜRKİYE DİSTRİBÜTÜ — We  Tel:02126592673 Tel: 0212 212 83 55 - 56 | 


